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Kerkgebouwen:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

 

   Streekkerk 

   Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, 0521-785822 

 

Kerkelijk centrum: De Gerf 

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  Ds. Marianne Gaastra 

   Kattenwinkelweg 26, 8015 PW Zwolle 

   06-23404616/0529-497750  

   mariannegaastra@gmail.com  

    

Redactieadres Jelle Aantjes-van Dijk, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-40976333 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10, 

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - 

Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier 

als op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het oktobernummer uiterlijk maandag 

18 september om 18:00 uur. Het kerkblad wordt in de 

week voor zaterdag 30 september bezorgd. Inleverdatum 

kopij kerkblad voor het november/decembernummer is 23 

oktober. 

 

Bijlagen mogen via e-mail worden aangeleverd in Word. De redactie 

behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten, niet te 

plaatsen of aan te houden tot een volgende editie.  

 



- 3 - 

 

 

 

ZOMERDIP? 
 

 

 

Als het over de winter gaat, dan is het niet vreemd om mensen te horen 

spreken over hun winterdip. De derde maandag van januari wordt blue 

Monday genoemd. Vast wel eens van gehoord. Als alle feesten achter de 

rug zijn en de dagen nog niet zo licht zijn, kan de kracht je ontbreken om 

er wat van te maken.  

 

Dan zou je toch zeggen, de zomer is één en al licht en zonneschijn voor 

iedereen. Toch is dat niet altijd en voor iedereen zo. Daklozen hebben het 

’s nachts weliswaar niet zo koud, maar overdag is de hitte vaak niet te 

harden. Als er dan hulpverleners komen om flesjes water uit te delen, voel 

je je als dakloze werkelijk gered. Voor mensen die niet zo mobiel zijn is de 

zomer vaak ook een crime. Iemand verzuchtte: de hond van de buren komt 

vaker buiten dan ik. Afleiding is er vaak niet. Familie en vrienden zijn op 

vakantie. De zomer is een lange saaie tijd. Er zijn ook mensen die sowieso 

niet houden van een zomer vol met festivals en hun geluid. Mensen die 

verzuchten: “Wanneer is het nu eens stil als ik in mijn tuin zit?!”  

 

Zo las ik in het Open Deur juli-nummer dat naast bovenstaande situaties er 

initiatieven zijn om de nood waarin mensen verkeren, juist in de zomer, te 

lenigen. In diaconaal centrum De Bakkerij in Leiden bijvoorbeeld. Daar 

delen ze ‘zomerbonnen’ uit aan mensen die het om welke reden dan ook 

niet breed hebben. Overigens bleef ik haken bij die naam: 

“diaconaal centrum, De Bakkerij in Leiden”. In juli werden 

drie mensen van diezelfde Bakkerij door een bezoeker 

neergestoken. Eén van hen is aan de verwondingen 

overleden. Op hun website staat het volgende:  

 

Hoe verder te gaan na wat er gebeurd is? Hoe 

ruimte te geven aan het verdriet en toch ons werk 
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voort te zetten? Het is als 'nieuw land' en tegelijkertijd doorgaan in 

een vertrouwd spoor: 

 

wij trekken maar verder 

voetje voor voet 

soms lood in de schoenen 

soms vleugels van licht 

en zo gaan wij verder 

steeds verder en verder 

zo trekken wij de horizon 

open. 

Tekst: Jan Marten de Vries 

 

De nood lenigen van anderen en daarbij jezelf op zo’n moment dit voor 

ogen houden. Ga met God.   

Ds. Marianne Gaastra 

 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

 
 

 

 Dorpskerk Vledder Streekkerk Nijensleek 
   

3 sep. 

10:00 uur 

Geen dienst Dhr. E. van Halsema (Kampen) 

koffiedrinken 

1e collecte: KiA werelddiaconaat 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemengroet 
   

10 sep. 

10:00 uur 

Mw. G. Bijl-Valk (Uffelte) 

1e collecte: jeugd/jongeren PKN 

2e collecte: kerk 

Uitgang: De Gerf 

 

Geen dienst 
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17 sep. 

10:00 uur 

Mw. Rietveld (Bleiswijk)  

1e collecte: plaatselijk werk 

2e collecte: kerk 

Uitgang: orgelfonds 

Ds. M. Gaastra 

1e collecte: plaatselijk werk 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemengroet 

 

24 sep. 

11:00 uur 
 

Startdienst in de Rooms-Katholieke kerk Wilhelminaoord 

Ds. M. Gaastra en mw. L. Hoeymakers (Noordwolde) 

Thema: ga je mee? Achteraf koffiedrinken en ontmoeting 

1e collecte: startzondagcollecte ICC 

 

1 okt. 

10:00 uur 

Geen dienst Ds. Venhuizen (Nijensleek) 

1e collecte: Israëlzondag 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemengroet 

 

 

 

IN MEMORIAM GERRIT JOHANNES LOKERS 
* 8 april 1929                           † 4 juli 2023 

 

Op 4 juli is op 94-jarige leeftijd, na een periode van afnemende gezondheid, 

Gerrit Johannes Lokers overleden. Hij woonde aan de Olde Hof 2 en leefde 

daar zijn eigen leven, meest in grote eenzaamheid.  

 

Het was een bijzonder mens en bezat, ook op hoge leeftijd nog, de grote gave 

te kunnen dichten. Ook zong hij graag oude liederen en herhaalde hij steeds 

weer de Bijbelteksten. Vele dagen was hij op zijn fiets onderweg, maar dat 

werd de laatste tijd minder. “Mijn lijf wil niet meer”, zei hij dan. 

 

Marinus Dijkhuizen bracht geregeld een bezoekje bij Gerrit en ik bezocht hem 

iedere vrijdagmiddag.  

 

Na een kort samenzijn in de aula hebben we in besloten kring Gerrit ten ruste 

gelegd op de begraafplaats in Vledder, naast zijn vrouw Riet, dochter Marja en 

schoonzoon Hans. Een bijzonder mens heeft nu eindelijk de Rust gevonden 

waarnaar hij zo verlangde.  

Luuk Groen 
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IN MEMORIAM GERRIT KLASEBOER 
* 23 april 1935         † 26 juni 2023 

 

Gait, zoals Gerrit werd genoemd, was een man die een duidelijke mening had 

over mensen en de dingen die voorbijgaan. Standvastig bleef hij bij eenmaal  

genomen besluiten. Daar kunnen de kinderen van meepraten. Zeker de 

oudsten, want die moeten vaak de weg banen voor de anderen. Als je een 

brommer had en je voerde die op, dan werd met één klap met de hamer het 

motorblok onklaar gemaakt. Het betekende ook dat jou niet altijd werd 

gevraagd of het uitkwam dat je ergens moest helpen. Hup gewoon gaan. Nu 

lijkt het net alsof Gait een man was die streng rechtlijnig door het leven ging. 

En daarbij af en toe wat duidelijke lichaamstaal niet achterwege liet. Maar als 

je zag hoe lief hij ‘zijn’ Mien had, dan zag je ook een heel andere kant van 

hem. In die liefde voor har en voor zijn kinderen en kleinkinderen was hij ook 

standvastig.  

 

Gait ontmoette Mien bij een bevrijdingsfeest in Heino, waar Mien woonde. De 

vonk sloeg meteen over. Dat het ook meteen van verloven en trouwen kwam, 

nee dat niet. Elf jaar moesten ze wachten, tot Gait de boerderij van zijn ouders 

kon overnemen. Dat was in Oldeneel, waar hij werd geboren. Dat lukte 

uiteindelijk niet. Alles liep anders. De boerderij staat er nog steeds. Inmiddels 

ingebouwd in de nieuwbouw van Zwolle. Het jonge stel nam toen de boerderij 

van de ouders van Mien in Heino over. Maar ook daar moesten ze weg, 

doordat er plannen kwamen om wegen te verleggen, waardoor het niet meer 

te doen was om daar verder te boeren. Wel een half jaar zijn ze aan het 

rondkijken geweest waar ze verder zouden kunnen gaan met hun 

melkveebedrijf. Zo zijn ze uiteindelijk met hun vier zonen, Evert, Gerrit, Bert en 

Henry in Nijensleek terecht gekomen. Daar brak een tijd van opbouw aan. Wat 

was Gait blij met zijn grote gezin, waar later ook de partners bijkwamen. En na 

een tijdje de kleinkinderen. Hoe anders was dat bij hem thuis, waar hij – net als 

Mien enig kind was. Hij wist hoe hard dat kon zijn, toen hij op dertienjarige 

leeftijd zijn vader verloor. Samen met zijn moeder en een oom moest hij 

zorgen dat het bedrijf doorging.  

 

De band met de kerk was goed, tot de dominee destijds hem verweet dat hij 

niet op de catechisatie was gekomen. Het excuus van Gait - dat er een koe  
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VAN DE PREDIKANT 
 

 

 

 

Afscheid en nieuw begin 

Deze brief heb ik aan de kerkenraad gestuurd en nu ook aan de andere 

gemeenteleden en belangstellenden, lezeressen en lezers van dit kerkblad: 

 

Lieve mensen,  

 

Al een tijdje gonst het in de lucht en in mijn hoofd. Afscheid nemen van 

Vledder en Nijensleek. Ik had al ruim van tevoren aangegeven dat wanneer 

'mijn' datum van emeritaat er zou zijn, dat ik dan ook afscheid zou nemen. 

En ik zou wel zien wat er dan op mijn pad zou komen. In de dienst van 29 

oktober, de gemeentezondag, neem ik afscheid. Samen met andere 

ambtsdragers en mensen die ook stoppen met werkzaamheden.  

 

moest kalven - accepteerde hij niet. Wat een tijden! Hij was een man die actief 

in het leven stond. In zijn familie, in zijn bedrijf en daarbuiten. Toen hij jaren 

geleden omleidingen bij zijn hart kreeg moest hij het wat rustiger aan doen. En 

ook toen hij enkele jaren geleden te horen kreeg dat hij prostaatkanker had. 

Maar volgens zijn kleinkinderen weerhield dit alles hem er niet van om toch 

naar ‘zijn’ boerderij te komen, terwijl het eigenlijk al niet meer verantwoord 

was. “Kom eens hier opa, je zit verstrikt in het stroomdraad. Dat komt zo niet 

goed.” Uiteindelijk kwam hij met zijn geliefde Mien in Zonnekamp te wonen. 

Voor hem een korte tijd.  

 

In Gods liefdevolle licht geborgen. Zijn naam, wie hij was gaat mee in de 

liefdevolle herinneringen van zijn kinderen en kleinkinderen en allen die hem 

lief waren. Al ga ik door een donker dal, U bent bij mij.  

Ds Marianne Gaastra 
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Wognum 

Wat dat andere betreft - over dat pad en wat ik daar tegen zou kunnen 

komen - het volgende: vanuit Wognum, Noord-Holland, kreeg ik ongeveer 

een jaar geleden de vraag of ik daar predikant wilde worden. In eerste 

instantie heb ik dat afgehouden. Na mijn emeritaat wilde 

ik geen 'vaste' verbintenissen meer aangaan. Dat wat 

ik in Havelte heb gedaan, tijdelijk werkzaam zijn, dat 

zou ik wel willen. Dus op de vraag of ik predikant 

in Wognum wilde worden, heb ik 'nee' gezegd. 

Echter, later kwam er vanuit hun kerkenraad 

opnieuw de vraag: “kunnen we er nog eens over 

praten?” 

 

Ontmoeting 

Met de beroepingscommissie heb ik een aantal gesprekken gehad. Eerst in 

de Wognum, later zijn de mensen ook bij mij thuis geweest. Dat was op de 

zondag dat ze in Nijensleek een dienst waarin ik voorging hadden 

bijgewoond. Mensen van onze gemeente die daar waren, zullen zich dat 

misschien herinneren. Op grond van deze ontmoetingen en de gesprekken 

die we hadden, veranderde mijn eerste ‘nee’, in een volmondig ‘ja’. We 

hebben goede afspraken gemaakt, waarmee iedereen blij is. En op grond 

daarvan is de voorzitter van de kerkenraad van Wognum, Rens Opbroek 

met zijn vrouw Tonny, op zaterdag 12 augustus de beroepsbrief bij mij 

komen brengen. Ik heb ondertekend. De intrededienst zal op 8 oktober 's 

middags zijn. Mijn collega ds. Jantina de Ruiter, predikant van de 

Thomasgemeente in Noord-Holland, zal mij aan de gemeente verbinden. 

De datum van 8 oktober is gekozen, omdat dit nog voor de datum is, 

waarop mijn emeritaat ingaat. Dit kwam om meerdere redenen beter uit. 

Vanaf die datum tot 29 oktober zal ik ook nog beperkt inzetbaar zijn in 

onze gemeente. Ook de gedachtenisdienst van 5 november zal nog door 

mij worden geleid.  

 

Overigens zullen mijn werkzaamheden in Havelte op 1 oktober worden 

afgesloten als ik daar de dienst leid waarin ds. Willemien van Berkum haar 

intrede doet. Deze dienst is ook in de middag om 14.30 uur in de 

Clemenskerk van Havelte. 
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Tot besluit 

Ik had jullie dit allemaal tegelijk persoonlijk willen vertellen, maar voordat 

we weer kerkenraad, of een gemeenteavond hebben, duurt dat te lang. 

Enkele mensen weten er al informeel van. En dan is het lastig om het er niet 

over te hebben, terwijl je het eigenlijk wel wilt. Dat is dat 'gonzen' waar ik 

deze mail/brief mee begon. Er is veel wat mij op dit moment rond afscheid 

en nieuw begin bezighoudt. Eén deel daarvan is dat mijn collega uit 

Noord-Holland, de al eerder genoemde Jantina de Ruiter, mij als eerste 

vroeg als predikant naar Wognum te komen. Ik had haar al vijf jaar niet 

meer gezien. Ik ontmoette haar tijdens een nascholingscursus rond 

persoonlijke spiritualiteit. Zij kent de gemeente vanuit haar 

stageperiode en nu als consulent. Ze zei: "Het is vreemd, 

we hebben elkaar al een tijd niet gezien, maar toen deze 

vacature in Wognum kwam, kwam als eerste jouw naam 

bij mij op. Ik zie daarin leiding van Boven."  

 

In de gesprekken met jullie meer over dit alles. We zien 

elkaar!                                                      

 Marianne Gaastra                                       
 

 

 
 

VAN DE DIACONIE 
 
 

 
 

Diaconale collectes 

3 september  KIA werelddiaconaat. Jongeren in Israël hebben vaak 

weinig kennis van de politieke en historische realiteit 

van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma 

leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human 

Rights jonge Israeli’s vóór hun verplichte diensttijd 

begint meer over mensenrechten en welke plek deze in 

het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met 

leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de 
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Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren 

jonge studenten op een nieuwe manier naar hun 

landgenoten kijken. 

 

10 september  Protestantse kerk. Jongeren zijn de toekomst van de 

kerk, hoor je vaak. Ja en toch ook niet: ze zijn vooral 

waardevol om wie ze nu zijn. Het is belangrijk dat ze 

zich thuis voelen in de kerk en serieus worden 

genomen. De jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk 

heeft daarom seizoenspakketten gemaakt, materiaal 

voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen om mee aan de 

slag te kunnen gaan. De eerste collecte van deze 

zondag is voor het mogelijk maken van deze materialen.  

 

17 september Plaatselijk werk 

 

24 september Startzondagcollecte ICC 

 

Koffieochtenden  

De koffieochtenden gaan ook weer door in het nieuwe 

seizoen. Op woensdagmorgen 6 september om 10.00 

uur in de Gerf. Kom vooral! Soms wordt gedacht het nodig 

is dat hierbij ook een karweitje in de kerk gedaan wordt, maar dat is niet 

het geval. Sommigen gaan na de koffie wel aan de slag, maar alleen een 

kopje koffie meedrinken en dan naar huis gaan is ook geen probleem. Op 

dinsdagmorgen 12 september om 10.00 uur bent u ook van harte 

welkom in de consistorie van de Streekkerk om daar koffie te drinken. 

Tonnie Bolte 
 

 
 
 

UIT DE GEMEENTE 
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Expositie in de kerk 

Tijdens de Vleddermarkten in de zomer was de 

dorpskerk geopend, zodat bezoekers de creatieve 

werken van enkele gemeenteleden konden 

bewonderen. Mensen stonden soms verbaasd over 

de werken van onze exposanten. Ik mocht een aantal 

keren als gids fungeren en dan ontstaan er soms leuke 

gesprekken. Niet alleen over de kunstwerken, ook over 

het reilen en zeilen van onze gemeente komen soms heel mooie 

gesprekken op gang. Van een niet-kerkelijk persoon uit Vledder hoorde ik: 

“Wat is ‘onze’ kerk toch mooi!“  

 

Dank zij de vele vrijwilligers, onder leiding van Sybrand Metz, konden we 

de kerk openstellen en de werken laten zien. Bert van Dam speelde dan 

zeer regelmatig op het orgel. Soms vroegen mensen wel eens of ze boven 

mogen kijken. Bert vindt dat altijd goed. Veel mensen genoten als hij het 

orgel bespeelde. Ze bestelden een lekker bekertje koffie met een 

stroopwafel bij onze koffiezetters en zaten rustig te luisteren. 

 

Ook voor de historie van de kerk en het interieur was veel belangstelling. 

Uiteraard het doopvont, maar ook het graf van mevrouw van Rooyen en 

niet te vergeten de preekstoel kregen de aandacht.  

 

In de eerste vier weken hebben bijna 500 mensen de kerk bezocht. Ze 

kwamen overal vandaan. Uit Venray, Gouda, Boskoop, Soest, Dokkum, 

Groningen en natuurlijk ook uit Vledder. Ik hoop dat we volgend jaar weer 

een expositie kunnen houden. 

Nico Dirkzwager 

 

Nazomermeditatie 

Nazomeren. De lijsterbessen kleuren al weer rood. De meidoorn 

staat te gloeien in de avondzon. We gaan mediteren met 

melancholieke teksten en muziek. Het afscheid van de zomer is er 

nog niet, maar staat wel voor de deur. De stilte brengt een moment van 

inkeer en verstilling. Samen mediteren is anders dan alleen. Welkom op 

woensdag 6 september van 19:00 tot 19:45 uur in de Gerf. Heb je zin om 
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na te praten? Welkom. Geen zin, omdat je bijvoorbeeld de stilte mee wilt 

nemen? Geen probleem. 

Ds. Marianne Gaastra 

 

Drieslag Fietstochtje 
De Drieslag Fietstochtjes (ontspanning, bezinning en contact) zijn tochtjes 

van maximaal 15 kilometer in de omgeving van Vledder. We krijgen een 

Bijbeltekst mee, die we de eerste 15 minuten in stilte in ons 

opnemen en daarna op een geschikte plek onderweg met 

elkaar bespreken. Voorafgaand aan het  fietstochtje is er 

een samenzijn onder het genot van koffie of thee. We 

starten deze keer op dinsdag 19 september om 14.00 uur 

in de Gerf in Vledder. Opgave is niet nodig.  

Wim Hooijer (0521-388253) 

 

Bedankt 

Hierbij wil ik alle gemeente leden bedanken voor het mooie boeket. Deze 

ontving ik na een ziekenhuisopname bij een ingreep aan mijn hart. Het 

resultaat weet ik pas na een aantal maanden, maar ik ben vol goede hoop.  

Groet, Marjanne Tadema 

 

Bedankje 

Langs deze weg wil ik graag bedanken voor de prachtige bos bloemen die 

ik mocht ontvangen voor mijn tachtigste verjaardag.  

Vriendelijke groeten, Jantje Haver 

 

Bloemengroet 

Heel hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen die ik voor mijn 

tachtigste verjaardag mocht ontvangen. 

Met vriendelijke groeten, Floor Janssen 

 

Hartelijk dank 

Blij verrast was ik met de aanbieding van een prachtig boeket ter 

gelegenheid van mijn tachtigste verjaardag. Het heeft een mooi plekje bij 

ons in de kamer gevonden zodat mijn man Klaas en ik er lang van kunnen 

genieten. Nogmaals hartelijk dank voor deze verrassing. 

Elsje van Dijk-De Wal 
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Bedankje 

Onze hartelijke dank voor de vele felicitaties, kaarten en bloemen van de 

kerk gekregen ter gelegenheid van ons zestigjarig huwelijksjubileum. Heel 

fijn en bijzonder de kerkdienst van zondagmorgen 16 juli in de kerk van 

Nijensleek en het koffiedrinken na de dienst. Dankbaar kijken we terug op 

mooie dagen.  

Hartelijke groeten van Casper en Klaske Los 

 

Job 

Het Bijbelboek Job behoort tot de zogenaamde wijsheidsgeschriften van 

het Oude Testament. Bijbelwetenschappers weten niet precies wanneer het 

Bijbelboek is ontstaan. Men vermoedt rond de tweede eeuw voor Christus. 

Het is een niet-waargebeurd volksverhaal, dat van generatie op generatie 

werd doorverteld. De inhoud van het oude verhaal speelt zich voor een 

deel af in de hemel en voor een deel op aarde.  

 

Vast staat, dat de schrijver uitermate begaafd was en er niet voor 

terugdeinsde een eeuwenoude problematiek aan te snijden, wat de 

mensen toen en tot op de huidige dag bezighoudt: waarom moeten 

onschuldige mensen zoveel lijden? Hoe valt dat lijden, dat kwaad te rijmen 

met de trouw, de goedheid en rechtvaardigheid van God? Door de eeuwen 

heen hebben mensen gemeend dat als er (veel) menselijk leed was, dit 

gezien moest worden als een straf van God voor goddeloos gedrag. 

Mensen gingen ervan uit, dat je recht had op voorspoed 

en geluk als je je aan de wetten van het Sinaï verbond 

hield. Dan heb je recht op de vreugden van het 

bestaan!  

 

De schrijver van het Bijbelboek Job haakt hier op in. 

Job was het zeventig jaar lang goed gegaan, en hij 

was een welvarend man geworden. En dan sluit Satan 

een weddenschap af met God: zou Job werkelijk zoveel 

ontzag hebben voor God, of komt dat alleen maar omdat God zoveel 

goeds voor hem heeft gedaan? Satan gelooft daar niet in: “Pak hem zijn 

bezittingen maar eens af, en kijk dan wat er gebeurt.” “Dat is goed”, zegt 

God. En wat blijkt? Job geeft geen krimp. Als hij alle onheil hoort, scheurt 
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hij zijn kleren, scheert zijn hoofd kaal, maar Job zondigde niet en maakt 

God geen enkel verwijt. Satan laat het er niet bij zitten: “Je moet hem 

lichamelijk treffen, dan moet u eens zien wat er gebeurt.” “Probeer maar”, 

zegt God, En Job raakt van boven tot onder de kwaadaardige zweren. Zijn 

omgeving en zijn vrouw zeggen dan: “Vervloek God toch en sterf dan maar 

daarna.” Maar Job zegt: “Wél het goede aanvaarden, maar niet wat ons niet 

uitkomt? Dat kan niet!” 

 

Uiteindelijk komt er een antwoord van God aan Job als iedereen zijn zegje 

heeft gedaan en uitgepraat is: “En de Heer antwoordde Job”, zo begint 

hoofdstuk 32. Hier wordt niet het woord God gebruikt (Elohiem) maar krijgt 

God een naam: Heer, JHWH, ik zal er zijn. Niet God als de grote 

afstandelijke, maar de grote bondgenoot, de bevrijder uit Egypte. De 

antwoorden mag Job zelf geven. God stelt alleen maar vragen: “Waar was 

jij toen ik de aarde schiep? Heb jij ooit de dag en de nacht gemaakt? Geef 

jij het paard zijn kracht?” Vier hoofdstukken lang laat God zijn zorg zien 

voor alles wat hij heeft geschapen. Zo maakt de Heer duidelijk dat Hij het 

is, die hemel en aarde geschapen heeft en daar blijvende zorg aan geeft. 

Op hem mag Job rekenen te allen tijde. En Job begrijpt het: God is zijn 

bondgenoot en niet een God die zijn vijand was 

geworden: “Ik weet nu Heer, dat niets buiten uw 

macht ligt. Wie was ik, dat ik dat niet wilde 

begrijpen?”  

 

De vrienden van Job krijgen van hem te horen 

dat hun verhaal over God helemaal niet klopt en 

ze brengen hem dan geschenken. Dan brengt de 

Heer een keer in het leven van Job. Hij heeft 

begrepen dat de gedachte over God, die het goede 

beloont en het kwade straft, onjuist is. Satan heeft dus de weddenschap 

verloren. Job wordt opnieuw een machtige vorst met veel bezit en tien 

kinderen. Zo blijkt het boek Job een groots uitgeschreven gelijkenis te zijn. 

Een gelijkenis, zoals Israël er zovele kent: niet de altijd maar tweedracht 

zaaiende Satan wint het, maar de JWHW, die van de mensen en Zijn 

Schepping houdt. Een magistraal verhaal bemoedigt de mensen van die 

tijd en mag ook ons bemoedigen! 

Gijs van Raalten 
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Kostersrooster 

 Dorpskerk Vledder Streekkerk Nijensleek 

3 september - R. Fledderus  

10 september M. Tadema - 

17 september J. Tadema G. Kerssies 

1 oktober - G. Kerssies 

 

Bloemenrooster 

3 september T. van Twillert/R. Dijkstra 

10 september T. Bolte/G. Kerssies 

17 september L. van Antwerpen/J. Rozeboom 

1 oktober D. Reuvekamp/G. Kerssies 
 

 

 

 

EN VERDER… 
 

 

 

 

Vrijwilligers Missie Westerveld 

Missie Westerveld heeft dit jaar geëxperimenteerd met een aantal 

activiteiten die zowel de plaatselijke bevolking als toeristen in Westerveld 

in contact brengen met de plaatselijke kerken. Met een houten kerkje 

hebben we een blikvanger om de kerk te presenteren op markten en ook 

hebben we de kapel in Leggeloo op zaterdagen ingericht als rustpunt, waar 

fietsers kunnen genieten van een kopje koffie en de rust van de kapel.  

 

Deze activiteiten willen we volgend seizoen graag uitbreiden. Dit willen we 

doen door het houten kerkje op meer markten een plekje te geven en 

daarbij iets te presenteren over de kerken in Westerveld. Ook hopen we 

meerdere kerken te kunnen openen als rustpunt. Dit vraagt echter 

vrijwilligers die het leuk vinden om samen met mensen uit andere kerken 
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de praktische organisatie op zich te nemen. Meer weten? Stuur een mail 

naar missiewesterveld@gmail.com.                                                      

Wim Hooijer 

 

Zo kan het licht erin   

Op woensdagavond 20 september om 19:30 uur 

wordt in de Clemenskerk in Havelte een luister-

verhaal gepresenteerd over Leonard Cohen (1934 - 

2016). De dichter en zanger schreef prachtige 

liederen over zijn levenslange zoektocht naar zin, 

wijsheid en licht en zijn worsteling met de 

duisternis.   

 

Wie de naam Leonard Cohen weinig zegt, kent ongetwijfeld enkele van zijn 

beroemde liederen, zoals ‘Suzanne’ of ‘Hallelujah’. Zijn concerten waren 

een spirituele zoektocht. Cohen bleef zijn joodse traditie altijd trouw, maar 

onderzocht ook christelijke, boeddhistische en hindoeïstische tradities. In 

zijn teksten verbindt hij eigen ervaringen met religieuze beeldspraak, 

waardoor thema's als liefde, eenzaamheid, verlangen en lijden opnieuw 

gaan leven. 

 

Op 20 september luisteren we naar zeven van zijn mooiste liederen en 

tussendoor wordt over zijn leven verteld. Het wordt een ietwat meditatieve 

bijeenkomst, waarin iedereen geraakt kan worden door de poëzie en de 

muziek. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en te delen wat we 

hebben ervaren. De lezing wordt verzorgd door Frank Kazenbroot. Na 

afloop is er een drankje en hapje. De toegang is gratis, maar een vrijwillige 

bijdrage wordt op prijs gesteld.  

Wim van Velzel (06-43641616) 

 

Roon Staal in Vledder 

Zanger en pianist Roon Staal komt in zijn nieuwe herfsttour naar Vledder. 

Het concert vindt plaats op vrijdag 27 oktober in de Johannes de 

Doperkerk. De aanvangstijd is 20.00 uur. 

 

Met zijn warme tenorstem en melodieuze pianospel weet hij zijn publiek 

mee te nemen in een magische, rustgevende sfeer. Roon zingt op 
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authentieke wijze bewerkingen van bekende nummers en eigen werken 

zowel in het Engels als Nederlands.  

 

Als kind stond Staal al op de theater planken en in tv-studio's met bekende 

artiesten In de hit-musical Les Miserables speelde Staal de kinderrol 

Gavroche in het Carré theater en als jonge twintiger nam hij de titelrol in de 

rockopera 'Tommy' op zich met lovende kritieken als gevolg. Met name 

daarna trad Roon veel op in het verre Oosten van Rusland en Japan met 

zijn solo werk terwijl hij in Nederland nu zo'n vijf tours per 

jaar volbrengt. 

 

Alle informatie over dit concert kunt u vinden op 

de website www.roonstaal.com. Reserveren kan 

online of via 06-15403125. Tickets kosten € 22,50, 

jongeren t/m 17 jaar betalen € 12,50. U bent van 

harte welkom! 

Sybrand Metz 

 

Jaarthema PKN 

Vanaf september 2023 is het jaarthema van de Protestantse 

kerk ‘Ga mee!’. Met dit thema worden gemeenten van de 

PKN uitgedaagd samen op te trekken met andere 

gelovigen en mensen van goede wil. Samen te getuigen 

van geloof, hoop en liefde. Scriba René de Reuver: “De 

kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit 

maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt.” Online zijn 

prachtige materialen te vinden over het thema: https://ap.lc/P1VNw 

 

Slavernijverleden 

Op 1 juli begon het herdenkingsjaar slavernijverleden. Een jaar waarin we 

stil staan bij een pijnlijk deel van onze geschiedenis. In 2013 heeft de Raad 

van Kerken al schuld bekend en verantwoordelijkheid genomen voor het 

aandeel van kerken in slavernij en onderdrukking. Scriba van de PKN René 

de Reuver heeft hier een mooie column over geschreven, te vinden op 

https://ap.lc/9JblK. De themapagina over de rol van kerken in het 

slavernijverleden vindt u via deze link: https://ap.lc/miJyY 

Jelle Aantjes-van Dijk 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

 

Postadres: De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Scriba: Gré Kerssies-de Boer, 0521-382185 

 kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Gerrit van den Ham, 0521-382601 

 cvkpknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Rekeningnummers   

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

NL57 RABO 0361 2623 37  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Kerkblad/solidariteitskas 

NL51 RABO 0373 7310 19 C CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  
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Bouwbedrijf

VAN DIJK bv

- woningbouw
- utiliteitsbouw
- renovatie

- restauratie

VAN DIJK’S

karweiman
- onderhoudswerk
- bouwkundige klussen

Dorpsstraat 12, Vledder
tel:  0521-381260
fax: 0521-381727

ALTIJD GROTE KEUZE IN DIVERSE MERKEN OCCASIONS
TEVENS UW ADRES VOOR ALLE REPARATIES, ONDERHOUD
EN A.P.K. VAN ALLE MERKEN
TOTAL BENZINE-STATION          AUTOVERHUUR

DE ROLLE 1, 8381 CR VLEDDER     TEL. 0521 - 381231

Kapsalon

Dorpsstraat 21

8381 AM Vledder
Tel. 0521-382130 

Met ‘n erkend Schilders- en

        Afwerkingsbedrijf
bent u gegarandeerd beter af

SCHILDERSBEDRIJF

Solweg 13, Vledder

tel: 0521 381669

Schilder
glaszetter
behanger

ERKEND SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

Bisschop v.o.f.

 


