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Kerkgebouw:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   
   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 
    
Kerkelijk centrum: De Gerf 

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 
 
Postadres: PKN Vledder-Nijensleek e.o.  
 De Hoek 8, 8381BL Vledder 
 
Predikant:  Ds. Ida Boersma-Prins 
   Lievingerveld 114, 9411DA Beilen 
   06-30463093, iboersma@live.nl 
 
Scriba: Jelle Aantjes-van Dijk, 06-40976333 
 scribapknvleddernijensleek@gmail.com 
 
Redactieadres Martijn van Dijk-Aantjes, Nieuweweg 122, 
kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-27056436 
   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 
 
Bezorging   Anja van de Wal, Palmbosweg 13, Vledder 
kerkblad:  06-53771885, hoornstra.anja@gmail.com 
 
Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 
 
 
 
 
 
Van de redactie 
Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - 
Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier 

als op onze website. Inleveren kopij voor het kerkblad van 
juni 2026 uiterlijk maandag 25 mei om 18:00 uur. Het 

kerkblad wordt in de week voor zaterdag 6 juni 
bezorgd. Inleverdatum van kopij voor kerkblad voor 
juli/augustus 2026 is 23 juni. Bijlagen mogen via e-mail 
(zie hierboven) worden aangeleverd in Word. De 

redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te 
passen, in te korten, niet te plaatsen of aan te houden tot 

een volgende editie.  
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PINKSTEREN  

     

   
 
Tien woorden helpen om je het feest van Pinksteren beter voor te kunnen 
stellen. Een bijbeltekst en een vraag helpen bij de bezinning op deze 
woorden. 
 
Vuur 
Pinksteren wordt altijd verbonden met vuur en vurigheid. We lezen hoe er 
vlammen verschijnen op de hoofden van de leerlingen. Teken van de 
Geest die hen vervult. De kleur in de kerk is rood. Warm, feestelijk, 
hartstochtelijk ook. De kleur van passie. We staan ‘in vuur en vlam’. Het 
heeft te maken met enthousiasme, letterlijk ‘in God zijn’. Wat zet jou in 
vuur en vlam? Lees Handelingen 2: 1-4  
 
Duif 
De Geest van God komt in de Bijbel voor als een vogel, een duif. Bij de 
doop van Jezus daalt een duif neer en klinkt een stem: dit is mijn Zoon de 
geliefde, luister naar Hem. De duif is ook symbool van 
vrede en een nieuw begin: bij Noach keert hij 
terug naar de ark met een takje in zijn snavel, 
teken dat de aarde weer bewoonbaar wordt. Bij 
de schepping ‘broedt’ de Geest als een vogel 
over de chaos: dan komt er orde, grond onder 
de voeten en de mogelijkheid van leven. Hoe 
kun jij vandaag de vrede en het leven dienen? Lees 
Genesis 1: 1, 2 en Genesis 8: 11 
 
Inspiratie 
Inspiratie, letterlijk in-blazen. Als mensen geïnspireerd raken ervaren ze dat 
als een geschenk, als iets wat hen overkomt. Je kunt het niet organiseren. 
Inspiratie kan komen via andere mensen, via muziek, via teksten, een 
gedachte of iets wat zomaar in je opkomt, geen idee hoe en waar 
vandaan. Opeens weet je wat je moet zeggen, achteraf sta je zelf 
verbaasd. Kwam het van Gods Geest? Wie of wat inspireert jou? Ken je 
momenten van inspiratie? Lees Psalm 51: 12-14 
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Oogst 
Pinksteren vindt plaats op het feest van de oogst, ook wel ‘wekenfeest’. 
Duizenden mensen zijn in Jeruzalem om dat feest te vieren en God te 
danken voor de vruchten van het land. Dan komt de geest van God en 
vervult de leerlingen van Jezus. Ze raken vol van het goede nieuws over 
zijn leven en opstanding en vertellen erover aan wie het maar horen wil. 
Op die dag komen drieduizend mensen tot geloof in Jezus, een grote 
oogst. ‘De velden zijn wit om te oogsten’ zei Jezus. Wat is ‘oogst’ voor ons, 
wat zie jij als oogst in je leven? Lees Exodus 34: 21, 22 
 
Vrijheid 
Waar de Geest van God is, daar is vrijheid, schrijft de apostel Paulus. Geest 
en vrijheid hebben met elkaar van doen. Als Gods Geest jou 
raakt, word je een vrij mens. Vrij van wat? Van alles wat 
je kan binden, alles waar je vast aan kunt zitten, wat 
jou bepaalt en angstig maakt en klein. Afhankelijk zijn 
van wat mensen vinden, van geld, van bezit of status, 
van werk of drukte of prestaties. De angsten van het 
leven die je opjagen. Wat is vrijheid voor jou? Kan een 
mens daarin groeien? Lees Galaten 5: 1 
 
Taal 
Als de leerlingen van Jezus op die Eerste Pinksterdag vol raken van Gods 
Geest spreken ze opeens alle talen. Iedereen kan hen verstaan. Er worden 
woorden gevonden. Woorden voor het goede nieuws over Jezus. Petrus 
houdt een lange toespraak. Pinksteren is dus ook het feest van taal en 
vertalen. Bijbels zijn in bijna alle talen vertaald, maar nog steeds zijn er 
mensen bezig om bijbels te vertalen in de eigen taal van groepen mensen. 
De Geest vertaalt zich in vele volkeren, in 
een grote variëteit van talen en woorden. Welke woorden heb jij als het 
gaat om God en Jezus? Welke taal raakt je? Lees Handelingen 2: 4-13 
 
Gaven 
De Geest geeft taal en woorden maar ook gaven. Mensen ontvangen 
bijzondere mogelijkheden om zich in te zetten, voor de kerk en de wereld. 
Met een variëteit aan gaven, zoals gaven van bestuur, van geloof, van 
dienen, van gebed, van onderricht, kennis en genezing. Niet iedereen 
ontvangt alle gaven, de Geest geeft de gaven zoals God dat wil - het 
betekent dus dat we afhankelijk zijn van elkaar. Wat ik niet heb, vult de 
ander aan. Zo vormen we één geheel. Welke gaven zie je om je heen, en 
welke gaven heb je zelf ontvangen? 1 Korintiërs 12: 1-18 
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Vruchten 
Als de Geest van God in je woont kan het niet anders 
of je verandert, je groeit. Je draagt vrucht. Paulus 
omschrijft die vrucht met de woorden liefde, 
vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Met 
die vrucht kun je het uithouden in het leven, je 
wordt er een mooi mens van. In welk deel van de 
vrucht van de Geest zou je willen groeien? Lees 
Galaten 5: 22 
 
Zending 
Pinksteren is niet alleen maar een goed gevoel, een mooie Godservaring. 
De leerlingen worden eropuit gestuurd, de wereld in! Vertel overal het 
goede nieuws van het Koninkrijk. Dat doen ze dan ook onmiddellijk, maar 
het levert ook allerlei problemen op. Er ontstaat vervolging. De leerlingen 
worden gevangen gezet en onthoofd. De beweging van de Geest leidt ook 
naar strijd. Ervaart jij jezelf als iemand met een opdracht? En je kerkelijke 
gemeente? Lees Handelingen 1: 8 
 
Jezus 
Veel mensen vinden de Geest van God een vaag begrip en Pinksteren een 
onduidelijk feest. Toch is het heel concreet. Als de Geest de leerlingen 
inspireert hebben ze opeens de mond vol over Jezus. De Geest van God is 
de Geest van Jezus. De Jezus van Kerst en Pasen is ook de Jezus van 
Pinksteren. Het gaat om zijn beweging door de wereld, aangedreven door 
zijn Geest. In de Geest van Jezus leven. Dat maakt het al een stuk minder 
vaag. Hoe zou jij vandaag in de Geest van Jezus kunnen leven? Lees 
Handelingen 2: 22  
(overgenomen van de website van de PKN) 

ds. Ida Boersma-Prins 
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KERKDIENSTEN 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 mei 
10.00 uur 

Ds. J. van der Mark (Heerenveen) 
Collectes: Vakantiebureau, kerk, orgelfonds 

  

4 mei 
19.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 
Dodenherdenking ICC-dienst 

  

10 mei  
10.00 uur 

Ds. E. van Veen (Steenwijkerwold) 
Collectes: Plaatselijk werk, kerk, bloemenfonds 

  

14 mei  
10.00 uur  

Ds. H. Procee (Vledder) 
Hemelvaartsdag - koffiedrinken 
Collectes: Rudolphstichting, kerk, behoud predikantsplaats 

  

17 mei  
10.00 uur  

Ds. G. van den Dool (Vledder) 
Collectes: KiA - binnenlands diaconaat, kerk, orgelfonds 

  

24 mei 
10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 
Pinksteren 
Collectes: KiA werelddiaconaat, kerk, onderhoud gebouwen 

  

31 mei  
10.00 uur  

Ds. H. Linde (Hoogeveen) 
Collectes: Leprastichting, kerk, orgelfonds 

  

7 juni  
10.00 uur  

Ds. I. Boersma-Prins 
Zomerdienst m.m.v. zang- en muziekgroep Singit uit Beilen 
Collectes:  Boodschapper 
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Herdenking 1940-1945 
Op maandag 4 mei vindt om 19.00 uur een herdenkingsdienst plaats in de 
Johannes de Doperkerk. De dienst wordt geleid door ds. Ida Boersma-
Prins. Voorafgaand wordt, onder auspiciën van Missie Westerveld, om 
16.30 uur in De Gerf, een indrukwekkende film vertoond over de Duitse 
predikant/theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Bonhoeffer was een 
leidende figuur in het verzet tegen het nazisme en was betrokken bij een 
(mislukte) aanslag op Hitler. In de film ‘Agent of Grace’ gaat het over zijn 
worsteling met de vraag wat je verantwoordelijkheid als christen inhoudt 
als een heidense, onmenselijke ideologie allesoverheersend is geworden.  
 
De film begint in Amerika, waar Bonhoeffer een grootse carrière had 
kunnen opbouwen. Hij voelt zich echter zo verbonden met zijn volk dat hij 
zich gedwongen voelt terug te keren. Dáár ligt zijn opdracht, al loopt hij, 
daarvan is hij zich bewust, het risico zelfs zijn leven te verliezen. Zo zou het 
inderdaad gaan. Drie weken voordat het kamp bij Flossenbürg, waar hij 
gevangen zat, werd bevrijd is het vonnis tegen hem voltrokken. Dat was op 
9 april 1945. Hij was toen 39 jaar oud. ‘Agent of Grace’ is beter en 
waarheidsgetrouwer dan de recentere Amerikaanse film ‘Bonhoeffer’.  
 
Na vertoning van de film is er gelegenheid tot napraten bij soep en 
broodjes. Iedereen is welkom. Met het oog op de maaltijd stelt de 
organisatie opgave vooraf op prijs. Dat kan bij Lammie van Pijkeren (06 
51814110) of bij Gerrit van den Dool (gvddool@gmail.com). Graag ook 
eventuele dieetwensen of allergieën doorgeven.  

Gerrit van den Dool 

 

 

PASTORAAT 
 

 

 
 
Vreugde 
Het is altijd mooi als je met een feestelijk bericht deze rubriek 
mag openen! Op 3 mei was het 65 jaar geleden dat Rijk & 
Marijke Dijkhuizen elkaar het jawoord gaven. Van harte 
gefeliciteerd met dit prachtige jubileum dat met familie en 
vrienden gevierd wordt op 9 mei. Om dankbaar te zeggen, te 
zingen en te vieren: ‘Gij hield ons samen staande, goede God, 
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en daarom danken wij U, want een leven lang duurt uw trouw’. Rijk & 
Marijke wonen aan de Torenlaan 7 te Vledder. 
 
Verdriet 
Ons meeleven brengen we over naar mevr. Have-Houwer en de kinderen 
(Schoolweg 24) in hun verdriet om het overlijden van hun 
man en vader Jacob op 11 april, in de leeftijd van 74 jaar.  
Een jaar geleden verhuisde mevr. Kok-Witvliet naar 
Dwingeloo, daar overleed zij op Goede Vrijdag 3 april. De 
dankdienst voor haar leven vond plaats in onze kerk op 
donderdag 9 april. Elders in het kerkblad leest u het In 
Memoriam 
 
Beterschap 
Onlangs kreeg mevr. Van Heerde- Schelhaas (Dwarsweg 24, 8383 EP 
Nijensleek) de bloemen. Ook vanaf deze plek wensen we u veel sterkte bij 
de revalidatie!  
 
Samen delen hoort bij gemeente-zijn. Heel fijn dus als u laat weten als er 
zorgen zijn of ziekte, vreugde of verdriet. Dat hoeft niet altijd in de grote 
kring gedeeld te worden, maar ook al is er maar één iemand die een 
beetje meedraagt, dat kan de last al lichter maken. Laat het weten hoe we 
kunnen helpen! Ook fijn als er mensen zijn die dit lezen en denken: ik zou 
best eens iemand willen bezoeken, even een praatje maken namens de 
kerk, dan horen we dat graag! Een week vakantie brengt ontspanning, 
maar ook een beetje het gevoel dat je de grip kwijt bent op wat er allemaal 
gebeurt en gaande is in de gemeente. Dus mocht ik iets vergeten zijn te 
melden, dan hoor ik het graag! 
We hebben mooie feestdagen voor de boeg, maar ik kijk toch ook uit naar 
de viering van 4 mei. Het lijkt me indrukwekkend om hier in Vledder mee 
te maken! 

Hartelijke groet, Ida Boersma-Prins 
 
Bloemengroet 
Namens de gemeente hebben we in de afgelopen tijd weer een aantal 
mensen blij mogen maken met een mooie bos bloemen als felicitatie of 
als groet en bemoediging. In de afgelopen maand waren dat  
 
Dhr. Tuut    Dhr. en mw. Aarts  
Dhr. H. Procee  Mw. Broekman-Visscher 
Dhr. Bovenkamp  Dhr. Ekkels  
Mw. Rosier-Harlaar  Mw. Postma-de Boer  
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Dhr. Hannink  Dhr. B. Schreuder 
Luuk Groen en Roely Dijkstra  

IN MEMORIAM  
 

Maria Petronella Kok- Witvliet  
* 21 september 1933      ⴕ 3 april 2026 

 

In de vroege ochtend van Goede Vrijdag 2026 overleed Riet Kok-Witvliet 
in de leeftijd van 92 jaar. Riet was anderhalf jaar geleden verhuisd naar 
Dwingeloo waar ze meer zorg kreeg in de Weyert, maar haar hart bleef 
verpand aan Vledder. Zoveel jaar had ze daar met plezier gewoond aan de 
Rikken. Wat was ze enthousiast over haar tuin, de vogels die werden 
gelokt, de mensen die voorbijkwamen. Ook voelde ze zich thuis in het 
kerkelijk leven in Nijensleek en Vledder. Op oudere leeftijd kwam het 
echtpaar Kok naar Vledder om daar van hun pensioen te genieten. Maar 
heel onverwacht, op bezoek bij één van hun kinderen in Zürich overleed 
haar man IJsebrand, op 12 oktober 1999. Op bewonderenswaardige wijze 
heeft ze dat verdriet gedragen en haar leven hier weer opgepakt. Trots op 
haar kinderen en kleinkinderen en genietend van de natuur, van reizen, 
van gezelligheid.  
Riet en IJsebrand hadden elkaar ontmoet in Den Haag. Hij was 
dienstplichtig militair geweest en uitgezonden naar Indonesië en had 
daarna werk gevonden in de Randstad. Ze ontmoetten elkaar op een 
trouwerij van wederzijdse kennissen. De ouders van Riet waren niet blij 
dat één van hun tiental naar het hoge Noorden vertrok, maar IJsebrand 
nam haar mee naar zijn geboortegrond, Heiligerlee en daar bouwden ze 
samen hun leven op. Zes kinderen kregen ze: Ailko, Peter, Gerard, Ineke, 
Hans en André. Naast dat grote gezin runden ze een manufacturenzaak 
die uitgroeide naar een bekende modezaak in de regio. Tijdens de 
dankdienst voor haar leven vertelde oudste zoon Ailko liefdevol en eerlijk 
over hun moeder en oma. Vijftien lichtjes van dankbare herinneringen 
werden aangestoken door de kleinkinderen. We lazen uit Psalm 23 en 
zongen en luisterden naar prachtige liederen, waar je eigenlijk als 
kenmerkend voor het leven van Riet het verlangen naar veiligheid in kon 
ontdekken. In de angst, ontwikkeld in de oorlogsjaren in Den Haag, vond 
ze rust en toevlucht in het geloof, bij de Heer die haar herder was.  

 
Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart, 

daar in zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart. 
 

Ida Boersma-Prins  
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Ophaaldienst  
Wilt u graag de kerkdienst bijwonen, maar heeft u geen eigen vervoer? 
Neem dan contact op met ondergetekende. Mijn telefoonnummer is 
0521- 387933. 

Jan Siderius 

Zojuist hadden we de toerustings- en ontmoetingsmiddag voor diegenen 
die betrokken zijn bij het pastoraat in de gemeente. Mooi om elkaar te zien 
en samen na te denken over hoe we op een goede manier er voor elkaar 
kunnen zijn in de gemeente! Deze keer dachten we na 
over “God, waar bent U, in de zorgwekkende tijden 
waarin we leven?”. Best moeilijk toch!? Kunnen we 
luisteren naar hoe die vraag mensen bij de keel grijpt, 
hoe de nood van de wereld een aanslag doet op het 
geloofsvertrouwen van mensen, en kunnen we 
zonder goedkope troosters te zijn- met elkaar zorgen 
én hoop delen? Toen ik naar buiten kwam uit de Gerf 
stonden langs de muren van de kerk de pinksterbloemen in 
volle bloei….dat maakte blij!  

 
De Geest, wij zien haar niet, toch horen we haar stem 
die goede woorden spreekt als ik verdrietig ben. 
 
De Geest, wij zien haar niet, maar zij waait alles schoon. 
Ik ben weer opgelucht, als na een enge droom. 
 
Vanuit de overkant, een land dat niemand ziet, 
ontvangen wij een kracht, de Geest die uitzicht biedt. 
(lied 676) 

 
Zo op weg naar een troostend Pinksterfeest!  

Hartelijke groet, Ida Boersma  
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Ik weet natuurlijk niet hoe u dat ervaart, maar ik voel in een periode als de 
veertigdagentijd altijd dat ik de tijd anders beleef. Intenser. Meer ‘gevuld’. 
Dat heeft wellicht te maken met de overvloed aan activiteiten die in zo’n 
periode in de agenda staan (kerkdiensten, muziekuitvoeringen, vieringen 
op school of werk, familiebezoek, noem maar op), maar dat komt zeker 
óók door het samen stap voor stap toeleven naar Pasen. De weken zijn 

gevuld en gekleurd door dat grote verhaal van lijden, 
sterven en opstanding en dat maakt voor mij in elk 

geval dat ik dat heel intens meemaak. Wat hadden 
we bij voorbeeld een prachtige diensten in de 
Stille Week. Ik denk aan het ingetogen samen 
gevierde Heilig Avondmaal, maar ook de dienst 
op Stille Zaterdag, waar ds. Mark Boersma ons 
met zijn gitaar (heel kwetsbaar en gevoelig) 

voorging in het zingen. Maar dat geldt zeker ook 
voor de paasmorgen, waarop we het mochten 

uitzingen rondom het kruis in de tuin: de Heer is waarlijk opgestaan!  
 
Twee mooie activiteiten wil ik nog graag noemen: het paasontbijt en het 
samen naar The Passion kijken in onze kerk. Over het paasontbijt leest u 
elders in dit kerkblad een kleine recensie van een jongere deelnemer. En 
wat betreft ‘The Passion’: dominee Ida Boersma noemde dat (respectvol) 
‘het spektakel’. En eerlijk is eerlijk: dat is het ook wel een beetje. Ook bij 
ons in de kerk pakten we uit op een manier waarop we dat normaal 
gesproken misschien niet zo zouden doen. Zeker niet op een Witte 
Donderdag. Er zijn ook wel mensen die ons daarop hebben aangesproken: 
moet dat nou?! Toch hebben we dit bewust zo gedaan, omdat het een 
gelegenheid is om mensen te bereiken die normaal gesproken niet veel 
meekrijgen van ons geloof en de hoop die het paasverhaal met zich 
meebrengt. En, hebben we die mensen ook werkelijk bereikt? Tsja, dat is 
moeilijk te meten. Ik had zelf stiekem gehoopt dat de kerk vol met 
Vledderaars zou zitten, die avond. En toch… wij hebben gedaan wat we 
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konden en wat er verder met dat zaadje gebeurt, 
hebben wij niet in de hand. Vertrouwen maar dat 

het wel goed zit! Op deze plaats is het goed 
om iedereen die in deze periode zich extra 
heeft ingezet van harte te bedanken daarvoor! 
 
Op 29 april om 16:20 uur zullen in veel kerken 
in Nederland de klokken worden geluid om 

aandacht te vragen voor kinderen die al meer 
dan vijf jaar in Nederland verblijven en daardoor hier 

geworteld zijn, maar toch het risico lopen 'terug' gestuurd te worden naar 
het land waar hun ouders vandaan komen. “Kinderen die hier geworteld 
zijn, verdienen het om gezien en gehoord te worden,” aldus de 
initiatiefnemers. Ook in Vledder zullen op deze middag de klokken van de 
Dorpskerk luiden om een hoorbaar signaal van solidariteit en 
rechtvaardigheid in onze wereld te verspreiden en aandacht te vragen voor 
deze 420 kinderen 
 
En nu verder? Is de agenda leeg tot aan de zomerperiode? Nee, zeker niet! 
Als u dit kerkblad leest, heeft er alweer een kennismakingsbijeenkomst met 
nieuwe gemeenteleden plaatsgevonden. Geen grote groep, maar wél een 
mooie, positieve avond elke keer. Eind mei in de kerkenraadsvergadering 
praten we met elkaar verder over de kerkapp en de eventuele kosten en 
‘opbrengst’ daarvan. Daarover hoort u te zijner tijd natuurlijk meer! En ook 
het Feest van de Geest, dat op Hemelvaartsdag (14 mei) begint willen we 
niet vergeten. Daarover elders in dit kerkblad meer. Genoeg om naar uit te 
kijken dus! 
 
Tot slot is er nog één ding dat genoemd moet worden. Het logo van onze 
kerk bestond jarenlang uit een beeld van onze twee kerkgebouwen, 
gebroederlijk naast elkaar: de Streekkerk en de Dorpskerk. Nu de 
Streekkerk niet meer ons eigendom is, vonden we het niet meer passend 
om de kerk wel in ons logo te laten staan. Maar hoe dan? Alleen de 
Dorpskerk? Of een heel nieuw logo? We hebben ervoor gekozen het logo 
van de PKN ook als logo voor onze eigen gemeente te gebruiken, 
aangevuld met de tekst ‘Protestantse gemeente Vledder-Nijensleek e.o.’. 
De belangrijkste reden hiervoor is de herkenbaarheid van het logo, maar 
ook de eenvoud ervan. Omdat de voorkant van het kerkblad voor een 
groot deel uit het genoemde logo bestond, is de hele opmaak van de 
voorkant aangepast. Samen met het logo is ook de kenmerkende opmaak 
en het lettertype van de PKN overgenomen; met dank aan Eimert van Dijk 
overigens, de vader van Martijn van Dijk 
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Ook op de website ziet u kleine aanpassingen. De komende tijd zult u het 
logo ook tegenkomen in emailafsluitingen, briefpapier, et cetera. 
Overigens hoort de redactie van het kerkblad het graag als het lettertype te 
klein is voor u.  

Namens de kerkenraad, Jelle Aantjes-van Dijk, scriba 

 

 

 

VAN DE DIACONIE 
 
 

 
Diaconale collectes  
3 mei  Vakantiebureau - Het Vakantiebureau wil eraan bijdragen dat 

mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom bieden ze in 
samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk in 
Nederland vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie 
het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is 
om op vakantie te gaan.  

 
14 mei  Hemelvaartsdag: Rudolph stichting - De Rudolphstichting is 

een vereniging van ruim 900 diaconien van de Protestantse 
kerk Nederland heeft compassie voor kwetsbare kinderen en 
wenst dat elk uithuisgeplaatst kind de kans krijgt om op te 
groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. 

 
17 mei Kerk in Actie binnenlands diaconaat: omzien naar 

gevangenen. - In Nederland zijn ruim 33.000 mensen 
gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. 
Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven die naar hen en 
hun familie omzien, hen bezoeken tijdens de detentie en een 
nieuwe kans bieden in de maatschappij. 

 
24 mei  Pinksteren: Kerk in Actie werelddiaconaat Cuba.  

Gaarkeukens met hulp van jongeren. In Cuba is er een tekort 
aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed 
opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen 
en zieken leven eenzaam in schrijnende omstandigheden. 
Cubaanse kerken bieden pastoral en diaconale hulp, zoals een 
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gaarkeuken. Jongeren brengen de meest kwetsbaren een 
voedzame maaltijd en bieden gezelschap. 
 

31 mei  Lepra stichting - De Leprastichting werkt aan een wereld 
zonder lepra en zonder ernstige lichamelijke en psychische 
klachten als gevolg van lepra. Het doel is in 2040 een wereld 
zonder lepra! 

 
Opbrengst collectes 
In de tabel hieronder leest u de opbrengst van de collectes van het eerste 
kwartaal 2026.  

Namens de diaconie, Chris Baas 

Koffiedrinken De Gerf 
Traditiegetrouw op de eerste woensdag van de maand, dit keer op 6 mei, 
is er weer koffiedrinken in de Gerf. U en uw bekende, naaste, buur, zijn van 
harte uitgenodigd.  

Namens de diaconie: Silvia Bijker 

 

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

 
 

Kia > Noodhulp Oekraïne 102,38€                 

Kia > Werelddiaconaat Bangladesh 85,64€                   

Kia > Werelddiaconaat Moldavië 105,94€                 

Mission Aviation Fellowship (MAF) 90,79€                   

Plaatselijk werk 172,65€                  

Project Soedan 179,85€                  

Friese Rijders (Oekraïne) 118,21€                  

E.O. Jongerendag 101,26€                  

Project van CBS De Bron (Malawi) 192,59€                  

Voedselbank Westerveld 90,56€                   

Missionair werk The Passion 73,67€                    

Bloemenfonds 177,89€                  

Totaal 1e kwartaal diaconie 1.491,43€          

Collectes diaconie 1e kwartaal 2026
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Verantwoording Inkomsten  
In de tabel hieronder leest u een verantwoording van de kerkrentmeesters 
van de inkomsten in maart 2026.  

 
Met dank aan alle meelevenden, gevers, vrijwilligers etc.  
 
Energie  
Ook het dalende gasverbruik laat zien dat het voorjaar aanbreekt.  
Gasverbruik kerkgebouw januari 855 m³ 
Gasverbruik kerkgebouw februari 717 m³ 
Gasverbruik kerkgebouw maart 347 m³ 
 
Financiële tegemoetkoming overheid 
De helft van de betaalde energiebelasting voor gas (€ 0,73 per m³) en 
stroom (€ 0,11 per kWh) kunnen we als kerkgenootschap na afloop van het 
kalenderjaar terugkrijgen. Voor De Gerf was dat over 2025 € 366 en voor 
de Johannes de Doperkerk € 1.094.  

Namens het College van Kerkrentmeesters, Chris Baas 

 

 

 

 

UIT DE GEMEENTE 
 
 

 
 

Pasen in Vledder 2026 
Met Pasen gingen mijn zus Fleur en ik naar Vledder om mijn Pake en 
Beppe te bezoeken. Samen met hen gingen we naar het kerkontbijt in de 
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kerk. Het was een gezellige en mooie ochtend waarin veel 
mensen uit de gemeente samenkwamen. De tafels waren 
feestelijk versierd en mooi gedekt en er stond een 
heerlijk ontbijt voor iedereen klaar. Omdat het Pasen 

was, ontbrak natuurlijk ook het eitje 
niet. Samen hebben we gegeten en 
ondertussen met verschillende 
mensen een praatje gemaakt. Het was 
fijn om Pasen zo met elkaar te beginnen. De sfeer 
was warm en gezellig en het was mooi om te zien 

hoeveel mensen samenkwamen om deze ochtend 
met elkaar te delen. Ik kijk met veel plezier terug op deze 

bijzondere en gezellige Paasochtend. 
Daan Metz 

Bedankt 
Op eerste paasdag mocht ik een mooi boeket bloemen ontvangen 
namens de kerk, prachtig, heel hartelijk bedankt! 86 jaar ben ik geworden.  

Gegroet , Tietje en Roelof Broekman 
 
Bedankje 
Blij verrast was ik, dat ik op Paasmorgen een prachtig 
bos bloemen van de kerk kreeg, vanwege mijn 
verjaardag op 14 maart jl. Ze hebben een paar weken 
lang in de kamer staan te pronken. Heel hartelijk dank! 

Hans Procee  
 

 

VRIJWILLIGER IN BEELD 
 

 

 

 

In deze editie vertelt Alie Winters over de taak van de preekvoorziener. 
 
“Lang geleden, toen Nijensleek en Vledder nog twee aparte gemeenten 
waren, ieder met een eigen predikant en preekvoorziener ben ik begonnen 
als preekvoorziener in de Gereformeerde Kerk van Nijensleek. Daarna 
volgden jaren van steeds meer samenwerking, ook voor de 
preekvoorzieners. Toen de beide gemeentes vacant waren, werd er een 
gezamenlijke predikant beroepen die voor beide kerken in deeltijd werkte. 
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De samenwerking werd uiteindelijk een fusie van beide kerken met een 
eigen predikant wat het werk als preekvoorziener een stuk eenvoudiger 
maakte 
Het werk van preekvoorziener is een onzichtbaar onderdeel van de 
kerkelijke organisatie al speel je wel een belangrijke rol binnen de kerk, met 
name rondom de erediensten. De vacante periode na het vertrek van ds. 
Marianne Gaastra was wel even pittig. Er moesten veel voorgangers gebeld 
en gemaild worden wat uiteindelijk ook is gelukt.  
 
Nu we een eigen predikant hebben is die functie aanmerkelijk 
gemakkelijker geworden omdat er dan al heel veel diensten worden 
ingevuld door onze eigen predikante. En dan ook nog een voorganger die 
meer diensten voor haar rekening neemt dan die ze contractueel zou 
moeten doen! Dus voor mij minder werk om gastpredikanten te vragen 
  
Preekvoorziener is een functie van lang vooruit plannen, zeker voor een 
kleine gemeente met een parttime predikant. Er zijn dan nogal wat 
predikanten van elders nodig om het rooster rond te krijgen. Dat is 
gelukkig voor dit jaar 2026 gelukt. Het rooster is compleet. Ook ben ik in 
januari van dit jaar al begonnen om voorgangers te vragen voor 2027. en 
ook dat is gelukt, het rooster is bijna ingevuld. Een paar data houd ik 
bewust open om niet alles helemaal dicht te timmeren en om ruimte te 
houden voor nieuwe mogelijkheden.  
 
De rol van preekvoorziener is voor mij een uitdaging waar ik best plezier 
aan beleef (behalve als ik ruzie heb met mijn computer): het contact met 
de predikanten, meestal telefonisch, waarin je elkaar een beetje leert 
kennen. Door de jaren heen heb ik een hele lijst van voorgangers 
verzameld. Een aantal voorgangers die ik vraag, willen zich niet zo lang van 
tevoren vastleggen. Die mag ik dan na een bepaalde datum wel weer 
bellen als het rooster dan inmiddels nog niet ingevuld is. Soms komen die 
later nog aan bod en soms is het rooster inmiddels compleet. Veel 
predikanten willen niet meer dan één keer komen, vooral predikanten met 
een eigen gemeente die een vrije zondag ook wel eens prettig vinden. 
Anderen komen graag omdat ze het prettig vinden in Vledder voor te 
gaan. 
 
Helaas zijn er steeds meer predikanten die niet telefonisch benaderd willen 
worden, maar alleen per mail Dit geeft meer afstand en voor mij meer 
werk. Eerst afwachten welke diensten er ingevuld worden en pas daarna 
kun je weer verder. Een trend c.q. verkilling die dus ook al in de kerk zijn 
intrede heeft gedaan. 
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De gastpredikanten worden ongeveer twee tot vier weken vóór de dienst 
per mail benaderd met de herinnering aan de afspraak en de informatie 
welke organist dienst heeft en de vraag of de liturgie uiterlijk op 
woensdagavond voor de betreffende zondag opgestuurd kan worden naar 
het beamerteam en de dienstdoende organist. De voorgangers krijgen een 
orde van dienst en declaratieformulier toegestuurd. 
 
Als preekvoorziener ben je onzichtbaar voor de gemeente zolang alles 
goed is geregeld. Je bent een schakeltje in het geheel van voorganger, 
organist, koster, beamerteam en de roostermaker.” 

Alie Winters 

Buurtgezinnen 
In een dorp als Vledder kennen we elkaar vaak, soms al van kleins af aan of 
soms alleen van gezicht. Kinderen spelen samen, ouders maken een 
praatje met elkaar. Toch kan opvoeden soms best zwaar zijn. 
Buurtgezinnen is er vóór en dóór gezinnen uit de buurt. Klein helpen kan al 
een groot verschil maken. 
 
Soms is het fijn als er even iemand meedenkt, een 
luisterend oor biedt of een kind af en toe welkom is bij 
een ander gezin. En misschien wilt u wel iets 
betekenen voor een gezin in Vledder. Is het iets voor u 
om steungezin te worden? Een steungezin hoeft geen 
grote dingen te doen. Een middag spelen met een 
kind, samen eten of af en toe mee naar de sport - het 
zit vaak in de kleine gebaren. Twijfelt u of Buurtgezinnen 
iets voor u is? Of bent u benieuwd wat je zou kunnen betekenen voor een 
ander gezin? Neem dan contact met mij op via 06-34539370 of 
kimkiers@buurtgezinnen.nl. Ik denk graag met u mee. Meer informatie over 
vindt u op buurtgezinnen.nl/westerveld/  

Kim Kiers 
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Feest van de Geest 2026 
Vanaf Hemelvaartsdag tot en met tweede Pinksterdag 2026 vindt het 
twaalfde Feest van de Geest (FvdG) in onze regio plaats, georganiseerd 
door de Werkgroep Noord-West Overijssel en Zuid-West Drenthe. FvdG is 
een ontmoeting tussen beeldende kunst, Pinksteren en architectuur van 
kerkgebouwen. Het FvdG mag zich verheugen over een nog steeds 
groeiende belangstelling, gehouden in 17 kerken binnen onze regio met 41 
deelnemende kunstenaars.  
  
Het thema is dit jaar ‘Elkaar verstaan’. Het is ontleend aan het 
Pinksterverhaal uit Handelingen 2. De vrienden van Jezus staan in vuur en 
vlam als ze tijdens het pinksterfeest over hun geloof vertellen. Hun 
enthousiasme slaat over op de omstanders, waar die ook vandaan komen. 
Zij verbazen zich erover dat ze Jezus’ vrienden verstaan: ze hadden een 
taalbarrière verwacht maar die is er niet. De Heilige Geest doet ons elkaar 
verstaan, wie we ook zijn en waar we ook wonen.  
 
Ook in Vledder doen we weer mee met het Feest van de Geest. Prachtige 
werkstukken van kunstenaar Yvette van der Aa uit Dalfsen sieren onze 
Dorpskerk. We starten op Hemelvaartsdag om 10.00 uur, na de dienst is er 
koffiedrinken, daarna volgt de opening van het FvdG rond 12.00 uur. De 
voorganger is ds. Hans Procee, het orgel wordt bespeeld door Sipke 
Huismans. De blokfluitgroep Gaudete – bestaande uit Marike, Sjoerd en 
Iteke - werkt mee in de dienst, als ook bij de opening van het FvdG. De 
kerk is open in de weekends van 13.00 uur tot 17.00 uur te weten: do. 14 
mei, za. 16 mei, zo. 17 mei en za. 23 mei, zo. 24 mei (Pinksteren) en ma. 25 
mei.  
 
Pinksterzondag 24 mei om 10.00 uur is de voorganger ds Ida Boersma-
Prins. De Pinksterdienst staat dan volop in het teken van het FvdG. De 
kunstenaar Yvette van der Aa zal aanwezig zijn om te vertellen over haar 
inspiratiebron en geëxposeerde werken. Harmen Kooistra bespeelt het 
orgel en begeleidt de gemeentezang. Wie solist is, is op dit moment (nog) 
niet bekend. 
 
Met de Werkgroep Overijssel en Zuid-West Drenthe wensen wij u/jullie 
inspiratie en plezier bij het bezoeken van de kerken en het bekijken van de 
kunstwerken. Wie weet leidt dit tot verrassende ontmoetingen met andere 
mensen. Wat zou het mooi zijn als het thema Elkaar Verstaan dan ook tot 
uiting komt. Uiteraard bent u allen van harte welkom alle open middagen 
en bij de vieringen. Graag tot ziens! 

Hans Procee en Jetty Baas  
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Uit de oude boeken 
In juni 1945 komen nog de volgende zaken aan de orde: Om de Jong 
Hervormden meer bij het jeugdwerk te betrekken wordt er een week in de 
Volkshogeschool te Bakkeveen georganiseerd. De week moet wel vallen 
tussen de roggeoogst en het aardappel rooien. Ook wordt in deze 

vergadering besloten dat er op het kerkhof geen schapen 
en paarden meer geweid mogen worden. Er zal een 
plan van onderhoud van het kerkhof gemaakt 
worden. Een lid van de kerkenraad zal af en toe de 
zondagsschool te Nijensleek bezoeken. Dan 
bespreekt men in november 1945 de samenwerking 
van de Hervormde Kerk te Vledder en de Hervormde 

Evangelisatie Vledder/ Vledderveen. In oktober is er 
een vergadering geweest onder leiding van de 

eerwaarde heer Van Deelen vertegenwoordiger van de 
Bond van Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag waarin men 
een aantal afspraken is overeengekomen. 
 
Onder andere wordt bepaald dat de voorganger en een bestuurslid van de 
Hervormde Evangelisatie in de kerkenraad van de Hervormde Kerk van 
Vledder zullen worden opgenomen. Als een lid van de kerkenraad meent 
dat twee leden van de kerkenraad dan in het bestuur van de Evangelisatie 
zitting zouden moeten nemen, blijkt dat niet afgesproken en vindt dan ook 
niet plaats.  
 
In de dienst van 2 december zal de volledige overeenkomst meegedeeld 
worden. Een week later, 9 december, zal er een gezamenlijke dienst 
gehouden worden waar in beide voorgangers de dienst zullen leiden. 
Zo mogelijk zal er later ook zo'n dienst worden gehouden te Nijensleek (in 
Samuel) en in Vledderveen. Tot het houden van een gezamenlijk vieren 
van het Heilig Avondmaal wordt vooralsnog geen besluit genomen. 
Wel zal men proberen het Kerstfeest te vieren met alle kinderen van de 
zondagsscholen. 
 
In de vergadering van 22 januari 1946 wordt grens van het diaconiebos en 
het naastgelegen land vastgesteld. Door notaris Heering wordt 
meegedeeld dat de landmeter heeft bepaald dat het pad van 6 meter 
behoort tot de de diaconie. De buurman krijgt wel recht van overpad. De 
diaconie zal er voor zorgen dat de grens door middel van houten palen 
wordt afgebakend. Einde aan een conflict? Het armenhuis zal aan elk der 
bewoners worden verhuurd voor f 1,-- per week. 
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Er komt een gezamenlijke uitgave van de Kerkbode. Ds. Brouwer geeft in 
deze vergadering te kennen dat ds. Van Grinhoven van de Gereformeerde 
Kerk te Nijensleek zich schuldig maakt aan stokerij en laster tegen hem en 
tegen de Hervormde Kerk (heeft dit iets te maken met de roddel over het 
gedrag van ds. Brouwer tijdens de oorlog?) In februari 1946 komt er een 
verzoek van de Classis binnen om vragen rond de gemeenteopbouw te 
bespreken. “Is de nood van de kerk nog werkelijkheid?” Zo vraagt men zich 
af. Men is van mening dat die nood wel degelijk bestaat. Daar heeft de 
richtingsstrijd ook mee te maken. Ook wordt door een der leden 
opgemerkt dat onkunde en onkerkelijkheid tot de nood behoren. De vraag 
van de Classis of men bereid is deze nood als gemeenschappelijke schuld 
te aanvaarden geeft nogal wat stof tot discussie. 
 
De vraag of men bereid is kerk te zijn voor het gehele volk en haar 
zendingstaak wordt met ja beantwoord. Gesuggereerd wordt te komen tot 
kerkelijke samenkomsten voor buitenkerkelijken. Over andere 
onderwerpen o.a. het deelnemen aan het dansen wil ik een volgend keer 
aandacht besteden. 

Nico Dirkzwager 

 

Agenda mei 

woensdag 6 
mei 

10:00 uur koffiedrinken en 
schoonmaken 

de Gerf 

donderdag 7 
mei 

9:30 uur vergadering CvK de Gerf 

woensdag 13 
mei 

19:30 uur moderamenvergadering Noordwolde-Zuid 

woensdag 20 
mei 

19:30 uur bijbelstudiegroep de Gerf 

donderdag 21 
mei 

19:30 uur kerkenraadsvergadering de Gerf 

woensdag 3 
juni 

10:00 uur koffiedrinken en 
schoonmaken 

de Gerf 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 06-15531066 
 pjstuiver@ziggo.nl 
 
Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 
 chrisbaas1952@gmail.com  
 
Rekeningnummers:   
NL50 RABO 0365 8003 17  PG Vledder-Nijensleek e.o. 
NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek e.o. 
 
Actie Kerkbalans  
NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek e.o.  
 
Collectebonnen (€ 16,00 of €40,00 per vel van 20 bonnen)  
NL50 RABO 0365 8003 17  PG Vledder-Nijensleek e.o. 
 
Kerkblad 
NL51 RABO 0373 7310 19  CvK PG Vledder-Nijensleek e.o. 
 
Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 
over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’. 
 
Vertrouwenspersonen:  
Hillie Slagter - vertrouwenspersoonhillieslagte@gmail.com  
Gerry Kasper - vertrouwenspersoongerrykasper@gmail.com 
Koos Knol - vertrouwenspersoonkoosknol@gmail.com 
 
Voor hulp, advies of alleen een gesprek in geval van misbruik in of om de 
kerk, mag iedereen altijd contact opnemen met deze 
vertrouwenspersonen. Wil je liever een (telefonisch) gesprek met hen, dan 
kun je dat per mail aangeven. Zij zullen dan een afspraak met je maken.  
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Janny Leppers - jleppers24@gmail.com - 06-10492370 
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Voor al uw 

handgebonden 

bloemwerken 

 

Dorpsstraat 18 te Vledder  

 


