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Van de redactie 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente 

Vledder - Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer 

per jaar; zowel op papier als op onze website. Inleveren 

kopij voor het kerkblad van april 2026 uiterlijk maandag 

23 maart om 18:00 uur. Het kerkblad wordt in de week 

voor zaterdag 4 april bezorgd. Inleverdatum van kopij 

voor kerkblad voor mei 2026 is 20 april. Bijlagen mogen via 

e-mail (zie hierboven) worden aangeleverd in Word. De 

redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten, 

niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende editie.  
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OVERDENKING 

     

   

Met enthousiasme is The Passion 2026 naar de gemeente Westerveld 

gehaald. Wat geweldig dat deze grootse productie voor het eerst in een 

dorp plaatsvindt. In onze gemeente! En u zult het zien in de uitzending op 

Witte Donderdag: ook beelden uit Vledder e.o., Diever en Havelte komen 

voorbij. 

 

Alleen het live gebeuren is die avond in Dwingeloo. Andere opnames worden 

in de komende periode al eerder gemaakt. Mooi om te zien waar de 

voorbereidingsploeg het oog op heeft laten vallen! De gemeente Westerveld 

is blij, vooral ook vanwege de toeristische boost die dit hopelijk geeft aan 

onze prachtige gemeente. Deze week werd de cast bekend van beroemde 

spelers die meedoen. Een kans om hen van dichtbij mee te maken. Milan van 

Waardenburg speelt de rol van Jezus, Roxeanne Hazes (Maria), Bas Ragas 

(Petrus), Anouk Maas (Maria van Magdala), Boaz Kok van Goldband (Judas), 

Thomas vd Vlugt (Thomas), Mike Libanon (Pilatus) en Anita Witzier is 

opnieuw verslaggever. Ga naar Dwingeloo en kom later napraten in de Gerf 

of kijk - na onze avondmaalsviering- mee op een groot scherm in de Gerf 

(zie bericht van de scriba elders in het kerkblad).  

 

Als kerk hebben we natuurlijk een andere insteek dan de burgerlijke 

gemeente: het gaat ons om het verhaal, de boodschap, de inhoud….kan die 

mensen raken, in beweging zetten, veranderen anno 2026? Laten we hopen 

en bidden dat er zegen uitgaat van dit muzikale paasevenement, los van 

onze eigen mening en smaak. Het is een andere, nieuwe weg naar hét feest 

van de christelijke kerk. 

 

Ik heb een boek in de kast staan met de titel “Oude wegen naar het feest”: 

een dagboek voor 40 dagen geloofsverdieping uit de vroege kerk. Met name 
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de inleiding op dat boek vond ik heel verrassend! Geschreven door Otto de 

Bruijne die vertelt dat hij op zijn zoektocht naar spiritualiteit in California  

belandt bij een orthodoxe gemeente onder het 

Patriarchaat van Antiochië. De gemeente had 

in twee jaar tijd de ommezwaai gemaakt 

van charismatisch-evangelisch naar 

Syrisch-orthodox. En met verbazing ziet 

hij hoe jongeren hierin opgaan. Een 

eerbiedige, ingetogen, maar ook warme 

dienst. Hij bekeek filmpjes van de 

gemeente van anderhalf jaar eerder: vrije 

lofprijzing, spontane getuigenissen, harde en 

moderne muziek. Wat was hier gebeurd? De 

gemeente had ontdekt dat bidden zwaar wordt als het steeds uit je tenen 

moet komen en dat navolging alles te maken heeft met broederschap.  

 

Ze ontdekten dat bidden ook mag met gebeden van Benedictus of 

Franciscus of anderen. Dat het mooi is als er ruimte is 

voor stilte en meditatie. Dat het weldadig is om je te 

scharen in de rij van gelovigen die je zijn 

voorgegaan en je niet je hoogst eigen uiting van 

vroomheid hoeft te etaleren. Je mag je laten 

dragen door de liturgie. Gevoel heeft niet het 

hoogste woord. Zo was de gemeente op zoek 

gegaan en ze vonden dat ze het mysterie van de 

opstanding van Jezus Christus nu een betere 

plaats konden geven dan in de vele persoonlijke 

getuigenissen. 

 

Wat voor weg je ook bewandelt: oude of nieuwe wegen….ik wens je een 

gezegend Paasfeest! 

ds. Ida Boersma- Prins 
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KERKDIENSTEN 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 maart  

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

WereIdgebedsdienst I.C.C.  

Koffiedrinken  

Collectes: Nigeria, ICC-vieringen  
  

8 maart 

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

School- en gezinsdienst 

Collectes: Project De Bron, kerk, behoud predikantsplaats 

  

11 maart 

19.30 uur 

Ds. G. Venhuizen (Nijensleek) 

Biddag voor gewas en arbeid 

Collectes: Voedselbank Westerveld, kerk, onderhoud gebouwen 
  

15 maart 

10.00 uur  

Ds. D. Wijmenga (Vollenhove) 

Collectes: KiA Werelddiaconaat, kerk, orgelfonds 

  

22 maart 

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Collectes: Plaatselijk werk, kerk, bloemenfonds 
  

29 maart 

10.00 uur  

Ds. H. Boot 

Koffiedrinken 

Collecte: Missionair werk Passion, kerk, behoud predikantsplaats 
  

2 april  

19.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Witte donderdag/ H. Avondmaal  

Collectes: project Roemenië  
  

3 april 

19.30 uur  

Ds. I. Boersma-Prins 

Goede Vrijdag 
  

4 april  

19.30 uur 

Ds. M. Boersma (Beilen) 

Stille Zaterdag  
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Wereldgebedsdag  

Zondag 1 maart doen we in Vledder mee aan de wereldwijde viering van 

Wereldgebedsdag. Ieder jaar kiest een groepje vrouwen ergens op de wereld 

een thema en maakt daarbij een liturgie met teksten en liederen. Op de 

landelijke website staat: “Onze zusters in Nigeria hebben zich de afgelopen 

jaren verdiept in het thema: "Kom! Ik zal jullie rust geven", gebaseerd op 

Mattheüs 11:28. Het programma van Nigeria nodigt ons uit in de 

wetenschap dat ieder van ons met zorg en liefde door God is gemaakt.” 

Een paar leden van de ICC en ds. Ida Boersma hebben zich bij de 

voorbereiding van de oecumenische dienst laten inspireren en leiden door 

de liturgie uit Nigeria. Van harte welkom! 

Gerdien Vastenhoud 

 

Luistermiddag ‘Uit Liefde…’ 

Op woensdag 18 maart - midden in veertigdagentijd - wordt er van 14.30 – 

16.30 uur een luistermiddag gehouden in De Gerf. Er wordt prachtige 

Passiemuziek en daarbij passende liederen en teksten ten gehore gebracht. 

De middag staat o.l.v. de heer Johannes Bakker uit Lemmer. Deze 

luistermiddagen worden al een aantal jaren gehouden in Lemmer e.o. en 

genieten veel waardering en belangstelling. Wij zijn blij dat de heer Bakker 

tijd en gelegenheid heeft gevonden naar Vledder te komen om hier zijn 

interessante middagprogramma te presenteren.  

 

De middag bestaat uit 2 delen met een pauze. We horen liederen en teksten 

uit de Mattheüs Passie van J.S. Bach. Maar ook delen uit Die Schöpfung van 

5 april 

10.00 uur  

Ds. I. Boersma-Prins 

Pasen 

Collecte: KiA Werelddiaconaat, kerk, orgelfonds 
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F.J. Haydn, uit The Crucificion van John Stainer en uit de Lucas Passion van 

Carl Philip Emanuël Bach en teksten en muziek van andere bekende 

dichters en componisten. Dit zegt de heer Bakker er zelf over: 

“In de Mattheüs Passion van Johann Sebastian Bach worden altijd twee 

bijzondere aria’s gezongen die mensen naast de vele andere mooie, 

heel erg ontroerend vinden. 

Dat is het ‘Erbarme dich, mein Gott’ dat na het verraad van Petrus 

door de alt gezongen wordt en door de viool begeleid. En vervolgens 

de sopraanaria ‘Aus Liebe will mein Heiland sterben’, gezongen nadat 

de landvoogd Pontius Pilatus vroeg wat Jezus dan voor kwaad gedaan 

had. 

 

Door het programma van de luistermiddag loopt de rode draad van 

de liefde. Muzikaal zoeken wij een weg door enkele Bijbelverhalen, 

door wat gezegd is over Jezus en hoe Hij liefdevol met mensen 

omging en zich over hen ontfermde. Een weg die ook een weg werd 

van lijden en dood. Maar hoe wonderlijk: Jezus is drie dagen later 

opgestaan uit de dood. Het graf waarin Hij lag, was leeg. Zijn 

opstanding mag hoop en betekenis geven aan het leven: God is 

sterker dan de dood. Met deze boodschap van Pasen, van verlossing, 

bevrijding en overwinning en van liefde besluiten we dit programma 

van luisteren naar mooie, passende en herkenbare muziek!” 

 

Al met al een zeer interessante middag die u niet mag missen. De toegang is 

gratis, wees welkom. 

Hans Procee - Werkgroep Eredienst 

 

Vastenmaaltijd 25 maart in De Gerf 

Op veel plaatsen is het reeds een goede gewoonte in de veertigdagentijd 

met elkaar een vastenmaaltijd te houden. Dit is een sobere vaak vegetarische 

maaltijd, gericht op bezinning, solidariteit en een bijdrage voor een goed 

doel. De maaltijd bestaat uit soep en brood. Met elkaar eten is een goed 

moment om elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen. Wij 

nodigen u allen uit voor een vastenmaaltijd op woensdag 25 maart, de 

woensdag vóór de Stille Week.  

 

Deze maaltijd is in De Gerf van 18.30 tot 19.30 uur en wordt afgesloten met 

een meditatief moment. Vanwege de voorbereidingen en het beperkt aantal 
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plaatsen verzoeken wij u opgave te doen van uw aanwezigheid bij Lammie 

van Pijkeren (06-51 814110) of bij Jetty Baas (06-22866693). Ook kunt u uw 

naam opschrijven op een lijst die in de hal van de kerk ligt. Wij verheugen 

ons op uw aanwezigheid. Tot dan! 

Hans Procee - Werkgroep Eredienst 

 

Paasontbijt 

Het duurt nog even en toch… vóór je het weet, is het Pasen. De 

paasmorgendienst is natuurlijk een hoogtepunt van deze dag, maar uit de 

koker van de beheerders van onze gebouwen komt het 

idee voor een paasontbijt vooraf aan de kerkdienst. 

Samen feestelijk ontbijten in de Gerf, lijkt dat niet 

leuk?! Daarna kunnen we samen naar de 

kerkdienst, maar ook als u niet van plan bent 

daarheen te gaan, bent u welkom om mee te eten! 

 

Het ontbijt is van 8:30 tot ongeveer 9:30 uur en 

deelname is gratis. Opgeven kan tot 31 maart bij de scriba (06-40976333 of 

scribapknvleddernijensleek@gmail.com) onder vermelding van uw naam, het 

aantal personen waar u mee komt en of er sprake is van allergieën waar 

rekening mee gehouden moet worden. Bij de ingang van de kerk komt ook 

een lijst te liggen waarop u uw deelname kunt aangeven.  

Namens de organisatie, Jelle Aantjes-van Dijk 

 

 

 

 

PASTORAAT 
 

 

 

 

Omzien naar elkaar 

Samen op weg naar Pasen! Maar wat zijn er veel mensen in onze gemeente 

die onderweg zijn met verdriet en zorgen. Ik denk aan wat Moeder Theresa 

ooit zei: ‘laat niets je zo met verdriet vervullen dat het je de vreugde van 
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Pasen doet vergeten!’ Dat hoop ik natuurlijk ook voor u: dat ook in moeilijke 

dagen opstandingsvreugde érgens te vinden is, misschien wel in een 

verborgen hoekje van uw leven, maar toch! Laten we hoe dan ook proberen 

met elkaar mee te leven in kleine gebaren van trouw en liefde. 

 

Verdriet 

We denken aan iedereen die verdrietig is om het overlijden van Henny 

Bovenkamp-Ekkels. Zij overleed op 17 januari in de 

leeftijd van 89 jaar. 

We denken aan dhr. Oosterveld en zijn kinderen en 

kleinkinderen. Roelie Oosterveld-Andreae overleed 

op 22 januari, een dag na hun 69-jarig 

huwelijksjubileum. Roelie is 90 jaar geworden. 

We denken aan Lenie Jager uit Doldersum: haar man 

Albertus Jager, geboren 19 april 1936, is overleden op 1 

februari. 

Ook ons oudste gemeentelid dhr. Cornelis Hendrik (Kees) Vermeulen is 

overleden, op 12 februari in de leeftijd van 102 jaar. 

 

We hebben stenen met hun naam op de gedenkplek in de kerk gelegd 

onder het zingen van ‘niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor 

zichzelf, wij leven en sterven voor God onze Heer. Hem behoren wij toe’. 

 

We leven mee met Brigitte en Gerard van Dijken-Wiegand (’t Beusje 12) en 

hun kinderen en kleinkinderen in het verdriet om het heengaan van hun 

vader, schoonvader, opa en overgrootvader Gerhardus Wiegand. Hij 

overleed op 31 januari in de leeftijd van 90 jaar. Verderop in het kerkblad 

leest u het In Memoriam. 

 

Gezondheidszorgen 

Laten we in meeleven rondom Menno en Willy van den Belt staan 

(Scheperskamp 13) nu er grote zorgen zijn om de gezondheid van Willy.  

 

Het blijft verdrietig dat het leven van Frieda Walpot-Bosma zo veranderd is. 

Maar we zijn blij dat ze tijdelijk vanuit de revalidatie in Meppel terecht kon in 

Diever, de Jan Thijs Seinenhof, De Wijert 59 7981 AH Diever. Toch een beetje 

dichterbij gelukkig! 
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Zonder namen te noemen wil ik graag aandacht vragen voor chronisch 

zieken in onze gemeente: zullen we hen niet vergeten ook al kúnnen ze niet 

meer naar de kerkdiensten komen? Op afstand leven ze mee via internet. 

Denk er eens aan als u in de kerk zit: dat de gemeenschap groter is dan wie u 

om u heen ziet. Misschien een kaartje om te laten weten: ik mis je, ik denk 

aan je? Als ik terugdenk aan de afgelopen avondmaalsviering.. thuis zijn 

misschien ook mensen die graag mee zouden willen vieren: zou u het willen 

laten weten? Dan kunnen we samen met de diaconie naar manieren zoeken 

om brood en wijn met u te delen. We horen graag! 

 

Blijdschap 

Onze hartelijke gelukwensen in verband met hun 40-jarig huwelijk op 19 

maart voor Eric en Nellie Brander- Brouwer (Scheperskamp 11). Veertig jaar 

geleden kregen ze een prachtige bijbeltekst mee voor hun leven samen: 

“Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft 

God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden…”, 1 Johannes 4: 12. 

Een dag om dankbaar te vieren! Hebben jullie toen ook dat mooie lied bij 

het orgel gezongen? “O grote God, die liefde zijt, o Vader van ons leven, 

vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven!” (lied 838). 

 

Welkom 

Een hartelijk welkom aan Albert Jan Odink, verhuisd vanuit Hardenberg naar 

Vledder. Geen onbekende voor ons in de gemeente! Hij woont samen met 

Lammie van Pijkeren aan de Dalcamp 15 in Vledder en wat zijn we blij met 

hoeveel liefde en enthousiasme ze samen onze beheerders zijn van de Gerf. 

Heel veel geluk toegewenst voor jullie beiden!! 

 

Vooruitblik op de kerkdiensten 

Eind april/begin maart vieren we de Stille Week. Hoe stil zal het zijn met het 

grote event voor Nederland van The Passion in onze burgerlijke gemeente? 

Laten we hopen en bidden dat veel mensen bereikt worden met de blijde 

boodschap van Jezus’ leven en liefde. Voordat het zover is zijn in onze 

gemeente een aantal bijzondere diensten mee te vieren, door de week is er 

een mooi aanbod van samenkomsten: biddag, een luistermiddag, een 

vastenmaaltijd, een vesper in de sfeer van Taizé (zie de verdere info in het 

kerkblad) maar ook op zondag.  

 

-vervolg op pagina 12- 



- 11 - 

 IN MEMORIAM  

Gerhardus Wiegand  

* 3 mei 1935      ⴕ 31 januari 2026 

 

Op 90-jarige leeftijd overleed Gerhardus Wiegand op 31 januari in de Weyert te 

Dwingeloo. Een paar weken eerder had dochter Brigitte mij verteld dat de 

laatste levensfase van haar vader was aangebroken en of ik hem wilde 

begeleiden. Hoewel hij al een paar jaar in Dwingeloo woonde voelde 

hij zich toch meer verbonden met onze gemeente in Vledder. Samen met zijn 

vrouw Hilda - die hij op de zondagsschool had leren kennen - was hij hier vanuit 

Boskoop in 1992 komen wonen, aan het Beusje nr. 5. Later kwamen ook zijn 

enige dochter Brigitte en haar man Gerard van Dijken in Vledder wonen.  

 

Hilda overleed in 2018 en destijds was de dankdienst voor haar leven ook vanuit 

de Johannes de Doperkerk, net zoals nu. Gerard was geboren in Zandvoort en 

groeide daar op. De oorlogsjaren hadden een flinke impact op zijn jeugd: één 

van zijn broers kwam niet terug uit de oorlog. Gerard was wetenschappelijk 

medewerker aan de TU in Delft op het gebied van elektriciteit en magnetisme. 

Ook had hij mooie hobby’s: weerkunde, reizen, wandelen, muziek beluisteren en 

muziek maken. Toen ik zijn kamer in Dwingeloo binnenkwam zag ik op het orgel 

al de begeleidingsboeken van het liedboek van onze kerk liggen. En één boek 

opengeslagen bij de kerstliederen. Die had hij nog kunnen spelen, ook op de 

vleugel toen ze kerst samen vierden in Vledder.  

 

Voor Gerard betekende het geloof veel. Het was voor hem baken, houvast. 

Daarom kozen we bij zijn afscheid voor het Bijbelverhaal van de storm op het 

meer. Vanwege het water, Gerard was altijd ‘een jongen van de zee’ gebleven, 

maar ook vanwege het houvast dat je in dat Bijbelgedeelte vindt. Jezus die ligt 

te slapen aan boord terwijl het stormt! ‘Kan het U niet schelen dat we vergaan’ 

vragen de leerlingen aan Jezus. Een hele menselijke vraag; komt het niet heel 

dichtbij het gevoel dat we soms kunnen hebben dat God ver weg is, ver weg van 

onze zorgen en problemen? Maar Jezus is verbaasd: hoe kun je als je Hem kent, 

als je weet wie Hij is en wat Hij voor ons over heeft, dat nou ooit denken! Zo 

beginnen we ook iedere eredienst: Hij laat niet los wat Zijn hand begon! 

Voor Gerard was dit een baken in zee om in vrede te kunnen sterven. Maar niet 

alleen voor het sterven, het is ook een baken om mee te léven in alles wat er op 

ons afkomt. Als troost bidden we dat Brigitte, haar man Gerard, kinderen en 

kleinkinderen toe: ‘Scheepke onder Jezus’ hoede’… 

Ida Boersma-Prins 
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Ik denk aan de internationale gebedsdienst voorbereid 

door vrouwen uit Nigeria en hier ter plaatse door een 

groepje uit het ICC op 1 maart. Het thema is: ‘Kom, Ik 

zal jullie rust geven!’ 

 

Een week later staan de 

kerkdeuren wijd open voor de 

ouders, grootouders en iedereen die maar wil voor de 

school- en gezinsdienst. Van harte welkom! Samen 

met de kinderen van de CBS de Bron uit Nijensleek is 

in de week voorafgaand aan 8 maart een prachtige 

dienst voorbereid met als thema “Op zoek naar …..” 

Hartelijke groet, Ida Boersma- Prins 

 

Bloemengroet 

Namens de gemeente hebben we in de afgelopen tijd 

weer een aantal mensen blij mogen maken met een 

mooie bos bloemen als felicitatie of als groet en 

bemoediging. In de afgelopen maand waren dat  

 

Dhr. G. de Jonge  Mw. S. Pries-van Dijk  

Mw. G. Mensink-Pieters Mw. Stam-van Marle  

Mw. Tip-de Klein   Dhr. J. van Heerde 

Dhr. en mw. G. van Raalte Mw. Jansen 

Luuk Groen en Roely Dijkstra  
 

Ophaaldienst  

Wilt u graag de kerkdienst bijwonen, maar heeft u geen eigen vervoer? 

Neem dan contact op met ondergetekende. Mijn telefoonnummer is 0521- 

387933.  

Jan Siderius 
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Een nieuw kabinet is net aangetreden. Bij de introductie vorige week werd 

gelijk al pittig gediscussieerd over de pensioengerechtigde leeftijd. Bij 

dominees heet dat: je gaat met emeritaat! Hier in huize 

Boersma wordt daar ook over gesproken en nagedacht. 

Mijn man Mark heeft onlangs emeritaat aangevraagd. 

Hij is eerst gemeentepredikant geweest en daarna 

jarenlang predikant bij de land- en luchtmacht. En rond 

je 60ste ga je dan al de dienst uit. Dat was voor hem 

nog wat te vroeg en toen is hij parttime gaan werken in 

de gemeente rondom de Mariakerk in Ruinen. Maar 

straks, na z’n 65ste verjaardag dus met emeritaat! We zijn 

benieuwd naar deze nieuwe situatie. Ook kijken we hoopvol uit naar de 

komst van ons derde kleinkind. Dat is dan even een korte impressie vanuit 

Beilen!  

 

Mark neemt trouwens de dienst van Stille Zaterdag van mij over. Ik doe zelf 

op bugel mee met een Passie- en Pasenconcert in de Grote Kerk van Hasselt 

en ben waarschijnlijk net te laat om de dienst in Vledder te leiden. Ik vind het 

een prachtige dienst altijd, de Stille Zaterdag, maar ben toch blij dat Mark 

deze keer wil overnemen.  

Hartelijke groet, Ida Boersma  

Pakt u de agenda er even bij? Met grote letters mag daarin: 14 maart van 

10:00 tot 12:00 uur de jaarlijkse gemeentevergadering met daarna soep en 

een broodje. Een gemeentevergadering, wat is dat ook alweer, vraagt u? 

Jaarlijks maken we in de kerk in de eerste maanden van het nieuwe jaar de 

balans op van het afgelopen kerkelijk jaar. Het gaat dan over de financiën, 

maar ook over de zaken waar we druk mee geweest zijn. Waar zijn we blij 

mee? Wat ging nog niet zoals we dat zouden willen? Vooraf worden de 

jaarverslagen en de financiële stukken toegestuurd aan gemeenteleden 
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waarvan het e-mailadres bij de scriba bekend is. Heeft u de stukken op 1 

maart nog niet ontvangen, schroom dan niet contact op te nemen en erom 

te vragen!  

 

Op de gemeentevergadering bespreken we de 

verslagen met u en is er uitgebreid de 

gelegenheid vragen te stellen en de 

kerkenraad uw mening kenbaar te maken. Ook 

willen we u informeren over een nieuwe 

kerkapp en u laten zien wat de mogelijkheden 

zijn met zo’n app. Wellicht is dit een goede 

aanvulling voor het contact tussen de kerk en u 

als gemeentelid. En omdat we niet op een lege 

maag naar huis willen is er dus een kop soep en een broodje achteraf. Komt 

u ook?  

 

De afgelopen tijd hebben wij u al vaker geïnformeerd over wat we ‘de veilige 

kerk’ zijn gaan noemen: een project in opdracht van de overheid en de 

landelijke kerk, waarin we kijken of onze gemeente voor iedereen een veilige 

plek is. Dit heeft uiteraard te maken met vervelende verhalen die je hoort en 

leest in de media, van jonge maar ook oudere mensen die heel nare 

ervaringen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag hebben in de kerk of 

met mensen die namens de kerk handelen.  

 

Kunnen wij dit soort uitwassen voorkomen? Laten we maar direct duidelijk 

zijn: ‘nee’, helemaal voorkomen kun je zoiets niet. Denken we dat dit soort 

dingen in onze kerk gebeuren? Gelukkig is ook daarop het antwoord ‘nee’. 

En toch is dit iets om als kerkbestuur mee bezig te zijn en met elkaar van 

gedachten te wisselen. We hebben alle ambtsdragers en contactpersonen 

gevraagd om een officiële Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), waarmee we 

kunnen vaststellen dat iemand in het verleden van onbesproken gedrag is 

geweest. Ook hebben we voor alle kerkelijke vrijwilligers (en overigens ook 

de betaalde krachten) richtlijnen opgesteld van hoe we in de kerk met elkaar 

omgaan. De ambtsdragers en de contactpersonen zijn persoonlijk op deze 

richtlijnen gewezen, voor alle andere vrijwilligers (en gemeenteleden) staan 

deze richtlijnen, samen met nog veel meer informatie, op onze website te 

lezen, onder het kopje ‘veilige kerk’.  
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Al deze regels en formele afspraken hebben eigenlijk maar één doel: 

bespreekbaar maken wat veel te vaak verborgen blijft. Soms is de drempel 

best hoog om een gesprek hierover aan te gaan. Onze dominee Ida, 

voorzitter Silvia en drie vertrouwenspersonen (zie achterflap kerkblad) zijn er 

voor u om mee te praten of advies te vragen. Dit mag ook anoniem.  

 

Dan nog iets heel anders om te benoemen. Als u dit kerkblad op de mat 

krijgt, is de veertigdagentijd begonnen. We leven samen toe naar Pasen. Er 

zijn (al) prachtige activiteiten georganiseerd om deze periode bijzondere 

aandacht te geven. Een interkerkelijke aswoensdagviering, een vesper in de 

sfeer van Taizé, een luistermiddag, een sobere maaltijd. Veel mooie 

momenten, mogelijk gemaakt door de werkgroep eredienst, de 

interkerkelijke contact commissie, Erik Brander en Gerrit van den Dool. Elders 

in dit kerkblad leest u hier meer over.  

 

Wat extra aandacht verdient, is de uitzending van The Passion op donderdag 

2 april. De laatste dagen van het leven van Jezus worden door eigentijdse 

zangers en acteurs uitgespeeld en met moderne 

muziek ondersteund. Voor kerkelijke, maar ook 

voor heel veel niet-kerkelijke mensen is dit tv-

spektakel een manier om de stille week en 

Pasen te beleven. We vinden het belangrijk om 

hier ook in onze kerk aandacht aan te geven. 

Daarom is de aanvangstijd van de Witte 

Donderdagviering vervroegd naar 19:00 uur. 

Direct na de dienst bereiden we de kerkzaal voor 

om met wie dat wil The Passion op groot scherm te 

kijken. We zoeken nog mensen die willen helpen met de 

voorbereidingen hiervoor (o.a. het verspreiden van posters) en die op de 

donderdagavond kunnen helpen. Spreek me aan als je kunt helpen! 

Natuurlijk bent u van harte uitgenodigd om mee te komen kijken, maar we 

willen u ook vragen om er eens over na te denken wie uit uw omgeving u 

zou kunnen uitnodigen om mee te gaan. Uw buurvrouw misschien, die wel 

van gezelligheid houdt, of een collega die wel meer wil weten over het 

verhaal van Pasen…? De sfeer is laagdrempelig en de toegang is gratis! 

Namens de kerkenraad, Jelle Aantjes-van Dijk, scriba 
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VAN DE DIACONIE 
 
 

 

Diaconale collectes  

1 maart ICC dienst, Wereldgebedsdag doel wordt nader bepaald door 

ICC 

 

8 maart school en gezinsdienst: Het doel waar voor gecollecteerd wordt 

is het project van de school.  

 

11 maart  biddag, voedselbank Westerveld 

 

15 maart Kerk in Actie wereld diaconaat: Moldavië.  

Door de hoge werkeloosheid in Moldavië werken veel mensen 

in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen 

niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee 

opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden 

deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen ze 

een warme maaltijd en hulp bij huiswerk. Ouderen krijgen thuis 

een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra 

terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche. 

 

29 maart missionair werk Passion 

 

2 april Witte donderdag: Heilig Avondmaal, collecte is voor het project 

in Roemenië.  

 

5 april  Pasen. Kerk in Actie werelddiaconaat: India.  

Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst; Dalits staan 

onderaan de maatschappelijke ladder in India. Veel Dalit-

kinderen komen op school niet mee omdat ze met de nek 

worden aangekeken. Of ze stoppen door armoede vroegtijdig 

met school om te werken. De organisatie Cards helpt kinderen 
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via ‘ balabata;s’: buitenschoolse activiteiten waar kinderen via 

huiswerkbegeleiding meer zelfvertrouwen krijgen, waardoor 

schoolprestaties verbeteren. Ook praat de organisatie met 

ouders over het belang van onderwijs en ondersteunt hen om 

meer inkomen te verdienen, zodat kinderen niet hoeven te 

werken. 

 

Koffiedrinken De Gerf 

traditiegetrouw op de eerste woensdag van de maand, dit keer 4 maart is er 

weer koffiedrinken in de Gerf, neem vooral iemand mee, dat is gezellig.  

Namens de diaconie: Silvia Bijker. 

 

 

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

 
 

 

Verantwoording inkomsten  

In de tabel hieronder leest u een verantwoording van de kerkrentmeesters 

van de inkomsten in januari 2026.  
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Ook nu kunnen toezeggingen Actie Kerkbalans 2026 nog ingeleverd worden. 

Graag zelfs, dan halen we (samen) de begroting. Natuurlijk zijn we ook erg 

blij met ‘losse’ giften op onze bankrekening. Met dank aan alle meelevenden, 

gevers, vrijwilligers etc.. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Chris Baas 

 

Erfenis 

Enkele jaren geleden was er een tentoonstelling in de kerk georganiseerd 

waarbij kunstenaars uit de kerkelijke kring hun beste kunnen op  

schildersgebied konden tonen.  

Een van die kunstenaars was Catrien Mulder. We 

kennen haar nog zo goed als 

artistiek mens. Niet alleen in 

schilderen was ze begaafd. 

Toen we die expositie 

gingen organiseren mochten 

Nico Dirkzwager en ik haar 

schilderijen thuis bekijken en daar 

een keuze uit maken voor die tentoonstelling. Alle kamers 

hingen er vol mee.  

 

Catrien is overleden op 29 december en haar schilderijen bleven over. Uit die 

nalatenschap van haar mochten we een aantal schilderen uitzoeken voor de 

kerk. In de Gerf hangen nu drie van haar werken. Wat een mooie herinnering 

blijft dat aan haar. We bedanken haar executeurs bij deze. 

Sybrand Metz 

 

 

 

UIT DE GEMEENTE 
 
 

 
 

Bedankje 

Een dag voor mijn verjaardag werd ik verrast met een werkelijk schitterend 

boeket, hiervoor mijn hartelijke dank.  

John Bolte 



- 19 - 

Bedankt 

Hartelijk dank voor het prachtige boeket dat ik voor mijn verjaardag heb 

ontvangen. Ik was blij verrast dat Tonnie zondagmorgen na de dienst dit 

kwam brengen. 

Vriendelijke groet van Grietje Mensing 

Dubbel dank 

Hiermede wil ik de kerk graag bedanken voor de mooie bos 

bloemen die ik kreeg voor mijn negentigste verjaardag, 

waar ik blij mee was. 

Tevens wil ik bedanken voor het mooie, fijne in 

memoriam van mijn levenspartner Kleis Jonkman, wat 

mij steun gaf en weet waar hij naar toe is gegaan wat hij 

zo graag wilde. Dank daar voor, vooral ds. Ida Boersma. 

Hartelijke groeten Wil Tip 

. 

 

 

VRIJWILLIGER IN BEELD 
 

 

 

 

‘Kerk-zijn doen we samen’. Een flyer met deze titel hebben wij allemaal per 

e-mail ontvangen. Een soort vacaturebank van onze kerk. Van verschillende 

taken stond er een heel kleine omschrijving bij, maar dat was zo kort. Om u 

een inzicht te geven wat er eigenlijk gedaan wordt door vrijwilligers in onze 

kerk, is dit een nieuwe rubriek in ons kerkblad om met u de ervaring van een 

vrijwilliger te delen. In deze editie is koster Jacques Bakker aan het woord.  

 

“Laten we maar bij het begin beginnen. Als u op zondagmorgen de kerk 

binnenloopt, wordt u hartelijk welkom geheten door jawel… de koster. Elke 

functie is natuurlijk heel belangrijk, maar als er geen koster is, sta je voor een 

dichte deur. Mijn naam is Jacques Bakker en ben destijds gevraagd door mijn 

broer Jan Tadema om het kosterteam te komen versterken. Nou je moet 

weten dat nee zeggen niet mijn sterkste kant is, dus ik besloot een paar keer 
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mee te draaien met Jan om te zien wat er moet gebeuren om de kerk klaar 

te maken voor de dienst.  

 

Als ik kosterdienst heb, open ik de deur om kwart over negen en begin met 

wat er van mij verwacht wordt. De deur gaat wijd open, de lichten gaan aan, 

het water voor de voorganger zet ik neer, de bloemen zet ik in de vaas en 

steek de kaarsen aan. Als het half tien is, volgt een belangrijk en vreugdevol 

moment: het luiden van de klok. De eerste gast die ik ontmoet is de organist. 

Een klein praatje en dan zoekt hij zijn plekje op achter het orgel. 

Waarschijnlijk de puntjes nog even op de i zetten en de vingers weer 

losmaken. Hoe dan ook, daar kan ik werkelijk enorm van genieten.  

 

De eerste gasten heet ik welkom en help waar dat wenselijk is. Mensen met 

een beperking bied ik een passende plaats aan en bij te weinig zitplaatsen 

zetten ik extra stoelen neer. De dienst kan beginnen en zoek mijn plekje 

achter in de kerk op. Na de dienst zwaaien de deuren weer open, wens de 

gasten een fijne zondag toe en sluit af om naar huis te gaan. 

 

Het kosterteam bestaat uit zes personen. Kun je niet op de datum waarop je 

dienst hebt, is vaak een telefoontje genoeg bij één van je collega’s om de 

dienst van je over te nemen. Want stel je voor, geen koster dat kan niet, want 

the show must go on nietwaar.  

 

Als vrijwilliger krijg je geen bloemen of een medaille. Iets doen voor de 

gemeenschap waar je lid van bent, geeft voldoening en verrijkt je leven. Bij 

het nalezen van mijn bijdrage denk ik, het lijkt wel op een reclamespot. Dat 

was niet mijn intentie, maar je mag het wel als een reclamespot beschouwen. 

Dus beste mensen, ben je in staat als vrijwilliger een handje te helpen, we 

hebben jou er heel graag bij!” 

Jacques Bakker 
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Winterlunch 

De proefplek voor ouderen organiseert een lunch op 

zondag 15 maart. Van 11.30 tot 14.00 uur bent u van 

harte welkom in De Gerf, Hoek 8 in Vledder. Gezellig 

eten en een goed gesprek over het levenseinde 

n.a.v. ervaringen van hospice het Riemkehuis in 

Steenwijk. De lunch wordt verzorgd door de 

deelnemers. Deelname is gratis, al wordt een gift op 

prijs gesteld. U kunt zich voor de lunch zelf opgeven bij Wim 

Hooijer via 06-82385525, of kerk.frederiksoord@gmail.com. 

Ageeth Bos 

50 jaar Living Lord Singers  

Gospelgroep Living Lord Singers viert dit jaar 50 jaar muziek en zang en 

nodigt u en uw gemeente graag uit voor een feestelijk jubileumconcert op 7 

maart in de Kruiskerk te Diever. Het koor wordt begeleid door dirigente 

Anne Verhart en een live combo. Bijzondere gasten zijn Bastiaan Ragas en 

zandkunstenares Rosa van der Vijver. Het concert begint om 19.45 uur. De 

toegang is gratis en na afloop is er de mogelijkheid een vrije bijdrage te 

geven via de collecte. Een avond vol muziek, inspiratie en beleving die u niet 

wil missen! 

 

Nieuwsbrief van de classis 

De nieuwste editie van de Classis Groningen-Drenthe is weer te lezen op 

pknvleddernijensleek.nl/classis. Er staan weer interessante activiteiten op 

vermeld. 

Martijn van Dijk (redactie) 

Zingen rond Passie en Pasen 

Op woensdag 1 april, de avond vóór The Passion, bent u om 19.30 uur 

welkom voor een koor- en samenzangavond, waarbij een Urker 

mannenkwartet nummers zingt en het publiek nummers kan opgeven voor 

de samenzang. Hiervoor is de sfeervolle Koloniekerk in Wilhelminaoord 

afgehuurd. De toegang is gratis, er is alleen een collecte. De avond is rond 

21.30 uur afgelopen.  

Ds. Van Reenen 

 

Meezing Matthäus 

De passietijd of lijdenstijd is aangebroken. Op veel plaatsen in Nederland zal 

dan traditiegetrouw muziek klinken uit vooral de Matthäus- of de 
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Johannespassion van Bach. Wie kent niet de prachtige koralen uit deze 

passies? Ook de Zangersgroep Lindestreek o.l.v. Inge Joldersma en het RK 

Ceciliakoor Steggerda o.l.v. Mirjam Cornelisse zijn aan de slag gegaan met 

liederen uit de Matthäuspassion. Na succesvolle gezamenlijke uitvoeringen 

van Ceremony Lessons & Carols in 2024 en 2025 is nu gekozen voor de 

‘Meezing Matthäus’. Mooie bekende koralen voor koor- en gemeentezang. 

Deze versie is zo geschreven dat ook de aanwezigen een aantal liederen 

kunnen meezingen. Tussen de koralen wordt het lijdensevangelie gelezen. 

Het geheel zal ongeveer 1 uur in beslag nemen. De Meezing Matthäus wordt 

twee keer uitgevoerd. Op zondag 29 maart bent u om 10.00 uur welkom in 

de H. Franciscuskerk in Wolvega. Op Goede Vrijdag 3 april zingen we om 

20.00 uur in de H. Fredericuskerk in Steggerda. U bent van harte welkom! 

Inge Joldersma 

 

Uit de oude boeken 

Uit de notulen van de vergadering van 14 maart 1945 blijkt dat de functie 

van hulpprediker toch wel erg nodig is. Hem worden heel wat taken 

toebedeeld. Zo wordt hem opgedragen een nieuwe lijst van 

stemgerechtigden op te stellen met gebruik van het kaartregister. Daarnaast 

meldt hij dat de collecte gehouden op zondag 11 maart voor de Generale 

Kas f 27,02 heeft opgebracht (waarschijnlijk is de hulpprediker in deze dienst 

voorgegaan). Als het Classicaal Bestuur vraagt een uittreksel op te sturen van 

de diaconierekeningen 1942 en 1943 zegt de hulpprediker dat hij daar reeds 

mee bezig is. 

 

Als de burgemeester van Vledder de Hervormde Gemeente van Vledder 

maant de tabellen voor de statistiek van het armenwezen van 1943 op te 

sturen wordt de hulpprediker daarmee belast met ondersteuning van twee 

ouderlingen. Tenslotte lees ik nog dat de hulpprediker hulp verleent bij de 

controle van de diaconierekening en de kas over 1944 van de diaconie. Al 

met al mag de conclusie getrokken worden dat men dankbaar gebruik maakt 

van de hulpprediker en dat deze functie een uitkomst is op velerlei terrein.  

 

Voorts wordt in deze vergadering verslag gedaan van de vergadering van 

Kinderzorg, uitgaande van de Classis Meppel. Er ligt een plan op tafel om 

een doorgangshuis te stichten voor verwaarloosde jeugd, daar het 

onderbrengen in verschillende gezinnen moeilijkheden oplevert. Dit plan zal 
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financieel gesteund moeten worden door de kerkelijke gemeenten in de 

Classis Meppel. Vledder wordt aangeslagen voor f 50,00 per jaar. De 

kerkenraad kan zich geheel met dit plan verenigen en stelt het gevraagde 

bedrag beschikbaar, ook omdat de financiën geen belemmering vormen. 

Wel wordt gezegd dat men niet overijld te werk moet gaan, daar men zich 

moet realiseren dat het na de oorlog (heeft men dan al een idee dat de 

oorlog snel voorbij zal zijn?} de situatie wel heel anders kan zijn. 

 

Dan komt er een schrijven van de burgemeester ter sprake waarin hij vraagt 

deel te nemen aan de oprichting van een waterschap 

‘de Steenwijker As’ om zo de afvoer van het water 

van de Vledder, Wapserveense en Steenwijker 

Aa te verbeteren. Er wordt een ouderling belast 

de bijeenkomt te bezoeken, daar de kerkelijke 

gemeente door het bezit van verschillende 

landerijen ook belang heeft bij een goede 

beheersing van het water. Wel moet de 

afgevaardigde ruggespraak met de kerkenraad 

houden alvorens hij zijn stem geeft aan de nadere details van dit plan. 

 

Ook komt aan de orde dat de twee wegen langs het Diaconiebos van 6 en 7 

meter breed, waarvan die van 7 meter van de kerk zou zijn. Aan notaris 

Heering wordt de opdracht verstrekt dit met behulp va een landmeter vast te 

stellen. 

 

Aan het slot van de vergadering komt het voorstel om voortaan wat vlugger 

te zingen tijdens de diensten. Men besluit overleg te plegen met de organist. 

Jammer vindt men door de tijdsomstandigheden de leden van het kerkkoor 

niet hebben kunnen repeteren anders zouden zij hierin verbetering hebben 

kunnen brengen. 

 

In de rondvraag komt nog naar voren om alleen aan lidmaten van de kerk 

diaconie-land te verhuren, met dien verstande dat mannelijke lidmaten 

voorrang hebben, daarna aan hem wiens vrouw lidmaat is en dan pas aan 

niet-kerkleden. Aldus wordt besloten. 

Nico Dirkzwager  
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Agenda maart 

woensdag 4 

maart 

10:00 uur schoonmaken en 

koffiedrinken 

de Gerf 

woensdag 11 

maart 

20:30 uur vergadering werkgroep 

eredienst 

de Gerf 

zaterdag 14 

maart 

10:00 uur gemeentevergadering  de Gerf 

woensdag 18 

maart 

14:30 uur luistermiddag liefde de Gerf 

woensdag 18 

maart 

19:30 uur bijbelstudiegroep  de Gerf 

donderdag 19 

maart 

9:30 uur vergadering 

kerkrentmeesters 

de Gerf 

donderdag 19 

maart 

19:30 uur vergadering 

moderamen 

Noordwolde-Zuid 

woensdag 25 

maart 

18:30 uur vastenmaaltijd de Gerf 

donderdag 26 

maart 

19:30 uur vergadering kerkenraad de Gerf 

woensdag 1 

april 

10:00 uur schoonmaken en 

koffiedrinken 

de Gerf 

Donderdag 2 

april 

20:15 uur samen The Passion 

kijken 

Dorpskerk  
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 06-15531066 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 

 chrisbaas1952@gmail.com  

 

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  PG Vledder-Nijensleek e.o. 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek e.o. 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek e.o.  

Collectebonnen (€ 16,00 of €40,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  PG Vledder-Nijensleek e.o. 

Kerkblad 

NL51 RABO 0373 7310 19  CvK PG Vledder-Nijensleek e.o. 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’. 

 

Vertrouwenspersonen:  

Hillie Slagter - vertrouwenspersoonhillieslagte@gmail.com  

Gerry Kasper - vertrouwenspersoongerrykasper@gmail.com 

Koos Knol - vertrouwenspersoonkoosknol@gmail.com 

 

Voor hulp, advies of alleen een gesprek in geval van misbruik in of om de 

kerk, mag iedereen altijd contact opnemen met deze vertrouwenspersonen. 

Wil je liever een (telefonisch) gesprek met hen, dan kun je dat per mail 

aangeven. Zij zullen dan een afspraak met je maken.  
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Janny Leppers - jleppers24@gmail.com - 06-10492370 
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Voor al uw 

handgebonden 

bloemwerken 

 

Dorpsstraat 18 te Vledder  

 


