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Kerkgebouw:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

    

Kerkelijk centrum: De Gerf 

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Postadres: PKN Vledder-Nijensleek e.o.  

 De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 

Predikant:  Ds. Ida Boersma-Prins 

   Lievingerveld 114, 9411DA Beilen 

   06-30463093, iboersma@live.nl 

 

Scriba: Jelle Aantjes-van Dijk, 06-40976333 

 scribapknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Redactieadres Martijn van Dijk-Aantjes, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-27056436 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   (voorlopig) Reina Fledderus-de Jonge,  

kerkblad:  0521381884 of 0630542783 

   dejongereina@hotmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 
Van de redactie 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente 

Vledder - Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer 

per jaar; zowel op papier als op onze website. Inleveren 

kopij voor het kerkblad van maart 2026 uiterlijk maandag 

16 februari om 18:00 uur. Het kerkblad wordt in de 

week voor zaterdag 28 februari bezorgd. Inleverdatum 

van kopij voor kerkblad voor april 2026 is 23 maart. Bijlagen 

mogen via e-mail (zie hierboven) worden aangeleverd in Word. 

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten, 

niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende editie.  
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OVERDENKING    

      

 

 

40 
De woestijnreis duurde 40 jaar 

Elia was 40 dagen en 40 nachten in de woestijn (1 Kon. 19:8) 

Jezus was 40 dagen in de woestijn (Matt. 4) 

Tussen Christus’ opstanding en de hemelvaart zaten 40 dagen. 

 

40, een getal dat te maken heeft met proeftijd, voorbereidingstijd. 

 

Op onze gewone kalender leven we nu naar het voorjaar toe, maar op de 

kalender van de kerk begint woensdag 18 februari (Aswoensdag) de 

veertigdagentijd. Een periode van veertig dagen tot Pasen toe, de zes 

zondagen die er in zitten tellen niet mee.  

 

Vroeger vastte men in deze tijd en dat begint steeds meer ín te raken. Vasten 

dat is dat je nee zegt tegen bepaalde dingen. Geen alcohol, geen vlees, geen 

snoep en koek. Een periode van 40 dagen om heel bewust te leven en goed 

na te denken over wat echt belangrijk is. Aan die periode van vasten gaat 

carnaval vooraf:  een paar dagen om alles op te maken uit je voorraadkast, 

niet meer aanvullen tot Pasen maar een tijd van soberheid. Carnaval is steeds 

meer een feest geworden van uit je dak gaan en ik vraag me eigenlijk af of 

het voor de feestvierders ook gekoppeld is aan 40 dagen die erna komen 

van heel sober leven.  

 

In Johannes 11:55 staat: “Het was kort voor Pesach, het joodse Paasfeest, en 

veel mensen uit de omgeving gingen al vóór het feest naar Jeruzalem om 
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zich te reinigen”.  De stad is vol reizigers om het 

joodse paasfeest te vieren, het 

bevrijdingsfeest: ze denken terug aan de tijd 

van slavernij in Egypte en dat ze na 40 jaar 

in het beloofde land kwamen. Die pelgrims 

zijn er al een tijdje vóór het feest begint om 

zich voor te bereiden. Ze moeten allerlei 

bijzondere handelingen doen, rituelen, 

zodat ze rein genoeg zijn om mee te doen 

aan het feest. Die rituelen hebben wij niet voor 

óns Paasfeest, maar het is wel zo dat je bepaalde 

dingen intenser kunt vieren, beter de betekenis tot je kunt laten doordringen 

als je je erop voorbereidt. 

 

De voorpret telt ook mee zeg maar. Als je weet dat je over een paar weken 

op vakantie gaat of een bruiloft hebt dan kun je daar nu al blij van worden. 

Dat is leuker dan: hup, in de auto, we gaan naar Spanje. Echt, dan vliegt het 

nog sneller voorbij dan wanneer je ook nog een paar weken van tevoren 

hebt om ernaar uit te kijken. 

 

Maar hoe bereid je je nu voor op Pasen? Hoe kun jij de veertigdagentijd zo 

invullen dat je misschien meer dan anders beseft wie Jezus is en wat zijn 

allesgevende liefde voor jou en voor deze wereld betekent?  

 

Denk eens na over wat voor jou het leven mooi maakt. Die vraag kwam bij 

me op toen ik verder las in Johannes: het verhaal van Jezus en Maria die 

peperdure parfum over zijn voeten uitgiet. Het 

gebeurt tijdens een maaltijd een tijdje voordat 

Jezus gevangen genomen wordt en de 

lijdensweg moet gaan met het kruis op zijn 

rug. De spanning zal al in de lucht gehangen 

hebben, de  dreiging van de dood, het 

broeide daar in de kringen rondom Jezus en 

dan dit ontroerende tafereel. Het hele huis 

doordrongen van die bijzondere geur. Zo 

spontaan, zo vol oprechte liefde voor Jezus. Natuurlijk, dat heb je altijd, 

zuurpruimen die gaan rekenen en mopperen en zeggen: had dat geld niet 
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beter besteed kunnen worden. Ze hebben misschien wel gelijk maar wat 

wordt het leven mooi van gebaren van liefde en toewijding. Maria wist voor 

wie ze het deed: ze had aan zijn voeten gezeten en geluisterd naar zijn 

woorden terwijl haar zus druk was met het eten. Ze had 

gezien hoe Jezus haar broer Lazarus uit de dood 

terugbracht naar het leven. Haar liefde voor 

Hem gaf ze op deze manier vorm.  Wat maakt 

dat het leven mooi, zelfs als er zoiets ergs als 

verraad en moordplannen in de lucht hangen. 

Je ziet het ook in Oekraïne gebeuren 

temidden van zoveel onbeschrijfelijke ellende 

en verwoesting: misschien hele kleine gebaren 

van spontane liefde brengen een glimlach, geven 

hoop en kracht. Chauffeurs die het aandurven goederen te brengen,  

elke week een truck vanuit Haulerwijk… Wat maakt voor jou het leven mooi 

en déél dat met  oprechte, spontane liefde.  

 

Hoe kun jij bewust deze veertig dagentijd leven? Je steeds bewuster 

wordend van het offer en de liefde van Jezus? 

Ga deze veertigdagentijd een challenge aan met jezelf. Niet om dingen niet 

te doen, maar om dingen wel te doen.  Dingen die te maken hebben met 

oprechte liefde voor God en de ander.  Bedenk voor iedere dag iets moois, 

iets wat een glimlach aan een ander geeft, of hoop en moed. Doe mee! 

Samen toeleven naar Pasen. 

Een goede veertigdagentijd toegewenst, ds. Ida Boersma- Prins 

 

 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 februari 

10.00 uur 

Ds. K. de Graaf (Menaam) 

Collectes: KiA Werelddiaconaat, kerk, behoud predikantsplaats 
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Aswoensdag viering  

Onder auspiciën van de ICC wordt op woensdag 18 februari om 19.30 uur 

een oecumenische Aswoensdag viering gehouden in de dorpskerk van 

Vledder. De voorgangers in deze viering zijn Gerard Couweleers en Hans 

Procee. Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de veertig 

dagen durende vastentijd die loopt tot en met Stille Zaterdag.  

 

Aswoensdag wordt voorafgegaan  door Vastenavond en het carnaval. Het 

ontvangen van het askruisje is het kenmerkend ritueel van de Aswoensdag. 

8 februari 

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Heilig avondmaal, dienst met doven 

Koffiedrinken 

Collectes: Project Soedan, kerk, onderhoud gebouwen 

  

15 februari 

10.00 uur 

Drs. B. van den Brink (de Wijk) 

Collectes: De Friese Rijders, kerk, orgelfonds 
  

18 februari 

19.30 uur  

Ds. Hans Procee (Vledder) 

Aswoensdag  

  

22 februari 

10.00 uur 

Ds. M. Gaastra (Zwolle) 

Collectes:  EO-Jongerendag, kerk, bloemenfonds 
  

25 februari 

19.30 uur  

Ds. Hans Procee (Vledder) 

Vesper in stijl van Taizé 

Collecte: uitgangscollecte voor de ontkosten 
  

1 maart  

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

WereIdgebedsdienst I.C.C.  

Koffiedrinken  

Collectes: Nigeria, ICC-vieringen  
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Een askruisje duidt op de vergankelijkheid. We staan stil bij het feit dat alles 

wat we om ons heen zien voorbij zal gaan en van tijdelijke duur is. Een tijd 

van bezinning, gebed en inkeer wordt ingeluid, bezinnen op de kwaliteit van 

het leven met aandacht voor God en mensen. Daarbij hoort ook aandacht 

voor versobering van onze levenshouding. Dit is niet alleen goed voor het 

milieu maar helpt ons om dieper doordrongen te raken van waar het in het 

leven werkelijk om gaat. Laten we hopen dat deze tijd ons mag inspireren en 

nieuwe kracht en levensmoed  mag schenken. We wensen elkaar een 

gezegende viering en een  zinvolle veertigdagen tijd.   

Hans Procee 

 

Vesper in de sfeer van Taizé 

0p woensdag 25 februari om 19.30 uur wordt - na de eerste zondag van de 

veertigdagentijd -  een vesperviering gehouden in onze dorpskerk. Het is 

een vesper in de sfeer van Taizé.  Aswoensdag is het officiële begin van de 

veertigdagentijd, ook wel vastentijd genoemd. De veertigdagentijd is de tijd 

van voorbereiding op het Paasfeest, gekenmerkt door onthouding, bekering 

en boete. In de Protestantse traditie  was het met name een tijd van 

bezinning op het lijden en sterven van Christus, vandaar de naam lijdenstijd.  

 

Vespers zijn van oorsprong gebedsbijeenkomsten in het klooster rond 18.00 

uur. Ze maken deel uit van de zeven dagelijkse gebedsdiensten, geënt op het 

Bijbelwoord: ‘Dagelijks spreek ik uw lof’. Het hoofdaccent van de vespers valt 

op lezingen, gebeden, stiltes, muziek en zang. In de Taizévieringen speelt het 

lied – korte teksten die telkens herhaald worden! – en de stiltes een 

belangrijke rol.  

 

De muzikale medewerking in de viering is in handen van Harmen Kooistra 

(piano) en Sybrand Metz (dwarsfluit). Bij de uitgang is er een schaalcollecte 

voor de onkosten. Wees van harte welkom.                                                                                                                                   

Namens de Werkgroep Eredienst, Hans Procee 

 

Wereldgebedsdag  

Zondag 1 maart doen we in Vledder mee aan de wereldwijde viering van 

Wereldgebedsdag. Ieder jaar kiest een groepje vrouwen ergens op de wereld 

een thema en maakt daarbij een liturgie met teksten en liederen. Op de 

landelijke website staat: “Onze zusters in Nigeria hebben zich de afgelopen 

jaren verdiept in het thema: "Kom! Ik zal jullie rust geven", gebaseerd op 
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Mattheüs 11:28. Het programma van Nigeria nodigt ons uit in de 

wetenschap dat ieder van ons met zorg en liefde door God is gemaakt.” 

Een paar leden van de ICC en ds. Ida Boersma hebben zich bij de 

voorbereiding van de oecumenische dienst laten inspireren en leiden door 

de liturgie uit Nigeria. Van harte welkom! 

Gerdien Vastenhoud 

 

 

 

PASTORAAT 
 

 

 

 

Omzien naar elkaar 

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, maar wat houden we onze adem 

in als het gaat om spanningen in de wereld! Veel mensen zullen er wakker 

van liggen, zich zorgen maken, ongerust zijn over wat komen gaat. Deze 

rubriek is natuurlijk niet de plek om wereldnieuws te 

duiden, maar ik dacht wel aan de folder die we van 

de overheid kregen om ons voor te bereiden op 

noodsituaties. Daar worden we o.a. in opgeroepen 

om ook aan anderen te denken en niet alleen aan 

jezelf. Laten we daar ons maar in oefenen in de 

kerkelijke gemeenschap en de  

dorpsgemeenschap waarin we leven. Temidden van 

het grote wereldnieuws oog hebben voor elkaar en 

ons afvragen wat we voor een ander kunnen betekenen! 

 

The Passion 

Afgelopen week maakte ik in Dwingeloo een voorbereidende vergadering 

mee over de opnames van The Passion. U zult daar zeker nog meer over 

horen! Ieder jaar wordt ook een passend thema bij de uitvoering van The 

Passion gekozen en dit jaar is dat: ‘Kom dichterbij’, als boodschap tegen 

polarisatie op allerlei gebied. Ook een mooie oefening voor de 

kerkgemeenschap om -tegen polarisatie in- uit te stralen: kom dichterbij! 
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Meeleven 

We leven mee met familie Schipper na het overlijden van 

hun moeder en oma Gina.  

We leven mee met de nabestaanden en vrienden van 

Catrien Mulder nu zij is overleden. 

We leven mee met Willy Tip (de Rikken 40) en met 

zoon Fred en alle nabestaanden in het verdriet om 

het heengaan van Kleis Jonkman. 

In dit kerkblad treft u het In Memoriam aan van onze 

overleden gemeenteleden.  

 

Afgelopen week hoorden we van het overlijden van Jentina Koning- 

Posthumus op de leeftijd van 90 jaar. Vrijdag 23 januari zal de afscheids-

plechtigheid zijn gehouden in crematorium Fluitenberg. De afgelopen 

maanden revalideerde mevr. Koning in Dwingeloo en ze was juist zo blij dat 

ze voor de kerstdagen weer naar huis mocht aan de Scheperskamp 25. We 

leven mee met haar familie en vrienden. 

 

Beterschap 

Wat een schrik voor Bregje en Hans Procee (Wilderapels 6) toen Bregje na 

een ernstige val thuis in het ziekenhuis in Meppel moest worden 

opgenomen. Inmiddels gelukkig weer thuis, maar het herstel zal tijd en rust 

vergen. Van harte beterschap! 

 

Frieda Walpot-Bosma verblijft al langere tijd in het revalidatiecentrum in 

Meppel. Verdrietig en teleurstellend dat het herstel niet zodanig is dat Frieda 

terug kan keren naar haar huis aan Haking 10. Er zal gezocht moeten worden 

naar een andere woonplek en we hopen natuurlijk dat die hier gevonden kan 

worden. Vanaf deze plek wensen we Frieda heel veel sterkte en moed toe! 

 

Er zijn meer zieken en mensen in onze gemeente met zorgen. Niet iedereen 

wil en kan genoemd worden, maar laat u het weten aan het pastorale team 

als u wel genoemd wilt worden in het kerkblad, bij de voorbedes in de 

gemeente of juist liever in de vertrouwelijkheid van een persoonlijk gesprek?  

Via een berichtje aan uw pastoraal contactpersoon, aan Gerdien Vastenhoud 

of aan mij (0630463093).  

Hartelijke groet, Ida Boersma- Prins 
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 IN MEMORIAM  

Hilgina Grietje Schipper–Bleeker   

* 22 november 1927      ⴕ 20 december 2025 
 

Op de leeftijd van 98 jaar overleed Gina Schipper op de plek waar ze graag 
wilde sterven. De boerderij waar ze was geboren, was opgegroeid, waar ze 
haar leven leidde met haar man Lourens en de kinderen Bert, Lammie en Jaap, 
de plek waar ze gelukkig was, waar ze met humor en nuchterheid leefde en 
waar ze oud geworden was. Mensen die langs het keukenraam liepen zagen 
haar steeds vaker voorover gebogen zitten, maar óplevend bij bezoek en 
aandacht. Vol belangstelling en vrolijk vertellend over vroeger. Wat wist ze veel 
te vertellen over Vledder, over de mensen die er gewoond hadden. Gina hield 
van leren, was trots op het diploma dat ze had gehaald aan de 
Landbouwhuishoudschool in Steenwijk.  
 
Waren ze ingegaan op het aanbod van een ruilverkavelingsboerderij buiten het 
dorp dan had ze ook haar rijbewijs willen halen om zo haar vrijheid te houden, 
maar ze zijn altijd op de boerderij in Vledder gebleven. Gina als sociale vrouw 
genoot van alle contacten, van zwemmen met vriendinnen tot mooie 
fietsuitstapjes met Lourens toen het actieve boerenleven voorbij was.   
In de dankdienst voor haar leven konden we kostbare herinneringen delen, 
lazen we het loflied op de liefde, zongen we met familie Schipper mee over het 
scheepje onder Jezus’ hoede en speelde Lammie op accordeon liedjes waar 
haar moeder van hield. Van ‘zilvren draden tussen ’t goud’ tot Droomland: 
‘daar wil ik heen, daar is vrede, daar is geen pijn, o ik verlang zo naar 
droomland’. Paulus beschrijft ons de toekomst als een ‘wazige spiegel’.  Ook 
Gina wist niet precies hoe ze zich het leven na de dood moest voorstellen (en 
wie wel?), maar ze vertrouwde zich er aan toe.  
 
Een open deur naar de toekomst, dat hadden we ook een paar dagen eerder 
met Kerst gevierd. Op de rouwkaart stond de geliefde boerderij afgebeeld, met 
de deur open naar de tuin, waar Gina vaak naar buiten ging om zonnestralen 
op te vangen, te genieten van het zonlicht.  
 
De kinderen Bert, Lammie en Roelof, Jaap en Geke hebben er alles aan gedaan 
om te zorgen dat hun moeder op de boerderij kon blijven wonen, met 
zorgzaamheid en liefde. Het gemis is groot, voor hen, voor de klein- en 
achterkleinkinderen. Maar de dankbaarheid voor haar leven overheerst!  

 

Ida Boersma-Prins 
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IN MEMORIAM  

Catharina Aldegonda Mulder-van Staveren   

* 30 oktober 1931      ⴕ 29 december 2025 
 

“Dood 
Géén angsten 

Hoop, liefde, vertrouwen! 
Een ander leven wacht 

Licht” 
Een veelzeggend ‘elfje’ van Catrien dat samen met een aquarel van de 
Aletschgletscher haar overlijdensbericht vormde. Het zegt veel over haar 
creativiteit, haar liefde voor de natuur en haar geloofsvertrouwen. Op 6 januari 
was er in de kerk die haar lief was een korte bijeenkomst om haar leven te 
vieren met liederen, een Bijbellezing en gebeden. Anja Kramer las de 
levensloop voor die ze samen met Catrien had opgetekend. De plechtigheid 
werd in kleine kring voortgezet in het crematorium in Meppel.  
 
Catrien was geboren in een huisartsengezin in Leeuwarden waar ze een fijne 
jeugd had waar  liefde voor muziek en voor de natuur haar werd bijgebracht. 
Door de nijverheidsakte gehaald in Bolsward kreeg ze lesbevoegdheid en dat 
bracht haar naar Kollum, Hardenberg en Deventer. Later werkte ze als 
archiefmedewerker bij de gemeente Deventer. In 1979 trouwde ze met Roelof 
Mulder, een boerenzoon uit Vledder. In 2000 gingen ze wonen in Vledder. 
Roelof overleed in 2006. Door cursussen op het gebied van kunst en tuinen 
bouwde Catrien een heel netwerk van vrienden en goede kennissen. Zij 
bedacht de naam ‘de groene juffers’ voor de tuinclub van de Vrouwen van Nu.  
Velen weten hoeveel Catrien wist over planten en bloemen en wat genoot ze 
van het minutieus afbeelden van dingen uit de natuur en van bezig zijn met de 
Nederlandse taal: een bezige bij op velerlei gebied.   
 
Bij haar afscheid lazen we uit Psalm 84 waar mus én zwaluw, twee heel 
verschillende vogelsoorten, een plek vinden in Gods huis. Zo mogen ook wij, zo 
verschillend als we zijn, ons thuis weten bij God. Of we nu heel gewoon ons 
kostje bij elkaar zoeken, scharrelend op de grond of met kunstige 
vliegbewegingen door het luchtruim dartelen.  

 

Vervolg op pagina 12 
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Bloemengroet 

Namens de gemeente hebben we in de afgelopen tijd 

weer een aantal mensen blij mogen maken met een 

mooie bos bloemen als felicitatie of als groet en 

bemoediging. In de afgelopen maand waren dat  

 

Mw. T. Twillert-v.d. Hoogen Mw. J. v.d. Schoot  

Dhr. en mw. Boersma   Dhr. J. Tadema 

Mw. T. Jousma-Vaassen  Mw. T. Bolte 

Dhr. D. Reuvekamp   Mw. T. van Riessen- van Rooy 

Dhr. R. Dijkhuizen   Mw. B. Procee 

Mw. Blomsma-Dolsma  Mw. W. de Beus-Zevenbergen 

Mw. Dudok-Scheelbeek 

Luuk Groen en Roely Dijkstra  
 

Ophaaldienst  

Wilt u graag de kerkdienst bijwonen, maar heeft u geen eigen vervoer? 

Neem dan contact op met ondergetekende. Mijn telefoonnummer is 0521- 

387933  

Jan Siderius 

  

IN MEMORIAM  

Catharina Aldegonda Mulder-van Staveren   
 

Catrien overleed, door ziekte steeds zwakker wordend, in de Borgstee. Wat 
had ze graag in haar huisje aan de Meulhoek willen blijven maar het kon niet 
langer. Wil de Beus las in de dienst het lied dat ze nog voor Catrien kon zingen 
in de Borgstee: ‘Er is een land van louter licht’. 
Ook zongen we een lied van verlangen, want we verlangden voor en met 
Catrien naar het ‘andere leven’: zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, een 
boom zijn armen uitbreidt naar de hemel, ja zelfs het zaad, diep in de 
akkergrond, zoekt naar het licht en opstaat om te leven, zo zoekt ons hart naar 
U, o eeuwig Licht! 

Ida Boersma-Prins 
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 IN MEMORIAM  

Kleis Jonkman   

* 18 juni 1938      ⴕ 6 januari 2026 
 

Op  6 januari overleed Kleis Jonkman op de leeftijd van 87 jaar, in het hospice 
in Meppel.  
 
Mooie gesprekken mocht ik het afgelopen jaar met hem hebben. Hij hield van 
het leven en de mensen om hem heen maar nu hij zo zwak geworden was 
wilde hij heel graag naar het Vaderhuis. De afscheidsdienst had hij goed 
voorbereid: het moest gaan over Jezus die de opstanding en leven is en o.a. ‘de 
heilige stad’ moest voluit op het orgel gespeeld worden! En ook het lied ‘Eens 
als de bazuinen klinken’ en ‘Op die heuvel daarginds staat een ruwhouten 
kruis’: hij die zo van zingen hield en altijd bij het mannenkoor had gezongen 
kon zijn gevoelens en zijn geloof het beste uitdrukken met een lied.  
 
Wat ging hij gebukt onder zijn doofheid: het beperkte hem in de contacten, in 
het zingen. En zeker als je dan in een nieuwe gemeenschap komt -door de 
relatie met Willy Tip naar Vledder verhuisd- dan is het moeilijk: altijd was hij 
gewend om zich in te zetten als kerkenraadslid, als koorlid, als verenigingsmens 
en nu ging dat eigenlijk niet meer. Daar kon hij zwaarmoedig over zijn. En toch, 
wat was hij hier ook gelukkig met Willy en met haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. Wat hebben ze samen nog kunnen genieten van de tuin, 
van vakanties op het geliefde Terschelling, van fietstochten in de omgeving.  
 
We konden in de dankdienst voor zijn leven op 13 januari terugkijken op een 
rijk, gezegend leven. Zijn zoon Fred deelde de levensloop van zijn vader: 
geboren in Ossenzijl, na de lagere school naar de LTS, genietend van vissen en 
schaatsen, van kerk en verenigingsleven. Zo ontmoette hij ook Tiny de Lange, 
zijn vrouw. Door het werk als PTT-monteur werd er gewoond in Blokzijl, Elburg 
en Joure. Ze waren lieve, zorgzame ouders en grootouders van hun zoon Fred 
en later de kleinkinderen Falko, Mathijs en Lisette.  
 
Toen Tiny in 2013 overleed na een ernstige ziekte brak een eenzame, 
verdrietige tijd aan maar een door vrienden gearrangeerde ontmoeting zorgde 
voor een ‘klik’, voor nieuwe liefde en nieuw ‘samen’. Bijzonder als dat je mag 
gebeuren wist Kleis. We leven mee met Willy, met Fred en Grethe, met 
iedereen die verdrietig is om het heengaan van Kleis. Boven akkers, stad en 
land mag je God nu loven, kleine vogel in Gods hand!  

Ida Boersma-Prins 
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Dat die ritjes Beilen-Vledder wel eens spannend kunnen zijn had ik van 

tevoren niet kunnen bedenken….wolven op m’n pad, sneeuw, mist, gladheid. 

En de winterpret is nog niet voorbij, temperaturen zakken weer dus wie weet: 

de ijzers uit het vet! Wist u trouwens dat de eerste Elfstedentocht winnaar 

een dominee was??   

 
Op het plaatje ziet u een schotse dominee 
met de preek op zak op de schaats naar zijn 
gemeente. Helaas durf ik zoiets niet meer 
aan, maar ik geniet wel volop van dit weer! 
Heel mooi om in de whatsappberichtjes 
van de kerk ook berichtjes tegen te komen 
van mensen die hulp aanbieden bij sneeuw 
ruimen, boodschappen doen etc. Omzien 
naar elkaar in winterse tijden!  
 
Mooi als er één verzamelpunt zou kunnen zijn met hulpvragen, misschien 
met een kerk app, maar daarover later meer. Ik hoop dat u de weg weet te 
vinden als u een helpende hand, een luisterend oor nodig hebt! 

Een hartelijke groet, ds. Ida Boersma  
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Het nieuwe jaar is al een eindje op gang als u dit stuk in het kerkblad leest, 

maar we beginnen het nieuwe jaar niet zonder nog even 

achterom te kijken. Want wat hebben we de 

kerstperiode intens beleefd in de kerk! De 

kerstwandeling was opnieuw een groot succes, 

met meer dan 130 wandelaars die het 

kerstverhaal in kleine scènes uitgespeeld zagen. 

Door te beginnen en te eindigen in de kerk, 

mochten we heel nadrukkelijk in het midden van 

het dorp staan. Maar ook in het kinderkerstfeest 

en de volkskerstzang in de kerstnacht stapten heel 

wat bezoekers de drempel van de kerk over. De warmte, 

lichtjes, chocolademelk en glühwein hebben velen aangesproken, maar we 

hebben ook aan heel veel dorpsgenoten de boodschap van Gods geschenk 

voor deze wereld mogen doorgeven, waar we erg dankbaar voor zijn! 

 

Inmiddels hebben we 2026 afgetrapt met (als vanouds) ‘oliebollenzondag’. 

Het is fijn om zo samen het jaar in te gaan en elkaar goede wensen te doen. 

Met dank natuurlijk aan de bakkers, Albert-Jan, Lammie, Sybrand en Betty. 

Kunnen we jullie voor 2027 alvast weer reserveren? 

 

Ook de eerste vergaderingen van het jaar zijn een feit. We zijn in de 

kerkenraad bezig met de Actie Kerkbalans, het opzetten van de jaarlijkse 

gemeentevergadering (14 maart, zet u ‘m alvast in de agenda?), het beleid 

rondom een ‘veilige kerk’ (u leest hier in het volgende kerkblad meer over), 

een talentenscouting in de kerk (hou uw e-mail in de 

gaten!) en de activiteiten in de week(en) voor 

Pasen. Wat dat laatste betreft, schreven we u al 

eerder: The Passion vindt dit jaar plaats in 

Dwingeloo, maar ook in Vledder en Nijensleek 

willen we daar aandacht aan besteden. We 

hebben het idee om samen op groot scherm mee 

te kijken bij voorbeeld. Maar misschien heb jij nog 

wel heel andere ideeën. Die horen we graag! Vind je het leuk om te helpen 

organiseren? Ook dan ben je welkom! Stuur me een WhatsAppje of mailtje, 

dan hebben we het er samen over. 

Namens de kerkenraad, Jelle Aantjes-van Dijk, scriba 
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VAN DE DIACONIE 
 
 

 

 

Diaconale collectes  

1 februari  Kerk in Actie: werelddiaconaat 

Bangladesch lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land 

kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt 

overmatig en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van 

landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. 

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan 

klimaatverandering. Zo leren zij bv om gewassen op een 

bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij 

overstromingen niet wegrotten. Ook leren 

dorpsgemeenschappen met waarschuwingsmechanismen en 

evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. 

 

8 februari  We vieren het Heilig Avondmaal en collecteren voor het project 

in Soedan. 

 

15 februari De Friese Rijders 

In Oekraine is de oorlog de vierde winter in gegaan. Sinds het 

begin van de oorlog rijden de Friese Rijders met vrachtwagens 

vol hulp naar de plekken waar het het meest nodig is. De hulp 

bestaat uit het brengen van voedsel, generatoren, diesel, 

dekens, medisch materiaal etc. 100 % van de donaties gaan ook 

daadwerkelijk naar de mensen in Oekraine.  

 

22 februari  EO- jongerendag  

Dit jaar is het de 50e editie van EO-jongerendag. Hoewel wij als 

voormalig gemeente Vledder, volgens de statistieken, de meest 

vergrijsde gemeente zijn in het land, wil dat niet zeggen dat er 
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bij ons geen jongeren zijn. We vinden het belangrijk om 

jongeren te betrekken bij Jezus en ze te laten weten dat God er 

voor iedereen is. De EO jongerendag is daarmee een initiatief 

dat wij graag steunen! 

 

Koffiedrinken De Gerf 

Op woensdagochtend 4 februari om 10 uur is er koffiedrinken in de Gerf, 

neem vooral uw buren en vrienden mee. 

Namens de diaconie Sylvia Bijker 

Collecte Mikondo 

Dank voor de donatie van 500 euro aan de Vrienden van Mikondo. Dank aan 

wie ons helpen! Want met enkel lof komen we niet ver. Er is geld nodig, Om 

1500 jonge mensen elk jaar school te bieden of opleiding naar werk. De 

Congolese overheid is nog niet in staat om haar taak te vervullen voor deze 

jeugd. Daarom doen wij het. Voor 2026 goede tijden toegewenst. 

Op pknvleddernijensleek.nl/mikondo is de laatste nieuwbrief te lezen. Er is 

veel om trots en dankbaar voor te zijn! 

Dewes van Lohuizen, namens Vrienden van Mikondo 

 

Opbrengst collectes 

In de tabel hieronder leest u wat de collectes van het laatste kwartaal van 

2025 hebben opgebracht.  

 
Namen de diakenen hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Chris Baas 

 

Kliederkerk landelijk 39,86€          

Bloemenfonds 165,26€       

Mikondo 135,77€       

Plaatselijk werk 310,48€       

Kia Najaarszending (China) 94,98€          

Missie Westerveld 133,38€       

Kia werelddiaconaat Zuid-Afrika 84,10€          

Ziekenhuispastoraat 125,11€       

Kinderen in de knel 813,75€       

Totaal 4e kwartaal diaconie 1.902,69€    

Ontvangsten collectes diaconie 4e kwartaal 2025
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 

 
 

Verantwoording inkomsten  

In de tabel hieronder leest u een verantwoording van de kerkrentmeesters 

van de inkomsten in december 2025.  

 
In 2025 waren onze netto kosten voor verwarming en verlichting van de 

Johannes de Doperkerk € 4.700 en voor De Gerf € 2.450. Voor 2026 is ons 

leveringstarief voor gas met ruim 20% gedaald. 

 

We danken de mannen van het Mannenkoor Vledder hartelijk voor hun 

giften bij opheffing van het koor. We ontvingen 1x €150 en 1x €1.500. We 

beraden ons nog over de besteding aan een zinvol en mooi project.  

Met dank aan alle meelevenden, gevers, vrijwilligers etc. .  

Namens het College van Kerkrentmeesters, Chris Baas 
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Verkort overzicht begroting CvK 

In  onderstaand schema leest u het verkorte overzicht van de begroting van 

2026.  

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Chris Baas 
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UIT DE GEMEENTE 
 
 

 
 

 

Bedankt 

Lieve mensen wat was het een schrik de bijna fatale val van Bregje op   

maandag 29 december. Gelukkig is ze - na 8 dagen ziekenhuis - weer thuis 

en gaat ze in kleine stapjes vooruit. Wel is ze vaak moe en moet veel rusten. 

Hartverwarmend was het meeleven van alle kanten in de vorm van bloemen 

of een kaartje. Op zondag 4 januari kreeg Bregje een mooie kaart met  de 

namen van alle aanwezigen bij het koffiedrinken na de nieuwsjaarsdienst. 

Een prachtig initiatief. De zondag daarop kwamen Dirk en Marjan 

Reuvekamp Bregje een prachtig bloemstuk brengen namens de kerk. Dank 

jullie wel voor zoveel meeleven, het heeft ons bijzonder goed gedaan.                 

 

‘In de schaduw van de Psalmen’ schrijft Hans Bouma over de 

geloofsgemeenschap die we - naar Psalm 133 – zijn, het volgende: 

Elkaar in liefde gevonden 

Mensen bij name genoemd 

Mensen naar het licht getild. 

Broeders, zusters 

Mensen van dezelfde God. 

Saamhorig, stamverwant. 

Bomen van hetzelfde bos. 

Een weldaad, een lente. 

Alles leeft op.  

Gezegenden die tot zegen zijn. 

Bregje en Hans Procee 

 

Bedankje 

Hartelijk dank voor de amaryllis. Echt een verrassing. Vriendelijke groet,  

Fam. K.T van Dijk,  

Dorpsstraat 20 
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Dank 

Jannie Rozeboom kwam namens de kerk een mooi bos bloemen brengen. 

Hiervoor hartelijk dank. 

Hartelijk groetend, Reinder en Itske 

Bedankt 

Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die wij 

ontvingen van de kerk  voor ons 60 jarige huwelijk 

dat wij op 19 november hebben mogen vieren. De 

bloemen en kaartjes vanuit de gemeente hebben 

bijgedragen aan een feestelijke en onvergetelijke 

dag. Dank hiervoor. 

Met hartelijke groeten,   

Marinus en Klaske Dijkhuizen 

Verhuisbericht 

Wij zijn sinds juli 2025 verhuisd naar Steenwijk. Per 1 januari 2026 hebben wij 

ons over laten schrijven naar de kerk in Steenwijk. Het was fijn om 27 jaar 

betrokken te zijn bij de kerk van Vledder. Hopen dat wij ook hier die warmte 

mogen vinden.   

Hartelijke groet 

Freek en Gerie Prins 

Meenthehof 25 

8332 AZ Steenwijk. 

Terugblik kinderkerstfeest 

Wat een feest was het op 24 december! Het was gezellig druk in de 

Dorpskerk. Kinderen met hun ouders en opa’s en oma’s en de buren van het 

Thomashuis en iedereen die het leuk vond om te komen. Froukje Poelman 

speelde de bekende kerstliedjes op het kerkorgel en Doede Simonides 

zorgde ervoor dat de beamer werd bediend. Onze dominee Ida Boersma 

leidde het kinderkerstfeest.  

 

Het Kerstverhaal over twee piepkleine muisjes werd verteld. Hoe zij na een 

lange zoektocht het Kindje in de kribbe vonden in hun eigen stal. De 

kinderen deden actief mee in dit verhaal door als engel of als herder mee te 

spelen. Ook was er de grote herder die het lied zong: “Zeg eens herder”. 

De prachtige platen die bij het verhaal horen waren te zien op de beamer. 
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Het werd helemaal feest toen het orkest werd opgericht en iedereen kon 

mee doen met muziek maken tijdens de liedjes ‘Midden in de Winternacht’ 

en ‘Klink, klokje, klingeling’. De dienst werd afgesloten met het ‘Ere zij God’ 

met een heuse dirigent erbij. Na de viering was er chocolademelk met een 

koekje en werd er een filmpje vertoont van de kerstwandeling.  

 

Er was een uitgangscollecte voor het goede doel ‘Spieren voor Spieren’ met 

een hele goede opbrengst. We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd 

Kinderkerstfeest. 

Coby Dijkhuizen 
 

Nieuwsbrief Classis 

Onze kerk wordt gestuurd door de kerkenraad, dat weten 

we allemaal. Dat alle kerkenraden van de provincies 

Groningen en Drenthe verzameld zijn in één 

vergadering, de classis, weten we misschien ook nog 

wel, maar daar houdt onze kennis vaak wel op. De 

classis wil graag meer zichtbaar zijn in de gemeenten 

en verstuurt daarom regelmatig een nieuwsbrief, die 

ook online te vinden is. In de laatste nieuwsbrief wordt de 

scriba van de classis, Leny de Zeeuw, vol lof 

uitgezwaaid. Ook vanuit Vledder en Nijensleek 

hebben we met enige regelmaat 

contact met haar gehad en ik 

kan alleen maar zeggen: tot 

volle tevredenheid. Leny 

weet steeds precies waar ze 

het over heeft en heeft alle 

administratie keurig op orde. In de nieuwsbrief 

worden ook haar opvolgers, Ad Bakker en Rahel 
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Verbree, uitgebreid voorgesteld. Leuk om eens te lezen. Zo voelt die classis 

misschien net iets dichterbij… De nieuwsbrief is te vinden op 

classisgroningendrenthe.nl/nieuwsbrief-december2025. 

Namens de kerkenraad, Jelle Aantjes-van Dijk, scriba 

 

Uit de oude boeken 

April 1943 

In de dienst van april 1943 worden er 17 lidmaten bevestigd. De gemiddelde  

leeftijd is 22 jaren. Mooi zo'n jonge aanwas. In een volgende vergadering 

( opvallend is dat er geen datums genoemd worden bij de  gehouden 

vergaderingen.) wordt het winterwerk besproken. Ook het huisbezoek komt 

weer aan de orde. Er wordt gesteld dat het zeer nodig is. Daar de 

ouderlingen al veel werk hebben zullen de diakenen bijspringen. Op verzoek 

van de jeugd een jeugddienst te houden wordt voorzichtig positief 

gereageerd. Wel wordt de voorbereiding geheel in handen gelegd van de 

jeugdcommissie. Zij zorgen voor een predikant, voor de bestemmingen van 

de collectes etc. Slaagt deze dienst dan kunnen er meerdere volgen. In 

december wordt de lijst van lidmaten besproken, deze wordt nagezien en 

goedgekeurd. Er zal door een van de ouderlingen een kaartsysteem worden 

aangelegd. 

 

Een stuk van de Synode over politiek andersdenkenden wordt besproken. 

Men is het eens met de voorzichtige en praktische conclusie. Opvallend is 

wel dat bij een volgende kerkenraadsvergadering een lid ontbreekt wegens 

verblijf elders. Zit deze persoon in het verzet, of is 

hij in Duitsland door de Arbeitseinsatz (jonge 

mensen worden gedwongen in Duitsland 

te werken voor de oorlogsindustrie) of 

verzwijgt men hier een politieke voorkeur?  

 

Vragen waar geen antwoord op te vinden 

is of  ik zal dieper historisch onderzoek 

moeten doen, maar dat gaat me te ver.  

 

De heer Stap uit Utrecht wordt voorgesteld als 

hulpprediker, daar ds. Brouwer te veel werk heeft.  De vraag van de 

burgemeester van Vledder om kinderen (waar vandaan?) onder te brengen 
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wordt negatief gereageerd onder meer omdat er al veel evacués uit Limburg 

opgevangen moeten worden en men over het algemeen te klein behuisd is 

om nog meer personen op te nemen. 

 

Een ander aspect van de oorlog komt aan de orde als een brief van de 

Synodale Commissie van De Gezinszorg wordt besproken waarin wordt 

gevraagd goed zorg te verlenen aan de straks uit Duitsland terugkerende 

arbeiders. Deze brief  wordt terzijde gelegd  als zijnde nog niet aan de orde. 

Er wordt veel gevraagd aan de kerken in deze tijd. Zo komt er ook een 

verzoek binnen van ds. Eysinga uit Elim om geestelijke verzorging te geven 

aan mensen in kampementen. Daar er geen kampement(?) is in Vledder 

heeft men daar niets mee van doen is het antwoord.  

Daarnaast heeft men al moeite genoeg met de evacués uit Limburg, daar 

deze mensen veelal Rooms Katholiek zijn. Wel wordt gesteld dat er zondag 

vanaf de kansel aan de kerkgangers gevraagd zal worden of er ook 

Hervormden onder de evacués zijn, Die kunnen dan aandacht krijgen van de 

hulpprediker. 

 

In verband met de tijdsomstandigheden gaan de catechisaties en jeugdwerk 

niet door. Allerlei vergaderingen worden uitgesteld. Wel zal de hulpprediker 

godsdienstlessen blijven geven op de scholen in Vledder, Vledderveen en 

Nijensleek In deze notulen voel je duidelijk de spanning die de oorlog met 

zich meebrengt.  

Tenslotte is er nog een vraag aan de diaconie van een persoon uit het 

Armenhuis om financiële bijstand. Deze aanvraag wordt afgewezen. Wel stelt 

iedere diaken een pond rogge ter beschikking. 

Tot zo ver maar weer. Een gevoel van respect voor al die mensen die zich in 

die moeilijke tijd inzetten voor de kerk met al haar vraagstukken ( gewild en 

ongewild) komt bij mij wel bovendrijven.. 

Nico Dirkzwager. 

 

Winterlunch 

De proefplek voor ouderen organiseert een lunch op 

zondag 15 maart. Van 11.30 tot 14.00 uur bent u van 

harte welkom in De Gerf, Hoek 8 in Vledder. Gezellig 

eten en een goed gesprek over het levenseinde 

n.a.v. ervaringen van hospice het Riemkehuis in 

Steenwijk. De lunch wordt verzorgd door de 
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deelnemers. De boodschappen worden betaald vanuit het project. Twee 

weken voor 1 maart is er een werkoverleg tussen de verschillende koks om af 

te spreken wie wat gaat maken. Wilt u ook wel een gerecht verzorgen voor 

deze lunch? Neem dan contact op via onderstaande mailadres. Deelname is 

gratis, al wordt een gift op prijs gesteld. U kunt zich voor de lunch zelf 

opgeven bij Wim Hooijer via 06-82385525, of kerk.frederiksoord@gmail.com. 

Ageeth Bos 

 

Musical ‘Spoor van liefde’  

Zondagavond 15 februari zal in de Kruiskerk te 

Diever de musical ‘Spoor van liefde’ worden 

opgevoerd door gospelkoor ‘Onze Opdracht’ uit 

buurtdorp Dwingeloo. 

 

In deze musical nemen zij het publiek mee met een 

reis op het spoor, een metafoor voor onze levensreis. Er 

gaat van alles aan bagage mee en via sketches op het perron en in de 

treincoupé en liederen die daarbij horen, komen veel thema’s aan bod. 

De toegang is gratis. Er is een collecte om de onkosten te bestrijden. 

De musical begint om 19.15 uur en vanaf 18.45 uur is de zaal open. Na 

afloop is er koffie en thee. 

Zendings- en evangelisatiecommissie, Kruiskerk Diever. 

 

Agenda februari 

woensdag  

4 februari 

9:00 uur schoonmaken en 

koffiedrinken 

de Gerf 

woensdag 11 

februari 

19:30 uur bijbelstudiegroep  de Gerf 

woensdag 4 

maart 

9:00 uur schoonmaken en 

koffiedrinken 

de Gerf 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 06-15531066 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 

 chrisbaas1952@gmail.com  

 

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  PG Vledder-Nijensleek e.o. 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek e.o. 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek e.o.  

Collectebonnen (€ 16,00 of €40,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  PG Vledder-Nijensleek e.o. 

Kerkblad 

NL51 RABO 0373 7310 19  CvK PG Vledder-Nijensleek e.o. 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’. 

 

Vertrouwenspersonen:  

Hillie Slagter - vertrouwenspersoonhillieslagte@gmail.com  

Gerry Kasper - vertrouwenspersoongerrykasper@gmail.com 

Koos Knol - vertrouwenspersoonkoosknol@gmail.com 

 

Voor hulp, advies of alleen een gesprek in geval van misbruik in of om de 

kerk, mag iedereen altijd contact opnemen met deze vertrouwenspersonen. 

Wil je liever een (telefonisch) gesprek met hen, dan kun je dat per mail 

aangeven. Zij zullen dan een afspraak met je maken.  
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Janny Leppers - jleppers24@gmail.com - 06-10492370 
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Voor al uw 

handgebonden 

bloemwerken 

 

Dorpsstraat 18 te Vledder  

 


