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Kerkgebouw:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

    

Kerkelijk centrum: De Gerf 

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  Ds. Ida Boersma-Prins 

   Lievingerveld 114, 9411DA Beilen 

   06-30463093, iboersma@live.nl 

    

Redactieadres Martijn van Dijk-Aantjes, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-27056436 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   (voorlopig) Reina Fledderus-de Jonge,  

kerkblad:  Kallenkoterallee 74, Steenwijk  

0521381884 of 0630542783 

   dejongereina@hotmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

 

 

 

Van de redactie 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - 

Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier 

als op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het kerkblad van februari 2026 uiterlijk 

maandag 19 januari om 18:00 uur. Het kerkblad wordt in 

de week voor zaterdag 31 januari bezorgd. Inleverdatum 

van kopij voor kerkblad voor maart 2026 is 16 februari. 

Bijlagen mogen via e-mail (zie hierboven) worden 

aangeleverd in Word. De redactie behoudt zich het recht 

voor artikelen aan te passen, in te korten, niet te plaatsen of aan te houden 

tot een volgende editie. 

 



- 3 - 

 

  

   

  OVERDENKING
  

      

 

 
Dit kerkblad valt op de mat vlak voor onze kerstdagen en gaat mee over de 
drempel van het nieuwe jaar 2026. Natuurlijk wens ik u heel graag goede 
kerstdagen en een gezegend nieuwjaar. En hopelijk ontmoeten we elkaar bij 
de vieringen in onze kerk!  
 
Ik las een radiotoespraak van ds. Buskes, uit 1968, wat lang geleden! En toch 
haakten die woorden vast aan vele actuele zaken en zorgen van nu. Ik geef ze 
graag ter bemoediging door!   
 
Wat zullen we in het nieuwe jaar? 
“Nakaarten heeft weinig zin, tenzij we ons in het verleden verdiepen om in 
het heden toegerust te worden voor de toekomst. 1968 was het jaar waarin 
Martin Luther King werd vermoord, de man met een droom. Toen enkele 
jaren eerder John Kennedy werd vermoord, zei King: ‘voor mij is er slechts 
één vraag, die beantwoord moet worden, niet: wie, maar wat doodde 
Kennedy? En zijn antwoord was: ‘Kennedy werd vermoord door een klimaat 
van zedelijke verruwing; we hebben een atmosfeer geschapen waarin geweld 
en haat een populair tijdverdrijf zijn.’ Het ergste is dat we eraan wennen. 
Omdat we het van dag tot dag meemaken raken we ermee vertrouwd. 
Sommigen worden onverschillig en hard, om zichzelf te beschermen. 
Anderen denken: er valt toch niets te veranderen. Ze lijden aan een gevoel 
van wanhopige machteloosheid. Er zijn er ook, die als King, hun protest laten 
horen en hun droom dromen. Goddank! De droom mag niet sterven en het 
protest mag niet tot zwijgen worden gebracht. Als dat gebeurt zijn we 
nergens meer.  
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Wat zullen we in 1969? (wat zullen we in 2026?) 
Zegt u het maar, ik kan het niet. De nieuwjaarstoespraken zullen in niets 
verschillen van die van een jaar geleden. Wat koop je ervoor? 
Ik weet niet of de kerk in Nederland zó als gemeente van Christus zal leven 
dat ze het zout en licht van Nederland zullen zijn. Ik 
weet nog minder of jouw en mijn geloven ook 
echt ons leven en onze levenspraktijk zal zijn. 
Weet ik dan niets? Ja, maar ik ben bang voor al 
te vlotte en al te vrome woorden. Daarom wil ik 
het laten zeggen door Martin Luther King, die 
wat hij geloofde en in praktijk bracht met de prijs 
van zijn leven heeft moeten betalen. 
 
King zegt: ‘Wanneer onze dagen worden versomberd door laaghangende 
wolken en onze nachten zwarter worden, laat ons dan niet vergeten dat er in 
het heelal een weldoende macht is, die God heet, en dat Hij bij machte is een 
weg te banen waar geen weg is. Dat is onze hoop. Dat is ook ons mandaat bij 
het proberen een wat menselijker wereld op te bouwen. Jezus heeft eeuwig 
gelijk, laten we Zijn woorden horen en navolgen, voordat het te laat is.’ 
 
Wij mogen in 1969 (in 2026) leven, geloven, werken, strijden, dromen, hopen 
en protesteren. Deze wereld is van God en wij zijn van God. In Gods naam: 
houdt het u voor gezegd! Jezus heeft eeuwig gelijk! (uit ‘kort en goed’, ds. 
Buskes) 

Hartelijke groet, ds. Ida Boersma-Prins 
 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

21 december 

10.00 uur 

Dhr. S.J. Bakker 

Vierde zondag van advent 

Koffiedrinken 

Collectes: Kinderen in de knel, kerk, bloemenfonds 
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24 december  

18.30 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Kinderkerstfeest 

Warme chocolademelk na afloop 

Uitgangscollecte: Serious Request 3FM -Spieren voor Spieren   

  

24 december 

21.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Volkskerstzang m.m.v. groep Notice, Klaas van der Wal 

(trompet) en Harmen Kooistra (orgel) 

Glühwein na afloop 

Collectes: Kinderen in de knel 

  

25 december 

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Kerst m.m.v. Klaas van der Wal  

(trompet) en Sipke Huismans (orgel) 

Collectes: Kinderen in de knel, kerk, onderhoud gebouwen  

  

28 december  

10.00 uur 

Ds. J.G. Zomer 

Collectes: Plaatselijk werk, kerk, orgelfonds  
  

31 december  

19.30 uur 

Ds. H. Procee 

Oudjaarsdienst 

Uitgangscollecte: Kerk  
  

4 januari  

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Nieuwjaarsdienst, koffiedrinken 

Collectes: MAF, kerk,  behoud predikantsplaats 
  

11 januari 

10.00 uur 

Ds. J. van der Mark (Heerenveen) 

Collectes: KIA-noodhulp Oekraïne, kerk, onderhoud gebouwen 
  

18 januari 

10,00 uur 

Ds. G. Knol 

Collectes: Plaatselijk werk, kerk, bloemenfonds 
  

25 januari 

11.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins en T. Tjepkema 

ICC-dienst/koffiedrinken 

Collectes: Interkerkelijke Contact Commissie 
  

1 februari 

10.00 uur  

Ds. K. de Graaf 

Collectes: Kerk in Actie Werelddiaconaat 
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Avondgebed oudjaarsavond 2025 

0p woensdag 31 december om 19.30 uur wordt de oudjaarsdienst in onze 

dorpskerk gehouden in de vorm van een avondgebed. Het thema van de 

viering is: In uw hand zijn mijn tijden. 

 

Een avondgebed is oorspronkelijk een gebed aan het einde van de dag, vaak 

als afsluiting van een moment van reflectie, dankbaarheid en bezinning. Je 

kunt het vergelijken met een vesper. Het woord vesper betekent: avond.  

Het is van in het klooster rond 18.00 uur. De vespers oorsprong een 

gebedsbijeenkomst maken deel uit van de  zeven dagelijkse gebedsdiensten. 

Daarbij valt het hoofdaccent op de lezingen, de gebeden, de stiltes, de muziek 

en de zang. De viering op oudejaarsavond heeft altijd een speciaal karakter 

gehad.  We hopen dat dat ook deze viering tot uitdrukking komt. De 

voorganger is ds. Hans Procee, de gemeentezang wordt op het orgel begeleid 

door Harmen Kooistra en Gerdien Vastenhoud speelt op de blokfluit. De lector 

is Michele Kooistra. Er is een gestencilde liturgie aanwezig. Wees allen zeer 

welkom!  

Hans Procee  

 

 

PASTORAAT 
 

 

 

 

Meeleven 

We leven mee met mevr. Dijkstra-Nijstad en haar kinderen en kleinkinderen nu 

ze hun man, vader en opa Sipke Dijkstra moeten missen. Elders in dit kerkblad 

leest u het In Memoriam. 
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Beterschap 

Cathrien Mulder-van Staveren moet tijdelijk verblijven in de Borgstee en ook 

Bertus Jager uit Doldersum is tijdelijk daar. Hoe lang hun 

revalidatie zal duren en of ze de feestdagen misschien 

thuis kunnen doorbrengen is nog niet bekend, 

maar we hopen hoe dan ook dat ze goed mogen 

herstellen! 

 

Adri Voerman is terug naar huis gegaan na zijn 

revalidatie in het Reestdal, we hopen dat het hem 

goed gaat maar gemakkelijk zal het niet zijn met 

een verhuizing voor de boeg. Tijdelijke woonplek zal 

dan op camping de Moesberg zijn. Veel sterkte! 

 

Op het Reestdal was vorige week het noro-virus uitgebroken en dat 

betekende geen bezoekers: wat zal dat moeilijk zijn geweest voor Frieda 

Walpot. Maar inmiddels is de isolatie opgeheven en kunt u haar weer 

bezoeken. En post kan natuurlijk altijd! 

Dat geldt zeker ook voor Tonnie, die opgenomen is in het Isalaziekenhuis te 

Zwolle. Een kaartje kunt u sturen naar afdeling V3.2 kamer 123, Postbus 10400, 

8000 GK Zwolle. We zijn blij voor haar dat na het ziekzijn van de afgelopen 

maanden nu een oorzaak gevonden lijkt te zijn. We hopen voor Tonnie op 

goede medicatie en herstel. Ook John, nu alleen thuis, veel sterkte!  

 

Feest  

Op  28 november waren Tonnie en John Bolte 55 jaar 

getrouwd, waarvoor onze hartelijke felicitaties! Ook 

Nanda en Leo Loeve (Nieuweweg 104, 8391 KS 

Noordwolde-Zuid) mochten hun huwelijksjubileum 

vieren: 40 jaar getrouwd! Van harte gefeliciteerd!  

 

Verhuisd 

Ineke en Luuk Groen zijn verhuisd naar Meulhoek 40. We wensen hen daar een 

gelukkige tijd toe. Tot Luuks grote spijt kon hij om gezondheidsredenen  niet 

bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar zijn, die veelbewogen dienst waar 

hij ook deze keer betrokken was bij de voorbereiding en altijd de namen van 

de overledenen voorlas. We hopen dat het beter mag gaan! 

Ds. Ida Boersma-Prins 
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Ophaaldienst  

Wilt u graag de kerkdienst bijwonen, maar heeft u geen eigen vervoer? Neem 

dan contact op met ondergetekende. Mijn telefoonnummer is 0521- 387933  

Jan Siderius 

Bloemengroet 

Namens de gemeente hebben we in de afgelopen tijd weer een aantal mensen 

blij mogen maken met een mooie bos bloemen.  

 

In de afgelopen maand waren dat  

Dhr. en mw. Van der Vaart Mw. Schipper-Bleeker  

Dhr. L. Middelbrink   Dhr. Aalder 

Mw. Mulder-van Staveren  Dhr. B. Westerveen 

Dhr. en mw. M. Dijkhuizen  Dhr. R. Broekman  

Mw. L. van Heerde-Schelhaas  Dhr. en mw.  Loeve  

Mw. H. Broekman-ten Kate  Fam. Streekstra  

Luuk Groen en Roely Dijkstra  

Kabouters bestaan niet, maar soms zou je het denken! Eigenlijk sta ik zó vaak 

versteld van wat er allemaal gebeurt in de 

gemeente, wat er geregeld en georganiseerd 

wordt achter de schermen. Heel 

vanzelfsprekend de handen uit de mouwen, 

zonder veel woorden worden dingen 

gedáán. Met bloemen, met kaarsen, met 

kerkblaadjes, met… vul maar in! Aan al die 

mensen, teveel om op te noemen, een 

hartelijk dankjewel! 

 

Neem nu de kerstboom die er afgelopen zondag stond, zomaar ineens! 

Zomaar? Nee, door een ervaren team ‘optuigers’ geplaatst en versierd! Top!  

Mooie vieringen staan er voor de boeg met zang en muziek, met tamboerijnen 
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en trompet: kinderkerstfeest, kerstzang en de viering op de eerste kerstdag en 

daarna op naar het nieuwe jaar!  

Een hartelijke groet voor jullie allen, ook namens Mark,  

ds. Ida Boersma-Prins 

December, dat is de tijd van donker en grauw weer, van naar binnen keren en 

met licht vooruit zien naar het Licht dat naar de wereld kwam. Een vrolijke tijd 

met bijzondere diensten ook! Maar in de kerk betekent dat ook automatisch 

dat we door een piek van drukte gaan. Onze voorganger, maar ook de 

organisten en kosters leven soms van kerkdienst naar kerkdienst, maar wat te 

denken van de organisatie van de kinderkerstnachtdienst, ons beheerders-

echtpaar, de contactpersonen en de organisatie van de kerstwandeling: 

allemaal zetten ze hun beste beentje voor. Geeft u ze juist in deze tijd een 

extra schouderklopje of een helpende hand, als u ziet dat ze de handen vol 

hebben?  

 

Voordat we naar Kerst en het nieuwe jaar gaan, willen we ook nog even met u 

terugkijken. In november vierden we voor het eerst de dankdag in de 

zondagmorgendienst die erop volgt. We hebben hierover voornamelijk 

positieve geluiden gehoord. We vierden een mooie dienst die overliep van 

dankbaarheid voor wat God ons geeft. Het inzamelen van goederen voor de 

Voedselbank paste hier prachtig bij. Een kruiwagen was ter decoratie op het 

podium gezet, maar er werd zoveel ingebracht, dat één 

kruiwagen niet voldoende was. Wat mooi, om zo als 

gemeente onze dankbaarheid om te zetten in hulp 

aan onze naaste. We willen dit graag een vervolg 

geven en denken eraan om een dergelijke inzameling 

bij voorbeeld te combineren met het Heilig 

Avondmaal. U hoort hier later meer over! 
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In november vond ook een kennismakingsbijeenkomst plaats met nieuw 

ingekomen gemeenteleden. Regelmatig zien we in de kerkdienst nieuwe 

gezichten in ons midden. Veel van hen proberen we aan te spreken en 

persoonlijk welkom te heten, maar echt kennismaken lukt dan soms niet. 

Daarvoor hebben we een bijeenkomst georganiseerd waarvoor we twaalf 

nieuw ingekomen gemeenteleden hebben uitgenodigd. Sommigen van hen 

gaven aan geen interesse te hebben (en dat is natuurlijk ook oké!), een aantal 

kon niet op de geplande datum, maar met vier van hen hebben we heel 

gezellig en persoonlijk kennis gemaakt, wat we als heel waardevol ervaren 

hebben. Op 23 april 2026 staat weer een vergelijkbare bijeenkomst gepland. 

Lijkt het je leuk hierbij aanwezig te zijn omdat je graag verbonden wilt zijn met 

onze gemeente, schroom dan niet een berichtje naar de scriba te sturen (via 

WhatsApp of e-mail, zie pagina 22 van dit kerkblad). Je bent van harte 

welkom! 

 

Ten slotte kijken we ook nog even vooruit. In januari 

begint namelijk het dienstverband van Anita 

Eenkhoorn-van Dalfsen, de nieuwe coördinator van 

Missie Westerveld. Zij neemt de taak van Mark de 

Jager over, nadat hij eerder dit jaar naar Heerde 

vertrok. In het dagelijks leven in Vledder zien en horen 

we misschien niet zo veel van Missie Westerveld, maar 

Anita zal vanuit haar rol als coördinator deze pioniersplek aansturen, 

overkoepelende activiteiten organiseren en ons als kerken motiveren kerk voor 

het dorp te zijn en daarin als kerken in Westerveld samen op te trekken. Op 

www.missiewesterveld.nl/vacature is meer te lezen over Anita en haar nieuwe 

functie.  

 

Eén van de eerste activiteiten waarbij Anita aanwezig zal zijn, is de 

kerkenradendag op 23 januari in Havelte. Deze dag zal in het teken staan van 

ontmoeting tussen kerken in Westerveld. Het thema van de dag is ‘welzijn’. 

Een aantal ambtsdragers zal hier naartoe gaan, maar gemeenteleden die actief 

betrokken zijn bij de verbinding tussen kerk en dorp, zijn nadrukkelijk ook 

uitgenodigd. Voel je je aangesproken door deze uitnodiging, meld je dan bij 

de scriba (WhatsApp, mail), dan bespreken we of deze dag inderdaad 

interessant is voor jou! 

Namens de kerkenraad, Jelle Aantjes-van Dijk, scriba 
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IN MEMORIAM Sipke Dijkstra   

* 14 augustus 1941      ⴕ 8 november 2025 
 

Op 8 november overleed Sipke Dijkstra in de leeftijd van 84 jaar. Samen met Grietje 

was hij bijna 60 jaar getrouwd. Kort voor zijn sterven was Sipke opgenomen in De 

Borgstee, in de hoop dat het tijdelijk zou zijn, dat hij weer wat zou opknappen en 

dan weer thuis op Vledderholt 3 zou kunnen zijn. Maar het is anders gegaan.  

 

Er waren al moeilijke jaren geweest door afnemende gezondheid, jaren met veel 

zorg maar waarin hij toch ook kon genieten van het familieleven met zijn vrouw, 

met Jan en Marloes, met Janieta en Roeland. Trotse opa was hij van Liselot (met 

Sten) en Carlijn en van Ilse. En Iris werd in liefdevolle nagedachtenis gehouden.  

Het gedichtje op de rouwkaart is veelzeggend: 

Wanneer je oud wordt 

de jaren verstrijken 

dan merk je pas goed 

dat je krachten gaan wijken. 

Je wilde nog zo graag 

maar je kon niet meer 

en juist dat niet meer kunnen 

dat deed vaak zo zeer. 

Maar op de rouwkaart staat ook een kleurrijke haan op de voorkant: door Sipke 

geschilderd. Bijzonder dat hij na het zware boerenwerk deze fijnzinnige hobby van 

het kunstschilderen heeft opgepakt. Tijdens de afscheidsdienst vertelden de 

kinderen en kleinkinderen met prachtige foto’s erbij hoe hun vader en opa zijn 

leven heeft geleefd. Met liefde! Hoe er genoten is van de natuur, van paarden, van 

samen fietsen, van uitstapjes náár en mét de kinderen en kleinkinderen. In 

Doldersum ligt een hele geschiedenis, precies 100 jaar een Sipke Dijkstra op de 

boerderij,  tot ze gingen verhuizen - eerst een korte overgangsperiode in Diever - 

en toen naar Vledder. Daar heb ik hem vlak voor zijn sterven leren kennen als 

kwetsbaar, breekbaar mens. Hij wilde graag bidden samen. Juist dat gaf denk ik aan 

dat hij bezig was zijn leven in Gods hand te leggen. Dat hij geborgenheid zocht bij 

de Eeuwige. Bij het openen van de bijbel tijdens de afscheidsdienst hebben we het 

loflied op de liefde gelezen. De familie Dijkstra mag zich gelukkig prijzen dat in hun 

leven iemand liefde gestalte heeft gegeven. Vaderlijke liefde. Om te koesteren en 

om door te geven! We mogen ons ook gelukkig prijzen dat in ons leven Gods 

liefde zichtbaar en voelbaar is geworden in Jezus Christus. De goede herder. Daar 

zongen we ook van: de Heer is mijn Herder. Vroeger, nu en altijd! 

Ds. Ida Boersma-Prins 
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VAN DE DIACONIE 
 
 

 
 

Diaconale collectes  

Advent Kerk in Actie Kinderen in de knel 

Ver weg en dichtbij groeien te veel kinderen en jongeren op in 

onveilige omstandigheden of ze hebben minder kansen zich te 

ontwikkelen. Kerk in Actie zet zich in voor een wereld waarin 

kinderen en jongeren veilig opgroeien, volwaardig meedoen en 

tot bloei kunnen komen. 

 

4 januari Mission Aviation Fellowship - MAF 

Met onze 120 MAF-vliegtuigen vliegen we wereldwijd om 

zending, medische hulp, ontwikkelingshulp en noodhulp te 

bieden in de meest afgelegen gebieden. Het is onze missie om 

het Evangelie naar de moeilijkst bereikbare gebieden te brengen. 

MAF Nederland werkt hard om deze doelen te realiseren.  

 

11 januari Kerk in Actie Noodhulp Oekraine.  

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks 

warmte en elektriciteit. De grootschalige oorlog in Oekraine 

gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig 

overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en 

hulporganisaties in Oekraine die ontheemden en slachtoffers van 

de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare 

kinderen en gezinnen voedsel, tijdelijk onderdak en psychosociale 

ondersteuning.  

 

1 februari Kerk in Actie Weterddiaconaat  

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt 

steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt 

onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting 
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van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te 

overleven. Kerk in Actie helpt boeren-gezinnen om zich aan te 

passen aan klimaatverandering. Zo leren zij bijvoorbeeld om 

gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te ver-

bouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren 

dorpsgemeen-schappen met waarschuwingsmechanismen en 

evacuatie-plannen voorbereid te zijn op rampen. 

 

Koffiedrinken De Gerf 

Op 7 januari is er weer koffiedrinken in De Gerf om 10.00 uur, schroom niet 

om te komen en neem gerust buurman of buurvrouw mee. 

 

Dankwoord uit Roemenië 

Op 29 oktober kregen we het volgende bericht van Gerda Dijkhuizen: 

Namens de Diaconie van Gemeente ‘De kerk met De Twee Torens’ in 

Roemenië, willen we de PKN Gemeente Vledder/Nijensleek heel hartelijk 

bedanken voor de gift van € 500,00 (collecte Witte Donderdag -red.). Hiermee 

kunnen we een flink aantal ouderen een klein lichtje bezorgen tijdens de 

koude, donkere winterdagen. We wensen een ieder gezegende adventsdagen. 

Vriendelijke groeten, Ds. Székely József en Gerda Dijkhuizen.  

Namens de diaconie Silvia Bijker 

Bericht van dank 

Ik wil u, namens De Zonnebloem, hartelijk bedanken voor het prachtige 

bedrag van 344 euro vanuit de collecte. We kunnen met dit geld weer een van 

de uitjes mogelijk maken voor onze fysiek beperkte deelnemers. 

Vriendelijke groeten, Herman Wolthoff 

 

 

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

 
 

 

Verantwoording inkomsten  

In de tabel hieronder leest u een verantwoording van de kerkrentmeesters van 

de inkomsten in oktober en november 2025.  
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Met dank aan alle toezeggers, gevers, enthousiaste vrijwilligers etc.  

 

Op 9 oktober ontvingen we op onze bankrekening het bedrag van de  

verkoop Streekkerk ad € 283.559,-. Na aftrek van de kosten van de makelaar 

en notaris bleef er netto € 279.042,- over. Als College van Kerkrentmeesters 

besloten we dit bedrag in 3 delen vast te zetten bij onze huisbankier SKG te 

Gouda. De verdeling is als volgt:  

Een deel van € 80.000,- voor vier jaar tegen 2,2 % rente, een deel van € 

100.000,- voor zeven jaar tegen 2,5% rente en een deel van €100.000,- voor 

tien jaar vast tegen 2,7% rente. Op deze manier ontvangen we de eerste vier 

jaar bijna € 7.000 rente per jaar om de lopende kosten te betalen en nodige 

reserves aan te vullen.  

Namens het College van Kerkrentmeesters, Chris Baas 

 

Actie Kerkbalans 2026   

Op 10 januari 2026 gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema is ook nu 

weer ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.  We staan het komende jaar 

vooral stil bij het geschenk van de lokale kerk voor alle mensen die erbij 

betrokken zijn. Wat is het geschenk van de lokale kerk voor ons!  Tijdens Actie 

Kerkbalans krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek 

voor een jaarlijkse financiële bijdrage. Vanaf 10 januari kunt u een brief of e-
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mail verwachten en voor 23 januari wordt de toezegging weer bij u opgehaald. 

Als u digitaal meedoet, zou u dan zo snel mogelijk uw toezegging willen 

doorgeven? Gebleken is dat het online toezeggen voor gemeenteleden niet zo 

simpel bleek en daarom is nu geprobeerd het te vereenvoudigen. 

Alleen met elkaar kunnen we kerk zijn; we hebben elkaar nodig, zeker ook 

financieel. We hopen dat we ook het komende jaar weer op u mogen rekenen!  

Door te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. 

Op naar de kerk van morgen!  

Namens het College van Kerkrentmeesters, Janny Leppers 

 

 

 

UIT DE GEMEENTE 
 
 

 
 

 

Bedankt 

Graag wil ik bedanken, voor de prachtige bos bloemen die ik kreeg, ter ere van 

mijn 80e verjaardag! Het was een verrassing waar ik lang van heb mogen 

genieten.                                                           

Met hartelijke groeten, Elly Pronk 

 

Bedankje 

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die we van Gré Kerssies namens de 

kerk kregen.                                                                 

 Lykel en Diny Middelbrink  

 

Bedankt 

Bedankt voor de bloemen die wij kregen voor ons 40-jarig huwelijk.  

Leo en Nanda Loeve 

 

Dank 

Wij zijn blij verrast. Gré kwam namens de kerk een mooi boeket bloemen 

brengen voor mijn 89ste verjaardag. Gezellig bijgepraat. 

Roelof en Tietje Broekman. 
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Feest 

Het gebeurt niet vaak, maar op 8 november wel: 

een huwelijksinzegening in onze kerk! Het paar, 

Martijn en Enith van der Hoek, zag er prachtig uit 

en het was een bijzondere dienst om zo te 

mogen beleven. En of je het gelooft of niet: het 

kerkgebouw glimlachte. 

Silvia Bijker 

 

Nieuwsbrief Jurgen & Katja 

Helaas is er in deze editie gen ruimte meer voor een samenvatting. De laatste 

nieuwsbrief leest u op pknvleddernijensleek.nl/jurgenkatja. 

Martijn van Dijk (redactie) 

Kerstwandeling Vledder 

Op vrijdag 19 december bent u van harte welkom bij de kerstwandeling. In 

deze bijzondere tijd van het jaar willen we samen stilstaan bij de warmte, het 

licht en de hoop die Kerst ons brengt. 

 

De inschrijving voor de avond vindt plaats tussen 18.30 en 19.00 uur in de 

Dorpskerk.  Na de inschrijving kunt u op uw eigen tempo de 

kerstroute volgen. Langs deze route zal het verhaal rond 

de geboorte van Jezus worden verteld en uitgebeeld. 

 

We willen dit kostbare verhaal graag opnieuw met 

elkaar delen, zodat we samen mogen herinneren 

waarom we dit feest vieren en welke hoop en liefde het 

met zich meebrengt. We hopen  
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van harte dat u erbij bent. Uw aanwezigheid maakt de avond compleet.  Laten 

we elkaar ontmoeten, samen luisteren, samen genieten en samen de echte 

betekenis van Kerst beleven. 

Namens de organisatie, Silvia Bijker 

 

Het MMT zoekt uitbreiding 

Elke zondag zit er, aan de andere kant van het orgel, iemand om te zorgen dat 

men in de kerk, maar zéker ook thuis, de dienst goed kan meemaken: de 

liederen die we zingen, de teksten die we lezen… Ik heb het natuurlijk over het 

MMT, het multimediateam. Een groepje vrijwilligers die bij toerbeurt boven 

achter de knoppen zit en de dienst zo goed mogelijk in beeld brengt, ook 

voor de mensen thuis.  

 

Het team bestaat nu uit zes personen, Nanda, Jeroen, Martijn, Ineke, Jan en 

Doede. Om beurten zitten ze ‘achter de knoppen’. Deze verdeling maakt dat je 

maar eens per ongeveer zes weken aan de beurt bent. Begin volgend jaar 

moeten we echter afscheid nemen van Jeroen Los. Hij neemt afscheid als 

kerkrentmeester en daarmee ook van zijn taak in het MMT. 

 

Daarom zijn we op zoek naar een vervanger, maar het liefst meer! Ik realiseer 

me dat er al veel vrijwilligers in de kerk zijn die al veel taken doen. Daarom is 

mijn verzoek deze oproep ook breder te zien, buiten de ‘bekende gezichten’, 

misschien zelfs buiten de kerkmuren. Reageer vooral als je zelf interesse hebt, 

of iemand kent die je geschikt acht. Misschien heb je een (klein)zoon of -

dochter die wel handig is met computers, die het leuk vindt om één keer in de 

twee maanden een uurtje op zondagochtend ‘boven’ te zitten. Laat je niet 

tegenhouden te reageren als je wat minder computervaardig bent. Ervaring 

leert dat het ook héél goed werkt als iemand de presentatie maakt en alles op 

zondagochtend helemaal voor je klaar staat.  

Heb je interesse, wil je meer weten, of een keer meekijken? Mail me op 

mvandijkaantjes@gmail.com of stuur een bericht via WhatsApp of Signal via 

06-27056436. 

Martijn van Dijk 

Uit de oude boeken 

Met ds. Brouwer gaan we de oorlogsjaren in. Voor niemand een gemakkelijke 

periode, zeker voor een predikant niet. 
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Opmerkelijk is dat er in deze tijd weinig notulen zijn van vergaderingen. In al 

die vijf jaren kom ik slechts negen notulen tegen. In 1940 zijn er nog vijf 

verslagen in 1941 en 1942 slechts een verslag in 1943 komt men drie keer 

bijeen. Van 1944 kom ik helemaal niets tegen en in 1945 komt het weer op 

gang. Mochten er in die tijd geen bijeenkomsten zijn? Of was het misschien 

goed om geen verslag te doen? Liep men dan gevaar? In ieder geval kan ik 

nergens een verklaring vinden. Wel is bekend dat ds. Brouwer een keer 

problemen met de bezetter (of zijn trawanten) kreeg toen hij in een preek 

Hitler een boef had genoemd. Ook kwam hij in de problemen toen hij bij een 

begrafenis op het kerkhof het Wilhelmus liet zingen. 

 

In een vergadering in 1941 geeft ds. Brouwer een uiteenzetting over de 

noodzaak in de huidige tijd het optreden van kerk, predikanten, ouderlingen 

en diakenen zo voorzichtig maar ook zo eerlijk mogelijk te doen zijn. Nu 

vraagt de classicale vergadering met steun van de Synode om zo krachtig 

mogelijk te werken aan Gemeenteopbouw. Dat betekent dat er zo goed 

mogelijk gepredikt moet worden over het werkelijke Evangelie met de nadruk 

op de Bijbel en het opleiden van de gehele gemeente , kerkenraad en 

gemeenteleden, in deze Bijbelse sfeer. Ook op de catechisaties moet zo veel 

mogelijk Bijbelse stof behandeld worden. Voorts wordt besloten in Nijensleek 

een meisjesvereniging op te richten en in het jaar daarop komt er een 

jongelingsvereniging in Vledder. Een keer in de maand zal er in Nijensleek een 

middagdienst gehouden worden. Er wordt besloten geen contributie meer te 

betalen aan de landelijke  Vereniging van Vrijzinnige Hervormden. Dit geld kan 

beter besteed worden aan de zending. In een extra kerkenraadsvergadering 

wordt in aanwezigheid van ds. De Nie en ds. Waardenburg (classis) gesproken 

over de eerdergenoemde Gemeenteopbouw. 

 

Ds. De Nie verklaart dat men in Vledder al goed op weg is. De catechisaties 

zijn ook al meer Bijbelgericht. In het rapport over de preek wordt opgemerkt 

dat er nog geen gebruik gemaakt wordt van het rooster en van het 

gebedsformulier.  Na een lange maar toch wel prettige vergadering sluit ds. 

De Nie deze bijeenkomst met Bijbellezing en gebed. In de vergadering van 29 

januari 1942  wordt besproken dat men tot een betere verstandhouding in de 

kerk moet komen. Dat er een lange weg is die men in deemoed moet gaan. In 

deze oorlogstijd ontstaan er waarschijnlijk nogal wat verschillen van mening. Ik 

kan er geen andere verklaring voor vinden.  
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Bij het huisbezoek moet erop aangedrongen worden de kinderen zo veel 

mogelijk naar de catechisatie te sturen. Een plan van de Jong Hervormden 

(vorig jaar opgericht) om een zendingsavond te houden wordt goedgekeurd.  

In 1941 (geen datum) is er een gecombineerde vergadering van de Hervormde 

kerkenraad, de kerkvoogdij en het bestuur van de Evangelisatievereniging 

Eben Haëzer te Vledder. Deze vergadering wordt belegd op aandrang van de 

Synode. Bij monde van ds. Brouwer wordt het volgende vier puntenplan 

voorgelegd (dus hier geen 28 punten). 

1. De heer Van Rheenen wordt aangesteld als godsdienstonderwijzer 

in dienst van de Nederlands Hervormde Kerk. 

2. Hem zal het resort Vledderveen worden toegewezen. De dienst in 

het lokaal aan de Vledderweg (tegenover Garage Bovenkamp) komt 

te vervallen. 

3. De goederen van de  Evangelisatievereniging zullen tijdelijk in 

bruikleen afgestaan worden aan de kerkvoogdij van de Nederlands 

Hervormde Kerk te Vledder 

4. Zo spoedig als de tijden weer normaal zijn vervalt het voorstel 

genoemd onder 1,2 en 3. 

 

De heer Van Rheenen betoogt dat het niet gepast  is hem in zijn vrijheid te 

beperken en dat overdracht van goederen niet nodig of gewenst is. Na enig 

betoog van weerszijden gaat men onverrichter zaken uiteen.  Tot zo ver maar 

weer. 

Nico Dirkzwager 

 

Agenda Kerst/januari 

 

vrijdag  

19 december 

18:30 uur kerstwandeling  verzamelen bij de 

Dorpskerk 
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maandag 

5 januari 

12:00 uur start voorbereidingen 

Actie Kerkbalans 

(hele week) 

Domineeskamer 

woensdag  

7 januari 

9:00 uur schoonmaken en 

koffiedrinken 

de Gerf/ Dorpskerk 

maandag 

12 januari 

19:30 uur vergadering ICC de Gerf 

donderdag  

15 januari 

19:30 uur vergadering 

moderamen 

de Gerf 

woensdag  

21 januari 

19:30 uur bijbelstudiegroep de Gerf 

donderdag  

22 januari 

19:30 uur vergadering 

kerkenraad 

de Gerf 

vrijdag  

23 januari 

10:00 uur kerkenradendag 

Missie Westerveld en 

gemeente Westerveld 

Havelte 

dinsdag  

27 januari 

13:30 uur vergadering 

werkgroep eredienst 

de Gerf 

donderdag  

29 januari 

9:30 uur vergadering college 

van kerkrentmeesters 

de Gerf 

woensdag  

4 februari 

9:00 uur schoonmaken en 

koffiedrinken 

de Gerf 

 

Verschijnen kerkblad 2026 

In 2026 verschijnt het kerkblad weer maandelijks in de week vóór de eerste 

zondag van de maand. Uitzondering hierop is het nummer voor kerst/januari, 

dat op de zaterdag voor vierde advent uitkomt. Begin augustus en begin 

december verschijnt er geen kerkblad. De data voor het aanleveren van 

kopij voor de betreffende nummers vindt u op de volgende pagina. 

Aanleveren van kopij kan tot maandagavond 18:00 uur. 

 

Probeer rekening te houden met de verschijningsdata. Het gebeurt nog wel 

eens dat een artikel aangeleverd wordt voor een evenement dat heel kort na 

verschijnen, of zelfs ervoor plaats vindt. Dat is jammer.   

Martijn van Dijk-Aantjes (redactie)   
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Uitgave Inleveren kopij  Verschijningsdatum 

februari  19 januari 31 januari 

maart  16 februari 28 februari 

april  23 maart 4 april 

mei  20 april 2 mei 

juni  25 mei 6 juni 

juli/augustus  22 juni 5 juli 

september  24 augustus 5 september 

oktober  21 september 3 oktober 

november/december 19 oktober 31 oktober 

kerst /januari 2027 7 december 19 december 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

 

Postadres:   PKN Vledder-Nijensleek e.o.  

   De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 

Scriba:   Jelle Aantjes-van Dijk, 06-40976333 

   scribapknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie:   Janet Stuiver, 06-15531066 

   pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester:   Chris Baas, 06-36559460 

   chrisbaas1952@gmail.com  

 

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  Protestantse gemeente te Vledder-Nijensleek 

e.o. 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 of €40,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  Protestantse gemeente te Vledder-Nijensleek 

e.o. 

Kerkblad 

NL51 RABO 0373 7310 19  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  
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Janny Leppers - jleppers24@gmail.com - 06-10492370 
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Voor al uw 

handgebonden 

bloemwerken 

 

Dorpsstraat 18 te Vledder  

 


