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Kerkgebouw:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

    

Kerkelijk centrum: De Gerf 

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  Ds. Ida Boersma-Prins 

   Lievingerveld 114, 9411DA Beilen 

   06-30463093, iboersma@live.nl 

    

Redactieadres Martijn van Dijk-Aantjes, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-27056436 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10, 

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

 

 

 

Van de redactie 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - 

Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier 

als op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het kerkblad van kerst 2025/januari 

2026 uiterlijk maandag 8 december om 18:00 uur. Het 

kerkblad wordt in de week voor zaterdag 20 december 

bezorgd. Inleverdatum van kopij voor kerkblad voor 

februari 2026 is 19 januari. Bijlagen mogen via e-mail 

(zie hierboven) worden aangeleverd in Word. De redactie 

behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te 

korten, niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende editie.  
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OVERDENKING  

      

 

 

Voor de toegewijden, 

stillen in den lande 

die van binnen brandden 

met een heilig vuur, 

danken wij U Heer. 

 

Vaders die ons leidden, 

moeders die ons droegen, 

niet alleen van vroeger 

zijn ze, maar van nu, 

want ze zijn van U

 

(lied 732, als In Memoriam voor mensen die onopvallend maar volhardend 

hun levensweg hebben afgelegd) 

 

“Wie verhalen over heiligen en geloofsgetuigen leest, valt het vast op. 

Sommige van die mannen en vrouwen waren zeer sterk. Door alles heen 

bleven ze getuigen en hun liefde geven. Zo inspireerden ze vele anderen.  

 

Daardoor vergeet je soms dat er ook zulke sterken in jouw omgeving zijn. 

Over hen wordt geen boek geschreven, maar hun levens zijn net zo 

belangrijk. Van die mensen uit je jeugd bij wie elk woord 

zo goed gekozen leek. Woorden die de tijd droegen 

en nog dragen. Hun namen worden niet meer 

genoemd. Maar in jouw hart leven ze voort. 

Wanneer iemand dan spreekt over geloofsgetuigen 

wil je die naam roepen: ‘Maar zij dan! Ook van hen 

viel zo veel te leren!` “ 

(uit het dagboek: `Iedere dag een nieuw begin/ 

dagelijks op weg met het Liedboek)  

 

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar noemen we de namen van 

diegenen uit onze gemeente die het afgelopen jaar zijn overleden. Maar ook 

is er gelegenheid om die namen te gedenken die met jou meegaan, je leven 

lang. Zijn naam, haar naam wordt niet vergeten. Die draag je bij je, met 



- 4 - 

verdriet, met een glimlach, met dankbaarheid en liefde.  Je mag die naam 

gedenken op zondag 23 november: er zal een uitnodiging zijn om naar 

voren te komen en een gedachtenislichtje aan te steken. Welkom! 

 

Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn, 
en vergeet niet dat zij kwamen langs de straten van de pijn, 

langs de wegen van het lijden, door het woud der eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide  Vaderhuis, hun toebereid. (lied 730) 

 ds. Ida Boersma-Prins 

 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 november 

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Dankdienst voor gewas en arbeid 

Collectes: Missie Westerveld, kerk, behoud predikantsplaats 
  

9 november 

10.00 uur 

Ds. K. de Graaf (Menaam) 

Collectes: KiA Werelddiaconaat, kerk, onderhoud gebouwen 

  

16 november 

10.00 uur 

Drs. B. van den Brink (de Wijk) 

Collectes: Plaatselijk werk, kerk, orgelfonds 
  

23 november 

09.30 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Gedachtenisdienst 

Collectes:  Ziekenhuispastoraat, kerk, bloemenfonds 
  

30 november  

10.00 uur 

Ds. H. Linde (Hoogeveen) 

Eerste zondag van Advent 

Collectes: Kinderen in de knel, kerk, onderhoud gebouwen  
  

7 december  

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Tweede zondag van Advent 

Collectes: Plaatselijk werk, kerk, behoud predikantsplaats  
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Dankdienst voor gewas en arbeid 

Denkt u eraan producten voor de voedselbank mee te nemen voor de 

dankdagdienst van 2 november. Het gaat om houdbare producten, zoals 

soep in zak of blik, houdbare melk, droge pasta, groenten in blik of pot, 

sauzen en ook Douwe Egberts-spaarpunten.  

Jelle Aantjes-van Dijk, scriba  

 

Gedachtenisdienst 

De morgendienst van zondag 23 november is de jaarlijkse 

gedachtenisdienst. In deze dienst noemen we de namen van gemeenteleden 

die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Bij elke naam steken we een 

kaars aan om ons eraan te herinneren dat zij bij God geborgen zijn. Omdat 

we allemaal wel iemand in onze omgeving moeten missen, is er daarna ook 

voor alle andere aanwezigen de gelegenheid een kaarsje aan te steken.  

Let op, deze dienst begint om 9:30 uur! 

Jelle Aantjes-van Dijk, scriba 

 

 

 

PASTORAAT 
 

 

14 december  

10.00 uur 

Ds. K. de Graaf (Menaam) 

Derde zondag van Advent 

Collectes: Kinderen in de knel, kerk, orgelfonds  
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Vreugde 

Allereerst onze hartelijke gelukwensen voor twee 

jubilerende echtparen: Gerda en Henri van der 

Vaart (Hooiweg 2, Wilhelminaoord) waren 

afgelopen 27 oktober 25 jaar getrouwd. Een 

zilveren jubileum!  En we gaan door naar goud 

voor Marinus en Klaske Dijkhuizen (Vledderweg 

34, Vledder): zij  hopen 19 november 60 jaar 

getrouwd te zijn!  Om dankbaar met jullie liefsten te 

vieren! 

 

Verdriet 

De kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Minkje Bierman- Beenen 

condoleren we met het verlies van hun lieve moeder en oma. Minkje 

overleed op 25 september in de leeftijd van 85 jaar. Hiernaast leest u het In 

Memoriam. 

 

Zorgen 

Wat zijn we geschrokken van het bericht dat Frieda Walpot- Bosma (Haking 

10, Vledder) op vakantie in Griekenland getroffen werd 

door een herseninfarct. Na moeilijke weken in 

het buitenland is Frieda op zaterdag 18 oktober 

in het Isalaziekenhuis in Zwolle aangekomen. 

Inmiddels is ze nog dichterbij gekomen: in 

het Isala in Meppel. Weet u dat je ook een  

e-card kunt sturen via de website van Isala? 

Maar ook ouderwets met een postzegel op 

de bus doen, het kan nog steeds:  postbus 

502, 7940 AM Meppel. Vanaf deze plaats 

wensen we Frieda goede moed en hoop toe bij 

het revalideren.   

 

Moeilijke tijden zijn het ook voor Adri Voerman: hij verblijft de komende 

weken bij  Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a 7943 KC Meppel. Ook hij zal 

blij zijn met meeleven en aandacht vanuit de gemeente! 

 

(vervolg op pagina 8) 
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IN MEMORIAM Minkje Bierman- Beenen   

* 5 januari 1940      ⴕ 25 september 2025 
 

Op de rouwkaart van Minkje Bierman-Beenen staat een mooie foto van Minkje in 

haar jonge jaren. Op het binnenblad staan tekeningen van haar hand: 

paddenstoelen en een koolmees. Met het gedichtje  

 

“nee, ik ben nog lang niet waar ik wezen wil.  

In mijn hart wordt het af en toe stil.  

Van uw mooie schepping Heer verwonder ik mij keer op keer.  

Ik hoor de mezen weer druk zingen om hun territorium te herwinnen”.   

 

Het maakt al heel veel duidelijk over hoe Minke in het leven stond. Met 

verwondering en eerbied voor de schepping. Met hart voor mens en dier. 

Na het overlijden van haar echtgenoot Theo (ⴕ19 december 2022)  kwam Minkje 

Bierman al spoedig te wonen in Zorgcentrum ’t Vonder in Ruinerwold. Daar heeft 

ze nog goede jaren gehad en heb ik haar dit jaar leren kennen als blijmoedig mens, 

die graag vertelde over haar leven, haar kinderen en kleinkinderen en over de 

opdracht die ze zag om voor kinderen te zorgen. Bijzonder was dat in de week 

tussen haar overlijden en de afscheidsdienst  achterkleinkind Ellis werd geboren; 

dan mengt verdriet zich met blijdschap! In de afscheidsdienst deelden de kinderen 

en kleinkinderen hun herinneringen met ons, met woorden en foto’s. We lazen uit 

de bijbel het gedeelte waar Jezus zijn leerlingen berispt als ze ouders met kinderen 

tegenhouden om naar Jezus te gaan. Marcus 10:13-16 De bewogenheid van Jezus 

voor kinderen, voor schepselen die niets hebben in te brengen en die zich op niets 

kunnen laten voorstaan…die bewogenheid heeft Minkje geïnspireerd in Zijn 

voetspoor te gaan. Zorgzaam was ze, ooit als verpleegkundige en later thuis, in het 

gezin met de zorg in soms moeilijke tijden voor Karel, Esther, Roel, Diana en 

Marijke. Zorgzaam en levendig was ze ook voor ons als gemeente. We zijn haar 

dankbaar voor haar gaven en talenten ten dienste gesteld aan onze gemeente. Niet 

alleen als leiding voor de zondagsschool (ook toen ze een periode van hun leven in 

Odijk woonden, een mooie tijd), maar ook in ander kerkenwerk,  als voorleesoma 

op school en voor de sociale manier waarop ze kranten rondbracht .  

De familie gaat een lieve moeder, oma en oma-oma missen en wij leven met hen 

mee! Aan het einde van de dienst hebben we gezongen en dat bidden we de 

familie ook toe: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand!   

 

Ds. Ida Boersma- Prins 
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Omzien naar elkaar 

Mevr. Jantina Koning- Posthumus revalideert in de Weijert, (kamer Korenpad 

9) Weverslaan 1a, 7991 BN Dwingeloo (afdeling Korenpad 9) na een ongeluk 

met de scootmobiel. Van harte een goed herstel toegewenst! 

 

Dankbaar 

Dankbaar is Chris Baas die na een operatie de draad weer mag oppakken! 

Fijn! 

 

Op de afgelopen bijeenkomst van pastoraal contactpersonen hadden we als 

onderwerp: het levensverhaal van ouderen. Vaak, als je naar ouderen luistert, 

hoor je ook de verzuchting: ik zou er wel een boek over kunnen schrijven! 

Inderdaad, wat zijn er veel verhalen te vertellen, te delen. Over vroeger, over 

nu. Over wat belangrijk voor je is en hoe je de persoon geworden bent die je 

bent. Soms zijn er kinderen en kleinkinderen om het mee te delen, soms ook 

niet. Als oudere wil je ook niet teveel beslag leggen op je kinderen die druk 

zijn met hún leven. Bedenk dat wij als pastoraal contactpersonen graag een 

luisterend oor bieden en ook advies willen geven hoe je eventueel dingen 

van het verleden of juist voor de toekomst op wilt schrijven. Het is niet fijn 

om over na te denken en over te praten maar hoe zie je je afscheid voor je? 

Wat voor liederen spreken je aan, wat heeft het geloof voor je betekend in je 

leven, wie waren je ouders voor je, wat heb je geprobeerd over te dragen? 

Fijn om daar eens in alle rust over na te denken en te praten met iemand die 

je vertrouwt.   

 

Mijn favoriete gebedenboekjes zijn die van Flora Larsson van het Leger des 

Heils. In de boekjes “Onder ons gezegd, Heer” en ‘’Tot U Heer” schrijft ze 

haar gebeden/gesprekken met God op.  Bijv. dit gebed van verdriet én 

vertrouwen:   

 

De dokters zijn vriendelijk en kundig, de zusters opgewekt en 

behulpzaam, de medepatiënten sympathiek en toch voel ik me zo 

eenzaam, zo hulpeloos, zo bang voor de toekomst. Ik veeg een stille 

traan weg. Vergeef me mijn huilen Heer, meestal ben ik niet zo zwak 

als nu. Help mij om dapper te zijn. Er komt een gedachte in me op die 

me moed geeft en troost: ‘ik ben in observatie, in Uw observatie Heer. 

U weet waar ik ben, U weet alles van mij. Uw liefdevolle blik rust op mij 

met begrip, uw oog bespeurt mijn smart. U weet wat mij wacht, zelfs 
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voor de dokters dat hebben gevonden. Ik ben níet alleen; ik ben niet 

verlaten, ik koester mij in uw zorgende liefde.  

Amen 

Ds. Ida Boersma-Prins 

Bloemengroet 

Namens de gemeente hebben we in de afgelopen tijd weer 

een aantal mensen blij mogen maken met een mooie 

bos bloemen.  

 

In de afgelopen maand waren dat  

Mw. I. Elting    Dhr. J. Oosterveld  

Mw. Strik-Brals   Dhr. G. Kerssies  

Mw. Pronk-de Zwart  Mw. Van de Belt-van der Ploeg  

Mw. Huisman  

Luuk Groen en Roely Dijkstra  

 

Ophaaldienst  

Wilt u graag de kerkdienst bijwonen, maar heeft u geen eigen vervoer? 

Neem dan contact op met ondergetekende. Mijn telefoonnummer is 0521- 

387933  

Jan Siderius 

Laatst had ik een zussendag; ik heb 3 broers en 1 zus (broertjes en zusje 

moet ik eigenlijk zeggen want ik ben de oudste van het vijftal). Zo nu en dan 

spreek ik af met mijn zus voor een wandeling en even bijpraten. En ook de 

kerkelijke activiteiten komen dan voorbij, van Vledder-Nijensleek en ook die 

van het dorp waar zij woont. Ze vertelde dat ze straks in de adventstijd weer 

een levende adventskalender hebben. Jullie kennen ze misschien wel: die 

adventskalenders die je koopt bij drogist of supermarkt en iedere dag in de 

adventstijd mogen kinderen dan een deurtje openen met een chocolaatje 

daarachter. Tegenwoordig zijn er vele varianten van parfum tot 
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speelgoedautootjes enz. enz. De draad met advent ben ik wel een beetje 

kwijt.  

 

Hoe dan ook, daar in het dorp gaat in elke adventsweek een deur open, waar 

mensen dan welkom zijn voor een gesprekje, een 

kopje koffie, wat gezelligheid in de donkere 

dagen voor kerst. Een mooi idee en het slaat 

aan in het dorp. 

 

Voor Vledder-Nijensleek is dat te kort dag 

om te regelen, maar ik dacht: als ik elke week 

de deur van de kamer die ik mag gebruiken 

in de Gerf nu eens openzet? Ik zit daar op mijn 

werkdagen vaak  tussen de afspraken door. 

Kom eens langs! Welkom op donderdag 4 

december tussen 17.00 en 19.00 uur, op donderdag 11 

december tussen 17.00 en 19.00 uur en op dinsdag 16 december tussen 

12.00 en 14.00 uur. Een open adventsdeur voor misschien wel even 

kennismaken of om je hart te luchten, een vraag te stellen, een lied te 

zingen. Kijk maar, welkom!  

Hartelijke groet, ds. Ida Boersma-Prins 

 

Met de startdienst onlangs, op 28 september, is het nieuwe kerkelijk seizoen 

nu ook officieel van start gegaan. De eerste kerkenraadsvergaderingen zijn 

geweest, maar ook de andere colleges en werkgroepen zijn weer begonnen. 

In de eerste kerkenraadsvergadering van dit seizoen was de Werkgroep 

Eredienst te gast. Deze werkgroep, bestaande uit Henriëtte van den Dool, 

Frieda Walpot, Hans Procee en dominee Ida Boersma, organiseert bijzondere 

diensten, zoals de kerstnachtdienst en al jarenlang de vespers in de 
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veertigdagentijd. Ook adviseert de werkgroep de kerkenraad regelmatig met 

betrekking tot zaken die de liturgie in onze kerkdiensten aangaat. Naast veel 

besproken punten, gaven zij aan uit te zien naar vernieuwing binnen de 

werkgroep: ze zijn op zoek naar nieuwe mensen 

met frisse ideeën en wellicht met een leeftijd 

die wat lager ligt dan de gemiddelde leeftijd 

op dit moment. Vind je het leuk om een 

kerkdienst ‘anders dan anders’ te 

organiseren? Heb jij affiniteit met liturgie? 

Neem dan contact op met Ida Boersma of 

met ondergetekende om eens te 

overleggen of deze werkgroep bij jou past. 

Een keer meekijken bij een vergadering 

behoort ook tot de mogelijkheden! 

 

Afscheid ambtsdragers 

Een andere bijzondere dienst in deze periode, is de dienst op 2 november 

aanstaande, waarin we dankdag vieren én afscheid nemen van vier trouwe 

ambtsdragers: Luuk Groen, Tonnie Bolte, Bram Schreuder en Sjoukje de Wit 

zijn elk vele jaren trouw ambtsdrager geweest in onze gemeente en leggen 

nu hun taak neer. In en na deze kerkdienst geven we aandacht aan het werk 

dat deze vier hebben gedaan en onze dankbaarheid daarvoor. Volgens de 

kerkorde is het zo geregeld, dat na één of meerdere termijnen van meestal 

vier jaar een ambtsdrager zijn of haar taak weer neerlegt, om ook te kunnen 

genieten van een welverdiende periode van rust om te ‘recreëren’: zichzelf te 

kunnen vernieuwen.  

 

Oecumene 

We noemden al even de startdienst in september, samen met de leden van 

de Rooms-katholieke parochie. In de afgelopen tijd is er regelmatig contact 

geweest met deze kerkelijke ‘buren’: de parochie in Frederiksoord-

Wilhelminaoord. Met de voorgenomen afstoting van het kerkgebouw zijn de 

gemeenteleden zoekend naar een manier waarop zij hun samenhang en 

geloofsleven kunnen vasthouden. De proefplek voor ouderen die is opgezet 

onder de vlag van Missie Westerveld speelt hier een belangrijke rol in. Vanuit 

de parochie heeft men aangegeven de gezamenlijke diensten die door het 

ICC worden georganiseerd, erg te waarderen. We willen deze daarom zo 

lang als mogelijk is, blijven organiseren.  
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The Passion 

Ten slotte noemen we nog graag een mooi evenement om naar uit te kijken: 

The Passion in Dwingeloo, op witte donderdag 2 april 2026. Het is nog een 

hele tijd toe, maar achter de schermen is de KRO-NCRV al druk bezig met de 

voorbereidingen hiervoor. Op verschillende 

locaties in de gemeente Westerveld worden 

vooraf onderdelen van dit muzikale 

lijdensverhaal opgenomen, zodat op 2 

april alles samen kan komen in één grote 

televisie-uitzending. We hebben begrepen 

dat Vledder en bij voorbeeld Frederiksoord 

best kans maken als opnamelocaties. 

Intussen denken wij in de kerk na hoe we 

ook aandacht aan dit moment kunnen geven, 

bij voorbeeld door samen na de kerkdienst The 

Passion op groot scherm te bekijken. Laten we zeggen: 

“wordt vervolgd!” 

Namens de kerkenraad, Jelle Aantjes-van Dijk, scriba 

 

 
 

 

 

VAN DE DIACONIE 
 

 
 
 

Diaconale collectes  

2 nov.  De opbrengst is bestemd voor de Missie Westerveld 

 

9 nov.  KIAWerelddiaconaat  

Een toekomst voor kansarme kinderen in Pretoria. Veel 

jongeren groeien op in gewelddadige wijken. De helft hiervan 

 maakt de school niet af en 40% tussen 15 en 34 jaar is werkloos. 

De christelijke organisatie PEN begeleidt deze kansarme 

kinderen en  jongeren bij huiswerk en examens, maar ook bij 
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sociale en creatieve vaardigheden die hen weerbaar maken. PEN 

blijft de kinderen trouw tot ze op eigen benen kunnen staan. 

 

23 nov. Ziekenhuispastoraat 

Een geestelijk verzorger voert gesprekken met patiënten, hun 

naasten en soms ook medewerkers van het ziekenhuis. Samen 

met de geestelijk verzorger zoekt men naar welke plek een 

ziekte heeft in het levensverhaal. Bij dit verhaal horen ook 

levensvragen. Een geestelijk verzorger helpt eigen antwoorden 

te vinden op deze levensvragen. 

 

30 nov. eerste adventszondag. Start van KiA kinderen in de knel 

 

Koffiedrinken De Gerf 

Op 3 december is er weer koffiedrinken in De Gerf om 10.00 uur, schroom 

niet om te komen en neem gerust buurman of buurvrouw mee. 

Namens de diaconie Tonnie Bolte 

 

 

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 

 
 

 

Afronding verkoop van de Streekkerk 

Op dinsdagmiddag 7 oktober heeft bij 

Notaris Kroek in Steenwijk de officiële 

overdracht van de Streekkerk 

plaatsgevonden. De voorzitter en 

secretaris van het College van 

Kerkrentmeesters en de familie Beenen 

namens Weldaad Zorg tekenden tijdens de 

bijeenkomst de documenten voor de verkoop. 

Voorafgaand aan de overdracht is de Streekkerk 

zorgvuldig opgeruimd en leeggehaald. Er is een aanzienlijk aantal stoelen en 

tafels verkocht, waarmee een deel van de inventaris een nieuwe bestemming 
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heeft gekregen. De piano heeft een plek gevonden bij het mannenkoor in 

Steenwijk, terwijl andere spullen zijn meegegeven aan gemeenteleden of, 

met toestemming van Weldaad Zorg, mochten blijven staan. Daarnaast zijn 

waardevolle objecten zoals de antependia, het grote kruis, de brandkast en 

enkele huishoudelijke zaken verhuisd naar de Gerf en de Dorpskerk. Hier 

zullen deze items een definitieve plek krijgen. 

 

Het proces van verkoop is ruim een jaar geleden begonnen. Ondanks dat het 

soms lang leek te duren, is het Cvk tevreden over hoe alles is verlopen. Met 

de afronding van de verkoop wordt ook een periode van de gemeente 

afgesloten en het laatste hoofdstuk in de geschiedenis van de kerk van 

Nijensleek geschreven. Een woord van dank gaat uit naar  de vrijwilligers die 

hebben geholpen bij het opruimen.  

 

Tot slot wensen we Weldaad Zorg veel succes met hun plannen voor de 

Streekkerk. De familie Beenen is alvast aan de slag gegaan met de 

voorbereidingen en kan nu daadwerkelijk beginnen. 

Namens de kerkrentmeesters, Jeroen Los 

 

Verantwoording inkomsten  

In de tabel hieronder leest u een verantwoording van de kerkrentmeesters 

van de inkomsten in september 2025.  

Met dank aan alle toezeggers, gevers, enthousiaste vrijwilligers etc. 

Inmiddels ontvingen we 143 betalingen voor ons kerkblad. Met dank!  

Toezeggingen Actie Kerkbalans 2025 per 20 oktober 50.797,50€  

Aantal toezeggers 232               

Bedrag per toezegger gemiddeld 218,95€       

Achterstand tm termijn september 2025                      JJJ géén

Ontvangsten tm 20 oktober 43.372,50€  

Verhuur kerk en Gerf september incl. consumpties 2.049,30€    

Totaal collectes kerk september  (3x) 384,80€       

Per bank ontvangen met doel collectes 50,00€          

In collectes met doel instandhouding predikantsplaats 106,75€       

Totaal giften per bank september 10,00€          

Verantwoording CvK september 2025
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Tevens een herinnering voor wie dat nog vergeten is te regelen. Graag 

ontvangen we (indien uw financiën het toelaten) alsnog uw betaling.  

Namens het College van Kerkrentmeesters, Chris Baas 

 

 

 

UIT DE GEMEENTE 
 
 

 
 

 

Bedankje 

Hierbij willen we de kerk bedanken voor de mooie bos bloemen die mijn 

man (in augustus – red.) mocht ontvangen! 

Fam. G de Jong 

Brink 18 Vledder  

Dank 

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die we van Gré Kerssies namens 

de kerk kregen. 

Hartelijk groetend, Reinder en Itske 

Verhuisbericht  

Wij gaan op 17 november verhuizen, maar blijven wel in Vledder. Ons 

nieuwe adres wordt Meulhoek 40, 8381 BD te  Vledder. 

Ineke en Luuk Groen. 

Verbinden met bloembollen 

Zaterdagochtend 11 oktober 2025. Wat begon als een spontane 

felicitatieactie ter ere van de 600ste verjaardag van de Johannes de 

Doperkerk, wordt die bewolkte maar droge morgen werkelijkheid. Meer dan 
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1700 biologisch geteelde bloembollen, geschonken door donateurs, worden 

door een groepje enthousiaste vrijwilligers in het grasveld om de kerk 

geplant. Met bladharken hebben ze in het gras een pad gemarkeerd dat 

tussen de bomen door slingert. In dit pad hurken ze neer met hun schepjes 

en uitgedeelde bloembolletjes. In rap tempo gaan de boerenkrokusbolletjes 

de grond in. 

 

Mensen lopen langs, het is druk op de markt. Sommigen stoppen, zijn 

nieuwsgierig, stellen vragen. Ik leg ze uit wat we aan het doen zijn. Een 

bijenlint maken van krokussen, zodat in het vroege voorjaar er genoeg 

voedsel is voor de hommelkoninginnen die wakker worden uit hun 

winterslaap. Verzwakt gaan ze dan op zoek naar nectar en stuifmeel om aan 

te sterken en een plek te zoeken om een nieuw 

nest te maken. In februari, maart is er nog 

nauwelijks iets te vinden dat bloeit, en dan is 

het stuifmeel en de nectar van de honderden 

krokussen hier een levensreddend buffet.  

 

De bollen die wij gebruiken zijn van de 

biologische teelt. Dat is in meerdere 

opzichten belangrijk. Deze bollen zijn zonder 

hulp van schadelijke middelen geteeld. Bodem, 

lucht en water hebben er geen nadeel van ondervonden. En de bollen zelf 

bevatten niets dat de bijen zou kunnen schaden. Wat veel mensen niet 

beseffen als ze ‘gangbare’ bloembollen kopen bij de supermarkt, het 

tuincentrum of de bouwmarkt, is dat de schadelijke stoffen die gebruikt zijn 

op het land om de bollen op te kweken, doordringen tot in de kern van de 

bol. Die stoffen worden via de nectar en het stuifmeel doorgegeven aan de 

insecten die ervan eten, met alle gevolgen van dien. De dieren raken 

bijvoorbeeld gedesoriënteerd waardoor ze hun nest niet meer terugvinden 

en ten dode zijn opgeschreven.  

 

Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Als je iets wilt doen voor insecten, 

bloembollen voor bijen planten in ons geval, dan is biologisch plantmateriaal 

de enige logische keuze. Voor veel mensen die de biologische markt op 

zaterdag in Vledder bezoeken, een bekende boodschap. Voor een enkeling 

toch een eyeopener.  
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Terug naar het planten, waar de grond tussen de bomen vol wormen blijkt te 

zitten en gemakkelijk zacht is. In een goed uur zitten de kleine 

krokusbolletjes erin. We ruimen op en gaan naar de Gerf om af te sluiten 

met koffie en thee. Het is mooi om te zien hoe mensen, waarvan sommigen 

elkaar tot deze ochtend nog niet kenden, honderduit met elkaar praten. 

Waar bloembollen in Drenthe meestal zorgen voor verdeeldheid, brengen de 

bio-bollen hier verbinding.  

 

We voelen ons verbonden in onze zorgen om waar het 

heengaat met de aarde, met het klimaat, met de 

natuur. We voelen verbinding in onze wil om iets 

concreets te kunnen doen om kwetsbare 

diersoorten, zoals de hommels, te helpen. We 

verbinden ons in de enthousiaste wens om dit 

initiatief volgend jaar een vervolg te geven. En ik 

spreek de wens uit dat het Vledder Vlinderommetje, 

een wandelroute in wording in en door Vledder, het 

beginpunt hier mag krijgen, bij de Johannes de Doperkerk 

aan het Lesturgeonplein. Waar in de nabije toekomst bollen, bijen en bankjes 

in meerdere opzichten voor verbinding gaan zorgen. 

Maar voor nu is de eerste stap gezet en is het geduldig wachten tot het 

vroege voorjaar, als de kleurenpracht van het bijenlint zich gaat ontvouwen.  

Biologische bloembollen voor in de eigen tuin zijn nog na te bestellen via de 

website www.vleddervergroent.nl 

Elvira de Kraag – Vledder vergroent 

 

Dikke verhalen in De Tippe 

Op zondag 23 november om 11.00 uur bent u welkom in De Tippe in 

Vledder voor ‘Dikke verhalen’ met het thema ‘het oudste monument van 

Vledder met zijn verhalen. Dat kán alleen maar over onze mooie Dorpskerk 

gaan! Tafelgasten zijn Nico Dirkzwager en Hans van de Rotte. Entree is één 

consumptiemunt. Die zijn te koop bij De Tippe.  

Jaap Schipper 

 

Uit de oude boeken 

Of het te maken had met de nare ervaring met de ringpredikant Ds. P.A. 

Stapert uit Ruinen, die voor een gesloten deur kwam te staan en waarvoor 

de Hervormde Gemeente van Vledder van de Classis toen een berisping 
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kreeg, werd er besloten de ringpredikant voortaan bij Ekkels (de koster?) een 

kopje koffie aan te bieden. In eerste instantie vlotte  het niet met het invullen 

van de vacature door het vertrek van ds. Was. Er was in de kerkenraad een 

behoorlijk verschil over de modaliteit die de nieuwe predikant moest 

vertegenwoordigen. Twee kerkenraadsleden dreigden zelfs met aftreden als 

er geen vrijzinnige kandidaat beroepen zou worden, anderen daarentegen 

wilden een meer rechtzinnige predikant, dan zou een opleving van de 

kerkelijke belangstelling te verwachten zijn. Tenslotte kwam men tot een 

vergelijk. Er zou een beroep worden gedaan op een rechts vrijzinnige 

predikant. Voorlopig staan de kerkenraadsvergaderingen onder leiding van 

de consulent ds. P. Inberg uit Diever.  

 

In deze tijd komt er een verzoek binnen van de Evangelisatie Eben Haëzer uit 

Vledderveen om een avondmaalsviering te mogen houden onder leiding van  

de ringpredikant ds. Vroegindewey. Dit verzoek wordt afgewezen daar er 

omstreeks Pasen een viering van het Avondmaal gehouden wordt door de 

consulent. Dan hebben de leden van de Evangelisatie ook de gelegenheid 

daarbij aan te zitten. Ook wil men in deze vacatureperiode niet afwijken van 

de gewoonte eenmaal per jaar een viering  van  het Avondmaal te houden. 

 

De invulling van de vacature verloopt niet gemakkelijk. Twee predikanten uit 

Friesland, die men had aangeschreven, berichtten dat ze geen belangstelling 

hebben. Er komt nog een moeilijkheid aan de orde. De president-kerkvoogd 

deelt mee dat er geen geld beschikbaar is voor het beroepen van een 

predikant uit een andere gemeente, omdat dan de verhuiskosten en de 

kosten van het opknappen van de pastorie niet opgebracht kunnen worden. 

Hij zegt zelfs af te treden als men over gaat tot aanstellen van een reeds 

dienstdoende predikant. Het aanstellen van een kandidaat zal financieel 

beter uitkomen. Men schrikt hiervan en besluit dat men allemaal nog eens 

goed moeten nadenken over deze situatie en in een volgende vergadering 

tot een besluit te komen. Gelukkig is in de volgende vergadering de 

mededeling dat een van de kerkenraadsleden bereid is garant te staan voor 

de eventuele verhuiskosten. 

 

Uiteindelijk, na de financiële perikelen en een aantal mislukte beroepen, 

wordt ds. A.M. Brouwer uit Engelen (Noord-Brabant) beroepen en deze 

neemt het beroep ook aan. Op 4 augustus 1940 werd ds. Brouwer bevestigd. 
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In de kerkenraadsvergadering van 7 augustus wordt afscheid genomen van 

de consulent ds. P. Inberg onder dankzegging voor zijn belangrijke inzet. De 

leiding van de vergadering wordt dan overgedragen aan ds. Brouwer. 

 

Er wordt besloten dat de huisbezoeken in september weer zullen gaan 

plaatsvinden. De schoolcatechisatie en andere catechisaties zullen in 

november beginnen. Aan de meisjes Hartsuiker zal gevraagd worden of ze 

hun geweldige werk voor de zondagsschool willen voortzetten. Zo zal ook 

aan mevrouw Van Holten tot Echten gevraagd worden de leiding over de  

meisjesvereniging op zich te blijven nemen. Ook wordt gesproken om bij de 

catechisaties te kijken of er belangstelling is voor het oprichten van een 

Jongelingsvereniging. De opvatting het Avondmaal meerder keren per jaar te 

vieren, zoals steeds meer gebruikelijk is, zal bij een eventuele verandering 

voorzichtig gebracht worden. Deze inspirerende vergadering wordt met een 

goed gevoel afgesloten.  In oktober 1941 komt een verzoek van een gezin bij 

de diaconie  binnen om financiële bijstand. Dit wordt echter afgewezen, daar 

het gezin ook een uitkering van de Gemeente krijgt en de diaconale bijdrage  

dan daarvan wordt afgetrokken (1941, niet 2025, niets nieuws onder de zon). 

Wel wordt een voorraad turf toegezegd. Niet wordt vermeld of dat ook 

consequenties heeft. 

 

Volgende keer aanstelling van een voorganger van de Evangelisatie in 

Vledderveen en de oprichting van een Jongelingsvereniging. 

Nico Dirkzwager. 

 

Adventskalender 2025  

Het thema van de PKN-adventskalender 2025 is ‘Kijk! Laat 

je verrassen door Gods weg in deze wereld’. Voor elke 

dag is er een overdenking, aangevuld met liederen en 

gebeden. Bestel de kalender voor 1,50 euro per stuk via 

https://tinyurl.tools/14f890da.  

Martijn van Dijk (redactie) 

 

Donateursconcert  

Op zondag 2 november bent u van harte welkom in de Dorpskerk voor een 

concert ter gelegenheid van het 600-jarig jubileum van de kerk. Donateurs 

van Stichting Behoud Vledderkerk mogen gratis naar binnen. Anderen 

betalen 5 euro per persoon. Met optredens van het Mannenkoor Vledder, 
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Opus 5 en SaraBande belooft het een afwisselend concert te worden. Het 

concert begint om 14:30 uur. Een half uur voortijd gaan de deuren open. 

Reserveren kan via bram_willem@outlook.com. 

Sybrand Metz 

 

Kerstwandeling Vledder 

Zet vast in de agenda: op 19 december is het plan 

weer een mooie Kerstwandeling door het centrum 

van Vledder te houden. Onderweg wordt in een 

aantal scènes het kerstverhaal gespeeld. De tocht 

wordt extra sfeervol door  mooie muziek en -

verlichting. De route is ongeveer een kilometer lang 

en gaat over goed begaanbare wegen. Meer 

informatie leest u in het volgende kerkblad. Hou 

tussendoor ook de website in de gaten voor updates.  

Martijn van Dijk (redactie) 

 

Agenda november/december 

 

zondag 2 

november 

14:30 uur Donateursconcert 

Stichting Behoud 

Vledderkerk 

Dorpskerk 

dinsdag 4 

november 

13:30 uur vergadering werkgroep 

eredienst 

de Gerf 

woensdag 5 

november 

9:00 uur schoonmaken en 

koffiedrinken 

de Gerf/ 

Dorpskerk 

woensdag 12 

november 

19:30 uur bijbelstudiegroep de Gerf 

zondag 16 

november 

19:00 uur Zingend vanuit de 

Grote Kerk 

Steenwijk 

Zondag 23  11:00 uur Dikke verhalen De Tippe 
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November 

woensdag 3 

december 

9:00 uur schoonmaken en 

koffiedrinken 

de Gerf/ 

Dorpskerk 

donderdag 4 

december 

19:30 uur vergadering 

moderamen 

de Gerf 

woensdag 10 

december 

19:30 uur bijbelstudiegroep de Gerf 

donderdag 11 

december 

9:30 uur vergadering college van 

kerkrentmeesters 

de Gerf 

donderdag 11 

december 

19:30 uur vergadering kerkenraad de Gerf 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

 

Postadres: PKN Vledder-Nijensleek e.o.  

 De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 

Scriba: Jelle Aantjes-van Dijk, 06-40976333 

 scribapknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 

 chrisbaas1952@gmail.com  

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  Protestantse gemeente te 

Vledder-Nijensleek e.o. 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 of €40,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  Protestantse gemeente te Vledder-

Nijensleek e.o. 

Kerkblad 

NL51 RABO 0373 7310 19  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  
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Janny Leppers - jleppers24@gmail.com - 06-10492370 
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Voor al uw 

handgebonden 

bloemwerken 

 

Dorpsstraat 18 te Vledder  

 


