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Kerkgebouw:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

    

Kerkelijk centrum: De Gerf 

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  Ds. Ida Boersma-Prins 

   Lievingerveld 114, 9411DA Beilen 

   06-30463093, iboersma@live.nl 

    

Redactieadres Martijn van Dijk-Aantjes, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-27056436 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10, 

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

 

 

 

Van de redactie 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - 

Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier 

als op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het kerkblad van oktober 2025 

uiterlijk maandag 22 september om 18:00 uur. Het 

kerkblad wordt in de week voor zaterdag 4 oktober 

bezorgd. Inleverdatum van kopij voor kerkblad van 

november/december 2025 is 20 oktober. Bijlagen 

mogen via e-mail (zie hierboven) worden aangeleverd in 

Word. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan 

te passen, in te korten, niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende 

editie.  
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OVERDENKING 

      

     

 

Onze vakantie dit jaar hadden we opgesplitst in 2 delen: in juni en augustus. 

In augustus was het fietsen in Gaasterland en klussen in en om het huis en in 

juni waren we in de Elzas. Daar kwamen we tijdens een fietstocht langs het 

huis van Albert Schweitzer, in Günsbach. Een prachtige ruimte er aan vast 

gebouwd als tentoonstellingsruimte om het bijzondere 

levensverhaal te vertellen van deze dokter, dominee 

en organist. Mooi om tijdens je vakantie zo aan het 

denken gezet te worden over wat belangrijk is in 

dit leven! En om niet alleen vol bewondering daar 

rond te lopen voor deze alleskunner (en tegelijk 

teleurgesteld te zijn over je eigen doen en laten)… 

Je werd ook uitgedaagd na te denken over wat jij 

zou kunnen doen. Niet iedereen kan een ziekenhuis in 

Lambarene (Gabon) bouwen, maar wat is jouw Lambarene?  

Wat kun jij doen?  

 

Tot mijn verrassing kwam ik afgelopen dagen in een boekje van ds. Buskes 

tegen dat hij in 1970 ook in Günsbach was geweest. Toen natuurlijk nog 

zonder die mooie aanbouw aan het huis. Hij schrijft: “In mei ben ik op 

bedevaart naar Günsbach geweest, het kleine stille dorpje tussen de heuvels 

in de Elzas waar Albert Schweitzer zijn jeugd doorbracht en waar hij later, 

met verlof uit Lambarene, vertoefde. Als jongen van zeven speelde hij er 

thuis op het orgel kerkliederen met eigen harmonisaties. Op zijn achtste jaar 

mocht hij oefenen op het kerkorgel en als jongen van negen mocht hij al de 

kerkorganist van het dorp vervangen. In dezelfde kerk zou hij zeventig jaar 

later nog spelen. Het bezoek aan het kerkje van Günsbach was voor mij het 

meest ontroerend. Daar heeft de kleine Albert op het orgel gespeeld. Daar 

luisterde hij elke zondag naar de preken van zijn vader. Een kind, zei hij later, 
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hoeft niet alles te begrijpen wat er in de kerk gebeurt. 

Het voornaamste is, dat het opgenomen wordt in 

de gemeenschap der gemeente en een wijding 

ondergaat van iets dat aan zijn leven zin geeft: de 

aanbidding! De zegen, elke zondag over hem als 

kind uitgesproken, heeft Schweitzer zijn hele 

leven vergezeld. Schweitzer stond kritisch 

tegenover het officiële christendom, maar zijn 

leven lang is hij lid gebleven van de gemeente van 

Günsbach, een echte levende gemeente. Eén ding was er 

dat hem bijzonder aansprak: de dorpskerk van Günsbach was een kerk van 

protestanten en katholieken. Zo werd dit kerkje voor hem een symbool van 

de kerk der toekomst. Hij voelde zich één in aanbidding met de leden van 

beide kerken.” 

 

Beleeft u ook wel eens die verbondenheid over kerkmuren heen? Ik kijk uit 

naar uw verhalen! En op de oecumenische startzondag van september vieren 

we ook die verbondenheid. Tot dan!  

Ida Boersma- Prins 

 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

 
 
 

7 september  

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Collectes: Inlia, kerk, bloemenfonds 
  

14 september 

10.00 uur 

Ds. E. van Halsema (Kampen) 

Collecte: Plaatselijk werk, kerk, behoud predikantsplaats  
  

21 september 

10.00 uur 

Ds. J. van der Mark (Wolvega) 

Collectes: KiA Werelddiaconaat, kerk, onderhoud gebouwen 
  

28 september 

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

I.C.C.-startdienst – Koffiedrinken  
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PASTORAAT 
 

 

 

 

Het is alweer een poos geleden, dat wij onze bijdrage voor het vorige 

kerkblad in mochten leveren. Er is dan ook weer veel gebeurd in de 

tussentijd. 

 

Overlijden 

Ds. B. Metselaar was op 24 april overleden. Zijn afscheidsdienst vond plaats 

in de Pauluskerk in Beilen. Namens onze gemeente stuurden wij een 

condoleance kaart. Hij ging ook regelmatig voor in onze gemeente. Daarop 

kregen wij een reactie van zijn echtgenote: 

Hartelijk dank voor het medeleven met het overlijden van mijn man 

Bart Metselaar. In zijn administratie zag ik dat hij vorig jaar 28 juli nog 

is voorgegaan in Nijensleek. Wij kwamen graag. Mijn man vond 

voorgaan in een kerkdienst een groot voorrecht, een feest. Ontvang 

voor de gemeente een hartelijke groet. 

Nel Metselaar 

Mevrouw H. Klaseboer-Jonkman Is op 3 juli overleden in Zonnekamp te 

Steenwijk. Zij woonde daar eerst samen met haar man. In 2023 moest de 

familie afscheid van hem nemen. De afscheidsdienst van mevrouw Klaseboer 

vond op 8 juli plaats vanuit de Dorpskerk. Een In memoriam staat verderop 

in dit kerkblad. 

 

Collectes: Regionaal diaconaal fonds, kerk, orgelfonds 
  

5 oktober 

10.00 uur 

Mw. B. van Oort (Hoogeveen) 

Collectes: Kliederkerk, kerk, bloemenfonds 
  

12 oktober 

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Viering Maaltijd van de Heer, mmv. Zangersgroep Lindestreek 

Collectes: Mikondo, kerk, behoud predikantsplaats 
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Feest 

De familie A. Gaal mocht hun 40-jarig huwelijksjubileum vieren. Van harte 

gefeliciteerd met deze feestelijke gebeurtenis. Een bijzonder jubileum, mooi 

om dit zo samen te mogen beleven. 

 

Afscheid 

Wij hebben tijdens het koffiedrinken van de 

dienst op 27 juli afscheid genomen van Nico 

Dirkzwager in verband met zijn verhuizing 

naar Zevenhuizen. Hij heeft zich met 

regelmaat ingezet voor onze gemeente op 

allerlei verschillende manieren. Zo schreef 

hij recent meerdere keren op een prettig 

leesbare manier voor dit kerkblad over de 

geschiedenis van de Dorpskerk en de 

Streekkerk. (Dat blijft hij ook nog even doen – 

red.). Hij werd bedankt voor zijn inzet en kreeg 

een mooie bos bloemen aangeboden. 

 

Beterschap 

Dhr. G. de Jong uit Vledder kampte met ernstige gezondheidsproblemen. 

Zeer zorgelijk was zijn toestand. Het waren spannende weken, maar gelukkig 

gaat het nu weer voorzichtig de goede kant op en sterkt hij weer een beetje 

aan. Hier zijn zij dankbaar voor. Wij hopen dat het herstel door mag zetten 

en wensen hen samen veel sterkte toe. 

 

Mevr. A. Bergsma-Kreuze is na een val opgenomen 

in de Borgstee. Dat is alweer een poosje geleden. 

Helaas kan zij niet meer terug naar haar 

vertrouwde plekje aan de Schoolweg in 

Nijensleek. Zij ziet wel in dat dat niet meer kan. 

Samen met de familie wordt er nu gekeken naar 

een nieuwe woning. Wij hopen van harte dat dit 

aan mag sluiten bij haar wensen. 

 

In het vorige kerkblad maakten wij melding van de opname in het ziekenhuis 

van Mevr. A. Jubbega-Vink uit Nijensleek. Zij was gevallen en mocht weer 
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naar huis. Zij heeft allerlei lichamelijke klachten, dat valt niet mee om dat te 

verwerken. Zij geeft ook aan daar veel moeite mee te hebben om dat te 

accepteren. Er volgen nog therapieën om dat wat nog wel kan te 

onderhouden en te stimuleren. Kortom veel zorgen ook voor de naaste 

familieleden. 

 

Dhr. L. Groen was opgenomen in het ziekenhuis na een hersenbloeding 

gelukkig mocht hij weer naar huis. Het gaat langzaam weer vooruit, maar 

zoals Luuk dat zegt; je wordt er niet beter van. Hij blijft zich inzetten voor 

onze gemeente en heeft aangegeven dat hij weer samen met Roely Dijkstra 

voor de bloemen gaat zorgen voor in de kerk. Wat fijn dat dit weer kan. 

 

Wij wensen degenen die met gezondheidsproblemen kampen veel sterkte 

toe ook in het bijzonder degenen die hen mantelzorg bieden en natuurlijk 

de familieleden. 

 

Omzien naar elkaar 

Er zijn meer gemeenteleden, die kampen met gezondheidsproblemen soms 

chronisch of zorgen hebben over mensen die hen dierbaar zijn. Wilt u ons 

melden als er zorgen zijn om gezondheid of juist iets te vieren valt. Dat geeft 

ook mogelijkheden om met elkaar mee te leven. 

Sjoukje de Wit 

Bloemengroet 

Namens de gemeente hebben we weer een aantal mensen blij mogen 

maken met een mooie bos bloemen. In de afgelopen twee maanden waren 

dat 

Mw. A. Bergsma-Kreuze  Mw. D. Middelbrink-Paalman  

Dhr. G. Kerssies   Dhr. L. Groen  

Mw. R. Mensink   Dhr. en mw. D. Reuvenkamp  

Dhr. S. Metz    Mw. A. Bergsma-Kreuze   

Mw. A. Jubbega-Vink  Mw. R. de Vries-Eleveld  

Dhr. N. Dirkzwager   Dhr. B. Warnaar  

Dhr. Kok    Dhr. en mw. Gaal  

Mw. S. Dijkstra-Zwaan  Mw. G. Reinalda-Klaver  

Mw. I. Tichelaar   Mw. J. Spijker-Hofman  

Mw. A. de Jonge-Vos  

Luuk Groen en Roely Dijkstra 
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  IN MEMORIAM Hendrika Hermina Klaseboer- Jonkman  

*4 januari 1938      ⴕ 3 juli 2025 
 

‘Na een langdurige strijd is onze dierbare moeder, schoonmoeder en trotse oma 
overleden’ schrijft de familie op de rouwkaart waarmee men uitgenodigd werd 
om 8 juli aanwezig te zijn bij de dankdienst voor het leven van Mien Klaseboer 
in onze kerk te Vledder. 
 

Het waren intense weken van zwakker worden en blijven vechten op de kamer 
van Zonnekamp in Steenwijk. Verdrietig, maar tegelijk ook mooi om de 
verbondenheid en liefde te merken van de zonen Evert, Gerrit en Henry voor 
hun moeder. Zorgzaam stonden kinderen en kleinkinderen haar bij.  
De diavoorstelling en het levensverhaal door Evert verteld lieten zien hoe de 
levensweg is gegaan: een daadkrachtige, creatieve, zorgzame vrouw voor wie 
het leven moeilijk was geworden door eigen ziekte maar zeker ook na het 
overlijden van haar man Gerrit in 2023 en het overlijden van haar zoon Bert 
afgelopen februari.  
 

Mevrouw Klaseboer was geboren en getogen in Heino, daar vormde ze met 
haar man Gerrit en de vier zonen een gezin en werkten ze samen op de 
boerderij. Door de ruilverkaveling kwamen ze in Nijensleek wonen. Toen zoon 
Henry de boerderij overnam verhuisde het echtpaar naar de Schoolstraat 4. 
Daar is nog zoveel te zien wat haar leven tekende: de foto’s aan de muur, hoe 
mooi ze uitkeek op tuin en weilanden, haar bezigzijn in de keuken, de 
zelfgemaakte voorwerpen en overvolle zangmappen: vijftig jaar lang was ze lid 
van het koor in Heino, iedere maandagavond, ook vanuit Nijensleek.  
 

In haar zorgzaamheid herkennen we iets van de goede Herder. Daar hebben we 
dan ook over gelezen in de bijbel bij haar afscheid. Slechte herders zijn er 
genoeg in deze wereld, hoeders van het vee die geen werkelijke liefde voor hun 
kudde hebben. Hoe is God, onze Schepper? Hij stelt zich aan ons voor als góede 
Herder, mensen gaan Hem aan het hart, in Jezus gaf Hij zijn leven voor ons! 
Gerrit en Mien riepen die Herder aan in hun gebeden en vonden daarin troost 
maar ook inspiratie voor hun manier van leven: rechtvaardig en eerlijk, 
zorgzaam voor mens en dier. Wie goed doet, goed ontmoet. 
 

Aan die Herder hebben we haar toevertrouwd om haar over de grens van de 
dood naar het Leven te dragen. Dat ook kinderen en kleinkinderen zich getroost 
en geleid mogen weten door deze Gids en Hoeder!  

Ds. Ida Boersma- Prins 
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Ophaaldienst  

Wilt u graag de kerkdienst bijwonen, maar heeft u geen eigen vervoer? 

Neem dan contact op met ondergetekende. Mijn telefoonnummer is 0521- 

387933  

Jan Siderius 

 

Een hartelijke groet voor jullie allen! De zomervakantie zit er op en nu weer 

vrolijk verder! Hopelijk bent u niet bestookt met emails waarin ik vraag om 

uw aandacht en uw geld.. dat klopt niet hoor, gooi die emails vlug weg en 

beantwoord ze niet!  

 

Het pastorale team neemt me gelukkig nog steeds 

bij de hand als het gaat om de weg te wijzen naar 

bepaalde adressen uit het ledenbestand, waar ik 

dan aanbel om kennis te maken. Ik heb steeds het 

gevoel dat ik me moet verontschuldigen dat het zo 

langzaam gaat, maar echt, voel u niet bezwaard om 

zelf ook mij te bellen als u graag een gesprek zou willen 

of nader kennis wil maken!  

Koffie na de dienst is trouwens een hele goede gelegenheid om elkaar de 

hand te schudden en kennis te maken. Niet alleen met de ds., maar gewoon, 

onderling, ontmoeting, verbondenheid! Afgelopen zondag waren we in 

Papenburg waar we na de dienst een ouder echtpaar ontmoetten. 

Enthousiast dat we uit Nederland kwamen vertelden ze dat ze ooit ‘ergens in 

Nederland’ een dienst hadden meegemaakt. De mevrouw zei dat ze dacht 

dat ze in de hemel was aanbeland, zo mooi werd er gezongen! En toch, 

iemand verweet hen hun nationaliteit na de dienst, waarna -gelukkig- een 

verzoenend gesprek tot stand kwam. Het echtpaar vertelde dat ook zij zwaar 
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waren getroffen in de oorlog: ze hadden toen, als zesjarige kinderen, hun 

ouders verloren… Er was over en weer begrip en meeleven.  

 

Tijdens een dienst kan veel gebeuren, maar zeker ook daarná! Welkom! 

Hartelijke groet, ds. Ida Boersma- Prins  

 

Of je nu een betaalde baan hebt waar je dagelijks verwacht 

wordt, of de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt: 

iedereen voelde wel dat we de afgelopen weken door 

de lange zomerperiode heen gingen. 

Werkzaamheden staan op een laag pitje, zowel op 

het werk als in de kerk, de dagen zijn langer en soms 

zo heerlijk loom en in de kerk merk je dat vertrouwde 

gezichten een tijdje weg zijn en vervangen worden 

door toeristen.  

 

Maar aan dit alles komt ook weer langzaamaan een eind. Natuurlijk hopen 

we nog even te kunnen genieten van zomers weer, maar allerlei 

werkzaamheden worden zo langzamerhand wel weer opgepakt. Ook op het 

kerkelijk erf. Begin september is de eerste kerkenraadsvergadering, 

voorbereidingen voor bijzondere diensten in de komende tijd komen op 

gang en we kijken met elkaar vooruit naar wat er de komende maanden op 

het programma staat. De startdienst is er daar één van, maar ook het 

naderend afscheid van kerkenraadsleden hoort daarbij. De komende tijd 

zullen we u over deze zaken op de hoogte brengen.  

 

In de zomerperiode is er dus niet veel gebeurd op kerkelijk gebied, met 

uitzondering van één belangrijke beslissing die is uitgewerkt, te weten de 

verkoop van de Streekkerk. Elders in dit kerkblad informeren de 



- 11 - 

 

kerkrentmeesters u hier verder over. Deze grote stap is een voortvloeisel van 

veel afstemming en overleg in de afgelopen maanden en langzaam maar 

zeker krijgt dit zijn besluit. Als kerkenraad zijn we ons er steeds van bewust 

hoeveel impact dit heeft, vooral voor diegenen die zich het meest verbonden 

hebben gevoeld met deze bijzondere plek. We hoorden dat in verschillende 

toonaarden om ons heen. We zijn blij met de uitkomst én de zorgvuldige 

manier waarop de kerkrentmeesters dit proces hebben doorlopen! 

 

Rest ons u een vrolijk, geïnspireerd nieuw seizoen toe te wensen! 

Namens de kerkenraad, 

Jelle Aantjes-van Dijk, scriba 

 

 

 

VAN DE DIACONIE 
 
 
 

 

Diaconale collectes  

7 sept   INLIA, Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met 

 Asielzoekers. Inlia bevordert de rechtvaardigheid in de 

 samenleving door zich - uit naam van en/of samen in te zetten 

voor asielzoekers en vluchtelingen in nood.  

 

14 sept Plaatselijk werk 

 

21 sept Kerk in Actie wereld diaconaat, speciaal voor de 

jongeren in Libanon. Kerk in Actie werkt samen 

met partnerorganisatie Lutheran World Relief en 

biedt jongeren vaktraining en onder- nemersvaardigheden aan. 

Met een klein startbedrag kunnen ze daarna een eigen bedrijf 

beginnen. Zo bieden zij ook weer anderen werk en inkomen. 

 

28 sept Startdienst 

Namens de diaconie, Tonnie Bolte 
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INLIA 

“Het doet mensen goed om stil te staan bij wat mooi en waardevol is” 

Veel vluchtelingen kampen met psychische problematiek door traumatische 

ervaringen in hun landen van herkomst en tijdens de vlucht. In het INLIA 

Gasthuis Groningen werkt orthopedagoge Sandra van der Stege sinds 

januari met de METS-methode. Daarmee helpt ze getraumatiseerde gasten 

hun (veer-)kracht en identiteit te herontdekken.  

 

Sandra werkt sinds oktober als maatschappelijk 

werker bij INLIA. (Fun fact: Sandra’s dochter 

werkte al bij INLIA, zo kwam Sandra er ook 

terecht.) Daarvóór werkte ze bij de dienst die 

verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg 

in asielzoekerscentra, de GZA. Haar training 

in de METS-methode, dateert nog weer van 

dáárvoor: ze leerde de methode specifiek om 

hulp te gaan verlenen op Lesbos, zo’n 3,5 jaar 

geleden. 

 

METS staat voor: Method for Empowerment of Trauma Survivors. De focus 

van de training ligt niet op het trauma, maar op de persoon. Op diens sterke 

kanten en waarden. In een groep van maximaal tien mensen bespreken ze 

vragen als: wie ben je, welke talenten heb je, wat vind je belangrijk en hoe 

ben je in het contact met anderen?  

 

Tijd 

De mensen in het Gasthuis verkeren in een grotendeels onmachtige positie. 

Benoemen wat hen op de been houdt, wat hun morele overtuigingen zijn en 

waar ze goed in zijn, sterkt hen mentaal. Behoorlijk wat gasten van INLIA 

hebben een posttraumatische stressstoornis en áls ze al in aanmerking 

komen voor behandeling in een traumacentrum, staan ze heel lang op de 

wachtlijst. De training helpt hen in de tussentijd.  

 

De training beslaat in totaal vijf bijeenkomsten. De eerste groep, met 6 

deelnemers, sluit binnenkort af. Daarna start een nieuwe groep, want de 

resultaten zijn goed. “Mensen begonnen wat aarzelend”, vertelt Sandra, “Ze 
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waren niet zo gewend om over dit soort dingen te spreken, je deelt in de 

training toch heel persoonlijke dingen met elkaar. Dat heeft tijd nodig.”  
 

Dankbaar 

Toch kwamen de deelnemers wel los. Ook geholpen doordat iemand uit de 

groep tolkt voor de rest. “Religie en spiritualiteit worden vaak genoemd als 

bron van kracht. Net als hoop,”, vertelt Sandra, “en zaken als 

doorzettingsvermogen en bijvoorbeeld een goede vader of moeder willen 

zijn. Maar ook humor wordt genoemd. En sport. Allemaal dingen waar 

mensen moed uit putten, energie van krijgen.” En dan nog eentje die je als 

buitenstaander misschien niet direct zou bedenken voor deze groep die toch 

in een nare positie verkeert: dankbaarheid. Sandra: “Ja, dankbaarheid wordt 

ook genoemd door de cursisten. Het doet hen goed om te bedenken voor 

welke zaken ze die dag dankbaar zijn, om stil te staan bij alles wat mooi en 

waardevol is.” 
 

Kapper 

Ze maakt de training op maat voor de groep. Zo kwam er een keer een 

gesprek op gang over nare dromen. Wakker worden uit een nachtmerrie kan 

doorwerken in je gemoedstoestand. “Toen hebben we besproken hoe de 

verschillende deelnemers daarmee omgaan. Wat helpt jou? En hebben we 

een ademhalingsoefening gedaan die je kunt doen om je weer rustig te 

voelen.” 
 

De groep was heel bescheiden. Dus toen Sandra een lijst met positieve 

eigenschappen uitdeelde waar mensen er drie van moesten aankruisen die 

voor hen golden, kwam dat schoorvoetend op gang. “Maar ze moedigden 

elkaar aan. Iemand kruiste creativiteit aan; hij was kapper. ‘Geweldig, ga 

andere gasten hier kappen!’, zei de groep. Dan zie je iemand opbloeien.”  

Binnenkort begint de tweede groep.  

 Namens INLIA, Helmer Roelofs 

 

Koffiedrinken De Gerf 

Elke eerste woensdag van de maand bent u, met wie u ook maar mee neemt, 

van harte welkom voor de koffieochtend in De Gerf. Om 10.00 uur staat de 

koffie klaar. U bent van harte welkom!  

Namens de diaconie, Tonnie Bolte 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 

 

 

 

Sleutels Streekkerk Nijensleek 

Een aantal gemeenteleden heeft jarenlang allerlei werkzaamheden verricht in 

en om de Streekkerk en daarvoor een sleutel van de kerk gekregen. Nu deze 

is verkocht, willen we graag alle sleutels verzamelen om te kunnen 

overhandigen aan de nieuwe eigenaar. Het zou fijn zijn als u de sleutel wilt 

afgeven bij één van de volgende personen: 

 

Gré Kerssies, Dwarsweg 1, Nijensleek (06-31699438) 

Jeroen Los, Kon. Wilhelminalaan 51, Willemsoord (06-50891695) 

Janny Leppers, De Hoek 18, Vledder (06-10492370 

 

U kunt uw sleutel ook in een envelop met vermelding van uw naam in de 

brievenbus van de Gerf (De Hoek 8) deponeren. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Janny Leppers 

 

Verantwoording inkomsten  

In de tabel op de volgende pagina leest u een verantwoording van de 

kerkrentmeesters van de inkomsten in mei 2025. Allen hartelijk dank voor de 

bijdragen.  
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Met dank aan alle toezeggers, gevers, enthousiaste vrijwilligers etc.  

Bij dit kerkblad vindt u een inlegvel waarmee uw financiële bijdrage voor het 

kerkblad gevraagd wordt.  

Namens het College van Kerkrentmeesters, Chris Baas 

 

Exposities in de kerk 

Al vanaf eind juni is in de nissen van onze historische 

Johannes de Doperkerk een foto-expositie te 

bewonderen. De kerk is immers jarig en niet alleen 

de kerk, maar ook de toren en het koor. Er is 

gebruik gemaakt van oude historische beelden tot 

de nieuwste digitale foto’s om een prachtig 

beeldverslag te maken. Adri Jonkers en Jan van 

Antwerpen hebben tijd noch moeite gespaard om 

daar een hele mooie tentoonstelling van te maken. 

Daarbij heeft Nico Dirkzwager gezorgd voor de bijpassende teksten. 

 

Alle dingen zijn eindig en zo komt er ook een eind aan deze tentoonstelling. 

U kunt de komende weken de expositie nog bezoeken op de 

dinsdagmiddagen en natuurlijk ook na de diensten op zondag. Het is zeker 

de moeite waard om foto’s te maken van de oude prenten. 

Toezeggingen Actie Kerkbalans 2025 per 25 aug. 50.797,50€  

Aantal toezeggers 232               

Bedrag per toezegger gemiddeld 218,95€       

Achterstand per 31 juli 2025                         JJJ nihil

Ontvangsten tm 25 augustus 39.562,00€  

Verhuur kerk en Gerf juni en juli incl. consumpties 2.377,90€    

Totaal collectes kerk juni  (5x) 812,61€       

Totaal collectes kerk juli (3x) 470,87€       

In collectes met doel instandhouding predikantsplaats 205,65€       

Gift contant via Hans van de Rotte 52,00€          

Totaal giften per bank (4x) 800,00€       

Verantwoording CvK juni en juli 2025
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In de tweede week van september worden de nissen 

leeggemaakt om plaats te maken voor een nieuwe 

kunstexpositie. Drie kunstenaars uit onze 

gemeente etaleren dan hun kunst. Het zijn 

Margot Nies met collages, Beatrice Waanders 

met textiele stoffen zoals wol en Hes Mundt met 

schilderijen. Op 12 september, de dag voor de 

start van de Open Monumentendagen, komt 

burgemeester Jouke Spoelstra de tentoonstelling 

openen. De hele week daarop is de kerk ‘s middags geopend. We hopen op 

grote belangstelling. Maak, nu het nog kan, gebruik van de gelegenheid om 

de foto-expositie te bekijken. 

Namens de jubileumcommissie, Sybrand Metz 

 

Verkoop van de Streekkerk 

Als vervolg op het bericht in het kerkblad van juni over de verkoop van de 

Streekkerk, delen we hierbij de verdere stand van zaken. Zowel het collectief 

Kerkbuurt als Weldaad Zorg hebben een bod op de kerk uitgebracht, 

ingediend bij de heer Kolkman, rentmeester/makelaar van KKG Advies. 

Tijdens de vergadering van het college van Kerkrentmeesters eind juni zijn 

beide biedingen, inclusief de bijbehorende voorwaarden, besproken. 

Het college is tot de conclusie gekomen dat het bod van Weldaad Zorg het 

meest geschikt is en heeft in de kerkenraadsvergadering van 7 juli 

voorgesteld de Streekkerk aan Weldaad Zorg te verkopen. De kerkenraad 

ingestemd met dit voorstel. Vervolgens is het besluit doorgestuurd naar het 

CCBB, dat eveneens zijn goedkeuring moet geven voor de verkoop. Deze 

akkoordverklaring is op 21 augustus ontvangen en we verwachten de 

overdracht medio oktober bij de notaris te kunnen afronden. 

 

Inventaris 

Intussen is gestart met het leeghalen en opruimen van de kerk. Afgelopen 

maand heeft een groepje gemeenteleden geïnventariseerd welke spullen uit 

de Streekkerk voor de gemeente behouden en gebruikt kunnen blijven, en 

welke kunnen worden verkocht of weggegeven. Als er mensen zijn die nog 

belang hebben bij stoelen of de inklapbare tafels uit de Streekkerk dan 

kunnen die zich melden. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Jeroen Los 
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UIT DE GEMEENTE 
 
 

 

 

Hartelijk dank 

Een paar weken geleden kreeg ik ‘de bloemen van de 

kerk’. Dat deed me erg goed. Ik ben in het verleden 

altijd heel betrokken bij de kerk geweest. Nu ik niet 

meer actief kan deelnemen aan kerkelijke activiteiten 

was ik erg blij dat de gemeente laat merken dat ik nog 

niet vergeten ben. Heel erg bedankt. 

Alie Bergsma  

 

Bedankt 

Hartelijk dank voor ’t prachtige boeket, dat ik enkele weken geleden heb 

gekregen als dank voor mijn activiteiten van de afgelopen jaren voor de 

Streekkerk. Het is erg gewaardeerd. 

Gerrit Kerssies 

Dank 

Ik werd verrast door de Kerk met een prachtig boeket bloemen, waarvoor 

mijn oprechte dank. 

Groeten van Ben Warnaar 

 

Bedankt 

Bedankt voor de bloemen door Tonnie gebracht voor 

mijn 90e verjaardag. 

Roelie de Vries-Eleveld 

Hartelijk dank 

Langer dan een week bleef het boeket dat ik voor mijn 80e verjaardag kreeg 

me herinneren, aan het feit dat ik echt die leeftijd had bereikt. Hartelijk dank.  

Sybrand Metz 
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Bedankt 

Nu mijn verhuizing naar Zevenhuizen, Burgemeester Nederveenlaan 20, 2761 

VK, een feit is, kom ik er toe iedereen die mij in de afgelopen 25 jaar veel 

aandacht en liefde hebben gegeven hartelijk te bedanken. Dat men mij in en 

na de dienst van 27 juli met bloemen, een kaars van de kerk en bovenal 

enkele vriendelijke woorden van Sjoukje de Wit verraste, heeft me erg goed 

gedaan. Ik ben blij dat ik op mijn manier een bijdrage heb kunnen leveren 

aan ons kerkelijk leven en dat men dat heeft gewaardeerd. Hartelijk dank 

daarvoor. Ik wens u allen veel goeds en moge God onze kerk begeleiden 

naar een levende en levendige kerk. 

 

Hartelijke groeten, Nico Dirkzwager. 

Gewoon dankbaar 

Bij het afscheid van Nico las hij zelf een gedicht voor dat hij, bij het inpakken 

van de verhuisdozen, tegenkwam. Een klein gedicht, met een mooie 

boodschap. Terug naar de eenvoud van ‘gewoon dankbaar zijn’, zonder 

grote woorden.  

 
Gewoon dankbaar 

 

Goede God 

U geeft en wij ontvangen 

Wij ontvangen en denken dat het  

ons eigendom is 

Wij ontvangen en willen nog meer 

Wij ontvangen en zijn ons er vaak  

niet eens van bewust 

 

U geeft en wij ontvangen 

U geeft meer dan we verdienen 

U geeft zoveel grote en kleine dingen  

om blij mee te zijn 

U geeft meer dan we nodig hebben 

 

U geeft en wij ontvangen 

Soms gaan we daarna  

heel hard voor u werken 
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Soms groeien we daardoor naar u toe 

Soms zijn we gewoon dankbaar 

 

Dit is zo’n moment dat we u gewoon  

dankbaar willen zijn 

 

(Vrije interpretatie van een gebed van Walter Brueggemans  

in Awed to Heaven, Rooted in Earth) 

 

Martijn van Dijk (redactie) 

 

 

Bloembollenactie 

De bloembollenactie als jubileumcadeau voor de kerk heeft 1725 

bloembollen opgebracht! Er hebben zich 10 vrijwilligers aangemeld. Met dat 

groepje gaan we de bollen planten in oktober. 

 Elvira de Kraag, Stichting Vledder vergroent  

 

Uit de oude boeken 

In de kerkenraadsvergadering van 30 september 1935 wordt voorgesteld een 

persoon van Gereformeerde gezindte een plaatsje te geven in het armenhuis. 

De vergadering bestempelt het als een noodmaatregel en heeft geen 

bezwaar. Ook wordt besloten het huisbezoek weer ter hand te nemen. Een 

ouderling stelt voor dat 's middags te doen en men gaat daarmee akkoord. 

Over het voorstel het zogenaamde Dennenbos te verkopen wordt nu geen 

besluit genomen.  

 

In de vergadering van 20 februari 1936 komt bij het vaststellen van de 

rekening van de diaconie ter sprake dat de rekening van de ene winkelier 

wat hoger uitvalt dan die van de andere winkelier. Maar het blijkt dat kleding 
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maar bij één winkelier te verkrijgen is en dat daardoor geen vergelijking 

gemaakt kan worden. Wel wordt toegestaan om ook bij een winkel te kopen 

waar alleen de echtgenote lid is van de kerk. 

 

Voorts komt in deze vergadering een brief van het Provinciaal bestuur ter 

sprake. In die brief wordt gevraagd hoe de kerkenraad oordeelt over de 

eventuele combinatie met Frederiksoord. Ik citeer nu letterlijk wat er in de 

notulen staat: 

“De vergadering oordeelt dat zulk een combinatie uit den boze is, 

daar de geest van de bevolking van de gemeente Vledder een geheel 

andere is dan die van Frederiksoord en de werkkring van de predikant 

ook te uitgebreid zou worden. De predikant verzekert bovendien dat 

zulk een combinatie door Frederiksoord om dezelfde redenen al 

evenmin wenschelijk wordt geacht en door hem geenszins begeerd 

wordt. Besloten wordt te zijner tijd in dezen geest te antwoorden“ . 

Soms proefde ik in onze tijd dat er werd gesproken over de verschillen van 

mentaliteit tussen de mensen uit Frederiksoord en die van Vledder. Er is dus 

niets nieuws onder de zon. Hoewel er tegenwoordig op allerlei fronten 

plezierig samengewerkt wordt.  

 

 De kerkenraadsvergadering van 18 november 1936 vind ik wel een 

bijzondere. Daar komt een verzoek van de Gemeente Vledder aan de 

diaconie aan de orde om een stuk grond van ongeveer 4 ha te verkopen 

voor een bad- en zweminrichting. Helaas zijn er, door zeer slechte 

weersomstandigheden, te weinig leden aanwezig om hierover een besluit te 

nemen. Er wordt met de aanwezigen wel over gesproken o.a. hoeveel grond 

men precies wil en of men de dennen er ook bij wil. Ook vindt men dat er 

minstens f 250,- tot f 275,- per ha gevraagd zou moeten worden. De vraag 

wordt naar een volgende vergadering verschoven. 

 

Die vergadering is dan op 6 december 1936. In bijzijn van een 

vertegenwoordiger van de Gemeente wordt uitgebreid gediscussieerd. Er 

komt een kaart van het kadaster op tafel om te kijken over welk stuk grond 

het gaat en over hoeveel men precies nodig heeft voor het zwembad. Er is 

precies 4 ha nodig . Nu moet men het nog over de prijs eens worden. 

De vertegenwoordiger van de Gemeente verlaat voor een ogenblik de 

vergadering, zodat de leden van de kerkenraad vrijuit kunnen spreken. Een 
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van de leden vindt de in de vorige vergadering 

geopperde prijs te laag en stelt voor minstens f 

300,- per ha te vragen. Aldus wordt besloten. 

De vertegenwoordiger van de Gemeente zal dit 

voorstel aan B & W voorleggen. Ook wordt nog 

meegedeeld dat het Classicaal Bestuur zijn 

goedkeuring eraan zal moeten hechten. Tot nu toe 

heb ik nog niet kunnen vinden wanneer er een besluit 

tot verkoop is genomen. In ieder geval weten we dat het 

zwembad er is gekomen. Bosbad Vledder! Heerlijk zwemmen tussen de 

dennenbomen! 

Nico Dirkzwager 

 

Vacatures Classis Groningen – Drenthe 

Namens de classis deel ik graag onderstaande 

vacatures.  

 

Gezocht: scriba classis - een spin in het web (v/m) 

In een uitgestrekte classis als de onze, die de twee hele 

provincies Groningen en Drenthe omvat, zijn goede 

verbindingen tussen de landelijke PKN, de classis en de 185 kerkelijke 

(wijk)gemeenten heel belangrijk. Tegenwoordig gaan de meeste contacten 

digitaal. De classisscriba is hierin een centrale 

figuur. 

 

Onze scriba Leny de Zeeuw gaat er eind dit jaar mee stoppen. Al vele jaren 

hebben wij aan haar een deskundig scriba mede dankzij de ondersteuning 

van de actuarius/voormalig scriba Nico Becht. Je moet namelijk niet alleen 

goed zijn in secretariaatswerk maar ook verstand hebben van kerkelijke 

zaken. We zoeken een opvolger omdat Leny meer tijd wil vrijmaken als 

mantelzorger voor haar partner. 

 

Wat kunnen wij je bieden als toekomstig scriba? 

- een warm onthaal in de samenwerking met de classispredikant en binnen 

de teams van het moderamen, breed moderamen en classicale vergadering; 

- secretariële ondersteuning door een 2e scriba en notulist; 

- uitdagende contacten binnen de kerkelijke wereld op alle niveaus; 
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- een vrijwilligersvergoeding. 

 

Wat vragen wij van geïnteresseerde kandidaten? 

Het voornaamste is, dat onze nieuwe scriba put uit een levend persoonlijk 

geloof en het gemeenteleven in de protestantse kerk een warm hart 

toedraagt.  

Verder zoeken wij iemand die: 

- bestuurlijk inzicht heeft; 

- bij voorkeur ervaring heeft met het vervullen van een kerkelijk ambt binnen 

de PKN; 

- bereid is per week gemiddeld 16-24 uur in dit werk te investeren; 

- gezegend is met geduld. 

 

Wie heeft belangstelling om na een inwerkperiode Leny de Zeeuw op te 

volgens als scriba? Graag wil het moderamen van de classis in gesprek 

komen met personen die hiervoor belangstelling hebben. We denken daarbij 

aan een kerkelijk betrokken man of vrouw die ofwel: 

- lid is van de classicale vergadering; 

- lid is van de kerkenraad van een van de gemeenten in onze classis; 

- gewoon gemeentelid is maar in het verleden een kerkelijk ambt heeft 

vervuld in synode, classis of gemeente. 

 

Heb je belangstelling of wil je nadere informatie? 

Neem dan uiterlijk 15 september 2025 contact op met ds. Raymond Poede, 

voorzitter van de classis, e-mail preses@classisgroningendrenthe.nl of 

mobiel: 06-45 79 63 76. 

 

Secretarieel medewerker voor scriba, preses en classispredikant (0,4 - 

0,5 Fte) 

Het breed moderamen van de classis Groningen-Drenthe zoekt een 

secretarieel medewerker – betaalde functie voor 14 – 18 uur per week. 

 

Heb je hart voor de kerk? Ben jij secretarieel sterk en goed in ontzorgen van 

het moderamen? Dan kom je als geroepen! 

In deze functie ben je de rechterhand van de scriba, classispredikant en 

preses van de classis Groningen – Drenthe. Zij vormen het moderamen, het 
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dagelijks bestuur van de classis. Je ontzorgt het moderamen met 

voorbereiden van de maandelijkse vergaderingen van het breed moderamen, 

het maken van notulen, schriftelijke afwerking van de besluiten, verzenden 

van nieuwsbrieven, bijhouden van de digitale post, ondersteuning van 

gemeenten bij allerlei kerkordelijke processen. 

 

Wat zoeken wij? 

Je zet je talenten in voor verslaglegging, planning, organiseren van 

vergaderingen en het beheren van het digitaal archief. Je kunt goed overweg 

met een computer. Je bent bereid om je de kerkorde eigen te maken. Je 

denkt mee, signaleert zaken die opgepakt moeten worden en bespreekt die. 

 

Wat verwachten wij van jou? 

We vinden het belangrijk dat je meelevend lid bent van de Protestantse Kerk 

in Nederland en enige kennis hebt van de kerkelijke structuren. Je weet op 

bestuurlijk niveau te acteren en je bent communicatief - mondeling en 

schriftelijk – zeer vaardig. Je hebt aantoonbare ervaring met secretarieel 

werk, opgedaan als professional of vrijwilliger. We vragen voor deze functie 

MBO werk- en denkniveau. 

 

Wat mag jij van ons verwachten? 

Wij bieden jou een afwisselende functie waarin jij een waardevolle bijdrage 

kunt leveren aan ons moderamen. Je werkt mee in een enthousiast en 

gedreven team. Salariëring is in schaal 7 volgens de arbeidsvoorwaarden 

voor kerkelijk medewerkers van PKN. 

 

Heb je belangstelling of wil je nadere informatie? 

Neem dan uiterlijk 15 september 2025 contact op met ds. Raymond Poede, 

voorzitter van de classis, e-mail preses@classisgroningendrenthe.nl of 

mobiel: 06-45796376 of met de scriba Leny de Zeeuw, e-mail: 

scriba@classisgroningendrenthe.nl; mobiel: 06 – 53645985. 

Martijn van Dijk (redactie) 
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Agenda september 

 

woensdag  

3 september 

9:00 uur schoonmaken en 

koffiedrinken 

de Gerf/Dorpskerk 

donderdag  

4 september 

19:30 uur vergadering 

moderamen 

de Gerf 

donderdag  

11 september 

19:30 uur vergadering kerkenraad de Gerf 

vrijdag  

12 september 

14:00 uur opening tentoonstelling Dorpskerk 

zaterdag  

13 september 

10:00 uur open monumentendag Dorpskerk 

vrijdag  

26 september 

14:00 uur vergadering 

jubileumcommissie 

de Gerf 

woensdag  

1 oktober 

9:00 uur schoonmaken en 

koffiedrinken 

de Gerf/Dorpskerk 

maandag  

6 oktober 

14:00 uur pastorale raad  de Gerf 

woensdag  

8 oktober 

20:00 uur vergadering 

gezamenlijke 

diaconieën Westerveld 

de Gerf 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

 

Postadres: PKN Vledder-Nijensleek e.o.  

 De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 

Scriba: Jelle Aantjes-van Dijk, 06-40976333 

 scribapknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 

 chrisbaas1952@gmail.com  

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  Protestantse gemeente te 

Vledder-Nijensleek e.o. 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 of €40,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  Protestantse gemeente te Vledder-

Nijensleek e.o. 

Kerkblad 

NL51 RABO 0373 7310 19  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  
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Janny Leppers - jleppers24@gmail.com - 06-10492370 
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Voor al uw 

handgebonden 

bloemwerken 

 

Dorpsstraat 18 te Vledder  

 


