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Kerkgebouw:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

    

Kerkelijk centrum: De Gerf 

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  Ds. Ida Boersma-Prins 

   Lievingerveld 114, 9411DA Beilen 

   06-30463093, iboersma@live.nl 

    

Redactieadres Martijn van Dijk-Aantjes, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-27056436 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10, 

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

 

 

 

Van de redactie 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - 

Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier 

als op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het kerkblad van juli/augustus 2025 

uiterlijk maandag 23 juni om 18:00 uur. Het kerkblad 

wordt in de week voor zaterdag 5 juli bezorgd. 

Inleverdatum van kopij voor kerkblad van september 2025 

is 25 augustus. Bijlagen mogen via e-mail (zie hierboven) 

worden aangeleverd in Word. De redactie behoudt zich het 

recht voor artikelen aan te passen, in te korten, niet te plaatsen 

of aan te houden tot een volgende editie. 
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 OP WEG NAAR PINKSTEREN 

    

   

 

Soms staan er mooie uitspraken van kinderen in tijdschrift of krant, 

ingestuurd door hun ouders of grootouders. Laatst las ik hoe een moeder 

schreef hoe haar zoontje verontwaardigd thuiskwam uit school. Hij had wat 

spulletjes in de vensterbank van het lokaal gelegd en de meester had 

gezegd: ‘hé, dat hoort niet, die spullen horen in het opbergvak van je tafel’. 

Thuisgekomen zei hij, nog steeds boos: ‘de meester denkt dat het hele lokaal 

van hem is!’.   

 

En onderweg naar Pinksteren dacht ik: we lachen om dat jochie, maar lijken 

we eigenlijk niet heel veel op hem? In ons denken over God? Een beetje 

verontwaardigd: de wereld is van ons, mijn leven is van mij en God denkt dat 

Hij daar iets over te zeggen heeft? het pinksterfeest doet daar nog een 

schepje bovenop: we vieren dat God ons wil vullen met zijn Geest. Hij legt 

beslag op je leven, wijst je een weg om te gaan…..is dat niet een beetje té? 

Geloven prima, fijn zelfs, troostend en inspirerend maar wel tot hiertoe en 

niet verder. God moet niet denken dat alles van Hem is…. 

Is dat niet lachwekkend als je bedenkt dat Hij  Schepper is, dat Hij jou  heeft 

geweven in de schoot van je moeder.  Dat Hij je kent, nog beter dan jij jezelf 

kent?  Dat Hij aan de deur van je leven klopt en zegt: hier ben ik, je hemelse 

Vader, mag ik er bij in jouw leven? 

 

En misschien zetten we deur wel op een kier en we zeggen ja, maar wel op 

onze voorwaarden, we willen wel zelf baas blijven….  

Hoe ging dat toen, lang geleden in Jeruzalem, dat eerste Pinksterfeest?  In 

het boek Handelingen wordt beschreven hoe in de periode na Jezus’ dood 

en opstanding een grote groep leerlingen van Hem in Jeruzalem bijeen was. 

Jezus had de komst van de heilige Geest beloofd. Toen het joodse 

pinksterfeest was aangebroken was het zover. Op de 50e dag na het joodse 
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Pesach werd het joodse oogstfeest gevierd. Het werd Wekenfeest genoemd, 

7 weken na Pasen; later kreeg dat een andere invulling maar toen was het 

een oogstfeest. De vele mensen die in Jeruzalem waren kwamen op het  

aparte geluid af dat klonk in de stad, de stem van de wind. Wat hoorden ze 

toch, wat gebeurde daar?  

 

Van Henk Pries kreeg ik deze aquarel: hij  

leefde zich in in wat beschreven werd 

in Handelingen 2 en pakte het 

penseel. Ik denk dat je hier iets 

kunt ontdekken van de kern van 

wat Pinksteren betekent.  Ziet u 

de  mensen? Iedereen anders, 

allemaal verschillend maar er 

golft iets om hen heen. Er is 

iets dat hen óverkomt, dat hen 

verbindt en dat komt niet uit 

henzelf maar komt van Boven. 

Bij de torenbouw van Babel 

vervreemdden mensen van elkaar, 

hier gebeurt het tegenovergestelde: 

verbinding, communicatie, samen! Stel 

je je open voor dat geschenk? Gezegend 

Pinksterfeest!  

 

O Geest, 

vuur uit de hemel, 

inslaande vlam, 

vleugelslag van vuur, 

raak ons aan, 

raak ons aan 

dat wij tot leven komen 

en opstaan 

dat wij een huis bouwen 

warm van liefde 

een dak hoog genoeg 

om U tegemoet te komen 
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en velen onderdak te bieden 

dat ons gebed oprijst 

in vele talen 

om U te loven 

Levende vlam van liefde 

 (bron onbekend) 

 

Ida Boersma- Prins 

 

 

 
 
 

KERKDIENSTEN 
 

 
 
 

8 juni 

10.00 uur  

Ds. E. Peersmann  

Pinksteren 

Collectes: KiA Pinkstercollecte, kerk, behoud predikantsplaats 
  

15 juni 

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Viering Heilig Avondmaal 

Collectes: Katja en Jurgen, kerk, onderhoud gebouwen 
  

22 juni 

9.45 uur  

Ds. H. Procee (Vledder) 

Jubileumviering Dorpskerk  

Koffiedrinken 

Collectes: Plaatselijk werk, kerk, orgelfonds 
  

29 juni 

10.00 uur 

Ds. T. Braam (Wittelte) 

Collectes: Stichting Wensambulance, kerk, bloemenfonds 
  

6 juli  

10.00 uur 

Ds. K. de Graaf (Menaldum) 

Collectes: KiA Werelddiaconaat, kerk, behoud predikantsplaats 
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De kerk is jarig 

Na het vorige bericht in het kerkblad zijn we weer enkele vergaderingen van 

het jubileumcomité verder. Op 22 juni houden we een jubileumdienst waarin 

we het 600-jarig bestaan van onze dorpskerk vieren. Heel veel diensten zijn 

daar in de loop van de eeuwen gehouden. Naast feestelijke ook gewone 

zondagse diensten, maar ook de vele diensten bij huwelijken en overlijden. 

 

Op zondagmorgen 22 juni wordt op het hof rond de 

kerk om 9.45 uur de vlag gehesen.  Daarbij speelt 

Jeroen Los op zijn bugel. Meteen daarop wordt de 

klok geluid en gaan we als gemeente naar binnen 

en zingen we het lied De vreugde voert ons naar 

dit huis. U kunt, als u moeite hebt met buiten te 

staan, ook alvast een plaats zoeken in de kerk. Het 

spreekt vanzelf dat deze dienst, die geleid wordt 

door ds Hans Procee, een feestelijk karakter heeft. Het 

orgel wordt bespeeld door Eric Brander, en Jeroen Los speelt  

op de bugel. Onze kerk is in vroegere tijden opgedragen aan Johannes de 

Doper. Allicht zal die naam in de dienst vaak genoemd worden. Na de dienst 

is er koffiedrinken. We nodigen u hartelijk uit deze dienst met ons te vieren. 

Namens de jubileumcommissie, Sybrand Metz 

 

 

 

 

PASTORAAT 
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Blijdschap 

Benjamin Joël zoon van Johan Dijkstra en Gerda Venhuizen werd op zondag 

25 mei gedoopt, tijdens een speciale viering waarbij Ds. Venhuizen voorging 

in de Streekkerk. De familie, vrienden en buren waren zeer goed 

vertegenwoordigd en er waren veel jonge kinderen aanwezig, daar was de 

dienst ook op afgestemd. Het was een feestelijke gebeurtenis. 

 

Gezondheid 

Mevrouw R. de Vries-Eleveld (Oosteind 2, Vledder) is al een poos weer thuis 

na ziekenhuis- en revalidatie opname in Heerenveen. Naar omstandigheden 

gaat het de goede kant op. Zij zei: “Je moet je zegeningen tellen”. Dat is een 

mooie uitspraak.  

 

Mevrouw M. Bierman-Beenen had haar bovenarm gebroken, nadat zij was 

komen te vallen. Het herstel verloopt moeizaam. Allerlei bijkomende 

gezondheidsklachten spelen haar parten. Een zeer zorgelijke tijd voor haar 

en de naaste familieleden. Zij verblijft in een 

verpleeghuis Het Woonzorgcomplex t Vonder 

Molenbergh 1, 7961 AV Ruinerwold. 

 

Mevr. A. Jubbega werd opgenomen in het 

ziekenhuis in Zwolle na een hersenbloeding. 

Ook voor haar en haar familieleden geldt 

dat zij een zeer zorgelijke tijd hebben 

meegemaakt. Zij is inmiddels ook nog 

geopereerd en haar toestand gaat langzaam 

vooruit. Zij verblijft nu in Reestdal Revalidatie 

voor verdere revalidatie. Reggersweg 2Aa 7943 KC 

in Meppel. 

 

Dhr. Pannenborg heeft een herseninfarct gehad begin mei. Hij is opgenomen 

voor intensieve revalidatie in Beetsterzwaag en komt nu in de weekenden 

thuis. Met gebruik van een rollator kan hij zich thuis redden. Er is goede 

hoop op verder herstel. Verdere revalidatie is belangrijk. 

 

Mevr. I Boersma-Zondervan (Torenkamp, Vledder) heeft haar schouder  

gebroken, gelukkig gaat het de goede kant weer op, dit heeft tijd nodig.  
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Daarom moet zij het wat rustiger aan doen, waardoor zij nu ook bloemen  

niet rond kon brengen. Ook voor de ophaaldienst is de familie Boersma nu  

uit het schema verwijderd. Wij zijn dankbaar dat jullie deze taak hebben  

willen vervullen voor onze kerkleden die moeite hadden om naar de  

kerkdiensten te komen. Wij hopen op een volledig herstel.  

 

Overleden 

Mevr. Z. Wanningen-Jager (beter bekend als 

Zwaantje) is op 15 mei op 73-jarige leeftijd 

overleden. Zij woonde samen met haar 

echtgenoot aan de Van Rooyenlaan 1 

Vledder. Zij waren 47 jaar getrouwd. 

De afscheidsbijeenkomst was op donderdag 

22 mei vanuit de Dorpskerk uit Vledder, 

waarna zij door haar naasten op haar laatste 

reis naar het crematorium begeleid is. Wij 

wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies. 

 

Omzien naar elkaar 

Wij willen gemeenteleden met gezondheidsproblemen sterkte toewensen en 

ook stilstaan bij degenen die hen mantelzorg bieden. 

 

Er zijn meer gemeenteleden, die kampen met gezondheidsproblemen soms 

chronisch of zorgen hebben over mensen die hen dierbaar zijn. Wilt u ons 

melden als er zorgen zijn om gezondheid of juist iets te vieren valt. Dat geeft 

ook mogelijkheden om met elkaar mee te leven. 

Sjoukje de Wit 

 

Ophaaldienst  

Wilt u graag de kerkdienst bijwonen, maar heeft u geen eigen vervoer? 

Neem contact op met de gemeenteleden in het onderstaand schema. U 

vindt hier de namen met telefoonnummers van de mensen die voor het 

vervoer zorgen voor de betreffende kerkdienst. Jan Siderius coördineert de 

ophaaldiensten. 

 

8 juni  L. Middelbrink  0521-381708 

15 juni     J. Siderius   0521- 387933 
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22 juni N. Dirkzwager   0521- 380981 

29 juni  L. Middelbrink  0521-381708 

6 juli  J. Siderius   0521- 387933 

Jan Siderius 

 

Bloemengroet 

De afgelopen maand is er een bloemengroet als felicitatie of als groet en 

bemoediging naar gegaan naar: 

  

Dhr. en mw.  S. de Vries   Dhr. A. Jager  

Dhr. en mw.  Bokhorst   Dhr. Hannink  

Dhr. Vermeulen    Dhr. J. Have  

Dhr. J. Rozeboom    Mw. I. Boersma  

Mw. Koning-Posthumus   Mw. R. de Vries  

Dhr. K. van Dijk    Mw. Van Ieperen-Hoogesteger  

Mw. R. Oosterveld-Andrae  Fam.  J. Dijkstra 

Luuk Groen en Roely Dijkstra 

Zachtjes tikt de regen tegen m’n zolderraam…..een heerlijk geluid na zoveel 

weken droogte. Wat de zomer nog voor ons in petto heeft? Ik ben benieuwd 

en niet alleen naar zonneschijn of regen.  

Voor sommigen gaan de vlaggen in top met de schooltassen eraan! Laat je 

even weten als je je diploma hebt gehaald? Als kerk vinden we het leuk om 

mee te leven!  

 

De vlag gaat vast ook wapperen bij de jubileumactiviteiten van ons  

kerkgebouw. Echt jammer dat ik de eerste jubileumactiviteiten van ons 

kerkgebouw moet missen. Helaas waren de vakantiezondagen al eerder 

ingepland. Maar wat een mooie activiteiten heeft de commissie voor dorp en 

gemeente bedacht! En gelukkig niet alleen voor juni. 
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Halverwege juni gaan Mark en ik 2 weken op pad en binnen de 

werkgemeenschap is ds. van Berkum van Havelte bereid gevonden om 

standby te staan. Later in augustus hopen we nog 2 weken vrij te zijn en 

tegen die tijd zal ik laten weten hoe de vervanging dan geregeld is.   

 

De weg om zorgen, vreugde en verdriet te delen loopt via het pastorale 

team en dan komt het zo bij mij terecht. Ik ben wel blij te merken dat ik  het 

langzamerhand ook rechtstreeks hoor.  

 

Ik keek al even vooruit naar het nieuwe jaarthema van de PKN. Het thema 

nodigt uit tot verwondering: ’Kijk! Laat je verrassen door het werk van 

Gods Geest!’.  

 

Misschien is deze zomerperiode een mooie start om zo eens om je heen te 

kijken, met verwondering. Laat je weten wat je ziet?  Dichtbij huis of ergens 

ver weg op vakantie. Misschien maak je er een foto van, een schilderij, 

gedicht? Fijn als je het met mij wilt delen via (iboersma@live.nl of 

0630463093) en  dat we zo gezamenlijk een dienst kunnen voorbereiden na 

de zomer!  

 Hartelijke groet, Ida Boersma 

 

De afgelopen maanden is er op verschillende momenten gepraat over bid- 

en dankdag en hoe we deze dagen in onze kerk willen vieren. In al deze 

gesprekken kwam naar voren hoe belangrijk we het vinden om stil te staan 

bij het feit dat het niet vanzelfsprekend is dat we werk hebben om ons voor 

in te zetten, maar ook dat we voldoende te eten en te drinken hebben. Toch 

merkten we ook grote verschillen in hoe de diensten op woensdagavond 

door gemeenteleden worden beleefd: voor de één is het niet nodig om dit 
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op een speciale avond te doen, de ander hecht juist grote waarde aan deze 

traditie. De werkgroep eredienst heeft in mei op basis van reacties uit de 

gemeente een advies uitgebracht aan de kerkenraad, dat door de kerkenraad 

is overgenomen. Het advies komt er kortweg op neer dat we biddag blijven 

vieren zoals we gewend zijn op de tweede woensdag in maart. Dankdag 

vieren we vanaf nu elk jaar op de zondagmorgen voorafgaand aan de 

eigenlijke datum (de eerste woensdag van november). Bij deze keuze heeft 

ook meegespeeld dat biddag vaak in de lijdenstijd valt, waardoor de inkeer 

die hierbij past in de zondagse diensten vaak de overhand zal hebben. 

Dankdag is makkelijker te vieren in een zondagse dienst (hopelijk met een 

volle kerk), die we heel nadrukkelijk willen laten gaan over dankbaarheid en 

het delen van wat je hebt.  

 

Over het Heilig Avondmaal hebben we nog geen besluiten genomen. We 

hebben de diaconie gevraagd een definitief voorstel te doen, aangezien de 

bediening van het Heilig Avondmaal een taak is van de diaconie. De diaconie 

zal binnenkort met een voorstel komen, waarna wij ook daarover een 

beslissing kunnen nemen.  

 

In de laatste kerkenraadsvergadering hebben we ook besloten dat de dienst 

op kerstavond een volkskerstzang wordt: een feestelijke dienst waarin we 

veel bekende kerstliederen zullen zingen, zodat deze dienst voor een breed 

publiek toegankelijk zal zijn. Onze gedachten worden door het weer nu nog 

een heel andere kant opgestuurd, maar zing je graag, vind je de kersttijd de 

mooiste tijd van het jaar of ben je handig met social media en reclame? Dan 

kunnen we jouw hulp wel gebruiken in de voorbereidingen voor deze dienst. 

We zullen daar deze zomer mee beginnen. Wil je wel meedenken over deze 

dienst, meld je dan aan bij de scriba! 

 

En dan nog iets heel anders wat we willen delen. De afgelopen weken zien 

we vaak dat de kerk helemaal vol zit bij aanvang van de diensten. Wat fijn 

dat zo velen de weg naar onze kerk dan weten te vinden! Deels zijn dit 

toeristen die in het zomerseizoen in onze contreien verblijven en er voor 

kiezen op zondagmorgen bij ons de dag te beginnen. Via-via horen we ook 

hoe fijn deze gasten het vinden door iemand aangesproken te worden: “Wat 

fijn dat je er bent, welkom!” of “Hé, wij kennen elkaar geloof ik nog niet…”. 

Dit geeft mensen het gevoel gezien te worden en daar hebben we natuurlijk 
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allemaal behoefte aan. Laten we er vooral mee doorgaan en in blijven 

oefenen om anderen op zo’n manier welkom te heten!  

Namens de kerkenraad, 

Jelle Aantjes-van Dijk, scriba 
 

 

 

 

VAN DE DIACONIE 
 

 

 
 

Diaconale collectes  

8 juni  Pinkstercollecte voor Kerk in Actie 

Sinds de militaire coup in 2021 is het geweld in Myanmar 

schrikbarend toegenomen. Praten over psychisch welzijn is 

echter taboe. De Raad van Kerken wil dat doorbreken en traint 

kerkleiders in psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen 

helpen bij traumaverwerking. Ook stimuleert de raad ouders 

aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheid van hun 

kinderen. Zo verspreidt de Raad van Kerken Gods licht onder de 

jongeren in Myanmar. 

 

15 juni Heilig Avondmaal. De collecte is bestemd voor het werk van 

Katja en Jurgen op Madagaskar  

 

22 juni Plaatselijk werk 

 

29 juni Stichting Ambulance Wens 

Wensen van ernstig zieke mensen worden door stichting in 

vervulling gebracht. 

 

6 Juli  Kerk in Actie werelddiaconaat. 
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Bloemengroet 

De leeftijden waarop de gemeenteleden de bloemen uit de kerk krijgen gaat 

iets veranderen. Er is besloten dat op 80-jarige leeftijd bloemen gegeven 

worden, dan weer op de leeftijd van 85 jaar en daarna jaarlijks. 

Bij jubilea, doop en verlies van de partner blijft het zoals het was. 

Dit gaat vanaf 1 juli 2025 in. 

 

Koffiedrinken 

Op woensdag 4 juni staat de koffie klaar in De Gerf en op dinsdag 10 juni 

bent u om 10.00 uur welkom in de consistorie van de Streekkerk.  

U bent van harte welkom en neem gerust iemand mee!  

Namens de diaconie Tonnie Bolte 

 

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 

 

 

 

Verantwoording inkomsten  

In de tabel hieronder leest u een verantwoording van de kerkrentmeesters 

van de inkomsten in april 2025. Allen hartelijk dank voor de bijdragen. 

 
Namens het College van Kerkrentmeesters, Chris Baas 

Toezeggingen Actie Kerkbalans 2025 per 26 mei 49.587,50€  

Aantal toezeggers 229               

Bedrag per toezegger 216,54€       

Achterstand per 30-04-2025 20,00€          

Ontvangsten tm 26 mei 29.598,50€  

Verhuur kerk en Gerf april incl. consumpties 1.293,50€    

Totaal collectes kerk april 635,25€       

In collectes met doel instandhouding predikantsplaats 85,10€          

Gift per bank voor de kerk 150,00€       

Verantwoording CvK  april 2025
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UIT DE GEMEENTE 
 
 

 

 

Bedankt voor de bloemen 

Er kwamen per mail en per post weer diverse 

dankbetuigingen binnen van mensen die de 

bloemen uit de kerk mochten ontvangen. Of het 

nu als felicitatie was, of als beterschapswens, het 

werd zeer gewaardeerd. U leest de reacties (zelf in 

dichtvorm) op de volgende pagina. 

Martijn van Dijk (redactie) 

 

Echtpaar Bokhorst-Andrae uit Vledderveen was zestig jaar getrouwd. Ze 

waren blij verrast met de bloemen die ze op 20 april als felicitatie kregen en 

willen de kerk graag bedanken voor deze bloemengroet. 

Gré Kerssies 

 

Graag bedank ik de kerk voor het boeket bloemen dat ik heb ontvangen 

voor mijn 80ste verjaardag.  

Hartelijk dank K.T van Dijk, Dorpsstraat 20  

 

Hartelijk dank voor het mooie bos bloemen die ik kreeg vanwege mijn 

blessure aan mijn schouder. 

Hartelijk groetend Itske Boersma. 

Heel erg bedankt voor het prachtige boeket wat Gré ons bracht voor mijn 

80ste verjaardag. 

Hartelijke groet, Minke Wanningen-Harterink 

 

Op 27 april kwam Gré ons verrassen met een mooie bos bloemen ter ere van 

ons 50-jarig huwelijk. Onze hartelijke dank hiervoor. 

Simon en Vrouwkje de Vries 
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Hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen dat ik heb gekregen voor 

mijn 85ste verjaardag. 

Vriendelijke groet Nel van Ieperen. 

 

Bedankt voor de bloemen voor mijn 80ste verjaardag.   

Groeten Jacob Have 

 

Dankbetuiging 

As er in het ziekenhuus of bij jou thuus, 

een kaötte of een bloem werd bracht 

dan weet je “er is even om mij edacht”.  

Een bemoedigend woord, een lieve groet 

doet je op zo’n moment echt goed. 

Ik bedank de käarke en iedereen. 

Hopelijk vergeet ik zo niet één. 

Tevens wens ik ‘de kerk’ bij het 650 jaar bestaan 

Dat ‘de trots van oens dorp’ 

Nog eeuwen mag bestaön. 

Roelie de Vries-Eleveld 

 

Uit de oude boeken 

Ds. Van Dalfsen, consulent in de vacature van ds. Bazuin, krijgt naast zijn 

werkzaamheden als predikant in Diever, veel werk te doen in Vledder. Hij 

gaat zich met de opvolging bemoeien, maar ook ander werk moet 

voortgang vinden.  

Zo moet de catechisatie voor jongeren geregeld worden. Daartoe moet een 

verzoek bij de landbouwcursus om hun cursus, van 7 tot 9 uur, te verplaatsen 

naar 8 tot 10 uur, zodat jongelui uit Nijensleek die die cursus volgen van 7 

tot 8 uur naar de catechisatie kunnen. Voor de lessen op de lagere school in 
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Vledder wordt door de kerkvoogdij besloten de dominee de gelegenheid te 

geven op hun kosten een warme maaltijd te kunnen gebruiken. Bij 

begrafenissen wordt aanwezigheid van de dominee gevraagd. Bij slecht weer 

worden de autokosten vergoed. 

 

Op de eerste kerkenraadsvergadering worden de sleutels van het archief aan 

ds. Van Dalfsen overhandigd. Opgemerkt wordt dat een deel van de 

doopboeken ontbreekt daar die bij brand bij de ouderling zijn verbrand. 

Ook wordt er afgesproken dat de tweemaandelijkse(!) doopbediening door 

een vrijzinnige predikant zal geschieden. Opmerkelijk is dat er later een 

verzoek van een van de leden binnenkomt om hun kind te laten dopen door 

een orthodoxe ringpredikant. Dit verzoek wordt ingewilligd met dien 

verstande dat dat in een aparte dienst zal plaatsvinden, daar het niet samen 

gaat met de reguliere doopbediening. 

 

Dan volgt de wijze van werken bij de ontstane vacature. Sommige diensten 

worden ingevuld door ringpredikanten. Dat geeft wat problemen, daar twee 

dominees, uit Hollandsche Veld en uit Hoogeveen verzoeken om vrijgesteld 

te worden een vacaturedienst in te vullen. Vinden zij de kerk van Vledder te 

vrijzinnig? Daar wordt niet over gerept. Ds. Van Dalfsen zal een advertentie 

voor de Meppeler en Steenwijker Courant opstellen ten einde te kijken of er 

andere predikanten beschikbaar zijn om voor te gaan in een dienst. 

 

Ds. Van Dalfsen wordt gevraagd op zoek te gaan naar een predikant die 

eventueel van standplaats zou willen veranderen. De opdracht is wel: “een 

linkschen dominee, maar wel rechts getint”. Via de geëigende paden wordt 

een oproep gedaan de ontstane vacature in te vullen. Er wordt gereageerd 

door een drietal personen. Een wordt, na hem gehoord te hebben, niet 

geschikt geacht, een ander zakt voor zijn 

propedeuse, de derde trekt zich terug. Er volgen 

weer nieuwe kandidaten. Na verschillende 

bezoeken en proefpreken komt men tot het 

besluit Ds. E. Was uit Oosthuizen te beroepen. 

Deze aanvaardt het beroep en zo komt er een 

einde aan de vacature. Ds. Van Dalfsen wordt 

bedankt voor zijn grote inzet als consulent. 
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Hoe de intrede en bevestiging van ds. Was verliep wordt negens vermeld. 

De eerste kerkenraadsvergadering met ds. Was is op zondag 23 april 1930. 

Opmerkelijk is, dat alle notulen werden geschreven door de predikanten. 

Daarbij viel mij het mooie handschrift van ds. Bazuin op. Welke inkt ds. Was 

gebruikt is mij niet duidelijk, maar de meeste notulen zijn onleesbaar. Voor 

de volgende keer zal ik trachten toch een en ander over die periode te 

kunnen vertellen 

Nico Dirkzwager 

 

 

 

 

 

AGENDA 
 

 

 

Agenda juni 

woensdag 4 juni 9:00 uur schoonmaken en 

koffiedrinken Vledder 

de Gerf 

dinsdag 10 juni  10.00 uur Koffiedrinken Consistorie 

Streekkerk 

donderdag 19 juni 9:30 uur vergadering CvK de Gerf 

vrijdag 20 juni 10:30 uur vergadering 

jubileumcomité 

de Gerf 

zondag 22 juni 09.45 uur jubileumviering Dorpskerk Dorpskerk 

dinsdag 24 juni 14:30 uur vergadering Missie 

Westerveld 

de Gerf 

vrijdag 27 juni 14:00 uur vergadering moderamen de Gerf 

woensdag 2 juli 9:00 uur schoonmaken en 

koffiedrinken Vledder 

de Gerf 

donderdag 3 juli  19:30 uur vergadering kerkenraad de Gerf 

zaterdag 5 juli  10:00 uur opening 

fototentoonstelling 

jubileum Dorpskerk 

Dorpskerk 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

 

Postadres: PKN Vledder-Nijensleek e.o.  

 De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 

Scriba: Jelle Aantjes-van Dijk, 06-40976333 

 scribapknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 

 chrisbaas1952@gmail.com  

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  Protestantse gemeente te 

Vledder-Nijensleek e.o. 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 of €40,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  Protestantse gemeente te Vledder-

Nijensleek e.o. 

Kerkblad 

NL51 RABO 0373 7310 19  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  
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Janny Leppers - jleppers24@gmail.com - 06-10492370 
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Voor al uw 

handgebonden 

bloemwerken 

 

Dorpsstraat 18 te Vledder  

 


