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Kerkgebouwen:  Johannes de Doperkerk (Hervormde Kerk), 

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder 
 

   De Streekkerk (Gereformeerde Kerk), 

   Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, tel. 0521-381573 
 

Dependance: De Gerf, De Hoek 8, 

   8381 BL Vledder, tel. 0521-381858 
 

Predikant:  Ds. G. Venhuizen, Hoofdweg 57, 

   8383 ED Nijensleek, tel. 0521-381732 

   e-mail: venhuizen.pastor@isnetadsl.nl 

   tel. spreekuur: maandag t/m donderdag 

   13.00 – 14.00 uur en 18.30 – 19.15 uur 

   (bij spoedeisende zaken kunt u altijd bellen) 
 

Redactieadres F. Poelman, Van Eemneslaan 20a, 

Kerkblad:  8384 EA Wilhelminaoord, tel. 0521-380291 

   e-mail: froukjepoelman@home.nl 
 

Bezorging   K. van der Kamp, Ten Berghe 4, 

Kerkblad:  8381 DB Vledder, tel. 0521-588252 

 

Website:  www.kerknetvledder.nl 

 

VAN DE REDACTIE 
 

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten, 

niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende uitgave.  
 

De redactie bestaat uit: Greetje Huurdeman (tel. 0521-381263), Piet 

Grootendorst (tel. 0521-380660) en Froukje Poelman, tevens lay-out (tel. 

0521-380291). 
 

Kopij inleveren bij het redactieadres (zie hierboven), bij voorkeur via e-

mail (bijlagen s.v.p. in Word). Uw e-mail wordt altijd beantwoord.  

 

Inleverdatum kopij voor het Kerkblad van kerst 2012/januari 2013:  

uiterlijk op maandag 10 december voor 12.00 uur. 

 

Het Kerkblad wordt dan uiterlijk zaterdag 22 december bij u bezorgd.  

Let op: het volgende Kerkblad loopt t/m januari 2013! 

 

Om alvast in uw agenda te noteren: 

- inleverdatum voor het februarinummer: 21 januari 

mailto:venhuizen.pastor@isnetadsl.nl
mailto:froukjepoelman@home.nl
http://www.kerknetvledder.nl/
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DANKDAG 2012 
 

Een dag, eens in het jaar, om nog meer dan anders te danken. 

Te danken voor alles wat ons wordt gegeven of  werd verkregen. 

Te overdenken wat werd 

geschonken, maar ook te 

denken aan wat werd 

ontnomen.  
 

Bij het danken dwalen de 

gedachten ook naar dat wat 

was gewenst. 

Wat niet werd vervuld, wat 

niet werd verkregen. 

Niet alleen voor onszelf, maar 

ook voor onze naasten. 

Voor diegene die dicht bij ons staan, maar ook voor allen die de aarde 

bewonen. 
 

Bij het danken en overdenken zullen vragen opkomen, waarom. 

Eens in het jaar is het goed om te denken aan al het goede. 

In het stormachtige leven rust te nemen, te overdenken, stil te staan. 
 

Wat we zelf kunnen of mogen doen waarvoor gedankt kan worden. 

Wat we voor onze medemens kunnen betekenen naar een betere wereld. 

Dat we onze ogen en oren openen, dat we voelen. 

Dat we niet alleen in ons eigen wereldje leven. 
 

Dankdag. 

Geloven dat we als mens niet alleen staan. 

Niet alles vanzelfsprekend is, dat er vragen blijven. 

Dat we danken dat we danken kunnen en mogen. 
 

Ds. Gerard Venhuizen 

 
KERKDIENSTEN  VLEDDER  

 

4 november 10.00 uur Ds. mevr. D. Rietveld (Berkel en Rodenrijs) 

uitgangscollecte: najaarszendingsweek Kerk in 

Actie 
   

7 november 19.30 uur SOW-dienst in Nijensleek, dankdag 
   

11 november 10.00 uur Mevr. B. v.d Brink-Smit (De Wijk) 

uitgangscollecte: Rudolphstichting 
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18 november 10.00 uur Ds. J. Peters (Darp) 

uitgangscollecte: De Gerf 

 19.00 uur Taizéviering 
   

25 november 11.00 uur Ds. G. Venhuizen, gedachtenisdienst, 

m.m.v. Dorpskerkkoor 

uitgangscollecte: orgelfonds 
   

2 december 10.00 uur Ds. G. Venhuizen, Heilig Avondmaal, 1e advent 

uitgangscollecte: onderhoud kerkgebouw 
   

9 december 10.00 uur Ds. G. Venhuizen, 2e advent 

uitgangscollecte: De Gerf 

 11.30 uur Ds. G. Venhuizen, jongerenviering 
   

16 december 10.00 uur Ds. J. de Roo (De Hoeve), 3e advent 

uitgangscollecte: orgelfonds 
   

23 december 10.00 uur SOW-dienst in Nijensleek, 4e advent 

 

KERKDIENSTEN  NIJENSLEEK 

 

4 november 10.00 uur Ds. H. Scholing (Hollandscheveld), 

m.m.v. De Blijde Mare 

1e collecte: zending / 2e collecte: kerk 
   

7 november 19.30 uur Ds. G. Venhuizen, SOW-dienst, dankdag 

collecte: kerk 
   

11 november 10.00 uur Ds. G. Venhuizen, Heilig Avondmaal 

1e collecte: diaconaat / 2e collecte: kerk 

avondmaalscollecte: voedselbank 
   

18 november 10.00 uur Ds. A.G. Bosma (Vledder) 

1e collecte: diaconie / 2e collecte: kerk 

 19.00 uur Taizéviering in Vledder 
   

25 november 9.00 uur Ds. G. Venhuizen, gedachtenisdienst, 

m.m.v. Dorpskerkkoor 

1e collecte: ziekenhuispastoraat 

2e collecte: kerk (onderhoud) 
   

2 december 10.00 uur Ds. H.W. van Veldhuijzen (Steenwijk), 1e advent 

1e collecte: diaconie / 2e collecte: kerk 
   

9 december 10.00 uur Dhr. E. van Halsema (Kampen), 2e advent 

1e collecte: diaconie / 2e collecte: kerk 
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 11.30 uur Jongerenviering in Vledder 
   

16 december 10.00 uur Ds. B. Haanstra (Steenwijk), 3e advent 

1e collecte: diaconie / 2e collecte: kerk (orgel) 
   

23 december 10.00 uur Ds. G. Venhuizen, SOW-dienst, 4e advent 

1e collecte: plaatselijk werk 

2e collecte: kerk 

 
VAN DE PREDIKANT 
 

Mensen hebben idolen nodig om tegenop te kunnen zien. Idolen zijn in alle 

soorten en maten te vinden. We treffen ze o.a. in de sport, politiek, muziek. 

Idolen staan op de hoogste tree en falen nooit. Ze zijn voorbeeldig! Wat een 

schok ging er door de sportwereld toen bekend werd dat de onaantastbare 

koning van de Tour de France, Lance Armstrong, ontmaskerd werd als 

dopinggebruiker. Een held, een godenzoon viel van zijn voetstuk! Ineens 

gingen sponsoren zich van hem distantiëren. Toen Armstrong glorieerde als 

winnaar van kanker en de Tour, wilde iedereen zich koesteren in zijn glans. 

Iedereen wilde een financieel graantje meepikken. Nu hij ontmaskerd is – 

aangeklaagd door  jaloerse(?) collega-wielrenners, die ook doping 

gebruikten – wil niemand iets met hem te maken hebben. Sponsoren, die de 

wielersport lucratief vonden, trekken zich haastig terug uit de wielersport. 

Zij wassen, net als Pilatus,  hun handen in onschuld.   
 

Godenzonen blijken opeens mensen, die zwak kunnen zijn. Godenzonen 

blijken weer mensen die zich geen bovenmenselijke inspanningen kunnen 

permitteren. Jammer voor de vele liefhebbers van de 

wielersport. Een droom spatte wreed uiteen. Vreemd 

eigenlijk, want de hele sportwereld gonst al jaren van 

verhalen, die romantici liever niet willen horen. De les 

van de gevallen godenzonen is, dat mensen gewoon 

mensen zijn. Ieder heeft zijn talenten, maar pas op, 

wanneer de commercie – sponsoren(?) – deze talenten 

proberen uit te buiten.  
 

Bij de kerkdiensten: 

- 7 november Nijensleek: Deuteronomium 24: 17-22; Lucas 12: 13-

21. 

    Gezamenlijke dienst.  Dankdag voor gewas en Arbeid. 

- 11 november Nijensleek: Leviticus 19: 1,2 en 9-18; Marcus 12: 28-

34. Viering van het Heilig Avondmaal. 

- 25 november Nijensleek: Sefanja 1: 14-2:3; Openbaring 1: 1-8. 
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    Gedachtenisdienst m.m.v. het Dorpskerkkoor. 

- 25 november Vledder: Sefanja 1: 14-2:3; Openbaring 1: 1-8. 

    Gedachtenisdienst m.m.v. het Dorpskerkkoor. 

- 2 december Vledder: Zacharia 14: 4-9; Lucas 21: 25-31. 

   Viering van het heilig Avondmaal. 

- 9 december Vledder: Maleachi 3: 1-4; Lucas 3: 1-6. 

- 9 december Vledder: Jongerenviering om 11.30 uur. 
 

Tenslotte:   

Wens ik u/jou een goede maand november en december 

toe. 
 

Met vriendelijke groet, ds. Gerard Venhuizen 

 
UITNODIGING GEMEENTEAVOND DONDERDAG 8 NOVEMBER  
 

Onderwerp: inventarisatie van de meningen van gemeenteleden over het 

verzoek van ds. Venhuizen om zijn ambtswerk na zijn 65e verjaardag in de 

gemeenten Nijensleek en Vledder in deeltijd te mogen continueren. 
 

Op zondag 23 september is na de kerk  dienst een verklaring over de 

werkzaamheden van ds. Gerard Venhuizen aan de gemeenteleden van 

Vledder en Nijensleek uitgereikt. Deze verklaring was tevens bijgevoegd in 

het Kerkblad van oktober. In deze verklaring werd onder andere gemeld dat 

het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd van onze predikant, ds. 

Gerard Venhuizen, in januari 2014 onderwerp van gesprek is tussen de 

kerkenraden van Vledder en Nijensleek en de predikant. In deze gesprekken 

heeft de predikant de kerkenraden recent formeel verzocht om zijn 

ambtswerk na zijn 65e verjaardag in de gemeenten Nijensleek en Vledder in 

deeltijd ( 60% van een full time predikantsplaats) te mogen continueren. Hij 

geeft aan dat bij dat verzoek  een aangepast takenpakket 

behoort, dat in overleg met de kerkenraden zou moeten 

worden samengesteld. 
 

De kerkenraden hebben daarop besloten dit verzoek aan de 

gemeenteleden voor te leggen en wel op een gemeenteavond 

die gelijktijdig in Nijensleek en Vledder belegd wordt op 

donderdag 8 november 2012.  

- Voor de leden van de Hervormde Gemeente van Vledder: om 19.30 uur 

in De Gerf. 

- Voor leden van de Gereformeerde Kerk van Nijensleek: om 19.30 uur in 

de Streekkerk. 
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Op deze avond zal tevens openheid gegeven worden over de situatie in de 

afgelopen maanden en de spanningen die zijn ontstaan 

tussen de kerkenraad van Vledder en ds. Venhuizen, zoals 

gemeld in de verklaring van 23 september. Ook zal er 

gelegenheid zijn om vragen te stellen.  
 

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit: 

1. Opening. 

2. Toelichting op de situatie en het verloop van de avond 

door de voorzitter van de kerkenraad. 

3. Vragen van gemeenteleden worden beantwoord.  

4. Gemeenteleden kunnen in de vergadering hun mening geven over het 

verzoek van ds. Venhuizen  om zijn ambtswerk na zijn 65e verjaardag in 

de gemeente in deeltijd te mogen continueren.  

5. Pauze. 

6. De gemeenteleden  gaan uiteen in groepjes met elk een kerkenraadslid. 

Daarin worden de meningen over het verzoek van ds. Venhuizen 

uitgewisseld en tot slot wordt de mening  van elk gemeentelid  op een 

formulier (zonder naam) geregistreerd. 

7. Sluiting. 
 

Gemeenteleden die niet aanwezig kunnen zijn op 8 november, kunnen hun 

mening kenbaar maken door tussen 9 en 12 november contact op te nemen 

met: 

- Voor Vledder: mevrouw A. Bolte-van der Vis, telefoon: 380766 

- Voor Nijensleek: mevrouw G. Huurdeman-Paalman, telefoon: 381263 

- Voor Nijensleek via e-mail: froukjepoelman@home.nl.  

Of zij kunnen na de dienst op zondag 11 november het formulier invullen 

en inleveren.   
 

De geregistreerde meningen (de formulieren) zullen anoniem verwerkt 

worden. Na de gemeenteavond worden op 14 november door de beide 

kerkenraden in afzonderlijke vergaderingen de uitkomsten  besproken en 

nemen de kerkenraden een besluit over het verzoek van ds. Venhuizen of 

over mogelijke vervolgstappen. De gemeenten worden op de hoogte 

gehouden van het vervolgtraject in de kerkenraden. 
 

Namens beide kerkenraden, 

Sjoukje de Wit, voorzitter kerkenraad Nijensleek 

Rein van Dijk, voorzitter kerkenraad Vledder  

 

mailto:froukjepoelman@home.nl


- 8 - 

ADVENTSPROJECT 
 

Voor het project van dit jaar is de inspiratie gevonden in de aangegeven 

profetenlezingen van het Gemeenschappelijk Leesrooster. Op de 

adventszondagen wil een reisleider elke zondag in de kerk laten zien hoe 

mooi alles is, maar als hij op de plek komt, is er niets moois te zien. Dan 

komt de profeet van de zondag vertellen dat er eens een tijd zal komen dat 

alles mooi en goed zal zijn. In de kinderdiensten horen de kinderen een 

navertelling uit het Nieuwe Testament en eventueel een 

sleutelverhaal. Bij de verhalen zijn activiteiten voor in de 

kindernevendienst.   
 

De profetenlezingen zijn:   

2 december: Zacharia 14: 4-9, 

9 december: Maleachi 3: 1-4, 

16 december : Sefanja 3: 14-20, 

23 december: Micha 5: 1-4a. 
 

Via een projectposter en cd-rom kunnen we onze ogen de 

kost geven. Het projectlied is nog niet bekend. Dus een verrassing! We 

wensen alle kerkgangers een goede adventstijd toe. 
 

De kindernevendienst 

 

AGENDA 
 

6 november 19.45 uur Catechisatie 12-13 jaar in het Jeugdhonk 

7 november 10.00 uur Koffieochtend in De Gerf 

8 november 19.30 uur Gemeenteavond in De Gerf 

8 november 19.30 uur Gemeenteavond in de Streekkerk 

8 november 19.30 uur Classisvergadering in Nijeveen 

9 november 20.00 uur Gespreksgroep 18+ in het Jeugdhonk 

13 november 20.00 uur Gespreksgroep 25+ bij Margreet Dijkstra 

14 november 10.00 uur Koffieochtend in de consistorie te Nijensleek 

14 november 14.30 uur Ouderensoos in CBS De Bron in Nijensleek 

14 november 19.45 uur Catechisatie 14-17 jaar in het Jeugdhonk 

14 november  19.30 uur Kerkenraadsvergadering in De Gerf 

14 november 19.30 uur Kerkenraadsvergadering in de consistorie 

14 november 19.30 uur Leerhuis in De Gerf 

20 november 19.45 uur Catechisatie 12-13 jaar in het Jeugdhonk 

21 november 20.00 uur Hervormde Vrouwengroep in De Gerf 

27 november 10.45 uur  Gespreksgroep in De Menning 
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27 november 13.30 uur Werkgemeenschap in Havelte 

28 november 19.45 uur Catechisatie 14-17 jaar in het Jeugdhonk 

3 december 19.30 uur Moderamenvergadering bij Greetje Huurdeman 

4 december 19.45 uur Catechisatie 12-13 jaar in het Jeugdhonk 

5 december 10.00 uur Koffieochtend in De Gerf 

6 december 9.00 uur Moderamenvergadering in De Gerf 

8 december 10.00 uur Kerstkransenactie voor het Jeugdwerk 

9 december 14.30 uur Jubileumconcert De Blijde Mare in de 

Streekkerk 

10 december 14.00 uur Vergadering Pastorale Team Vledder in De 

Gerf 

11 december 18.30 uur Redactievergadering Kerkblad 

12 december 10.00 uur Koffieochtend in de consistorie van De 

Streekkerk 

12 december 19.30 uur Kerkenraadsvergadering in De Gerf 

12 december 19.30 uur Leerhuis in De Gerf 

12 december 19.45 uur Catechisatie 14-17 jaar in het Jeugdhonk 

13 december 19.30 uur Kerkenraadsvergadering in de consistorie van 

De Streekkerk 

15 december Middag Torenverkoop voor het Jeugdwerk 

18 december 19.00 uur Kerstwandeling in Vledder. Start bij De Tippe 

19 december 16.30 uur Kerstviering ouderensoos  

19 december 20.00 uur Kerstviering Hervormde Vrouwengroep in De 

Gerf 

 

GESPREKSGROEP OP WOENSDAGMORGEN IN DE GERF 
 

Alle begin is moeilijk, wordt vaak gezegd wanneer iets nieuws moet 

worden opgestart. Zo gaat het ook met deze gespreksgroep. Op 

woensdagmorgen 17 oktober ging  ik vol verwachting naar De Gerf. Er 

waren al enkele afmeldingen, dus ……… wie zullen er komen? U raadt het 

misschien al! Niemand. Misschien vergeten? Niet goed vermeld in de 

Activiteitengids 2012-2013? 
 

Daarom deze oproep. De gespreksgroep maakt een herstart op 

dondermorgen 8 november om 10.00 uur in De Gerf. Wilt u zich eerst bij 

mij aanmelden?  Tel.: 0521-381732, email: venhuizen.pastor@isnetadsl.nl.  

mailto:venhuizen.pastor@isnetadsl.nl
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Als niemand zich aanmeldt, dan gaat deze gespreksgroep dit seizoen niet 

door. Het programma kunt u vinden in de Activiteitengids 2012-2013 op 

pagina’s 4/5. 
 

Ds. Gerard Venhuizen 

 

COLLECTEN 
 

Zondag 4 november zendingscollecte 

In Tamale, een stad in Noord-Ghana, staat het Presbyteriaanse 

Trainingscentrum voor kerkelijk werkers. Christenen uit omringende 

dorpen worden er opgeleid voor verschillende betaalde en vrijwillige 

functies in de kerk. Belangrijk werk, want de dorpskerken zijn nog jong 

en enthousiaste christenen zoeken naar  de betekenis van het Evangelie. 

Behalve over geloofsoverdracht en kerk-zijn, gaan de trainingen van 

kerkelijk werkers over praktische zaken als hygiëne en gezondheid. Jasper 

Maas werkt als uitgezonden medewerker aan het Presbyteriaans 

Trainingscentrum. “Het christendom heeft een grote impact op het leven 

van de mensen in Ghana”, vertelt Jasper. “Gelovigen zeggen dat ze meer 

vrijheid ervaren sinds ze christen zijn. Bijvoorbeeld omdat ze het niet meer 

nodig vinden om uit angst te offeren aan goden van de traditionele religie. 

Het is bemoedigend om te zien hoe God werkt en mensen hun leven 

opbouwen.” Het bevrijdende Evangelie klinkt overal. Steun het 

wereldwijde zendingswerk van Kerk in Actie. 
 

Zondag 11 november 2012 SchuldHulpMaatje  

Uit het armoedeonderzoek van Kerk in Actie blijkt dat 

plaatselijke diaconieën vooral hulp bieden aan 

huishoudens met een betalingsachterstand. Het gaat dan 

vooral om rekeningen voor woon- en zorgkosten die 

mensen niet tijdig kunnen betalen vanwege financiële 

problemen. Om deze groep mensen te helpen heeft Kerk 

in Actie, samen met andere kerkelijke en christelijke organisaties, het 

initiatief genomen tot het project SchuldHulpMaatje, waarbij goed 

opgeleide vrijwilligers mensen met schulden bijstaan. Niet met geld, maar 

met advies en morele ondersteuning. Tijdens de collecte voor het Diaconaat 

van Kerk in Actie op 11 november vragen we uw bijdrage voor het project 

SchuldHulpMaatje en voor het andere diaconale werk van Kerk in Actie in 

Nederland.  
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Zondag 18 november Project Gambia 

Alle diaconieën in de gemeente Westerveld collecteren in november voor 

een gezamenlijk doel. Dit jaar is het doel: Samen voor Gambia. De PKN-

gemeente  De Weide uit Hoogeveen steunt al sinds 2009 enkele 

kleinschalige projecten in Gambia. Zo is er al een gezondheidscentrum 

gebouwd samen met de bevolking. Ook het onderwijs en de landbouw 

krijgen aandacht. Meer informatie kunt u vinden op  

www.samenvoorgambia.nl.  
 

Zondag 25 november Ziekenhuispastoraat UMCG 

De collecte  is bestemd voor het werk dat door de 

Werkgroep Ziekenhuispastoraat PKN Groningen-

Drenthe gedaan wordt in het Universitair Medisch 

Centrum Groningen. Hier worden (veelal) ernstig zieke 

patiënten opgenomen uit het uitgestrekte 

verzorgingsgebied Groningen, Friesland, Drenthe en 

de kop van Overijssel. Het gaat om patiënten die ernstig ziek zijn en 

daardoor te maken hebben met levens- en geloofsvragen. Vaak zijn ze ver 

van huis, ver van familie en vrienden en op afstand van de vertrouwde 

omgeving. De afstand tussen eigen woonomgeving en het ziekenhuis is 

vaak de oorzaak dat de eigen (wijk)predikant niet of te weinig kan komen. 

De taken van de Geestelijke Verzorging werden steeds uitgebreider. 

Daarnaast vraagt een groeiende groep patiënten die geen kerkelijke 

achtergrond (meer) heeft, maar nu geconfronteerd wordt met geloofs- en 

levensvragen, de zorg van de ziekenhuispredikant. De werkgroep zamelt 

geld in om een formatieplaats van één van de ziekenhuispredikanten nu en 

in de toekomst veilig te stellen.  
  

December: Kinderen in de knel  

Met Kerst zijn we graag lekker thuis. We vieren de geboorte van Jezus en 

genieten van samenzijn met onze familie of vrienden. Juist met Kerst 

voelen we ons verbonden. En die verbondenheid gaat verder dan onze eigen 

kring. In Kampala, de hoofdstad van Uganda, leven duizenden kinderen 

elke dag op straat, op zoek naar eten en een slaapplaats. Ook met Kerst. Bij 

het Kinderen in de knelproject staat dit jaar Dwelling Places centraal, een 

organisatie die door Kerk in Actie gesteund wordt en die straatkinderen een 

thuis biedt: een veilig plaats om te slapen, te eten en naar school te gaan. 

Waar dat kan, probeert Dwelling Places hen te herenigen met hun families. 

Veel van deze kinderen hebben te maken gehad met geweld, misbruik of 

zijn in de steek gelaten. Ze verlangen naar mensen die hen liefhebben en 

een plaats waar het veilig is. 
 

http://www.samenvoorgambia.nl/
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Namens de gezamenlijke diaconieën, Jan Verweij 
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LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR 
 

Het kerkelijk jaar eindigt dit jaar op 25 november. Dan 

is er die ochtend in Nijensleek om 9.00 uur en in 

Vledder om 11.00 uur een gedachtenisdienst. Daarin 

willen wij terugdenken aan de geliefden in eigen kring 

en ruimer gedacht aan gemeenteleden die in het 

afgelopen jaar of in voorgaande jaren zijn overleden. Kerkelijk doen we dan 

in gemeenteverband, wat vele anderen ook doen op oudejaarsavond. Een 

belangrijke dienst in ons geestelijk leven. Uit respect voor hun geleefde 

leven brengen wij dan onze gedachten in de kerkdienst. En leggen alles aan 

God voor. En steken een kaarsje aan ter gedachtenis. Dit jaar zal het 

Dorpskerkkoor in beide diensten een aantal mooie toepasselijke liederen 

zingen. 
 

Gijs van Raalten 

 

TAIZÉVIERING 
 

Op zondagavond 18 november is er een Taizéviering gepland. Leden van 

het Dorpskerkkoor zullen medewerking verlenen. Adriaan Oudkerk zal de 

begeleiding verzorgen. De dienst wordt geleid door ds. Hans Procee. 

Aanvang 19.00 uur. In verband met het instuderen van de liederen kunnen 

gemeenteleden en koorleden na afloop van de kerkdiensten op 4 en 11 

november o.l.v. Adriaan meedoen aan de korte repetities. Wilt u ook eens 

mee repeteren, kom dan gerust. 
 

Gijs van Raalten 

 

BEDANKJES 
 

Graag wil ik langs deze weg iedereen hartelijk bedanken 

voor het getoonde meeleven tijdens mijn verblijf in het 

ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Al die kaarten, bloemen 

en bloemstukken waren hartverwarmend. Ook namens Reinder hartelijk 

dank hiervoor. 

Vriendelijk groetend, Itske Boersma 
 

Beste medegemeenteleden van Nijensleek en Vledder, 

Hartelijk dank voor alle belangstelling en bemoediging in de vorm van 

bloemen, bezoekjes, fruit, kaarten en telefoontjes. Het heeft ons goed 

gedaan, wij voelen ons erdoor gesterkt en weten ons gedragen door uw 

medeleven. Met het wegnemen van de zieke nier is het gevaar voorbij en 
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kan ik langzamerhand weer aansterken om mijn oude leven weer op te 

pakken. Met vriendelijke groet, mede namens Dick. 

Maria Langstraat  
 

Mijn hartelijke dank aan alle lieve mensen, die aan mij gedacht hebben 

tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in Lindestede. Zoveel bezoek 

bloemen en kaarten, ik werd er gewoon erg blij van. Nogmaals dank. 

Riet Kok 
 

Mijn hartelijke dank voor het boeket bloemen dat ik mocht ontvangen bij 

mijn 80e verjaardag. 

Dhr. Oosterveld uit Nijensleek 
 

Wij willen hartelijk bedanken allen die per brief, per telefoon en per bezoek 

met ons hebben meegeleefd. Het gaat gelukkig met ons weer de goede kant 

uit. 

Anneke en Frits Visser 
 

Beste mensen, een ongeluk zit in een klein hoekje. Van de fiets stappen, 

vallen en de heup breken. Ook mede namens Ineke bedankt voor de lieve 

reacties, bloemen, kaarten en attenties die ik mocht ontvangen tijdens mijn 

verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. De revalidatie zal nog best 

een tijdje in beslag nemen, maar we proberen positief te blijven. 

Bedankt, Luuk Groen 

 

 VOOR JOU….. VAN MIJ 
 

Met dit thema is de jaarlijkse schoenendoosactie weer van 

start gegaan. Met een schoenendoos laten we zien aan 

kinderen in weeshuizen, vluchtelingenkampen en 

sloppenwijken dat we aan hen hebben gedacht. Doe mee 

en maak andere kinderen blij met een prachtig cadeau! 

Naast een schoenendoos krijgen de kinderen ook een 

boekje met bijbelverhalen. Dit jaar gaan de 

schoenendozen naar kinderen in: Armenië, Malawi, 

Oeganda, Sierra Leone, Togo, Oekraïne en Zambia. De schoenendozen 

kunnen tot uiterlijk 18 november worden ingeleverd. 
 

Inleverplaatsen:  

- de Streekkerk in Nijensleek 

- de Dorpskerk in Vledder 

- De Gerf tijdens de zondagsschool 

- bij Sjoukje Kloeten (Eesveen)  

- bij Coby Dijkhuizen (Vledder) 
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We hopen weer veel kindergezichten te laten stralen. 
           

Werkgroep Kerk in Actie en de Zondagsschool 

 

DOORGEVER 
 

Hans Bouma heeft vele boeken op zijn naam staan. Soms over 

de psalmen, soms over allerlei andere onderwerpen. Ik zag kortgeleden zijn 

boekje Dagen van je leven, ergens in de kast staan. Graag geef ik wat 

gedachten door, die daarin te vinden zijn.  
 

In ieder mensenleven gebeurt van alles.  

Naast vreugde en harmonie zijn er ook minder gelukkige periodes. 

Dan is er teleurstelling, pijn, verdriet. Soms zelfs wrok. 

Behalve licht, is er ook duisternis. Behalve veel positiefs, ook veel 

negatiefs. 
 

Wat doe je nu, achteraf, met die minder gelukkige periodes? Wat doe je met 

negatieve ervaringen in je leven? Je kunt je ervan distantiëren! Je wilt er 

niets meer mee te maken hebben. Niets met de mensen om wie het ging, 

niets met de gevoelens die het bij je opriep. Je snijdt het weg uit je 

bewustzijn. Je snijdt het weg uit je heden. Het is verleden tijd. Uit! Basta! 

Het hoort gewoon niet meer bij je, maar zo amputeer je toch hele stukken 

uit je bestaan. Zeker, er zal vast wel genoeg over blijven. Maar toch, het is 

een aanzienlijke verarming.  
 

Het gaat toch om geleefd leven. Heel persoonlijk was je erbij betrokken. Je 

was met andere mensen of leefde in een bepaalde gemeenschap. Mèt dat je 

het negatieve wegduwt, duw je ook een deel van jezelf weg. Laat je jaren 

van je leven verdwijnen. In plaats van amputeren, wegsnijden uit je leven, 

kun je ook zin geven. Weer heel maken, integreren. Iets kan op zichzelf 

negatief zijn, maar het maakt wèl deel uit van jouw verhaal. Elk hoofdstuk 

in dat verhaal kan zinvol zijn . Dat heb je grotendeels zelf in de hand. Jijzelf 

bent namelijk de auteur. Het is aan jou om aan dat negatieve toch een 

positieve betekenis te geven. 
 

Opgenomen in een groter verband en creatief geïnterpreteerd kan iets 

negatiefs volop productief worden. Kan het goed zijn voor iets positiefs. 

Teleurstelling, pijn en verdriet, bij jezelf, al of niet door je omgeving 

aangedaan, bij mensen van wie je hield, kunnen je iets leren. Op deze wijze 

blijf je tenminste een compleet mens. Zonder dat je jezelf amputeert. Je 

eigen geschiedenis en daarmee je heden worden er rijker door. 
 

Doorgever 
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TERUGBLIK OECUMENISCHE STARTDIENST  
 

Zondag 30 september 2012 werd de 

jaarlijkse startdienst gevierd in 

Wilhelminaoord. De werkgroep Startdienst 

organiseert jaarlijks een oecumenische 

viering voor de gemeenteleden/parochianen 

van de kerken van Vledder, Nijensleek en 

Frederiksoord en omgeving. De voorgangers 

waren pastor Alie de Lange en ds. Gerard Venhuizen. Thema van dit jaar 

was Ont - moeten – Ontmoeting. Het koor Idem Dito uit Steggerda, onder 

leiding van Patricia Homma, zorgde voor de muzikale omlijsting. Vol 

enthousiasme werden er mooie, verassende liederen gezongen.  
 

Ontmoeten gaat verder dan elkaar tegenkomen en contact met elkaar 

hebben. Ontmoeten betekent dat mensen elkaar zonder vooroordeel 

ontvangen, luisteren, aandacht hebben voor en hun gevoelens delen met de 

ander. Voor die ander er kunnen en willen zijn. Vandaag ontmoeten 

verschillende kerkgemeenschappen elkaar. Toch wel bijzonder als je erbij 

stil staat, dat verschillende kerken onder één dak, niet altijd te realiseren is.  
 

Ook de kinderen zijn tijdens de kindernevendienst bezig geweest met het 

onderwerp Ontmoeten en kwamen met zelfgemaakte handen terug in de 

kerk. Tijdens het gesprekje met de kinderen werd er gesproken over wat je 

zoal met je handen kunt doen. Handen om te zwaaien, kennismaken, 

feliciteren, elkaar een handje helpen en zoals het lied het al zei: Handen heb 

je om te geven. 
 

Na het voorlezen van de vredeswens werd 

vervolgens gevraagd om elkaar  vrede toe te 

wensen met daar nog iets persoonlijks aan toe 

te voegen. De mensen reageerden enthousiast 

en schudden elkaar de hand. Dit contact 

oftewel deze ontmoeting werd vervolgens 

voortgezet tijdens het koffiedrinken na de viering in en buiten de kerk. Een 

fijne viering en we hopen dat we ook volgend jaar elkaar weer mogen 

ontmoeten tijdens de gezamenlijke oecumenische viering. 
 

ONTMOETEN 

is meer dan iemand tegenkomen 

of bij elkaar zijn. 

Je ontmoet zoveel mensen. 
 

ONTMOETEN 
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heeft iets van verwondering en herkenning. 

De ander is een antwoord op de vraag, 

op iets in jou. 
 

Een echte ONTMOETING raakt je, 

ze vraagt openheid van jou. 

Niet dat je alles moet zeggen tegen de ander, 

maar wel dat die ander jou iets mag vragen. 
 

ONTMOETEN is de ander binnenlaten 

in het huis van jezelf, 

met het risico 

dat niet alles echt is in je huis. 

Dat je je soms anders voordoet, 

dat je kwetsbaar bent 

en soms anderen gewoon napraat. 
 

Iemand ONTMOETEN is iemand binnenlaten 

in de binnenste cirkel van je leven.  

Hij zal je vragen naar je ervaringen, 

gewoontes, gevoelens en opvattingen.  

Pas als je de ander zo diep laat binnendringen, 

een echte ONTMOETING laat sporen na, 

kun je van een ONTMOETING spreken. 
 

Gedicht van: Niek Stolk 
 

Petra Dijkstra, Werkgroep Startdienst 

 

TWEE  VERSLAGEN VAN DE GEMEENTEZONDAG 
 

Een zonnige dag 
 

Zondag 7 oktober werd de gemeentezondag gevierd in de Dorpskerk te 

Vledder. Het was een “echte” SOW-dienst, want alle stoelen waren 

bezet….PRACHTIG….. Wij begonnen met samen koffie te drinken, wat 

tevens de kans bood om de sociale kontakten weer aan te halen en dat lukt 

meestal wel in Vledder en Nijensleek.  De dienst begon met een uitleg van 

de nieuwe inrichting van het liturgisch centrum. Van bestaand materiaal iets 

moois maken en dat mag geslaagd genoemd worden.  
 

Daarna nam ds. Gerard Venhuizen de touwtjes in handen. Na een tweetal 

bijbellezingen, die in onze tijd niet zo gemakkelijk te bevatten zijn, wist 

onze predikant er toch een goede uitleg van te geven. In een tv-spot wordt 

weleens gezegd: “kijk eens wat vaker in de spiegel bij de kapper”. Als we 
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dat doen, zien we dat er iets moois van de mens gemaakt kan worden. Maar 

in die andere spiegel, waar we wel eens wat vaker in mogen kijken, zie je 

niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant. Ja, en dan schrik je toch 

wel eens. Hoe gaan we met elkaar om? Is dat hetgeen God ons heeft 

opgedragen? Laten wij daar ook als gemeente aan gaan werken. 
 

De medewerking van De Blijde Mare met de kinderen van de 

zondagsschool viel ook in de smaak. De kinderen zongen uit volle borst 

mee met: Laat de kinderen tot mij komen. De begeleiding was verder in 

goede handen van Froukje Poelman op orgel, Geert en Harrie de Jong op 

trompet en Marijke van Suylekom op dwarsfluit.   
 

Na de dienst werden wij allemaal uitgenodigd in De 

Gerf. Daar werd tijdens het koffiedrinken de sleutel 

overhandigd aan de jeugd(commissie). Er werd 

gelegenheid gegeven om het jeugdhonk te bezichtigen. 

En jawel hoor, het ziet er gelikt uit. Hier kan de jeugd 

mee voor de dag komen. 
 

Daarna was het tijd voor de lunch. Lekkere soep en 

broodjes. Allemaal verzorgd door vrijwilligers. Kijk, dat is ook een stukje 

gemeente zijn. Daarna was het tijd voor een stukje vrolijkheid. Er was van 

alles te doen. Dia’s bekijken van lang vervlogen jaren, met de paardentram 

door Vledder enz. enz.  Het mag gezegd worden dat ds. Gerard Venhuizen 

met zijn medewerkers er een mooie dag van gemaakt hebben.  
 

Jan Kruithof 

 

Gemeentezondag 
  

Op 7 oktober j.l. werd de eerste gezamenlijke gemeentezondag gevierd in 

en om de Dorpskerk van Vledder. Het was prachtig weer en in De Gerf 

werd het om half 10 al gezellig druk. De koffie smaakte heerlijk en de sfeer 

was prima.  
 

Na de koffie gaf de heer Van de Rotte een toelichting op de inrichting van 

het koor in de Dorpskerk. 

De mogelijkheid om in de ronde openingen van de zuil, waarop de 

paaskaars staat, de gedachtenisstenen te leggen, maakte vooral indruk. Wat 

een vondst! Daarna begon, iets later dan gepland, de eredienst. Na de dienst 

stond de koffie alweer klaar in De Gerf. De koffiedames hadden de handen 

vol om iedereen van koffie met koek/cake te voorzien. 
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Om 11.45 uur werd de sleutel van het nieuwe jeugdhonk plechtig 

overhandigd en konden belangstellenden een kijkje in het jeugdhonk 

nemen. Een mooie, lichte ruimte waar de jeugd direct enthousiast 

gebruik maakte van het voetbalspel. Om 12.30 uur was het tijd voor de 

lunch. De ongeveer 60 lunchgasten lieten zich de heerlijke soepjes en de 

broodjes goed smaken. 
 

Vanwege het mooie weer ging bijna 

iedereen 's middags meedoen met het 

buitenprogramma. De wandeling met 

opdrachten door de kom van Vledder was 

leerzaam en je moest goed kijken om de 

antwoorden op de vragen te vinden. De 

paardentram maakte een uitgebreide route door de Vledderse dreven. Bij 

een kopje thee werd, tot slot, de oplossing van de puzzelwandeling getoond. 

En ook de beelden van oud-Vledder werden enthousiast bekeken.  
 

Kortom, het was een zeer geslaagde gemeentezondag. 
 

Corry van Dijk – Ekkelboom 

 

JUBILEUMCONCERT 

De blijde Mare  bestaat 10 jaar 
 

Op 9 december is het zover, dan vieren we het 10-jarig bestaan van de 

cantorij De blijde Mare met een jubileumconcert in de Streekkerk in 

Nijensleek. Aanvang 14.30 uur. Het belooft een fijne middag te worden met 

zang, muziek en een paar mooie gedichten. Als gastkoren hebben we 

uitgenodigd het Dingspilkoor Diever en Intermezzo. Beide koren staan 

onder leiding van onze dirigente Marijke van Suylekom. 
 

In de pauze is er koffie met gebak en kunnen we gezellig even met elkaar 

babbelen en u kunt zich dan eventueel opgeven als nieuw koorlid. We 

hebben behoefte aan minstens 2 tenoren en 1 bas. En na de pauze gaan we 

nog gezellig even door.De toegang is gratis. We hopen dat u met plezier 

kunt  luisteren  naar ons jubileumconcert. We repeteren hard om er een 

geslaagde middag van te maken. Hoe meer mensen er komen, hoe groter de 

feestvreugde. 
 

Heeft u genoten van deze middag? Dan vragen wij u, voor u naar huis gaat, 

een kleine bijdrage in de collecte zak te deponeren. Die is bestemd om onze 

onkosten te dekken.  
 

Namens de cantorij De Blijde Mare, José Siderius 
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LEERHUIS 
 

Op woensdag 14 november vanaf 19.30 uur zullen we weer bijeenkomen in 

De Gerf voor een leerhuisavond. Het onderwerp voor deze avond is 

Dietrich Bonhoeffer. Het onderwerp past helemaal in het jaarthema 

religiositeit. We gaan het hebben over het boek Navolging. En ook over zijn 

in het begin van de oorlogsjaren geschreven schetsen over ethiek. Wat 

trekken we ons aan van de opdrachten uit de Bergrede van Jezus? Kunnen 

we iets van voor ons begaanbare ethiek ontdekken in de manier waarop 

Jezus leefde en in de woorden die hij sprak? Het lijkt allemaal ingewikkeld, 

maar we hopen op een leerzame avond, waarop het onderwerp op een 

begrijpelijke manier aan de orde zal komen. 
 

Gijs van Raalten 

 

HERVORMDE VROUWENGROEP 
  

Woensdag 21 november komen we bij elkaar in De Gerf om heerlijke 

hapjes te maken. Ron Piest komt ons uitleggen hoe het allemaal in z'n werk 

gaat. Meebrengen: een mesje, plank en een wijnglas. Zelf neem ik veel 

bakjes mee en wie er nog wat mee wil nemen, graag! Dan kunnen we al dat 

lekkers mee naar huis nemen. De kosten voor deze avond bedragen € 5,00.  
 

Dames, de datum voor de kerstviering gaat van 20 naar 19 december, dit is 

op een WOENSDAG. Tijdens de kerstviering 

gebruiken we de liturgie, behorend bij het blad De 

open deur. Frieda en Jan Walpot zullen hun 

medewerking verlenen met zang en orgelspel.  
 

Beide avonden beginnen om 20.00 uur.  
  

Groeten, mede namens het bestuur, Wil de Beus 

 

OUDERENSOOS NIJENSLEEK 
 

Wij komen weer bijeen op woensdag 14 november 

om 14.30 uur in school De Bron, Hoofdweg 136 te Nijensleek. Dhr. J. 

Veneboer uit Steenwijk komt ons iets vertellen en laten zien over de natuur 

in Zuidwest Drenthe. Allen graag tot dan. 
 

Onze kerstviering wordt op woensdag 19 december gehouden. Aanvang 

16.30 uur. Medewerking wordt verleend door ds. Venhuizen en Froukje 

Poelman zal ons begeleiden op het orgel. Wat wij gaan doen en waar wij 

het gaan houden, daarover wordt u nog persoonlijk benaderd. 
 

Namens de commissie, Alie Bergsma, tel. 383044 
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KERSTWANDELING VOOR IEDEREEN IN VLEDDER  

dinsdagavond 18 december 
 

De commissie Kerstwandeling Vledder organiseert op 18 december 

aanstaande voor de  tweede keer een levend kerstverhaal. Deze sfeervolle 

wandeling zal door het hele dorp gaan, waarin iedereen het aloude 

kerstverhaal kan beleven. De kerstwandeling gaat langs diverse locaties 

waar figuranten  delen van het kerstverhaal uitbeelden. Ook verlenen 

diverse koren uit Vledder hun medewerking tijdens deze wandeling.   
 

Vanaf 19.30 uur kan iedereen zich inschrijven bij De Tippe. Hierna volgt 

men een route langs de locaties. Onderweg is er voor iedereen iets te 

drinken: een kopje koffie/thee, limonade en glühwein. Ook is er op de route 

bij De Gerf een tentoonstelling van verschillende kerststalletjes. Tot slot 

komen alle mensen om ongeveer 20.30 uur op het Lesturgeonplein samen, 

voor een grote samenzang van de aloude kerstliederen, begeleid door alle 

meewerkende koren. Tijdens de wandeling is ook de Dorpskerk open en 

zingt hier het Dorpskerkkoor van Vledder, dus ook voor de niet wandelende 

bezoekers is er een mogelijkheid om toch aanwezig te zijn op deze 

sfeervolle bijeenkomst.  
 

Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom en kan 

onderweg bij de verschillende locaties gedeponeerd worden. De commissie 

wil nog graag een beroep doen op enkele  vrijwilligers, die alles in goede 

banen willen leiden. Graag opgeven bij ds. Gerard Venhuizen. Ook zijn we 

nog op zoek naar mooie kerststalletjes om te exposeren in De Gerf, graag 

bellen of mailen met ds. Gerard Venhuizen: 0521-381732 of per e-mail  

venhuizen.pastor@isnetadsl.nl.  
 

Toos van den Berg 
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GEREFORMEERDE KERK 

NIJENSLEEK 
 

 
Postadres Gereformeerde Kerk PKN 

  Hoofdweg 59 

  8383 ED Nijensleek 
 

Scriba    mevr. F. Poelman-Dijkstra, tel. 0521-380291 

    e-mail: froukjepoelman@home.nl 
 

Ledenadministratie  mevr. G. Kerssies-de Boer, tel. 0521-382185 

    e-mail: grekerssies@gmail.com  
 

Penningmeester  dhr. L. Middelbrink, tel. 0521-381708 

    e-mail: lg.middelbrink@hetnet.nl 
 

Rekeningnummers  36 12 10 655 Gereformeerde Kerk Nijensleek 

    36 12 62 337 Diaconie Geref. Kerk Nijensleek 

    36 12 45 483 Werkgroep Kerkinactie 
 

Collectebonnen  63 58 01 612 C.v.K. Gereformeerde Kerk  

(€ 12,-- per vel van 20 bonnen) Nijensleek 

 
 

PASTORAAT 
 

Thuisgekomen uit het ziekenhuis/verzorgingshuis: 

- Mevr. M.P. Kok-Witvliet, De Rikken 28, Vledder. Zij revalideert thuis 

na een heupoperatie. 

- Mevr. M. Langstraat, Wilderapels 27, Vledder. Zij heeft een nieroperatie 

moeten ondergaan. De uitslagen van het weefselonderzoek zijn gunstig.  
 

Zieken thuis: 

- Mevr. C.J. Mulder-Zijlstra, De Jongestraat 80, Wilhelminaoord. Zij 

heeft een inspannende zuurstoftherapie in het ziekenhuis te Hoogeveen. 

- Dhr. F.C. Visser, Scheperskamp 7, Vledder. Hij herstelt langzaam van 

de gevolgen van de operatie. Gelukkig heeft hij weer een kerkdienst 

kunnen bezoeken. 
 

Ds. Gerard Venhuizen 

 

 

mailto:grekerssies@gmail.com
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Verantwoording collecten 

2 sept Diaconie € 35,30 Kerk € 29,80 

9 sept Diaconie € 53,15 Kerk € 43,15 

 Avondmaalscollecte Brazilië € 238,57 

16 sept Diaconie € 54,69 Kerk € 43,77 

23 sept Diaconie € 34,52 Kerk € 25,70 

30 sept Goede doel startdienst € 311,00 Kosten startdienst € 190,00 
 

 

Vaste bijdragen 2012   

Het boekjaar loopt weer naar zijn eind en om een goed overzicht te krijgen 

van de kosten en opbrengsten is het goed om even na te gaan of de VVB al 

betaald is dit jaar. Het is de bedoeling om na 15 december een herinnering 

te versturen. Ook zij die nog iets te vorderen hebben, worden verzocht zich 

te melden. Denkt u ook nog even aan het abonnementsgeld voor het 

Kerkblad? Bij voorbaat onze hartelijke dank. 
 

Lykel Middelbrink 

 

KERK IN ACTIE-DIENST 
 

Op 4 november a.s. zal er weer een Kerk in Actie-dienst gehouden worden 

in de Streekkerk van Nijensleek. Voorganger is ds. H. Scholing uit 

Hollandscheveld en cantorij De Blijde Mare o.l.v. Marijke van Suylekom 

zal aan deze dienst haar medewerking verlenen. Organiste is Froukje 

Poelman.De werkgroep Kerk in Actie nodigt u allen uit voor deze dienst. 
 

Alie Hofman 

 

DE JARIGEN VAN 75  JAAR EN OUDER 
 

8 november Dhr. R.C. Oostindie De Kolk 9 

8384 GL Wilhelminaoord 

13 november Mevr. P. Smit-Levering Meulhoek 38 

8381 BD Vledder 

10 december Mevr. W. de Wit-v.d. Wal Hoofdweg 114 

8383 EK Nijensleek 
 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd. 
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KOSTER- / BLOEMENROOSTER / OPHAALDIENST 
 

 Koster Bloemen Ophaaldienst 

4 november B. Winters K. Los Fam. Visser 

7 november M. Boevee - Dhr. De Vries 

11 november L. Middelbrink T. Kruithof Fam. Middelbrink 

18 november P. de Vries R. Kok Fam. De Maa 

25 november H. Kloeten S. van Rijswijk Fam. Visser 

2 december T. Bierman J. Rozeboom Dhr. De Vries 

9 december H. Dijkstra A. Hofman Fam. Middelbrink 

16 december D. de Maa K. Los Fam. De Maa 

23 december B. Winters R. Kok Fam. Visser 

 

ROOSTER KINDERNEVENDIENST / OPPAS 
 

 Kindernevendienst Oppas 

4 november Dineke Margreet 

11 november Gerda Klaske 

18 november Jeroen Luberti 

25 november Sjoukje Heleen 

2 december Margreet Gwenda 

9 december Dineke Joanne 

16 december Gwenda Sjoukje 

 

 

 

 

 

 

JONGERENVIERING IN DE DORPSKERK 9 DECEMBER 

  - 11.30 uur - 
 

De jongerenviering begint al een traditie te worden in onze gemeenten. Op 

zondag 9 december zal er weer een jongerenviering worden gehouden. Het 

thema van deze viering is nog niet bekend. Vaste elementen zijn: 

beamerpresentatie, zang en het aansteken van lichtjes. De viering zal in De 

Dorpskerk worden gehouden. Na de viering zullen we gezellig in het 

Jeugdhonk samenkomen. De Jeugd- en jongerencommissie hoopt dat jij ook 

komt! 
 

De Jeugd- en jongerencommissie 
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 HERVORMDE GEMEENTE 

TE VLEDDER E.O. 
 

 

Postadres Hervormde Gemeente PKN 

  De Hoek 8 

  8381 BL Vledder 
 

 

Scriba    mevr. A. Bolte - v.d. Vis (a.i.), tel 0521-380766 

    e-mail: tonniebolte@hotmail.com 
 

Ledenadministratie  mevr. J. Stuiver, tel. 0521-381132 

    e-mail: nhkerk-vledder@kpnplanet.nl 
 

Coörd. kosterschap  dhr. H. Wind, tel. 0521-392997 / 06-53333916 
 

Rekeningnummers  36 58 00 317 C.v.K. Hervormde Gem. Vledder 

    36 58 00 147 Diaconie Herv. Gem. Vledder 

    69 98 79 027 Restauratiefonds Dorpskerk 
 

Actie Kerkbalans  63.58.14.552 C.v.K. Hervormde Gem. Vledder 
 

Collectebonnen  36 58 00 317 C.v.K. Hervormde Gemeente  

(€ 16,-- per vel van 20 bonnen)    Vledder 
 

 

PASTORAAT 
 

Opgenomen in een verzorgingshuis: 

- Mevr. B. Beute-Slagter, K.J. Blokstraat 1, Wilhelminaoord. Zij is 

opgenomen in Reggersoord, Reggersweg 1, 7943 KC Meppel. Afd. 5, 

kamer 9. Het herstel verloopt langzaam. 

- Mevr. J. Faber-Kalsbeek, Olde Hof 13, Vledder, is in het 

verpleegcentrum LindeStede, cluster De Ruske, kamer 123, 

Steenwijkerweg 49, 8471 KZ Wolvega. 

- Mevr. M.F. Hergreen-Evertse, De Bree 29, Vledder, is opgenomen in 

het verzorgingshuis De Menning te Wilhelminaoord. Zij revalideert na 

een heupoperatie. 

- Mevr. K. Schurer- van Dalen, Hoofdweg 45, Nijensleek, is opgenomen 

in het verzorgingshuis Molenhof, kamer 58, Havelte. 
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Thuisgekomen uit het ziekenhuis: 

- Dhr. L. Groen, Scheperskamp 37, Vledder, is komen te vallen, waardoor 

hij zijn heup brak. Na een zware operatie en enkele dagen 

ziekenhuisverpleging kan hij nu thuis revalideren.  
 

Zieken thuis: 

- Dhr. C.A.H. Emmink, Hooybrink 7, Vledder. Hij heeft weer een 

onderzoek moeten ondergaan. Op het moment van schrijven waren de 

uitslagen nog niet binnen. Wachten op een uitslag is spannend! 
 

Ds. Gerard Venhuizen 

 

OVERLIJDEN HERMAN VAN DEN BRINK 
 

Vrij plotseling is Herman van den Brink, echtgenoot van 

Barbara van den Brink - Smit, na de laatste chemokuur, 

op zaterdag 13 oktober overleden. We kennen Herman 

allemaal van de keren dat hij Barbara vergezelde als ze hier moest preken, 

of van de bijeenkomsten in de gemeente, waarbij Barbara werd uitgenodigd 

en Herman dan uiteraard ook mee kwam. Zelfs heeft hij Barbara een enkele 

keer op de preekstoel vervangen. Herman was een erudiet en aimabel mens. 
 

Op 18 oktober hebben Barbara, kinderen en kleinkinderen hem in besloten 

kring uitgeleide gedaan. Op zondag 21 oktober heeft Barbara aan vrienden 

en bekenden middels een kaart laten weten van het overlijden. Hier willen 

wij woorden van troost neerschrijven voor hen die achterblijven. Voor 

Barbara in het bijzonder. We mogen weten, dat hij voor altijd is geborgen in 

de hand van de Vader. 
 

Gijs van Raalten 

 

DIACONALE COLLECTES VLEDDER 
 

Zondag 4 november collecteren we voor Edukans, speciaal voor de actie 

schoenendoos. Ieder jaar draagt de diaconie bij in de kosten van het 

versturen van deze dozen. 
 

In de maand december tot en met de Kerst is de diaconale collecte voor 

Kinderen in de knel. Over bovenstaande collectedoelen staat meer 

informatie elders in dit Kerkblad. 
 

Namens de diaconie, Frieda Walpot 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe meubilair van het 

liturgisch centrum in het koor van onze kerk. De meubelmaker heeft de 

eerste meubelstukken afgeleverd en wij rekenen erop dat alles klaar is voor 

7 oktober. Ook de steenhouwer is aan de slag voor een mooi onderstel van 

de doopvont in plaats van het houten onderstel dat er nu onder ligt. Wij 

hopen het nieuwe liturgisch centrum op 7 oktober aan u te kunnen 

presenteren. Dat schreef ik in het vorige Kerkblad. Tijdens de 

gemeentezondag van 7 oktober is het hernieuwde liturgisch centrum in 

gebruik genomen, maar zonder het hardstenen onderstel voor de doopvont. 

Dat was constructietechnisch te ingewikkeld. In het verhaal bij de 

ingebruikname heb ik uitgelegd waarom de kerkenraad besloten heeft tot de 

herinrichting en wat de plaats is van de nieuwe meubelstukken. Alhoewel 

de kerk vol was bij de gemeentezondag zullen er vast wel mensen zijn die 

de uitleg hebben gemist. Vandaar hierbij nogmaals mijn verhaal. 
 

Vandaag nemen we de nieuw ingerichte koorruimte in gebruik. De naam 

liturgisch centrum wordt er ook wel voor gebruikt. Ik wil u wat vertellen 

over het hoe en waarom van deze nieuwe inrichting. 
 

 Reden van verandering was dat doopvont en liturgietafel de koorruimte 

afsloten van de kerkzaal. Dat was 

lastig bij uitvoeringen, concerten en 

trouwerijen. Zomaar verzetten van 

de meubelstukken gaf geen 

bevredigende oplossing. Daarom 

hebben wij er een kerkarchitect bij 

gehaald, Pim van Dijk. En wij 

hadden het geluk dat in de periode 

dat wij over de nieuwe inrichting 

nadachten, enkele legaten binnen 

kwamen, speciaal voor de verfraaiing van de kerk. Eén plus één is twee. 
  

De kerkenraad heeft haar wensen kenbaar gemaakt aan Van Dijk. Daarna 

kwam hij met een voorstel en heeft dat gepresenteerd aan de kerkenraad. 

Vervolgens is het uitgevoerd door Alle Heijman, meubelmaker in Vledder. 

De grote liturgietafel is verkleind en het resterende hout is verwerkt in de 

nieuwe lessenaar en de standaard. Vindt u het goed als ik eerst Van Dijk 

aan u voorstel door enkele stukjes tekst van hem te lezen en daarna de 

verschillende meubelstukken langs te lopen?   
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“Hoe komt het dat je in de ene kerk rustig wordt en in de andere kerk niet? 

Sommige kerkruimten hebben ‘het’, meer dan de ruimte alleen. Sacraliteit, 

noemen we dat. Een sacrale ruimte is een afgezonderde ruimte waar men 

Gods aanwezigheid hoopt te beleven in de zondagse liturgie en op 

belangrijke levensmomenten. Daardoor, door het beleven van Gods 

aanwezigheid dus, wordt de ruimte gevuld met herinneringen. Steeds 

opnieuw. Ook daardoor krijgt de kerkruimte sacraliteit. “Mijn vak”, zegt 

Van Dijk, “betreft de inrichting van het kerkgebouw voor de gemeenschap 

die liturgie viert. Een ruimte die goed is ingericht heeft aandacht voor 

sacraliteit en spiritualiteit. Dat doet iets met je, met ons. Onze zintuigen 

merken harmonie in vorm, kleur, klank, licht en klimaat. Daarin herkennen 

we kwaliteit en schoonheid. Dat draagt bij tot innerlijke balans en rust, tot 

overweging en verbinding met het geestelijke. Zo hebben doop, 

verkondiging en tafelgebed elk hun eigen ritueel. Ik geef ze daarom ook een 

eigen plek. Gebaren, bewegingen en woorden raken zo verbonden met het 

meubelstuk, de plek en de ruimte. Een ritueel 

krijgt zo een vaste plek in de kerk en dat geeft 

een duidelijk brandpunt voor aandacht. De 

kerkruimte spreekt daardoor voor zich.” 

Aldus Van Dijk, de ontwerper van het 

heringerichte koor. 
 

Ik loop nu de verschillende meubelstukken 

met u door. Allereerst de meubelstukken die 

Van Dijk noemt en die elk verbonden zijn met een eigen ritueel: 

*  Doopvont. Staat nu achterin, centraal in kerkgebouw. Als je vanuit het 

donker van de toren het kerkgebouw binnenkomt, valt je oog  direct op 

die lichte plek in het koor.  Jammer dat daar ook mevr. Van Rooyen 

begraven ligt. Maar die heeft al heel lang het alleenrecht gehad op deze 

bijzondere plaats in de kerk. Ze zal het vast niet erg vinden om onder 

zo’n bijzonder doopvont te liggen. We hebben geprobeerd een andere 

gelijkwaardige, plaats voor de doopvont te vinden. Naar voren halen of 

naar achteren bleek geen optie. Naar links en naar rechts ook niet. De 

doopvont is uiteraard verbonden met het ritueel van de doop. Als er 

gedoopt wordt, zal de predikant de kerkgangers naar voren roepen om 

getuige te zijn van de doop. Net als vroeger met de kinderen. 

*  Gebedstafel  Plaats voor de gebeden. De tafel is een stuk kleiner dan de 

oorspronkelijke liturgietafel. Het antipendium is eigenlijk een maatje te 

groot voor deze tafel. 
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*  Lezenaar/lessenaar. Voor de afkondigingen en de schriftlezingen. 

Eenvoudig en zeer stijlvol. 
 

En de overige elementen:  

*  Paaskaars. De paaskaars en de schaal waarop de 

stenen voor de overledenen worden gelegd, zijn 

geïntegreerd in één meubelstuk. Een prachtig ontwerp 

van Van Dijk en heel mooi uitgevoerd door Alle 

Heijman. Het was de bedoeling om de paaskaars dicht 

bij de doopvont te plaatsen. Maar de ervaring leert dat 

die dan erg ver weg staat en niet altijd zichtbaar is. We 

hebben een nieuwe plek gevonden tussen doopvont en 

gebedstafel.  

*  Stoelen.  Deze stoelen komen uit de kerkzaal omdat de kerk minder vol 

is dan vroeger. De kerkzaal is zo ook mooier en tevens veiliger. We 

hebben de stoelen eerst in een halve cirkel achterin de koorruimte 

geplaatst. Nu staan ze bij elkaar, gericht op de kansel. 

*  Kleine orgel. Qua vorm en kleur past het niet helemaal in de nieuwe 

koorruimte. Niettemin is het onmisbaar op die plaats.  
 

Hiermee ben ik klaar met mijn uitleg over het hoe en waarom van ons 

nieuwe liturgisch centrum. Met enkele symbolische handelingen zullen wij 

het officieel in gebruik nemen. Allereerst legt Tonnie Bolte de 

gedachtenisstenen voor de dit jaar overleden leden van onze gemeente in de 

nieuwe standaard. Dan legt de ouderling van dienst, Piet Grootendorst, een 

bijbel op de lessenaar en straks gaat ds. Gerard Venhuizen ons voor in 

gebed vanaf de nieuwe gebedstafel. 
 

Tot zover mijn verhaal van 7 oktober. Het Kerkblad komt straks weer op de 

website te staan, dus ook deze uitleg. Dan kunt u het altijd nog eens 

nalezen. Kijkt u trouwens wel eens op de website van de kerk? Dat is zeker 

de moeite waard: www.kerknetvledder.nl.  Zo verschijnen de foto’s van de 

gemeentezondag ook op de website, inclusief die van het liturgisch 

centrum. En als u zelf eens iets wilt plaatsen op de website dan kunt u dat 

doorgeven aan de redactie (Mathilde Gerritsen of Froukje Poelman). Hoe 

meer gebruikers van de website hoe beter. 
 

Namens de kerkrentmeesters, Hans van de Rotte 

 

GASTPREDIKANTEN TE VLEDDER 
 

Op 4 november heten we welkom ds. Rietveld uit Berkel en Rodenrijs. Op 

11 november komt ds. Barbara van den Brink. En op18 november heten 

http://www.kerknetvledder.nl/
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we welkom ds J. Peters uit Darp. We heten hen weer hartelijk welkom in 

onze zondagse eredienst. 
 

Men heeft mij de laatste tijd wel eens gevraagd, waarom ik soms nog een 

‘nabeschouwing’ geef over een preek van één van onze gastpredikanten en 

dat nooit doe over een preek van onze eigen predikant. Ik doe dat om de 

volgende reden. Een gastpredikant heeft in het algemeen geen eigen rubriek 

in ons Kerkblad. In hun preken komen soms zaken aan de orde, die de 

aanwezige kerkgangers en mij treffen. Dat zijn dan gedachten, die ik ook 

graag door wil geven aan degenen, die niet die zondag in de kerk zaten. Per 

slot lezen velen dit Kerkblad ook, terwijl zij niet of nauwelijks kerkgangers 

in Vledder zijn. Onze eigen predikant heeft wèl die mogelijkheid om in het 

voorwoord van het Kerkblad of in zijn eigen rubriek ‘Van de predikant’ 

daarop terug te komen of vooruit te lopen. Dat laat ik dus bewust aan hem 

over. 
 

Velen onder ons hebben in de jaren ’95 tot ’05 regelmatig naar ds. Leen 

van Ginkel geluisterd. Hij woonde vanaf zijn emeritaat in Dwingeloo en 

behoorde tot onze vaste gastpredikanten. Een begenadigd spreker, die in 

zijn preken de humor niet schuwde. Landelijk had hij bekendheid gekregen 

als één van de predikanten, die aan de wieg stonden van de oprichting van 

de PKN. Een paar jaar geleden verhuisde hij naar het midden van het land. 

In oktober bereikte ons het bericht dat hij is overleden. We zijn dankbaar 

voor wat hij voor onze gemeente heeft betekend. 
 

Gijs van Raalten 

 

WEGWIJZER  9 
 

Misschien weet u niet meer waar deze titel op slaat, want de 

laatste Wegwijzer stond in het Kerkblad van september 

2011. Het gaat om het volgende: Wijzigingen in het paarse 

informatieboekje “Wegwijs in Hervormd Vledder” worden 

onder dit kopje aan u doorgegeven. De volgende 

veranderingen kunt u daarin aanbrengen: 
 

p. 8, 11: Diaconie: verwijderen: S. Tarus. Hij is afgetreden 

als diaken van de kerkenraad van Vledder. 

p.13: Ouderlingen Gereformeerde Kerk: verwijderen: D.A. Boevee-

Reijneveld. Zij is afgetreden als ouderling en voorzitter van de 

kerkenraad van Nijensleek. 

p. 8, 11, 13, 18, 24: wijziging e-mailadres van Frieda Walpot: 

jenfwalpot@ziggo.nl 

mailto:jenfwalpot@ziggo.nl
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p. 16: Wijziging e-mailadres van Bregje Procee, sectie 8: 

h.procee1@kpnplanet.nl 

p.15: Indeling secties Pastorale Team: 

sectie 5a: vacant 

sectie 6: L. Groen, Scheperskamp 37, tel. 381831.  

Adressen: Paaswei - Pastorieweg tot Wildwal: even nrs. tot 16 - 

Wildwal - Palmbosweg. 

 sectie 6a:  G. Mensing-Pieters, Wildwal 4, Vledder, tel. 381570.  

Adressen: Scheperskamp. 

p. 10, 29, 32: Wijziging e-mailadres: CvK: H. Wind:  

 Harjo-Ina@famwind.nl. 
 

Geeft u wijzigingen en aanvullingen aan ons door via tel.: 0521-380660 / e-

mail: pietgrootendorst@hetnet.nl of tel.:0521-381132 / e-mail: 

pjstuiver@kpnplanet.nl. Op de laatste blanco pagina van het 

informatieboekje kunt u eventueel de wijzigingen noteren. 
                                             

Piet Grootendorst en Janet Stuiver 

 

KOSTERROOSTER / OPHAALDIENST/BLOEMEN 
 

 Koster Ophaaldienst Bloemen 

4 november Hans v.d. Rotte G. Herkemij 383018 F. Walpot 

7 november - G. v.d Ham 382601 - 

11 november Marjanne Tadema G. van Raalten 382401 T. Bolte 

18 november Adrie van Vliet en 

Ineke Groen 

S. Tarus 380383 E. v.d. Kamp 

25 november Rijk Dijkhuizen M. Spoelstra 381569 A. Jubbega 

2 december Harjo Wind G. Mensink 381570 GJ Hallink 

9 december Menno v.d. Belt R. Dijkhuizen 381396 A. Herkemij 

16 december Marinus 

Dijkhuizen 

N. Dirkzwager 380981 H. Visscher 

 

Als u gebruik wilt maken van de ophaaldienst, dan wordt u verzocht dit de 

vrijdag voorafgaand aan de zondag te melden bij de betreffende persoon. 
 

Als u kinderoppas wenst tijdens een kerkdienst in de Dorpskerk, dan kunt u 

dit doorgeven aan Doede Simonides, tel. 0521-344593. 

mailto:h.procee1@kpnplanet.nl
mailto:Harjo-Ina@famwind.nl
mailto:pjstuiver@kpnplanet.nl
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KOOPMAN

Uw  Eigen Drogist
                Koopman

Speciaalzaak voor:
* Geneesmiddelen (zonder recept) * Foto- artikelen
* Cosmetica - Parfumerieën * Kado- artikelen
* *  
* Dépôt schoenreparaties en stomerij                * 

Diergeneesmiddelen Reform
Homeopathie

* Biologische groente en  - brood                * Zonnebank

Dorpsstraat 9 -11, Vledder, tel. 0521-382751

SCHOONHEIDS-SALON

Schoonheidsspecialiste
pedicure
manicure

Lijnland 7 - Vledder - 0521 382858
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Bouwbedrijf

VAN DIJK bv

- woningbouw
- utiliteitsbouw
- renovatie

- restauratie

VAN DIJK’S

karweiman
- onderhoudswerk
- bouwkundige klussen

Dorpsstraat 12, Vledder
tel:  0521-381260
fax: 0521-381727

ALTIJD GROTE KEUZE IN DIVERSE MERKEN OCCASIONS
TEVENS UW ADRES VOOR ALLE REPARATIES, ONDERHOUD
EN A.P.K. VAN ALLE MERKEN
TOTAL BENZINE-STATION          AUTOVERHUUR

DE ROLLE 1, 8381 CR VLEDDER     TEL. 0521 - 381231

Kapsalon

Dorpsstraat 21

8381 AM Vledder
Tel. 0521-382130 

Met ‘n erkend Schilders- en

        Afwerkingsbedrijf
bent u gegarandeerd beter af

SCHILDERSBEDRIJF

Solweg 13, Vledder

tel: 0521 381669

Schilder
glaszetter
behanger

ERKEND SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

Bisschop v.o.f.

 


