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Kerkgebouwen:  Johannes de Doperkerk (Hervormde Kerk), 

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder 
 

   De Streekkerk (Gereformeerde Kerk), 

   Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, tel. 0521-381573 
 

Dependance: De Gerf, De Hoek 8, 

   8381 BL Vledder, tel. 0521-381858 
 

Predikant:  Ds. G. Venhuizen, Hoofdweg 57, 

   8383 ED Nijensleek, tel. 0521-381732 

   e-mail: venhuizen.pastor@isnetadsl.nl 

   tel. spreekuur: maandag t/m donderdag 

   13.00 – 14.00 uur en 18.30 – 19.15 uur 

   (bij spoedeisende zaken kunt u altijd bellen) 
 

Redactieadres F. Poelman, Van Eemneslaan 20a, 

Kerkblad:  8384 EA Wilhelminaoord, tel. 0521-380291 

   e-mail: froukjepoelman@home.nl 
 

Bezorging   K. van der Kamp, Ten Berghe 4, 

Kerkblad:  8381 DB Vledder, tel. 0521-588252 

 

Website:  www.kerknetvledder.nl 

 

VAN DE REDACTIE 
 

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten, 

niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende uitgave.  
 

De redactie bestaat uit: Greetje Huurdeman (tel. 0521-381263), Piet 

Grootendorst (tel. 0521-380660) en Froukje Poelman, tevens lay-out (tel. 

0521-380291). 
 

Kopij inleveren bij het redactieadres (zie hierboven), bij voorkeur via e-

mail (bijlagen s.v.p. in Word). Uw e-mail wordt altijd beantwoord.  

 

Inleverdatum kopij voor het Kerkblad van april 2012:  

uiterlijk op maandag 19 maart voor 12.00 uur. 

 

Het Kerkblad wordt dan uiterlijk zaterdag 31 maart bij u bezorgd.  

 

 

Om alvast in uw agenda te noteren: 

- inleverdatum voor het meinummer: 23 april 2012 

mailto:venhuizen.pastor@isnetadsl.nl
mailto:froukjepoelman@home.nl
http://www.kerknetvledder.nl/
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 EEN WONDERLIJK VERHAAL MET REACTIES 

 Johannes 11: 1-44 
 

Jezus ontmoet Maria. Zij kwam in beweging toen zij hoorde: “Jezus komt 

eraan”. Zij hoort en doet ...... Van binnen zit ze vol twijfels. Zij begrijpt 

niet, dat Jezus niet direct gekomen is. Een hulpvraag moet, in haar optiek, 

dadelijk beantwoord worden. Zij huldigt het standpunt: Wij vragen en u 

doet het. Zo zitten vele gebeden in elkaar. God moet 

voor alles en nog wat zorgen. Maar waar blijven de 

eigen verantwoordelijkheid en het vertrouwen? 

Verschuilen wij ons niet te vaak achter de vragen? 

Maskeren de vragen het eigen onvermogen? Lijkt 

onvermogen niet een beetje op ....... dood? Een 

gestorven vertrouwen? Jezus stelt nu de geloofsvraag. 

Hij vraagt Maria naar haar vertrouwen in de levende 

God. Deze vraag stemt tot nadenken in een tijd, waarin 

het geloofsvertrouwen dreigt uit te sterven. 
 

Vragen buitelen nu over elkaar heen. De liefde wordt 

op de proef gesteld. Jezus’ verlate komst wordt niet 

begrepen. Hij had er eerder moeten zijn. Hij had ........ 

naar hen moeten luisteren. Dat heeft Hij niet gedaan en zie nu eens de 

chaos. Het verdriet stroomt uit de ogen van de klaagzangers. Tegenstanders 

lachen in hun vuistje. Jezus’ onmacht wordt hier duidelijk zichtbaar. In deze 

hectische situatie wordt ten diepste de liefde beledigd. Zij  is Gods liefde 

voor deze wereld. Daarom wordt Jezus erg emotioneel. Hij ziet de chaos 

van het verdriet en het liefdeloze ongeloof. Er is geen greintje vertrouwen 

in Gods scheppend vermogen. Emotioneel en vol liefde vraagt Hij: “Waar 

is Lazarus?” Deze actie betekent: “De liefde wil de dood ontmoeten .........” 
 

Op weg naar het graf. Op weg naar gestorven idealen. Onderweg fluisteren 

mensen over Jezus’ onvermogen. Zijn liefde bleek niet in staat om een 

geliefde te kunnen genezen. Zijn liefde ...... stelt dus eigenlijk ook niks 

voor. Zo fluisterend naderen zij het moment van de ontmoeting met de 

dood. Eigenlijk helemaal geen ontmoeting! Het zal een gevecht worden 

tussen de dood en de liefde! Vele ongelovige toeschouwers zullen dit 

gevecht meemaken. Zullen zij de essentie kunnen begrijpen? Op het grote 

moment blijkt Jezus’ liefde. Hij keert Zich tot God, want van Hem 

verwacht Hij hulp. God heeft immers de aarde gered van de chaos. Hij 

begeleidde het volk Israël door de woestijn.  
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Jezus’ liefde betekent verbonden zijn met God. Deze verbondenheid geeft 

kracht om de strijd met dodende machten en dode situaties aan te kunnen 

gaan. Deze kracht dwingt de dood om mensen los te laten. 

 “En Lazarus kwam naar buiten .......” 
 

Hoe hebben de toeschouwers gereageerd?  Hoe is uw of jouw reactie? 
 

Ds. Gerard Venhuizen 

 

KERKDIENSTEN  VLEDDER  

 

2 maart 19.30 uur Wereldgebedsdag, m.m.v. De Blijde Mare 
   

4 maart 10.00 uur SOW-dienst in Nijensleek, 2e zondag 40-

dagentijd 
   

7 maart 19.00 uur Vesperviering, Hans Procee,  

m.m.v. Siebrand Metz, dwarsfluit 
   

11 maart 10.00 uur Ds. G. Venhuizen,  

3e zondag 40-dagentijd 

uitgangscollecte: jeugdhonk 
   

14 maart 19.00 uur Vesperviering, Mathilde Gerritsen, 

m.m.v. Ryanne Voivozeanu 

 19.30 uur Biddag voor gewas en arbeid in Nijensleek 
   

18 maart 10.00 uur SOW-jeugddienst in Nijensleek, 

4e zondag 40-dagentijd 
   

21 maart 19.00 uur Vesperviering, Joop van Rijswijk 

m.m.v. Marka van Bekkum, blokfluiten 
   

25 maart 10.00 uur Mevr. D. Rietveld (Berkel-Rodenrijs),  

5e zondag 40-dagentijd 

uitgangscollecte: onderhoud kerkgebouw 
   

28 maart 19.00 uur Vesperviering, Tonnie Bolte 

m.m.v. Sjors Holleboom, klassiek gitaar 
   

1 april 10.00 uur Ds. G. Venhuizen, Palmpasen, 

SOW-dienst 

uitgangscollecte: Kerk in Actie 
   

4 april 19.00 uur Marcuspassie,Mathilde Gerritsen 

 m.m.v. Dorpskerkkoor Vledder, Annalies 

Woudstra op hobo en Arjen Kroes op orgel 
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5 april 19.30 uur Ds. G. Venhuizen, SOW-dienst, Heilig 

Avondmaal, Witte Donderdag 

 
   

6 april 19.30 uur SOW-dienst in Nijensleek, Goede Vrijdag 
   

7 april 21.30 uur Ds. G. Venhuizen, SOW-dienst, Stille 

Zaterdag 

 

KERKDIENSTEN  NIJENSLEEK 

 

2 maart 19.30 uur Wereldgebedsdag in Vledder 
   

4 maart 10.00 uur Ds. G. Venhuizen,  

2e zondag 40-dagentijd,  

SOW-dienst 

1e collecte: Kerk in Actie 

2e collecte: kerk  
   

7 maart 19.00 uur Vesperviering in Vledder 
   

11 maart 10.00 uur Ds. W.J. Molenaar (Meppel) 

3e zondag 40-dagentijd 

1e collecte: Kerk in Actie 

2e collecte: kerk 
   

14 maart 19.00 uur Vesperviering in Vledder 

 19.30 uur Ds. G. Venhuizen,  

biddag voor gewas en arbeid 

1e collecte: diaconie 

2e collecte: kerk 
   

18 maart 10.00 uur Ds. G. Venhuizen, SOW-jeugddienst, 

4e zondag 40-dagentijd 

1e collecte: diaconaat 

2e collecte: kerk 
   

21 maart 19.00 uur Vesperviering in Vledder 
   

25 maart 10.00 uur Ds. B. Haanstra (Steenwijk), 5e zondag 

40-dagentijd, gezinsdienst m.m.v. 

kinderkoor Joy uit Diever 

1e collecte: werkgroep Kerk in Actie 

2e collecte: kerk (orgel) 

3e collecte: Kerk in Actie 
   



- 6 - 

28 maart 19.00 uur Vesperviering in Vledder 
   

1 april 10.00 uur SOW-dienst in Vledder, Palmpasen 
   

4 april 19.00 uur Marcuspassie in Vledder 
   

5 april 19.30 uur SOW-dienst in Vledder, Witte Donderdag 
   

6 april 19.30 uur Ds. G. Venhuizen, SOW-dienst, Goede 

Vrijdag 
   

7 april 21.30 uur SOW-dienst in Vledder, Stille Zaterdag 

 

VAN DE PREDIKANT 
 

De activiteit van een christelijke gemeente wordt bepaald door het aantal 

kerkgangers dat wekelijks de erediensten bezoekt. Ik kom tot deze uitspraak 

omdat er veel geschreven en gesproken wordt over het dalend kerkbezoek. 

Vooral verontrustend is het feit, dat de  leeftijdsgroep 25 t/m 60 jaar de 

diensten weinig tot niet meer bezoekt. “Wanneer kunnen we de deuren 

sluiten?”, klinkt het angstig. Wanneer we kerkgang als maatgevend 

beschouwen, dan is het niet best gesteld met de 

betrokkenheid van de gemeenteleden.   
 

Ik kijk liever naar de activiteiten, die in een 

christelijke gemeente plaatsvinden. Ik zie vele 

vrijwilligers m/v, die met hart en ziel in de 

gemeente werken. Trouw door de week iets 

zichtbaar maken van de Bijbelse boodschap.  Ik 

zie ouderen en jongeren samenkomen in 

gespreksgroepen of vergaderingen. Zij proberen 

iets te leren en door te geven. Er zijn vele activiteiten!! De gemeente leeft, 

maar op een andere manier dan vroeger of mensen verwachten. 
 

Van vroeger valt veel te leren. Vroeger waren de kerken vol. Waarom? 

Kwam dit door de macht die de kerken hadden of door de vroomheid van 

de kerkgangers? Macht hebben de kerken niet meer. Gelukkig, want de 

kerken moeten zich realiseren, dat zij dienstbaar behoren te zijn. Daarin zijn 

ze volgelingen van Jezus, de Heer. Erediensten behoren een verbinding met 

de wekelijkse activiteiten te hebben. In de erediensten kunnen we God 

danken voor het goede dat we met elkaar konden beleven of  ons verdriet en 

onze teleurstelling voor Gods aangezicht leggen. Vele activiteiten in de 

week, maar weinig kerkbezoek. Hoe dit kan? Deze vraag is het overdenken 

waard. Wie een opbouwend antwoord heeft, laat het horen!  
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Bij de kerkdiensten: 

- 04 maart Nijensleek  Werelddiaconaat. 

  Gezamenlijke dienst.  

- 11 maart Vledder Ezechiël 14: 12-23; Johannes 2: 13-22. 

-14 maart Nijensleek Biddag voor gewas en arbeid.  

  Gezamenlijke dienst, die door catechisanten wordt voorbereid. 

-18 maart Nijensleek Jeugddienst. 

Gezamenlijke dienst. Voor meer info zie elders in dit 

Kerkblad. 

-01 april Vledder Palmpasen. 

  Gezamenlijke dienst, voorbereid met de zondagsschool. 
 

Tenslotte: 

Wens ik u/jou een goede maand maart toe. 
 

Met vriendelijke groet,  ds. Gerard Venhuizen 

 

VESPERS 
 

Als dit Kerkblad uitkomt, zijn we inmiddels met de 

vespervieringen begonnen. Het woord “vesper” 

betekent avond. Van oorsprong waren dit 

avondgebedsdiensten van kloosterlingen. De vespers 

maken deel uit van de 7 dagelijkse gebedsdiensten, 

geënt op het bijbelwoord: dagelijks spreek ik uw lof. 

Een korte liturgische avondviering noemen wij 

doorgaans vesper. Daarbij valt het accent op de 

lezingen, gebeden, stiltes, muziek en zang. 
 

Zondag 26 februari is de eerste zondag van de veertigdagentijd in 2012. 

Dan begint de voorbereidingstijd op het paasfeest. Het is een tijd van 

inkeer, van bezinning en gebed. In RK-traditie worden deze weken vanouds 

de vastentijd genoemd en ligt het accent op onthouding en soberheid. In de 

protestantse traditie is het met name een tijd van bezinning op het lijden en 

sterven van Christus. Vandaar ook de vroeger gangbare term ‘lijdenstijd’. 

Tegenwoordig ligt de nadruk in deze weken voor veel christenen meer op 

het kritisch kijken naar je levensstijl en het omzien naar je medemens. De 

eerste woensdag na 26 februari zijn wij begonnen  met onze vesperserie. In 

maart hebben we dan nog 4 vespervieringen in het kerkgebouw in Vledder. 
 

In deze vespers luisteren wij – in de stilte van het kerkgebouw, zittend in 

een kring in de koorruimte, en in meditatieve rust – naar dat wat de 

schriften ons te zeggen hebben. Wij bidden samen en zingen en musiceren ( 
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orgel, hobo, dwarsfluit). De liturgie is afgestemd op wat de liefde van God 

inhoudt en wat het lijden en sterven van Jezus met ons doet en voor ons 

betekent. Hoe geven wij ons leven doel en zin, in navolging van de Heer, 

wiens liefde voor de mensen tot het uiterste ging, tot aan de dood aan het 

kruis. De paaskaars brandt bij het binnenkomen, het symbool dat Christus 

er altijd is. Bij aanvang van de vesper worden 7 kaarsen aangestoken. Aan 

het einde van de dienst worden er een aantal kaarsen gedoofd, 

corresponderend met de voorbijgaande weken in de veertigdagentijd vóór 

Pasen. 
 

Het zijn SOW-vieringen, dus zowel voor Nijenslekers als Vledderaren. 

Bouw dit moment van stil worden in in uw weekprogramma. De vespers 

beginnen om 19.00 uur en duren circa 40 minuten. Op 7 maart zal Hans 

Procee de vesper leiden, op 14 maart zal dat Mathilde Gerritsen zijn, op 21 

maart Joop van Rijswijk en op 28 maart Tonnie Bolte. We sluiten af in de 

Stille Week met de uitvoering van de Marcuspassie op woensdag 4 april. 

Op Stille Zaterdag wordt dan weer in de paaswakedienst de nieuwe 

paaskaars ontstoken, het Licht schijnt weer in volle glorie. De duisternis 

verdwijnt in die nacht.  
 

Gijs van Raalten 

 

MARCUS PASSIE  
 

Op woensdag 4 april, ’s avonds om 19.00 uur ( tot 20.00 

uur ) zal er weer door het  kerkkoor o.l.v. Adriaan 

Oudkerk in de kerk in Vledder een uitvoering worden 

gegeven van de Marcuspassie. De teksten zullen worden 

gesproken door diverse gemeenteleden. Het koor zal de 

lijdenscantates zingen en de instrumentale medewerking bestaat uit 

Annalies Woudstra op hobo en Arjen Kroes op orgel. Het belooft weer een 

bijzondere avond te worden. Het kerkkoor zal daarna bovendien in 

Steenwijkerwold in de Hervormde Kerk op Goede Vrijdag ’s avonds deze 

Marcuspassie nogmaals uitvoeren. 
 

Gijs van Raalten 

 
FEEST VAN DE GEEST 
 

Om de twee jaar wordt het Feest van de Geest georganiseerd in kerken in de 

omgeving van Meppel. Die omgeving is in de loop van de jaren steeds 

groter geworden. Onze Dorpskerk zal dit jaar voor de vierde keer 

deelnemen aan dit kunstproject. In de kerken krijgen kunstenaars 
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gelegenheid hun artistieke uitingen te tonen aan belangstellenden. Welke 

bron de kunstenaar voor zijn inspiraties heeft, vernemen we altijd graag van 

de betrokkene. Met Pinksteren 2010 was er een nog steeds groeiende  

belangstelling voor kunst in de kerk. Zo’n kleine duizend mensen hebben 

toen een bezoek gebracht aan onze kerk. Vaak komen de bezoekers van 

elders en willen kerk en kunst bewonderen. 
 

Voor de organisatie van dit feest willen we een oproep doen om gastheer of 

-vrouw  te zijn. Het Feest van de Geest wordt geopend op Hemelvaartsdag 

17 mei en duurt tot en met Pinkstermaandag 27 mei. De kerk is in die 

periode ’s middags geopend van 12.00 uur tot 17.00 uur. Per middag zijn er 

4 mensen nodig voor de goede gang van zaken in de kerk. U kunt zich 

aanmelden voor gastheer/-vrouw bij ds. Gerard Venhuizen tel. 381732 of 

bij Sybrand Metz tel. 852631 Alleen met hulp vanuit de gemeente is het 

mogelijk dit feest te organiseren. 
 

Sybrand Metz en ds. Gerard Venhuizen 

 

COLLECTES 40-DAGENTIJD 
 

2e zondag van de 40-dagentijd, 4 maart 

Wat kan een kerk betekenen in een land als Cuba? 

Heel veel!  Dat bewijst de kerkelijke organisatie 

CCRD (Christelijk Centrum voor Reflectie en 

Dialoog). CCRD helpt kerken om bijvoorbeeld een 

tafeltje-dek-je project op te zetten voor ouderen. 

Ook worden voorgangers getraind om gevangenen 

te bezoeken en pastoraal bij te staan. In het arme 

Cuba is het leven voor veel mensen zwaar. Maar het is extra moeilijk, als je 

dan ook nog eens ziek, gehandicapt of oud bent. CCRD laat zien dat de 

kerk voor verandering kan zorgen. Door juist oog te hebben voor deze 

mensen en pastorale zorg en praktische hulp te bieden. Op deze 2e zondag 

van de 40-dagentijd is de reguliere collecte bestemd voor het zendingswerk 

van Kerk in Actie in Cuba en vele andere landen. 
 

3e zondag van de 40-dagentijd, 11 maart 

Arme gezinnen in India koken traditioneel op houtvuur. Hiervoor moeten ze 

elke dag uren lopen om hout te verzamelen. Het is bovendien erg ongezond 

om dag in dag uit in de rook te staan koken. Biogasinstallaties zijn een goed 

alternatief. Deze installaties hebben veel voordelen. Zo hoeft er geen hout 

in, maar zet de installatie mest en organisch afval om in gas. Hout 

sprokkelen is niet meer nodig en er is tijd om extra inkomsten te verwerven. 
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De collecte is bestemd voor het biogasproject van Kerk in Actie in India. 

Met onze bijdrage helpen we arme families om een beter leven op te 

bouwen. 
 

4e zondag van de 40-dagentijd, 18 maart 

Vakantie zien wij vaak als een prettige luxe. Dat is niet voor iedereen zo. Er 

zijn mensen die dag in dag uit de zorg dragen voor een partner die 

dementerend is. Voor hen is een onderbreking broodnodig om het vol te 

kunnen houden. De speciale vakantieweken van Het Vakantiebureau geven 

mantelzorgers deze mogelijkheid om op adem te komen. Voor de 

verandering kunnen zij even de zorg voor hun partner delen. Op deze 

zondag is de collecte bestemd voor het diaconale werk van Kerk in Actie in 

Nederland, waaronder de vakantieweken van Het Vakantiebureau. Wij 

bevelen deze collecte van harte aan! 
 

5e zondag van de 40-dagentijd, 25 maart 

De vijfde zondag in de 40-dagentijd staat in het teken van studiebeurzen 

voor vrouwelijke theologiestudenten in Kenia. Voor verdere informatie zie 

het artikel van de Werkgroep Kerk  Actie.  
 

Namens de gezamenlijke diaconieën, Jan Verweij 

 

DOORGEVER 
 

In de evangeliën , zoals die in onze Bijbel voorkomen, 

hebben wij het leven, lijden en sterven van de Here Jezus 

leren kennen. Maar in de eerste eeuwen na Christus zijn er 

talloze versies in omloop gekomen, die het leven van Jezus hebben 

beschreven. Elk op zijn eigen manier. Veel van die geschriften zijn geheel 

of gedeeltelijk verloren gegaan. Sommige ervan behandelen de kindperiode 

van Jezus, andere gaan over het lijden en de afsluiting van Jezus’ leven op 

aarde. Bekend geworden zijn de evangeliën van Petrus, van Nicodemus en 

van Bartolomeüs. Zij zijn geschreven in de 2e en 3e eeuw na Chr..  
 

Serapion, bisschop van Antiochië, is de eerste geweest, die over het bestaan 

van het evangelie van Petrus rept. Volgens Serapion behoorden de auteurs 

tot de doceten. Dat was een stroming, die de menselijkheid van Jezus 

Christus afzwakte. Zijn menselijkheid, zijn lijden en zijn dood werden als 

schijnbaar aangeduid en niet als reëel. Ze was een voorloper in het denken 

van het latere gnostische denken. De indruk wordt gewekt, dat het een 

getuigenis van Petrus zou zijn, maar dat blijkt niet uit de beschrijvingen. 

Het is onnauwkeurig over  Palestina in de tijd van Jezus.De joden krijgen 

de volledige schuld van de dood van Jezus. Pilatus treft helemaal geen 
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blaam. En niet de Romeinse soldaten, maar de joden bespotten Jezus als hij 

aan het kruis hangt en dobbelen om zijn kleed. De discipelen hebben de rol 

van goede en getrouwe leerlingen, die bij Hem in de buurt blijven en vasten 

en rouwen.  
 

Opvallend is dat de opstanding van Jezus  in dit werk plaats vindt in 

aanwezigheid van de Romeinse soldaten en joodse leiders. Hemelvaart en 

verrijzenis vormen één gebeurtenis. De talrijke verschillen met ons 

uiteindelijke Nieuwe Testament  betekenen waarschijnlijk, dat het 

stromingen in het denken laat zien binnen het vroege christendom met 

geheel andere opvattingen, dan wat uiteindelijk het officiële orthodoxe 

denken werd van de kerk. Om uit deze geschriften, die naast de evangeliën 

in de Bijbel, zoals wij die nu kennen, voorkwamen,  uiteindelijk een zo juist 

en getrouw mogelijke geloofsbelijdenis te maken, is voor de leiding van de 

kerk in de eerste eeuwen na Christus niet zo gemakkelijk geweest. 
 

Doorgever 

 

BEDANKJES 
 

Na een operatie aan mijn schouder werd ik door de kerk met 

een bos bloemen verrast. Hartelijk dank hiervoor. 

Jan Houweling 
 

Hartelijk dank aan de velen die hebben meegeleefd tijdens mijn verblijf in 

de ziekenhuizen te Zwolle en Meppel. Het heeft me geholpen de moed erin 

te houden. Ook Heleen voelde zich gesteund door alle belangstelling. 

Vandaag, zondag 19 februari, werden we verrast met de bloemen uit de 

kerk. Daarvoor eveneens onze dank. 

Met vriendelijke groet, Leo Sinke 
 

Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en telefoontjes 

die ik heb gekregen in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Dank u wel 

voor al die belangstelling. 

Vriendelijke groet, Lubertie Winters 
 

Langs deze weg wil ik mijn bijzondere dank overbrengen voor het prachtige 

boeket bloemen, dat ik namens de kerk zondag 5 februari 2012 heb mogen 

ontvangen. De 2 operaties aan pols en elleboog zijn inmiddels achter de rug 

en ik hoop binnen niet al te lange tijd weer volledig over de kracht in en 

beweeglijkheid van  mijn linkerhand, vingers en onderarm te kunnen 

beschikken. Deze bloemengeste zal zeker bijdragen aan het herstel. 

Mevr. Iet Tees – Sturk 
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AGENDA 
 

7 maart 10.00 uur Koffieochtend in De Gerf 

7 maart 19.30 uur Catechese 14-17 jaar in De Gerf 

7 maart  19.30 uur Gezamenlijke diaconievergadering in consistorie 

Nijensleek 

8 maart 19.30 uur Kerkenraadsvergadering in consistorie 

Nijensleek 

13 maart 20.00 uur Gespreksgroep 25+ bij Margreet Dijkstra 

14 maart 10.00 uur Koffieochtend in de consistorie Nijensleek 

14 maart 14.30 uur Ouderensoos  Nijensleek in Griet’nsteede 

15 maart  9.00 uur Moderamenvergadering in De Gerf 

16 maart 20.00 uur Gespreksgroep 18+ bij Nienke de Bruin. 

19 maart 18.30 uur Redactievergadering Kerkblad 

19 maart 20.00 uur Vergadering Jeugd- en jongerencommissie bij 

Doede Simonides 

21 maart 10.00 uur Bijbelgespreksgroep in De Gerf 

21 maart 18.00 uur Vastenmaaltijd in RK-Kerk te Wilhelminaoord 

21 maart 19.30 uur Catechese 14-17 jaar in De Gerf 

21 maart 19.30 uur Kerkenraadsvergadering in De Gerf 

21 maart 19.45 uur Leerhuis in De Gerf 

21 maart 20.00 uur Gemeenteavond in de Streekkerk te Nijensleek 

27 maart 11.00 uur Gespreksgroep in De Menning, Wilhelminaoord 

28 maart 10.00 uur Bijbelgespreksgroep in De Gerf 

28 maart 19.30 uur Catechese 12-13 jaar in De Gerf 

28 maart 20.00 uur Hervormde Vrouwengroep in De Gerf 

30 maart 9.30 uur Vergadering Werkgroep Liturgie bij Gwenda 

Aarts 

4 april 10.00 uur Koffieochtend in De Gerf 

4 april 19.30 uur Catechese 14-17 jaar in De Gerf 

 

LEERHUIS 
 

Woensdagavond 21 maart houden we onze laatste leerhuisavond van dit 

seizoen. Het onderwerp voor deze avond is: De (joodse) Tenach: Hoe 

lezen de joden het Oude Testament? We hebben als inleider voor deze 

avond dhr. Paul van Pinxteren uit Leeuwarden. Paul van Pinxteren heeft een 

joodse vrouw en is door haar bij de joodse gemeenschap in Leeuwarden 

gekomen. De gespreksleider zal Hans Procee zijn. We beginnen dit keer 

om 19.45, omdat er vóór die tijd tot 19.30 uur een vesperdienst is. 
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Hiermee sluiten we een interessante serie van dit seizoen af. We hebben 

gezien hoe je de Bijbel kunt lezen, als je wat meer weet over het hoe en 

waarom van bepaalde gebeurtenissen, van het gebruik van woorden en 

getallen en van de leefgewoonten van de joden. Deze avond zal daarvan 

ongetwijfeld een goede afsluiting vormen. 
 

Bezoek aan de synagoge 

De leerhuiscommissie wil in april een bezoek 

organiseren aan de synagoge te Leeuwarden . In de 

eerste plaats voor de bezoekers van de 

leerhuisavonden, maar als anderen ook 

belangstelling hebben, kunnen we bekijken, hoe we 

dit  het beste kunnen organiseren. Laat Hans Procee 

of Gijs van Raalten dit dan even weten.                         
 

Gijs van Raalten 

 
HERVORMDE VOUWENGROEP 
 

Woensdag 28 maart komen we weer bij elkaar in De Gerf. We gaan een 

paasstukje maken. Graag meenemen: een mandje of bakje met een stukje 

natte oase, takjes enz. uit de tuin, een mesje of schaar. 

We beginnen om 20.00 uur. 
  

Groeten,Wil de Beus 

 

OUDERENSOOS NIJENSLEEK 
 

Wij komen weer bijeen op woensdag 14 maart om 14.30 uur in 

Griet’nsteede. Hermien Beijl vertelt dan over het werken met een 

politiehond (drugs enz.). Ze neemt een hond mee. Dit wordt vast een 

bijzondere middag. Gasten zijn welkom.  
 

Wilt u 25 april vrijhouden voor ons uitstapje? 
 

Namens de commissie, Alie Bergsma, tel. 383044 

 

VASTENMAALTIJD RK-KERK WILHELMINAOORD 

woensdag 21 maart 
 

Vasten en dan toch een vastenmaaltijd! We doen dat al jaren in onze kerk 

zo midden in de vastenperiode, als één van de manieren om ons voor te 

bereiden op Pasen. Door het gezamenlijk houden van een sobere 

Vastenmaaltijd willen we stilstaan bij onze manier van leven en de 
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oneerlijke verdeling van welvaart en voedsel in de wereld. Wij zouden deze 

Maaltijd graag samen met u, onze medechristenen, willen vieren.  
 

Daadwerkelijk willen wij onze medemensen steunen door het houden van 

een collecte tijdens de maaltijd ten gunste van de allerarmsten in de 

sloppenwijken van Addis Abeba in Ethiopië. U bent van harte welkom op 

woensdag 21 maart, 18.00 uur, in de vergaderzaal van de RK-kerk, 

Wilhelminalaan 48 te Wilhelminaoord.  
 

Wilt u wel zelf een bord/bestek/kopje of beker meenemen! 
 

Vanwege de organisatie gaarne opgeven voor 15 maart bij: 

mevr. Ineke Zuidberg. Tel: 0561 – 431120 . Email: 

inekezuidberg@hotmail.com.  
 

Antoon Boersen 

 
VERSLAG VAN DE VOORLICHTINGSAVOND OP DONDERDAG 16 

FEBRUARI IN DE STREEKKERK TE NIJENSLEEK 
 

Donderdagavond 16 februari. De koffiekopjes en Armeense koek staan 

klaar op de tafels en het is lekker warm, kortom we zijn er klaar voor. 

Achtenveertig mensen uit Nijensleek en 

omgeving en zelfs enkele bezoekers uit de 

Randstad zijn in de Streekkerk van 

Nijensleek samen gekomen om de eerste 

actie ten bate van weeshuis Zatik in Armenië 

te ondersteunen. Na een korte uitleg van 

Tineke van Geel over het weeshuis en het 

doel, het bouwen van een onderkomen voor 

de twee gezinnen op de boerderij van het 

weeshuis, start de lezing van dr. Bas van Geel. 
 

Hij is paleo-ecoloog aan de Universiteit van Amsterdam en legt via een 

PowerPointpresentatie uit dat de commissie van de Verenigde Naties die de 

klimaat verandering onderzoekt, het IPCC, volgens zijn mening verkeerde 

conclusies trekt. Zij beweren dat de mens voor meer dan 90% 

verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde en de zon 1% of 

minder. De heer Van Geel laat zien dat onderzoek op verschillende plekken 

in de wereld, op verschillende manieren uitgevoerd, een onmiskenbaar 

verband laat zien tussen zonneactiviteit en temperatuursveranderingen. In 

cycli is het op aarde al veel warmer geweest dan nu en gaat het in de 

komende periode volgens zijn voorspelling juist kouder worden. De 

mailto:inekezuidberg@hotmail.com
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afgelopen tien jaar is de gemiddelde temperatuur gelijk gebleven en niet 

gestegen! 
 

Natuurlijk moeten wij volgens de spreker beter omgaan met fossiele 

brandstoffen, die opraken, vervuilen en slecht zijn voor de gezondheid. Hij 

voorziet een negatief effect als uitkomt dat ‘men’ het bij het verkeerde eind 

had en dat uitkomt dat vooral de zon van invloed is. Met name de 

milieubesparende maatregelen die betrekking hebben op de uitstoot van 

broeikasgassen, dreigen hierdoor als totaal overbodig te worden bestempeld 

en dat zou onwenselijk zijn. Zijn advies: “Beter nu al de waarheid vertellen 

dan later moeten bekennen”. 
 

De actie voor het weeshuis heeft € 340 opgebracht. Een prachtig resultaat 

dat vraagt om een vervolg. Wij houden u op de hoogte. Met dank aan het 

kerkbestuur, Gerard Venhuizen en Roelie Dijkstra. 
 

Maurits en Tineke van Geel, Hoofdweg 54, Nijensleek 

Telefoon: 0521- 380382 

 
 

 

 

 

 

KEVIN OP DE ROMMELMARKT 

Uit: de methode voor de kinderdienst Bonnefooi 

 
 

Het was een idee van Liset. Die had iets gelezen over een kinderdorp in 

Midden-Amerika. ‘Misschien kunnen we daar onze Kerkdag voor 

gebruiken. Om daarvoor geld op te halen!’ ‘Ja, dat doen we! Leuk!’ De 

kinderen waren enthousiast. Vooral Kevin. Die had meteen allerlei ideeën: 

‘Natuurlijk moeten er grote mensen in de kraampjes staan, maar wij, 

kinderen, kunnen alles opbouwen. En na afloop alles opruimen”. Dat vond 

iedereen een goed plan. ‘Dóór kinderen en vóór kinderen’, zei Liset. 
 

Maar op de Kerkdag, toen alles opgebouwd moest worden, waren álle 

kinderen er, behalve Kevin. Hij kwam pas binnen toen alles al klaarstond. 

‘Sorry, jongens’ ,zei hij, ‘ik heb me verslapen.’ De anderen keken hem aan. 

‘Verslapen???’ riep Liset. ‘Het is half twee!’ ‘Nou, ik bedoel’, zei Kevin, 

‘ik ben per ongeluk wat later. Maar jullie kunnen best zonder mij, zie ik’. 

Hij keek goedkeurend om zich heen. Alle kraampjes stonden er al en de 

spullen lagen al keurig uitgestald: potten en pannen, boeken, cd’s, een 
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tweedehands kinderfietsje en ga zo maar door. De kinderen hadden slingers 

opgehangen, er klonk muziek, de hele zaal zag er mooi en feestelijk uit.  
 

‘Mooi hoor’, knikte Kevin. ‘Dan ga ik maar wat drinken. Jullie hadden toch 

chocolademelk? Of cola? Hé, op die tafel ligt een cd, die wil ik wel 

hebben.’ ‘Hebben? Kopen zal je bedoelen’, zei Liset. Op dat moment 

kwamen de eerste mensen binnen. De Kerkdag begon. Tegen vijf uur was 

het afgelopen. Liset ging op een stoel staan. ‘Het was een groot succes’, zei 

ze met een blijde lach tegen de andere kinderen, ‘dankzij ons allemaal! 

Natuurlijk zijn we een beetje moe, maar alles moet nog opgeruimd en 

schoongemaakt worden. Even doorpakken met elkaar en dan kunnen we 

naar huis. Hé, waar ga jij heen?’ Dat was Kevin. Die sloop de deur uit. 
 

‘Kevin!!!’ riep iedereen. Hij kwam terug. ‘Wat is er?’ ‘Waar ga je heen?’ 

‘Naar huis’, zei Kevin. ‘Het is toch voorbij? Ik moet de cd wegbrengen die 

ik gekocht heb.’ Liset keek hem aan, haar hoofd een beetje schuin. ‘Vind je 

dat wel eerlijk?’ ‘Wat bedoel je’, zei Kevin, ‘Dat ik wegga?’ Hij dacht na. 

‘Eh, nee’, zei hij met een lachje, ‘eigenlijk niet.’ ‘Dat dacht ik ook!’ zei 

Liset. ‘Er is nog heel wat te doen en jij hebt ook niet meegeholpen bij het 

opbouwen. Je doet helemáál mee of helemaal níet!’ 

 

VERSLAG VAN SIRKELSLAG OP 3 FEBRUARI IN DE GERF 
 

Vrijdag 3 februari was het alweer 

zover, de derde Sirkelslag waar 

onze catechisatiegroep aan 

meedeed. Om half acht kwamen 

de leden van de groep 14-18 jaar 

(en een enkele 18+’er, zie 

ondergetekende) bij elkaar om 

hun kennis op het gebied van de 

kerk en de Bijbel en hun snelheid en sportiviteit te meten met de andere 

groepen van heel Nederland. Niet alleen tegen heel Nederland, maar ook 

onderling was er zeker sprake van enige gezonde competitie, de groep was 

namelijk in twee kolonies gesplitst.  
 

De eerste opdracht was nog niet uitgelegd en iedereen was al verdwenen, 

om spullen te gaan verzamelen wel te verstaan. Voor de eerste opdracht 

moesten namelijk onder andere aardappelen, pannen, kruiwagens, 

winterpenen en nog vele andere voorwerpen worden verzameld om de 

meeste punten te verdienen. In het half uur dat de kolonies hadden, werden 

veel voorwerpen verzameld, waaronder een geleende winterpeen bij onze 
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favoriete supermarkt. Alles werd ingeleverd bij en van de lijst gestreept 

door onze zeer gewaardeerde jury. 
 

Vervolgens een quiz met nogal pittige vragen. Zo werd onder andere 

gevraagd naar het aantal vrijwilligers in de kerk en - voor de bijbelkenners 

onder ons -  naar het aantal keren vergiffenis dat moet worden gevraagd 

volgens Jezus. Daarna werden er twee grote posters boven tafel gehaald, 

waarin de twee koloniën zoveel mogelijk helden moesten zien te vinden die 

daarin verborgen waren.  
 

De volgende opdracht was het nadoen van dominoday zonder domino’s. 

Met liturgieën, Bijbels, stoelen, drinkflessen en andere voorwerpen moest 

een zo lang en complex mogelijke baan worden gemaakt. De creativiteit en 

vindingrijkheid van onze catechisatiegroep bleek wel uit de verrassende 

voorwerpen die ze in de baan stopten. 
 

Als laatste opdracht moesten de twee koloniën tegen elkaar een soort 

karaokewedstrijd houden die zo creatief mogelijk moest worden 

aangekleed. Met de speciale effecten van de ene groep (poedersuiker als 

rookeffect) tegen de kostuums van de andere groep (nauwelijks van echte 

gangsters te onderscheiden, met de pet en zonnebril) was het een nogal 

zware taak voor de jury om te beoordelen. 
 

Het was voor iedereen, de leden en de vrijwilligers (en die ene toeschouwer 

van groep 18+) een zeer gezellige en geslaagde avond. Dit doen we volgend 

jaar ongetwijfeld nog een keer! 
 

Niels Wind  

 

JEUGDDIENST 18 MAART IN DE STREEKKERK TE NIJENSLEEK 

   gezamenlijke dienst 
 

In de 40-dagentijd organiseert de Jeugd- en jongerencommissie weer een 

jeugddienst. Door middel van liederen en eigentijdse verbeelding zullen we 

proberen de veertigdagentijd te beleven. Deze dienst wordt voorbereid door 

de catechesegroepen. Het is een uitdaging om jong en oud te bereiken. We 

hopen dat iedereen komt!  
 

Iedereen is van harte welkom op 18 maart. 

Locatie: Streekkerk, Hoofdweg 59, Nijensleek. 

Aanvangstijd: 10.00 uur. 
 

Namens de Jeugd- en jongerencommissie, ds. Gerard Venhuizen 



- 18 - 

 

 

 

GEREFORMEERDE KERK 

NIJENSLEEK 
 

 
Postadres Gereformeerde Kerk PKN 

  Hoofdweg 59 

  8383 ED Nijensleek 
 

Scriba    vacature 

 

Ledenadministratie  mevr. G. Kerssies-de Boer, tel. 0521-382185 

    e-mail: grekerssies@gmail.com  
 

Penningmeester  dhr. L. Middelbrink, tel. 0521-381708 

    e-mail: lg.middelbrink@hetnet.nl 
 

Rekeningnummers  36 12 10 655 Gereformeerde Kerk Nijensleek 

    36 12 62 337 Diaconie Geref. Kerk Nijensleek 

    36 12 45 483 Werkgroep Kerkinactie 
 

Collectebonnen  63 58 01 612 C.v.K. Gereformeerde Kerk  

(€ 12,-- per vel van 20 bonnen) Nijensleek 

 
 

PASTORAAT 
 

Opgenomen in een verzorgingshuis: 

- Mevr. H.L.W. Liewes-Westerhuis, Boylerweg 108, Boyl, is in het 

verpleegcentrum LindeStede, kamer 8518, Steenwijkerweg 49, 8471 KZ 

Wolvega. 
 

Thuisgekomen uit het ziekenhuis: 

- Dhr. L.C.D. Sinke, Bosbouwkamp 4, Vledder. Hij revalideert thuis na 

een hartoperatie.  
 

Zieken thuis: 

- Mevr. S.F. Kloeten-Los, Dwarsweg 3a, Eesveen, heeft tijdens het 

sporten de achillespees afgescheurd. Na een operatieve ingreep zit ze nu 

met haar voet in de gips. Herstel is een kwestie van tijd en geduld.  

- Mevr. C.J. Mulder-Zijlstra, de Jongestraat 80, Wilhelminaoord, heeft de 

pijnlijke boodschap gekregen, dat de gevaarlijke ziekte de kop weer 

heeft opgestoken. De komende tijd zullen vele onderzoeken plaats 

vinden. Hopelijk zijn de onderzoeken hoopgevend.  

mailto:grekerssies@gmail.com
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Geboren:  

Op 24 januari is Joop Cornelis geboren. Hij is het 

zoontje van Allard Oostindie  en Monique Plat. 

Allard en Monique zijn dolgelukkig met dit nieuwe 

leven. Wij wensen hen geluk en wijsheid om Joop 

te begeleiden op zijn levensweg. 
 

Het adres van dit gelukkig gezin is Vledderlanden 4, 8381 XL Vledder. 
 

Ds. Gerard Venhuizen 

 

GEMEENTEAVOND 21 MAART 2012 
 

Op 21 maart hopen we de jaarlijkse gemeenteavond te houden. Binnenkort 

zal het bekende blauwe boekje rondgebracht worden. Voor de pauze 

worden zoals gebruikelijk de jaarverslagen behandeld en de paaskaars 

verloot. Na de pauze zal er een bijbelquiz gespeeld worden, die 

georganiseerd is door het Nederlands Bijbelgenootschap. In november 2011 

werd de quiz gehouden in de Kruiskerk te Diever. Enkele leden van onze 

gemeente zijn daar geweest. Het was een mooie avond met vragen vol 

humor, doordenkertjes en interessante weetjes. De quiz bestaat uit tien 

ronden van vier meerkeuzevragen. Elke ronde wordt ingeleid met een 

interessant filmpje. Met behulp van de DVD zal de kennis getest worden. U 

kunt meespelen, maar u kunt ook meekijken en luisteren. U steekt er altijd 

wat van op. 
 

Namens de kerkenraad nodig ik u van harte uit, Dineke Boevee 
 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Verantwoording collecten    

1 januari Diaconie € 33,85 Kerk € 42,30 

15 januari Diaconie € 34,50 Kerk € 35,20 

29 januari Leprazending € 38,25 Onderhoud € 35,50 
 

 

Kerkbalans 2012 

Wat is de kerk mij waard? Dit is de vraag die aan de kerkelijke gemeente is 

gesteld om financieel bij te dragen aan de instandhouding van de 

plaatselijke kerk. Hier is positief op gereageerd. Op het moment van dit 

schrijven is alles nog niet binnen. De stand is nu € 20.500. Dit heeft ons 

verrast. We willen een ieder die hieraan heeft meegewerkt, hartelijk 

bedanken voor de inzet om dit resultaat te behalen. 
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Ledenadministratie 

De ledenadministratie is door Gre Kerssies overgenomen van Lykel 

Middelbrink. Gre is te bereiken via e-mail: grekerssies@gmail.com of 

telefoon: 0521-382185.  
 

College van Kerkrentmeesters, Lykel Middelbrink 

 

VAN DE WERKGROEP KERK IN ACTIE 
 

Gezinsdienst 

Zondag 25 maart wordt er een gezinsdienst georganiseerd door de 

werkgroep Kerk in Actie. Aan deze dienst zal kinderkoor Joy uit Diever 

medewerking verlenen. Het koor bestaat uit kinderen van groep 3 t/m 8 van 

de basisschool en wordt begeleid door een pianist, een gitarist en een 

geluidsband. De voorganger is ds. B. Haanstra uit Steenwijk. Tijdens deze 

dienst zal er geen kindernevendienst zijn. 

 

Paasgroetenactie 2012 
 

Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen 

gemeenteleden ook dit jaar weer een paasgroet aan 

gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen 

en organisaties, die vaak onder moeilijke 

omstandigheden zich inzetten voor een betere wereld, 

voor mensenrechten voor iedereen. Ook wij doen 

daaraan mee. Op zondag 18 maart a.s. kunt u na de 

dienst deze kaarten meenemen. Het is fijn als u daar 

ook wat persoonlijks op kunt zetten, een tekst of een 

bemoedigend woord. Een kaart krijgen zegt 

gedetineerden al heel wat, maar des te meer als iemand 

ook nog de moeite heeft genomen om zelf er iets bij te schrijven. We 

hopen, dat velen van u paasgroeten zullen versturen! 
 

Spaarpottenactie 

De spaarpottenactie staat in het teken van studiebeurzen voor vrouwelijke 

theologiestudenten in Kenia. In Kenia is ongelijkheid tussen mannen en 

vrouwen nog aan de orde van de dag. Ook in de kerk. Kerk in Actie wil hier 

verandering in brengen door het verstrekken van studiebeurzen. Zo krijgen 

vrouwen de kans hun stem te laten horen.   
 

Ongelijkheid  

Toegang tot theologisch onderwijs voor vrouwen is in Kenia geen 

vanzelfsprekendheid. De grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 

mailto:grekerssies@gmail.com
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de samenleving is ook terug te vinden in de kerk. Veel vrouwen kunnen de 

kosten van de theologieopleiding niet betalen en kerken die een 

beurzenprogramma hebben, zenden veelal mannen. De manier om deze 

tendens te doorbreken is het verlenen van beurzen aan vrouwen.  
 

Schuld  

Eén van de vrouwen die zo de kans kreeg theologie te studeren, is Grace 

Rugut. Grace groeide op in een gezin met negen kinderen. Haar vader 

overleed al jong, waardoor er geen geld was voor een schoolopleiding voor 

de kinderen. Grace is ervan overtuigd dat vrouwen een belangrijke rol 

kunnen spelen in de kerk. “Bij problemen in de familiesfeer leggen 

mannelijke voorgangers vaak automatisch de schuld bij de vrouw. En in het 

geval van huiselijk geweld zegt een mannelijke voorganger vaak tegen de 

vrouw in kwestie dat ze zich moet onderwerpen aan haar man, terwijl de 

vrouw juist het slachtoffer is en de man de dader. Het is hoog tijd dat 

vrouwen ook leidinggevende posities binnen de kerk mogen bekleden om 

hier verandering in te brengen!”  
 

St. Paul’s United Theological College  

De vrouwen die een beurs krijgen, gaan 

studeren aan St. Paul’s United 

Theological College, het toonaangevende 

instituut in Kenia en omliggende landen. 

De onderwijsprogramma’s van St. Paul’s 

sluiten aan bij behoeften van kerken. Zo 

is er bijvoorbeeld veel aandacht voor de 

hiv-/aidsproblematiek. Er studeren nu 

zo’n veertig vrouwen per jaar aan St. 

Paul’s United Theological College en de sfeer is hierdoor al merkbaar 

veranderd.  
 

Namens de werkgroep Kerk in Actie, Margreet Dijkstra 

 

DE JARIGEN VAN 75  JAAR EN OUDER 
 

1 maart Dhr. A. Hagg K.J. Blokstraat 28 

8383 EV Wilhelminaoord 
 

Van harte gefeliciteerd. 
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KOSTER- / BLOEMENROOSTER / OPHAALDIENST 
 

 Koster Bloemen Ophaaldienst 

4 maart M. Boevee T. Kruithof Fam. Middelbrink 

11 maart L. Middelbrink R. Kok Fam. De Maa 

14 maart P. de Vries - Fam. Visser 

18 maart H. Kloeten S. van Rijswijk Dhr. De Vries 

25 maart T. Bierman J. Rozeboom Fam. Middelbrink 

1 april - - Fam. De Maa 

6 april H. Dijkstra - Fam. Visser 

 

ROOSTER KINDERNEVENDIENST / OPPAS 
 

 Kindernevendienst Oppas 

4 maart Margreet Klaske 

11 maart Gerda Joanne 

18 maart Sjoukje Margreet 

25 maart geen kindernevendienst Gwenda 

1 april Gonnie - 

 

 
 

Wilt u zelf of via familie/buren de predikant, de pastorale medewerker en 

de wijkouderling informeren over situaties waarvan u vindt dat de kerk dat 

moet weten? B.v. bij opname in het ziekenhuis of het ontslag eruit, ziekte, 

opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis, overlijden, jubilea, geboorte, 

verhuizing. Het zorgt ervoor dat aandacht geschonken kan worden aan hen 

die het op dat moment nodig hebben d.m.v. een bezoekje of andere vormen 

van meeleven. We zijn dus van u afhankelijk. Natuurlijk kunt u ook de 

pastorale en wijkouderlingen bellen als u een pastorale medewerker of uw 

predikant onverhoopt niet kunt bereiken. 
 

Contacten 

De namen, telefoonnummers en e-mailadressen van de leden van het 

Pastorale Team kunt u vinden in het paarse informatieboekje “Wegwijs in 

Hervormd Vledder” of op de website www.kerknetvledder.nl. De namen 

van de wijkouderlingen vindt u in het blauwe “Informatieboekje 

Gereformeerde Kerk Nijensleek/PKN en op de bovengenoemde website. 

 

 

http://www.kerknetvledder.nl/
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 HERVORMDE GEMEENTE 

TE VLEDDER E.O. 
 

 

Postadres Hervormde Gemeente PKN 

  De Hoek 8 

  8381 BL Vledder 
 

 

Scriba    mevr. A. Bolte - v.d. Vis (a.i.), tel 0521-380766 

    e-mail: tonniebolte@hotmail.com 
 

Ledenadministratie  mevr. J. Stuiver, tel. 0521-381132 

    e-mail: nhkerk-vledder@kpnplanet.nl 
 

Coörd. kosterschap  dhr. H. Wind, tel. 0521-392997 / 06-53333916 
 

Rekeningnummers  36 58 00 317 C.v.K. Hervormde Gem. Vledder 

    36 58 00 147 Diaconie Herv. Gem. Vledder 

    69 98 79 027 Restauratiefonds Dorpskerk 
 

Actie Kerkbalans  63.58.14.552 C.v.K. Hervormde Gem. Vledder 
 

Collectebonnen  36 58 00 317 C.v.K. Hervormde Gemeente  

(€ 12,-- per vel van 20 bonnen)    Vledder 
 

 

PASTORAAT 
 

- Mevr. J. Faber-Kalsbeek, Olde Hof 13, Vledder, is in het 

verpleegcentrum LindeStede, kamer 8532, Steenwijkerweg 49, 8471 KZ 

Wolvega. 

- Dhr. C. Scholtens, Scheperkamp 31, Vledder, is opgenomen in het 

woonzorgcentrum Warfheem, kamer 108, Noorderstraat 24, 9989 AA 

Warffum. 
 

Thuisgekomen uit het ziekenhuis: 
 

- Mevr. W.M. Hoogenkamp – van Weert, Kon. Wilhelminalaan 30, 

Wilhelminaoord. Zij is verhuisd naar het verzorgingshuis De Menning, 

Linth. Homanstraat 1, Wilhelminaoord.  
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Zieken thuis: 

- Dhr. A. Elting, Hoofdweg 69, Nijensleek. De uitslagen zijn hoopgevend. 

De medicatie vergt veel energie. 

- Dhr. C.A.H. Emmink, Hooybrink 7, Vledder. De medicatie vergt veel 

van lichaam en geest.  
 

Overleden: 

Op woensdag 8 februari is mevr. D.A. van Leeuwen – Jansen overleden. Zij 

is 67 jaar geworden. Mevr. Van Leeuwen was geruime tijd ernstig ziek. 

Ondanks deze wetenschap is zij vrij plotseling overleden. De 

uitvaartplechtigheid was op dinsdag 14 februari in het crematorium 

‘Reestborgh’ te Meppel. Wij wensen haar man en kinderen kracht toe om 

dit afscheid te kunnen verwerken. 
 

Het adres van familie Van Leeuwen is Palmbosweg 2, Vledder. 
 

Ds. Gerard Venhuizen 

 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 

Er is niet zoveel nieuws te melden van het kerkrentmeesterlijk front. De 

verbouwing in De Gerf verloopt voorspoedig. Het nieuwe kantoortje is in 

gebruik genomen en het nieuwe jeugdhonk nadert zijn voltooiing. De 

afwerking van het jeugdhonk, zoals het verven van de wanden, kozijnen en 

het meubilair, waaronder de bar, zal in overleg met de jeugd gebeuren. Het 

zou leuk zijn als het daardoor echt hun honk word. Andere acties van de 

laatste maanden, zoals het geluid in de kerk en het vastzetten van de 

stoelen, zijn voltooid.  

 

Belangrijk in de afgelopen maand was natuurlijk wel de Actie Kerkbalans 

2012, die tot nu toe het mooie bedrag van € 40.818,50 heeft opgebracht. 

Wij zijn blij dat in moeilijke tijden, zoals we die nu beleven, uw bereidheid 

om bij te dragen aan de kerk, in stand blijft. En dat wij steeds weer 

vrijwilligers kunnen vinden die de formulieren willen bezorgen en ophalen. 

Maar Actie Kerkbalans 2011 is nog niet helemaal afgerond. Er zijn nog 

mensen die een bijdrage hebben toegezegd, maar die nog niet hebben 

overgemaakt. Die krijgen van ons binnenkort een vriendelijke herinnering. 

Dat wil dan niet automatisch zeggen dat u nalatig bent geweest, het is ook 
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goed mogelijk dat wij een fout hebben gemaakt. Laat in ieder geval wat van 

u horen als u het niet eens bent met die herinnering. Een vaak optredende 

reden voor het niet nakomen van gedane toezeggingen, is dat de persoon in 

kwestie denkt de kerkrentmeesters te hebben gemachtigd het geld van de 

rekening te halen, terwijl dat niet zo blijkt te zijn. Wij zullen nooit geld van 

iemands rekening halen, tenzij wij daar uitdrukkelijk op het formulier toe 

zijn gemachtigd. Misschien moet u dat even controleren als u die 

herinnering mocht ontvangen.  
 

Nu we toch bijna alleen over geld praten, er komen nieuwe collectebonnen. 

De oude, gele, bonkaarten zijn bijna op en de nieuwe, rode, zijn besteld. U 

moet geen betekenis toekennen aan de keuze van de kleur van de bonnen. 

We hebben groen en geel gehad en om verwarring bij het tellen te 

voorkomen hebben wij nu voor rood gekozen. De volgende keer kiezen wij 

voor blauw. Het bedrag per bon hebben wij aangepast aan de inflatie van de 

laatste 6 jaar en staat nu op 80 cent per bon. Een kop koffie is duurder! 
 

Dezer dagen ontvingen wij uit de nalatenschap van Han Broos een groot 

aantal Bijbels en liedboeken uit verschillende periodes van haar leven. Wie 

er in geïnteresseerd is, kan één of meer van die boeken of bundels bij mij 

komen ophalen.  
 

Namens het college van kerkrentmeesters, Hans van de Rotte 
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DE BLOEMEN 
 

In het vorige Kerkblad stond bij mevr. A. Bovenkamp-Hoekstra een 

verkeerd adres vermeld. Het juiste adres is: De Hoek 15 in Vledder. 

 

ROOSTER KINDERNEVENDIENST / OPPAS 
 

 Kindernevendienst Oppas 

4 maart Margreet Klaske 

11 maart Gerda Joanne 

18 maart Sjoukje Margreet 

25 maart geen kindernevendienst Gwenda 

1 april Gonnie - 

 

KOSTERROOSTER / OPHAALDIENST 
 

 Koster Ophaaldienst 

2 maart  G. v.d. Ham 382601 

4 maart - G. van Raalten 382401 

11 maart Ineke Groen & Adrie 

van Vliet 

S. Tarus 380383 

18 maart - M. Spoelstra 381569 

25 maart Rijk Dijhuizen G. Mensink 381570 

1 april Marinus Dijkhuizen R. Dijkhuizen 381396 

5 april Harjo Wind N. Dirkzwager 380981 

7 april Marjanne Tadema G. v.d. Ham 382601 
 

Als u gebruik wilt maken van de ophaaldienst, dan wordt u verzocht dit de 

vrijdag voorafgaand aan de zondag te melden bij de betreffende persoon. 
 

Als u kinderoppas wenst tijdens een kerkdienst in de Dorpskerk, dan kunt u 

dit doorgeven aan Doede Simonides, tel. 0521-344593. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 27 - 

KOOPMAN

Uw  Eigen Drogist
                Koopman

Speciaalzaak voor:
* Geneesmiddelen (zonder recept) * Foto- artikelen
* Cosmetica - Parfumerieën * Kado- artikelen
* *  
* Dépôt schoenreparaties en stomerij                * 

Diergeneesmiddelen Reform
Homeopathie

* Biologische groente en  - brood                * Zonnebank

Dorpsstraat 9 -11, Vledder, tel. 0521-382751

SCHOONHEIDS-SALON

Schoonheidsspecialiste
pedicure
manicure

Lijnland 7 - Vledder - 0521 382858
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Bouwbedrijf

VAN DIJK bv

- woningbouw
- utiliteitsbouw
- renovatie

- restauratie

VAN DIJK’S

karweiman
- onderhoudswerk
- bouwkundige klussen

Dorpsstraat 12, Vledder
tel:  0521-381260
fax: 0521-381727

ALTIJD GROTE KEUZE IN DIVERSE MERKEN OCCASIONS
TEVENS UW ADRES VOOR ALLE REPARATIES, ONDERHOUD
EN A.P.K. VAN ALLE MERKEN
TOTAL BENZINE-STATION          AUTOVERHUUR

DE ROLLE 1, 8381 CR VLEDDER     TEL. 0521 - 381231

Kapsalon

Dorpsstraat 21

8381 AM Vledder
Tel. 0521-382130 

Met ‘n erkend Schilders- en

        Afwerkingsbedrijf
bent u gegarandeerd beter af

SCHILDERSBEDRIJF

Solweg 13, Vledder

tel: 0521 381669

Schilder
glaszetter
behanger

ERKEND SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

Bisschop v.o.f.

 


