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Kerkgebouwen:  Johannes de Doperkerk (Hervormde Kerk), 

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder 
 

   De Streekkerk (Gereformeerde Kerk), 

   Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, tel. 0521-381573 
 

Dependance: De Gerf, De Hoek 8, 

   8381 BL Vledder, tel. 0521-381858 
 

Predikant:  Ds. G. Venhuizen, Hoofdweg 57, 

   8383 ED Nijensleek, tel. 0521-381732 

   e-mail: venhuizen.pastor@isnetadsl.nl 

   tel. spreekuur: maandag t/m donderdag 

   13.00 – 14.00 uur en 18.30 – 19.15 uur 

   (bij spoedeisende zaken kunt u altijd bellen) 
 

Redactieadres F. Poelman, Van Eemneslaan 20a, 

Kerkblad:  8384 EA Wilhelminaoord, tel. 0521-380291 

   e-mail: froukjepoelman@home.nl 
 

Bezorging   K. van der Kamp, Ten Berghe 4, 

Kerkblad:  8381 DB Vledder, tel. 0521-588252 

 

Website:  www.kerknetvledder.nl 

 

VAN DE REDACTIE 
 

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten, 

niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende uitgave.  
 

De redactie bestaat uit: Greetje Huurdeman (tel. 0521-381263), Piet 

Grootendorst (tel. 0521-380660) en Froukje Poelman, tevens lay-out (tel. 

0521-380291). 
 

Kopij inleveren bij het redactieadres (zie hierboven), bij voorkeur via e-

mail (bijlagen s.v.p. in Word). Uw e-mail wordt altijd beantwoord.  

 

Inleverdatum kopij voor het Kerkblad van juli/augustus 2012:  

uiterlijk op maandag 18 juni voor 12.00 uur. 

 

Het Kerkblad wordt dan uiterlijk zaterdag 30 juni bij u bezorgd.  

 

 

Om alvast in uw agenda te noteren: 

- inleverdatum voor het septembernummer: 20 augustus 

mailto:venhuizen.pastor@isnetadsl.nl
mailto:froukjepoelman@home.nl
http://www.kerknetvledder.nl/
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EREDIENST 

Zijn de aanwezigen toeschouwers of deelnemers?  
 

Jarenlang was in onze kerken de gewoonte: zondag gaan de kerkdeuren 

open en de gemeenteleden komen binnen om naar Gods woord te luisteren. 

Gods Woord werd vanaf de kansel verkondigd. Alle hoofden probeerden 

zich op de kansel te richten. Sommige hoofden knikten, omdat de slaap te 

sterk was. Niet alle hoofden, die naar de kansel 

gericht waren, luisterden vroom. De ogen telden 

bijvoorbeeld de hokjes in het plafond of bewonderden 

de nieuwe mode. Lag dit misschien aan de vorm van 

de eredienst? Deze was altijd dezelfde. Logisch, want 

de indeling was te statisch. In de liturgie zat geen 

lichamelijke beweging. Liturgie was hoofdwerk! 
 

Deze statische opstelling leidde ertoe, dat 

gemeenteleden afwachtten. Zij keken toe. Ze waren toeschouwers, die 

keken naar het gebeuren vóór en op de kansel. De kerkzaal had een 

schouwburg opstelling. In de schouwburg worden  mensen vermaakt door 

de spelers op het toneel. Dáár zitten de toeschouwers op het puntje van de 

stoel om maar niks te hoeven missen of zij schateren om de grappen van de 

conferencier. 
 

Deze inleiding komt voort uit de volgende opmerking: ik ga naar de kerk 

om eten te halen en niet om iets te brengen. Anders gezegd: als ik naar een 

hotel ga, neem ik ook geen eten mee. 
 

De volgende vragen  kwamen bij me op: Is het waar, dat de kerkdienst - 

eredienst - eten geeft zodat mensen kunnen consumeren? Lijkt de 

kerkdienst op de dienst die een hotel levert? 
 

Het lijkt me vermoeiend en ontmoedigend, als dienaar van het Woord, 

steeds te moeten serveren. Het liefst de smaak van de bezoekers. Ik hoor de 

geestelijke vorken en messen op de geestelijke borden tikken. Ik besef 

onmiddellijk dat een plaats moet worden ingeruimd voor een container. 

Hier kan het ongewenste, smakeloze geestelijke voedsel in worden 

gedeponeerd. Een klachtenbalie is ook geen overbodige luxe. 
 

Ik denk dat een eredienst niet op genoemde manier gevierd kan worden. 

Mijn drijfveer voor de eredienst is de uitnodiging. Mensen worden 

uitgenodigd om samen de ervaring van de week te delen voor Gods 

aangezicht. Mensen worden uitgenodigd om te danken en te bidden. God 

nodigt feitelijk uit. De mensen nemen dan van alles mee. Ik denk aan: 

blijdschap, dankbaarheid, verdriet, hoop, wanhoop etc.  
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In de eredienst beseffen de mensen, dat de viering ook van hun inzet 

afhangt. Het is niet afwachten, maar samen doen.  Eredienst is een 

antwoord op Gods liefde. Deze liefde is niet voor consumptie. Zij maakt 

mensen tot deelnemers. De uitnodiging ligt weer op uw/jouw tafel. Wat 

wordt er mee gedaan? 
 

Ds. Gerard Venhuizen 

 
KERKDIENSTEN  VLEDDER  

 

3 juni 9.30 uur Ds. A.G. Bosma (Vledder) 

uitgangscollecte: werelddiaconaat 
   

10 juni 9.30 uur Ds. G. Venhuizen,  

Heilig Avondmaal 

uitgangscollecte: orgelfonds 
   

17 juni 9.30 uur Ds. G. Venhuizen, SOW-uitzwaaidienst 

uitgangscollecte: jeugdwerk 
   

24 juni 10.00 uur SOW-openluchtdienst achter de Streekkerk in 

Nijensleek 
   

1 juli 9.30 uur Mevr. B. v.d. Brink-Smit (De Wijk), 

m.m.v. Dorpskerkkoor 

uitgangscollecte: onderhoud kerkgebouw 

 

KERKDIENSTEN  NIJENSLEEK 

 

3 juni 9.30 uur Ds. G. Venhuizen, afscheid en bevestiging van 

ambtsdragers 

1e collecte: werelddiaconaat 

2e collecte: kerk 
   

10 juni 9.30 uur Ds. E. v.d. Veen (Steenwijkerwold) 

1e collecte: diaconie / 2e collecte: kerk 
   

17 juni 9.30 uur SOW-dienst in Vledder 
   

24 juni 10.00 uur Mevr. K. Smit-v.d. Berg (Baambrugge), SOW-

openluchtdienst achter de Streekkerk, m.m.v. 

Onze opdracht uit Dwingeloo 

1e collecte: Werkgroep Kerk in Actie  

2e collecte: kerk (orgel) 
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1 juli 9.30 uur Ds. G. Venhuizen, Heilig Avondmaal 

1e collecte: diaconie / 2e collecte: kerk 

avondmaalscollecte: project van Mieke Rang in 

Congo 

 
VAN DE PREDIKANT 
 

Het aantal kerkbezoekers daalt. Het is een trend  in de PKN-kerken. Dat het 

aantal kerkbezoekers daalt, kunnen we constateren, maar dat we ons bijna 

schouderophalend bij dit gegeven neerleggen, maakt me niet blij. Onze 

kerkdiensten worden trouw bezocht door  ouderen. Althans een trouwe 

kern. De jongeren zijn niet of soms aanwezig. De ouderen, die trouw de 

diensten bezoeken, constateren verdrietig dat de jongeren afwezig zijn. Ook 

de catechisanten zijn niet aanwezig is hun klacht. Hierbij moet een 

aantekening worden gemaakt. De catechisanten komen wel in de 

jeugddiensten en de jongerenvieringen. De ‘normale’ zondagse diensten 

spreken hun niet aan.  
 

Wanneer een leeftijdsgroep niet meer in de kerk komt, dan is het moeilijk 

om deze groep terug te krijgen. Samen gaan is immers leuker dan alleen. 

Dit gegeven hebben zowel ouderen als jongeren gemeenschappelijk. Want 

is er een dienst waarin een jongere centraal staat, bijvoorbeeld trouwen, 

dopen, school-kerkdiensten, dan zijn de leeftijdsgenoten wel aanwezig! Een 

soort ‘samen ervaren’. Misschien zijn 

jongeren en ouderen wel van de 

kerkdiensten vervreemd omdat zij niets 

gemeenschappelijks ervaren. Een punt om 

over na te denken. 
 

Misschien zijn jongeren en ouderen van de kerk vervreemd, omdat zij de 

taal niet meer begrijpen. De kerktaal landt niet meer. In de kerkdiensten 

raakt de taal de jongeren niet meer. We zullen op zoek moeten naar taal en 

vormen, die de jongeren aanspreken. Niet alleen in de kerkdiensten maar 

ook in het dagelijks leven. De grote vraag is: “Hoe  vertalen wij de bijbelse 

woorden en de bijbelse boodschap in de huidige spreek of symbolentaal?” 

Ondanks het feit dat mensen religieuzer worden, neemt de kennis van de 

bijbelse waarden en normen af. Religiositeit is een gevoel, dat niet geijkt 

wordt of kan worden aan geloofskennis, die in de Bijbel beschreven wordt. 
 

Ik denk, dat de kerk niet moet staren naar dalende getallen, maar de 

uitdaging moet oppakken om de bijbelse boodschap verstaanbaar te maken. 

Het gevolg kan zijn dat traditionele woorden of vormen worden vervangen. 
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Dat is niet erg, want zij zijn slechts middelen om mensen in contact te 

brengen met Gods liefde.  Gods liefde blijft, maar de middelen om deze 

liefde te ontdekken of door te geven veranderen. Hiermee wordt de kerk 

geen trendvolger  maar trendsetter.      
 

Bij de kerkdiensten: 

- 3 juni Nijensleek Exodus 3: 1-6; Johannes 3: 1-16. 

  Afscheid en bevestiging van ambtsdragers. 

- 10 juni Vledder Rechters 12: 1-16; Marcus 3: 20-35.  

  Viering van het Heilig Avondmaal. 

- 17 juni Vledder Ezechiël 17: 22-24;  Marcus 4: 26-34. 

  Gezamenlijke uitzwaaidienst. 
 

Examens: 

Terwijl ik dit schrijf, zijn de leerlingen van het voortgezet onderwijs bezig 

met hun examens. De één vindt de opgaven meevallen en de ander vindt ze 

moeilijk. Examens zijn altijd moeilijk. Is het niet vanwege de stof dan wel 

vanwege de spanning en de verwachtingen. We wensen alle 

examenkandidaten sterkte en we hopen, dat iedereen zal slagen. We zullen 

zien waar de vlag met boekentas hoog in de stok hangen. 
 

Tenslotte: 

Wens ik u/jou een goede maand juni toe.  
 

Met vriendelijke groet,  ds. Gerard Venhuizen 

 

UITZWAAIDIENST OP ZONDAG 17 JUNI IN DE DORPSKERK  
 

Alle jaren verlaten een aantal leerlingen de basisscholen. In 

onze gemeenten zijn ook weer een aantal, die de basisscholen 

zullen gaan verlaten. Een hele stap voor de leerlingen en hun 

ouders. Een nieuw tijdperk breekt aan. De leerlingen verkennen 

nieuwe grenzen en ouders leren om hun kinderen meer los te 

laten. Boeiend en spannend!!! 
 

In de morgendienst van 17 juni wordt aandacht geschonken aan deze 

mijlpaal. Deze dienst heeft de naam ‘Uitzwaaidienst’ gekregen. We 

zwaaien leerlingen uit en bemoedigen hen voor de nieuwe periode, die 

aanbreekt. 
 

Deze dienst is een gezinsdienst, die met ouders zal worden voorbereid. Een 

gezamenlijke dienst in de Dorpskerk. De Streekkerk is gesloten. De dienst 

begint om 9.30 uur. 
 

Ds. Gerard Venhuizen 
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OPENLUCHTDIENST  
 

Op 24 juni zal er weer een openluchtdienst zijn achter de Streekkerk te 

Nijensleek. Karin Smit–v.d. Berg zal in deze dienst voorgaan en de 

gospelband Onze opdracht zal aan deze dienst meewerken. Neem allemaal 

een stoel mee, we hopen op mooi weer! De dienst begint om 10 uur. 
 

Namens de Werkgroep Kerk in Actie, Margreet Dijkstra 

 

HET AVONDGEBED IN DE DORPSKERK WORDT BEËINDIGD 
 

In onze gemeente was jarenlang een gebedskring in de huiskamer. In de 

huiskamer werd o.a. gebeden voor de zieken, voor de gemeenteleden, voor 

het pastoraat. Het aantal deelnemers liep achteruit. De leden van de 

gebedskring vroegen begin 2007 de kerk om 

nieuwe leden te werven. Er kwam een gesprek 

waarin werd besloten om een gesprekskring 

‘Bidden’ in het leven te roepen en een 

Avondgebed  in de Dorpskerk te starten. Dit 

besluit werd door de kerkenraad bekrachtigd. 

De gesprekskring ‘Bidden’ startte met 10 

leden. Het Avondgebed werd in het begin 

door ongeveer 10 mensen bezocht. Er vielen 

mensen af door verhuizing en overlijden. Hierdoor liep het aantal bezoekers 

aan het Avondgebed terug.   
 

Eén keer per maand, op een woensdagavond, werd het Avondgebed 

gehouden. Het Avondgebed is een sobere viering, waarin mensen op adem 

kunnen komen. Adriaan Oudkerk begeleidde de zang en mediteerde op het 

orgel. Het Avondgebed werd 48 keer gehouden. 
 

Het laatste jaar liep het aantal bezoekers drastisch terug. Soms kwam er 

niemand. Dit werd aan het moderamen gerapporteerd. Ondanks teruggang 

in bezoek bleef de intentie om het Avondgebed in stand te houden. Er was 

hoop. Deze hoop slonk toen dit jaar twee keer geen bezoekers kwamen. Een 

teleurstellende ervaring daar er veel voorbereiding aan een Avondgebed 

voorafgaat. Gezien deze realiteit is aan het moderamen voorgesteld om het 

Avondgebed te beëindigen. Dit voorstel is door de kerkenraad bekrachtigd. 

Dit betekent, dat vanaf juni geen Avondgebed in de Dorpskerk zal worden 

gehouden.  
 

Ds. Gerard Venhuizen 
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ZOMERPROGRAMMA 2012 VAN DE KERKEN IN VLEDDER E.O. 
 

Vandaag genoten van één van de eerste zomerse dagen. Heerlijk. En voor 

veel vrijwilligers in onze kerken is nu het vergaderseizoen voorbij. Ze 

kunnen van  hun vrije tijd gaan genieten. Maar  

ook in de vakantieperiode worden er een aantal 

leuke activiteiten georganiseeerd, waar de drie 

kerken in onze regio een aandeel in leveren. 
 

Op camping Padjelanta in Vledder worden weer 

twee campingdiensten georganiseerd. In de periode 

tussen deze campingdiensten worden op 

zondagavond in de Dorpskerk vier 

Zomerzangdiensten gehouden. Tijdens de Vleddermarkten op dinsdagavond 

is de Dorpskerk open en worden er evenals voorgaande jaren 

orgelconcerten gehouden onder leiding van Adriaan Oudkerk. En de Jeugd- 

en jongerencommissie organiseert eind augustus een dienst in de tent van de 

Fristiboys. op Moerhoven in Nijensleek. Genoeg activiteiten om in de gaten 

te houden.   
 

Kerk ben je het hele jaar door en we willen ook voor onze gasten graag 

aanwezig zijn. Jan van Bemmel heeft ons geholpen een flitsende poster te 

maken waar het gezamenlijke  zomerprogramma op staat vermeld. De 

poster zal ook te vinden zijn op de website www.kerknetvledder.nl Dus 

kijkt u straks goed rond en maak gebruik van het aanbod van onze kerken. 

Graag ontmoeten we u op de camping, in de Dorpskerk of in de tent. U bent 

er van harte welkom.  
 

De campingdiensten worden gehouden op zondag 8 juli en 12 augustus. 

Aanvang 10.00 uur 

De Zomerzangdiensten zijn op 15, 22 en 29 juli en op 5 augustus. Aanvang 

19.30 uur. 

De orgelconcerten zijn op dinsdag 17, 24 en 31 juli en op 7, 14 en 21 

augustus. De kerk is open vanaf 19.00 uur 

De tentdienst wordtgehouden op zondag 26 augustus in de tent van de 

Fristiboys op Moerhoven te Nijensleek. Deze dienst begint om 11.00 uur. 
 

Gré Kerssies 

     

WERELDDIACONAAT 3 JUNI 
 

Op zondag 3 juni is de eerste collecte bestemd voor het werelddiaconaat. In 

Nepal is veel werkloosheid en de mensen zijn laag opgeleid. Drugs zijn 

makkelijk verkrijgbaar en de overheid geeft nauwelijks voorlichting. Dit 

http://www.kerknetvledder.nl/
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alles leidt ertoe dat verslaving een enorm probleem onder jongeren is. De 

gevolgen zijn desastreus. Ze lopen groot risico op besmetting met het hiv-

/aidsvirus, gezinnen raken ontwricht en jongeren kiezen voor de 

criminaliteit.  
 

Kerk in Actie ondersteunt in Nepal een groep 

partnerorganisaties die met elkaar dit probleem te lijf 

gaan. Ze richten zich op hiv-/aidspreventie en zorg 

voor hiv-/aidspatiënten en verslaafden. Eén van de 

organisaties, Naulo Ghumti, biedt gemotiveerde 

verslaafden een compleet traject aan, van afkicken tot 

begeleiding naar een nieuwe baan. De drastische 

aanpak van Naulo Ghumti heeft aantoonbaar effect. 

Veel Nepalezen zijn met de hulp van Naulo Ghumti 

een andere weg ingeslagen en kunnen een normaal 

bestaan leiden. 
 

Namens de beide diaconieën, Jan Verweij 

 
AGENDA 
 

4 juni 14.15 uur Voorbereiding campingdiensten in de pastorie 

4 juni 19.30 uur Moderamenvergadering in de consistorie te 

Nijensleek 

6 juni 10.00 uur Koffieochtend in De Gerf te Vledder 

6 juni 19.30 uur Gezamenlijke diaconievergadering in De Gerf 

12 juni 20.00 uur Gespreksgroep 25+ bij Gerrit Jan Hallink 

13 juni 10.00 uur Koffieochtend in de consistorie te Nijensleek 

14 juni 19.30 uur Kerkenraadsvergadering in de consistorie te 

Nijensleek 

19 juni 18.30 uur Redactievergadering Kerkblad 

23 juni 18.00 uur BBQ op camping Padjelanta 

28 juni 9.00 uur Moderamenvergadering in De Gerf te Vledder 

4 juli 10.00 uur Koffieochtend in De Gerf te Vledder 

4 juli 19.30 uur Kerkenraadsvergadering in De Gerf te Vledder 

 
BEDANKJES 
 

Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen, dat we 

mochten ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk. 

Grietje en Lute Orsel 
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Ik wil de kerkenraad van de Streekkerk gaarne bedanken voor het mooie 

boeket bloemen dat ik mocht ontvangen i.v.m. mijn 82e verjaardag de 18e 

april j.l. Heel erg gewaardeerd dat er aan mij gedacht is.  

Veel groeten van Piet de Vries, Meulhoek 45, 8381BC Vledder 
 

 

DOORGEVER 
 

In december 2010 is er een themarapport door de 

Generale Synode uitgegeven met als onderwerp: 

Spreken over God.  Spreken over God was een 

afgelopen zaak in de samenleving van de afgelopen 

decennia. Er waren zelfs predikanten die vonden, dat ze moesten gaan 

zeggen, dat je alleen moest geloven in een God die niet bestond. Nu is God 

terug van weggeweest. Nee, vaak niet meer alleen in de kerk. Allerlei 

groepen en groepjes, die niets met de kerkelijke organisatie te maken 

hebben, willen wèl spreken over God. Want dat past in het spirituele leven. 
 

In het rapport wordt wèl aan de kerk gerefereerd. Gelovigen zijn 

opgegroeid in of in aanraking gekomen met een gemeenschap, die over God 

spreekt. Je zingt er elke zondag van. Je hoort ervan in gesprekken met 

anderen, en vanaf de kansel. 
 

In het rapport komen vijf hoofdstukken aan de orde. Hoe kunnen we iets 

over God zeggen? Spreken over God gebeurt in een persoonlijke taal, maar 

ook in een onpersoonlijke taal. God wil iets, hij doet ook iets. Hij is een 

levende God. Er is een liefdesrelatie tussen God en de mensen. In hoofdstuk 

3 komt aan de orde, hoe je God ervaart. En die ervaring bestaat uit de 

resonans in mensen, van wat van God komt.  
 

Maar God is ook méér dan ervaring. Dan kan het over aanvechting gaan, 

over het zwijgen van de hemel. Hoofdstuk 4 gaat verder in op het gemis aan 

ervaring. Waarom voelen veel gemeenteleden dat soms? Raakt de Bijbel uit 

zicht? Spreekt de kerkelijke taal niet aan? Is God in deze wereld de grote 

afwezige? Het laatste hoofdstuk gaat in op het belijdend spreken van God. 

De kerk brengt God ter sprake. De synode komt dus vooral met het 

belijdend spreken door de kerk. Misschien als iets te vanzelfsprekend 

gebracht. 
 

Het is een interessant boekwerkje, dat u bij het Boekencentrum voor een 

paar euro kunt aanschaffen. Geen pauselijke encycliek, wel bedoeld als 

discussie en bemoedigend schrijven. Of het dat niveau haalt, weet ik niet. 

Het schrijven is nu een jaar oud en het lijkt erop dat het  nog niet geland is 
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op het niveau van veel gemeenteleden. Zijn we toch bang om die discussie 

aan te gaan?  
 

Doorgever 

 

HERVORMDE VROUWENGROEP 
 

Op 1 mei was het dan zover, de vrouwengroep ging een dagje op stap naar 

Het Lichtpunt in Kollummerzwaag. Langs een prachtige landelijke route 

kwamen we bij Het Lichtpunt, een christelijk opvang-, begeleidings- en 

ontmoetingscentrum aan. Hier stond de koffie klaar en wij kregen 

informatie en een rondleiding. In Het Lichtpunt vangen professionele 

mensen, samen met 180 vrijwilligers, mensen op die problemen hebben of 

die naast de samenleving terecht zijn gekomen. Ze proberen om deze 

mensen weer een plekje terug te geven in de maatschappij.  Hierna 

bezochten wij de kaarsenmakerij en de boekenstjelp. In de middag zijn we 

naar de kringlooploods gegaan waar hier en daar door de dames leuke 

koopjes werden gedaan. 
 

Op de terugweg in Appelscha, bij het bezoekerscentrum, hebben we op het 

terras heerlijk in de zon nog wat gedronken. Om 17.30 uur waren we weer 

terug in Vledder bij de Plaza waar we met elkaar gezellig en lekker hebben 

gegeten. 
 

Bedankt bestuur voor al het werk dat er mee gemoeid was, we kunnen terug 

zien op een fijne dag. 
 

Namens ons allen, Afke Visser 

 

VERSLAG FILMAVOND OORLOGSWINTER 
 

Op woensdagavond 2 mei kwamen we bij elkaar, jong en oud, om de film 

Oorlogswinter te kijken en er hierna over te 

praten. 5 jeugdleden en 5 ouderen kwamen bij 

elkaar. Het doel van de avond was om jong en 

oud in gesprek met elkaar te laten gaan over de 

Tweede Wereldoorlog. Enkele ouderen hebben 

we bereid gevonden om hun ervaringen met ons 

te delen. 
 

Na gezellig een kopje koffie met elkaar te 

hebben gedronken, kon de film beginnen. De 

film was indrukwekkend, soms schokkend. Ook 

werd er tijdens het kijken van de film door de 
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ouderen enkele momenten herkend, kleine details zoals een knijpzaklamp 

of het spullen verzamelen bij een neergestort vliegtuig. 
 

Toen de film was afgelopen hebben we ervaringen gedeeld over de film 

zelf. Wat vonden we er van? Hoe zou jij het gedaan hebben als je de 

hoofdpersoon was? Na het delen van de ervaringen hebben de ouderen 

dingen verteld over hun tijd in de oorlog. Gerard stelde ook enkele vragen 

en er ontstond zo een mooi gesprek. 
 

Ik wil de ouderen die hun ervaringen met ons wilden delen nogmaals 

ontzettend bedanken! Ondanks de magere opkomst hebben we een boeiende 

en gezellige avond gehad. En zoals een van de aanwezigen zei op de avond: 

‘‘De kwantiteit was laag, maar de kwaliteit was zeer hoog!’’ 
 

Namens de Jeugd- en jongerencommissie, Nienke de Bruin 

 

UITNODIGING VOOR BBQ 
 

Op zaterdag 23 juni a.s. sluiten wij het kerkelijk seizoen af met een 

gezellige BBQ op camping Padjelanta, Middenweg 12, Vledder. Op het 

veld bij het praathuis is ruimte voor diverse spelletjes. 

 

Wij nodigen jullie/jou  uit voor deze gezellige 

BBQ bij het praathuis .Vanaf 18.00 uur staan 

de hapjes en de drankjes klaar. 
 

Vanwege de organisatie willen wij graag 

weten hoeveel mensen we kunnen 

verwachten. Daarom graag vóór 15 juni 

opgeven met hoeveel personen je zult komen. 
 

Aanmelden bij: 

 - Nienke de Bruin. T. 0521-383065   E.  debruin36@hetnet.nl 

- Gerard Venhuizen. T. 0521-381732 E. 

venhuizen.pastor@isnetadsl.nl 
 

Op het terrein staat een bus voor een vrijwillige bijdrage in de kosten. 
 

De Jeugd- en jongerencommissie 

 

LET OP 
 

Het volgende nummer van het Kerkblad betreft 2 maanden: 

juli en augustus. 
 

De redactie 

mailto:debruin36@hetnet.nl
mailto:venhuizen.pastor@isnetadsl.nl
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GEREFORMEERDE KERK 

NIJENSLEEK 
 

 
Postadres Gereformeerde Kerk PKN 

  Hoofdweg 59 

  8383 ED Nijensleek 
 

Scriba    mevr. F. Poelman-Dijkstra, tel. 0521-380291 

    e-mail: froukjepoelman@home.nl 
 

Ledenadministratie  mevr. G. Kerssies-de Boer, tel. 0521-382185 

    e-mail: grekerssies@gmail.com  
 

Penningmeester  dhr. L. Middelbrink, tel. 0521-381708 

    e-mail: lg.middelbrink@hetnet.nl 
 

Rekeningnummers  36 12 10 655 Gereformeerde Kerk Nijensleek 

    36 12 62 337 Diaconie Geref. Kerk Nijensleek 

    36 12 45 483 Werkgroep Kerkinactie 
 

Collectebonnen  63 58 01 612 C.v.K. Gereformeerde Kerk  

(€ 12,-- per vel van 20 bonnen) Nijensleek 

 
 

PASTORAAT 
 

Thuisgekomen uit het ziekenhuis: 

- Mevr. C.J. Mulder-Zijlstra, de Jongestraat 80, Wilhelminaoord, moest 

onverwacht weer opgenomen worden. Ze moest in het UMCG  te 

Groningen aan een soort ontsteking geopereerd worden. Hopelijk is deze 

operatie doeltreffend geweest. 
 

Ds. Gerard Venhuizen 

 

mailto:grekerssies@gmail.com
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 

Verantwoording collecten    

8 april JOP € 112,45 Kerk € 84,85 

15 april Diaconie   €20,07 Kerk  € 21,60 

 Avondmaalscollecte Sudan  € 141,60 

22 april Diaconie € 52,80 Kerk € 54,75 

 Jeugd- en jongerenwerk € 56,90 

29 april Werkgroep Kerk in Actie € 45,40 Onderhoud € 37,25 

 Blijde Mare € 66,10 
 

College van Kerkrentmeesters, Lykel Middelbrink 

 

DE JARIGEN VAN 75  JAAR EN OUDER 
 

11 juni Mevr. P.A. Oostindie-Vels De Kolk 9 

8384 GL Wilhelminaoord 

26 juni Mevr. M. de Groot-

Hoeksema 

De Kolk 7 

8384 GL Wilhelminaoord 
 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd. 

 

KOSTER- / BLOEMENROOSTER / OPHAALDIENST 
 

 Koster Bloemen Ophaaldienst 

3 juni D. de Maa T. Kruithof Fam. Middelbrink 

10 juni B. Winters R. Kok Fam. De Maa 

17 juni - - Fam. Visser 

24 juni M. Boevee S. van Rijswijk Dhr. De Vries 

1 juli L. Middelbrink J. Rozeboom Fam. Middelbrink 

 

ROOSTER KINDERNEVENDIENST / OPPAS 
 

 Kindernevendienst Oppas 

3 juni Dineke Luberti 

10 juni Margreet Gwenda 

24 juni - Joanne 

1 juli Gerda - 
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 HERVORMDE GEMEENTE 

TE VLEDDER E.O. 
 

 

Postadres Hervormde Gemeente PKN 

  De Hoek 8 

  8381 BL Vledder 
 

 

Scriba    mevr. A. Bolte - v.d. Vis (a.i.), tel 0521-380766 

    e-mail: tonniebolte@hotmail.com 
 

Ledenadministratie  mevr. J. Stuiver, tel. 0521-381132 

    e-mail: nhkerk-vledder@kpnplanet.nl 
 

Coörd. kosterschap  dhr. H. Wind, tel. 0521-392997 / 06-53333916 
 

Rekeningnummers  36 58 00 317 C.v.K. Hervormde Gem. Vledder 

    36 58 00 147 Diaconie Herv. Gem. Vledder 

    69 98 79 027 Restauratiefonds Dorpskerk 
 

Actie Kerkbalans  63.58.14.552 C.v.K. Hervormde Gem. Vledder 
 

Collectebonnen  36 58 00 317 C.v.K. Hervormde Gemeente  

(€ 12,-- per vel van 20 bonnen)    Vledder 
 

 

PASTORAAT 
 

Opgenomen in het verzorgingshuis: 

- Mevr. J. Faber-Kalsbeek, Olde Hof 13, Vledder, is in het 

verpleegcentrum LindeStede, Cluster De Ruske, kamer 123, 

Steenwijkerweg 49, 8471 KZ Wolvega. 
 

Opgenomen in het ziekenhuis: 

- Dhr. C.A.H. Emmink, Hooybrink 7, Vledder,  heeft een zware operatie 

in het UMCG te Groningen ondergaan.  De eerste berichten waren goed. 

We hopen, dat hij spoedig mag herstellen. 
 

Thuisgekomen uit het ziekenhuis: 

- Mevr. M. Spoelstra-Deknatel, Pastorieweg 18, Vledder, moest wegens 

pijnklachten in het Diaconessenhuis te Meppel worden opgenomen. 

Hopelijk heeft de behandeling het beoogde effect. 
 

Ds. Gerard Venhuizen 
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IN  MEMORIAM ALBERT ELTING  

geboren 15 november 1945    overleden 24 april 2012 
 

In de Vledder kerk hebben wij samen met familie en 

vrienden afscheid genomen van onze witte raaf Albert. 

Albert was een boer in hart en nieren. Z’n trots was de boerderij, die we 

samen runden, ondanks zijn gezondheid die hem vaak in de steek liet. In 

2006 kreeg Albert te horen dat hij ongeneeslijk ziek was. Hooguit een jaar 

werd door de artsen aangegeven, of hij moest een witte raaf zijn. Met veel 

wilskracht en een dosis geluk is deze ziekte toch overwonnen. Artsen waren 

wel het meest verbaasd: Hoe was dit mogelijk! 
 

Een aantal mooie jaren hebben we nog gehad. Albert genoot van de 

boerderij en zijn naaste familie. Kracht om te werken was er niet, maar hij 

had het volste vertrouwen in zoon Ronald. De modernisering van de 

boerderij met melkrobots heeft hij gelukkig nog meegemaakt. Hij was daar 

zo vol van, dat hij zijn blijdschap en trots aan velen vertelde. Vooral zijn 

kleinkinderen gaven hem de kracht om steeds de draad weer op te pakken. 

Zij zullen hem blijven herinneren als een opa die altijd tijd en aandacht voor 

hen had. 
 

Helaas in de zomer van 2011 werd een andere vorm van longkanker 

geconstateerd. Niet te genezen, maar wel goed behandelbaar. Weer geknokt 

om toch een stuk verlenging te krijgen, maar het mocht niet baten. 
 

 In de afscheiddienst is Albert herdacht met woord en muziek, die bij hem 

pasten. Ontroerende muziek  die symboliseerde hoe intens hij van de kleine 

dingen in het leven genoot.  De muziek uit Oostenrijk zijn geliefd 

vakantieland, woorden van familie en vrienden typeerden wie Albert  was. 

Wij missen hem elke dag, maar de herinneringen zijn veel en mooi. 
  

Ina Elting 

 

DE COMMISSIE TOEKOMST VAN DE KERKENRAAD 

Vervolg op afspraken van de gemeenteavond op 18 april 2012 
 

Op woensdag 18 april werd tijdens de gemeenteavond een presentatie 

gehouden over de situatie in het bestuur (kerkenraad) van de kerk van 

Vledder. De laatste drie jaar is het niet meer gelukt om gemeenteleden te 

vinden, die zitting willen nemen in de kerkenraad. Daardoor dreigt er een 

groot probleem omdat van de 7 kerkenraadsleden dit jaar en volgend jaar 6 

ambtsdragers hun tweede termijn van vier jaar gediend hebben en aan de 

beurt  zijn van aftreden. Als er geen aanvulling plaatsvindt, zal er eind 2013 

in feite geen kerkenraad van Vledder meer zijn. De consequenties daarvan 
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kunnen ingrijpend zijn, het functioneren van de kerk en het houden van 

wekelijkse de kerkdiensten op de huidige wijze, zijn dan niet langer 

gewaarborgd. 
 

Op 18 april is besloten dat er een commissie wordt  benoemd, die intensief 

de ledenlijst van de kerk van Vledder zal doornemen en die met allen, die 

mogelijkerwijs in aanmerking zouden kunnen komen voor een taak in de 

kerkenraad, contact zal opnemen. De commissie zal over haar bevindingen 

rapporteren aan de kerkenraad. 
 

De taakomschrijving voor deze commissie is inmiddels vastgesteld en  wij 

zijn verheugd te kunnen melden dat tot nu toe de volgende gemeenteleden 

zich bereid verklaard hebben in deze commissie zitting te nemen: Marinus 

Dijkhuizen, Luuk Groen, Wim Klomp, Betty Metz en Truus van Riessen. 

Vanuit de kerkenraad zal Piet Grotendorst in de commissie zitting nemen. 

Nog enkele gemeenteleden worden voor deze commissie benaderd, daarna 

zal de commissie zo snel mogelijk van start gaan. Wij houden u op de 

hoogte van de voortgang. 
 

Rein van Dijk 

 

GASTPREDIKANTEN 
 

In de afgelopen maand hadden we twee gastpredikanten. Eerst mevrouw 

Bijl . Haar schoonvader preekte hier. Op 20 mei hadden we ds. De Roo 

hier. Ds. De Roo zit vaker bij ons in de kerk, maar dan als kerkganger. Nu 

op de preekstoel. Het werd een heel bemoedigende dienst. De preek ging 

over Openbaringen 5. Johannes kreeg op het eiland Patmos deze visioenen. 

En Ds. De Roo nam ons mee, een blik door het luikje van de hemel, zodat 

je kon zien wat er in de hemel gebeurde. De leeuw van Juda zag je nu als 

het Lam, heersend over hemel, zee en aarde. Daar loopt het Kerstfeest en 

Goede Vrijdag en het Paasfeest op uit. Vanuit Genesis 49 waar Jakob Juda 

zegent. Hij komt, die er recht op heeft en die alle volken zullen dienen en 

dan door naar de profetie van Jesaja 11. Uit de stronk van Isaï zal een telg 

voortkomen. Zo  kwamen we uit op Christus, die in de hemel op de troon 

zit. Ik heb er de hele zondag steeds weer over lopen denken en kan het niet 

nalaten om dit aan u door te geven. 
 

In de maand juni zal onze eigen predikant de meeste diensten verzorgen en 

zullen we alleen onze plaatsgenoot Ds. A.G.Bosma op de preekstoel 

hebben op de 1e zondag na Pinksteren. Fijn, dat hij weer een dienst wil 

verzorgen. 
 

Gijs van Raalten 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 

U hebt van mij te goed het overzicht van inkomsten en uitgaven over 2011. 

Daar begin ik mee.      
 

Begroting Rekening Rekening

2011 2011 2010

Baten roerende zaken 8.200€         10.439€        11.131€        

Rentebaten 15.000€        12.737€        13.324€        

Bijdragen levend geld 52.800€        55.079€        55.889€        

Totaal baten 76.000€      78.255€      80.344€      

Lasten kerkelijke gebouwen 12.600€        14.697€        11.336€        

Afschrijvingen 1.000€         925€            535€            

Pastoraat 61.700€        60.077€        59.020€        

Lasten kerkdiensten, catechese 1.000€         1.813€         1.798€         

Verplichtingen overige organen 4.300€         4.574€         4.372€         

Salarissen 2.600€         3.275€         2.785€         

Kosten beheer en administratie 2.300€         3.488€         4.227€         

Bankkosten 200€            221€            299€            

Totaal lasten 85.700€      89.070€      84.372€      

Toevoeging aan fondsen -200 -643 -624

Onttrekking aan fondsen 3.799 172

Overige lasten en baten 1.000 1.143 4.247

Resultaat 8.900-€        6.516-€        233-€            
 

Voor degenen die niet zo goed thuis zijn in financiële overzichten. in de 

middelste kolom (rekening 2011) staan de inkomsten en uitgaven over het 

afgelopen jaar, in de linker kolom staat de begroting van 2011 en in de 

rechter kolom staan de uitgaven over 2010.  Uit de cijfers blijkt dat we in 

2011 een bedrag van € 6.516 meer hebben uitgegeven dan ontvangen. Dat 

is wel een verschil met 2010, maar toen hadden we ook de fusie met 

Wilhelminaoord die met een positief saldo overkwamen.  
 

Wat vooral opvalt in 2011 zijn de hoge lasten voor het onderhoud van de 

kerkelijke gebouwen. Dat betreft vooral de energierekeningen. We gaan 

kijken of daar iets aan te doen valt. Bijvoorbeeld door de lichten in de kerk 

niet aan te doen als het niet nodig is. Een meevaller dit jaar waren de 

legaten die we ontvingen: € 44.000. Daaruit kunnen we de verbouw van De 

Gerf en de verbetering van de geluidsinstallatie betalen. En dan nog houden 
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we ruim € 37.000 over, een bedrag dat gevoegd wordt bij de reserves van 

onze gemeente. De financiële stukken liggen 2 weken na het uitkomen van 

dit Kerkblad ter inzage voor leden van de gemeente.   
 

Na de financiën van vorig jaar de zaken van dit 

moment. De kerkenraad keurde in haar vergadering 

van 16 mei de nieuwe inrichting van de koorruimte 

goed. Doopvont en paaskaars staan inmiddels op 

hun nieuwe plaats. Voor de paaskaars komt een 

nieuwe standaard, gemaakt uit het zelfde hout als 

de liturgietafel, waarin ook de gedachtenisstenen 

een plaats vinden. De liturgietafel wordt verkleind en uit het overschietende 

hout wordt een lessenaar gemaakt, vanwaar de schriftlezingen zullen gaan 

plaatsvinden. Alle Heyman uit Vledder zal het werk gaan uitvoeren. En  

ook de stoelen in het koor krijgen een andere plaats.  Kortom, de indeling 

van het koor krijgt vorm en zal goed passen bij het interieur van de kerk als 

geheel. 
 

 Tenslotte nog weer even de veiligheidsituatie in de kerk, met name in geval 

mensen onwel worden. Dezelfde kerkenraad van 16 mei ging akkoord met 

het principe dat in geval van calamiteiten de ouderling van dienst de 

verantwoordelijkheid voor het verloop van de dienst overneemt van de 

predikant en samen met de koster, die zich vooral bezig zal houden met 

degene die onwel is geworden,  regelt wat er verder gebeurt. De kosters zijn 

inmiddels bijgepraat over de manier waarop de stoelen zijn vastgezet en 

kunnen die waar nodig snel losmaken. Wij werken één en ander verder uit 

in de vorm van beknopte instructies voor ouderlingen en kosters en zullen 

in de toekomst gaan oefenen met dergelijke situaties. 
 

Tot zover dit maal. 
 

Namens de kerkrentmeesters, Hans van de Rotte 

 

SYNAGOGEBEZOEK 
 

Het synagogebezoek op 14 mei, dat door het Leerhuis was georganiseerd, is 

een groot succes geworden. We zijn naar de synagoge in Leeuwarden 

geweest. We werden om 20.00 uur ontvangen door 2 leden van de joodse 

gemeenschap, die ons eerst iets vertelden over de geschiedenis van de 

synagoge en de joodse gemeente in Leeuwarden. Op het hoogtepunt van de 

joodse gemeente van vlak voor de oorlog waren er ongeveer 1400 leden .Nu 

, na de 2e wereldoorlog is het nog maar een kleine gemeenschap van nog 

geen 50 leden. Een verschrikkelijk verhaal. De monumentale joodse 
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synagoge is daarom overgedragen aan de burgerlijke gemeente 

Leeuwarden. Zelf heeft de joodse gemeenschap twee aanpalende huizen 

kunnen huren en opnieuw ingericht als synagoge. 
 

Daarna kwamen allerlei zaken aan de orde: hoe vindt een joodse dienst 

plaats, het gebruik van de Thorarollen. Het kostbare perkament, waarop de 

teksten van de eerste vijf bijbelboeken staan, zijn met de hand geschreven. 

Niet dus met je vingers bijwijzen, daarvoor heb je een zilveren handje, een 

zogenaamde ‘jad’. Elke week heeft zijn vaste volgorde van lezen, dat geldt 

over de hele wereld. Dus op sabbat wordt zowel in Zuid-Amerika, als in 

Israël als in Leeuwarden hetzelfde gedeelte gelezen, de sidra van de week. 
 

We hebben het gehad over kosjer eten en over rituele slacht. Waar haal je, 

levend in zo’n kleine gemeenschap, in vredesnaam je kosjere eten vandaan. 

Want in de buurt zijn geen kosjere joodse winkels of slagers. Dus wat doe 

je dan, dan ga je om de zoveel tijd naar Amsterdam, Den Haag, Antwerpen 

of zelfs naar Parijs. 
 

Indrukwekkend als je beseft, wat deze mensen over hebben om hun geloof 

te beleven. De avond was veel te kort. We konden nog wel uren doorpraten. 

Tegen half elf zijn we toch maar gestopt. Met een voldaan gevoel zijn we 

weer naar huis gegaan. 
 

Gijs van Raalten 

 

DORPSKERKKOOR 
 

Het koor heeft het dezer dagen druk . Op Hemelvaartsdag heeft het 

medewerking verleend aan de avondbijeenkomst ter gelegenheid van de 

opening van het Feest van de Geest. We hebben een mooie bijdrage kunnen 

leveren aan dit feestelijke gebeuren. En dan te bedenken, dat Ds. Haije 

Wind hier in 2000 een van de initiatiefnemers was bij de poging om in de 

gemeente Westerveld dit van de grond te krijgen en om dan ook in Vledder 

dit feest te hebben in onze kerk. Nu is het uitgewaaierd over heel Noord-

Nederland. 
 

Op 1e Pinksterdag heeft het koor gezongen in de eredienst bij ds. 

Venhuizen. En op 1 juli zal het koor nogmaals zingen in de dienst met Ds. 
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Van de Brink-Smit. En tussendoor, u weet het, zullen we alvast de repetities 

oppakken voor de Marcus Passion voor volgend jaar. 
 

Gijs van Raalten 

 

JAARREKENING 2011 DIACONIE VLEDDER 
 

In onderstaand overzicht de jaarrekening 2011 van de diaconie van de 

Hervormde Gemeente Vledder.  
 

Begroting Rekening Rekening

2011 2011 2010

baten onroerende zaken 1.155€         1.717€         1.598€         

rentebaten en dividenden 8.010€         8.176€         7.841€         

bijdragen levend geld 750€            1.534€         1.088€         

door te zenden collecten 4.550€         4.650€         4.262€         

totaal baten 14.465€      16.077€      14.789€      

lasten kerkdiensten, catechese, 

etc.
500€            735€            259€            

verplichtingen/bijdragen andere 2.200€         1.302€         2.116€         

kosten beheer en administratie 250€            65€              136€            

rentelasten/bankkosten 50€              45€              56€              

diaconaal werk plaatselijk 3.000€         2.642€         3.385€         

diaconaal werk 

regionaal/provinciaal/landelijk
1.600€         1.500€         1.250€         

diaconaal werk wereldwijd 8.300€         7.675€         8.620€         

totaal lasten 15.900€      13.964€      15.822€      

Saldo baten - lasten 1.435-€        2.113€        1.033-€        

overige lasten en baten -€                1.000-€         1.500-€         

totaal -€                1.000-€        1.500-€        

Resultaat 1.435-€        1.113€        2.533-€         
 

Het resultaat over 2011 ad € 1.113 is toegevoegd aan de algemene reserve. 

De volledige jaarrekening kan worden ingezien bij één van de diakenen. 
 

Tonnie Bolte 



- 22 - 

KOSTERROOSTER / OPHAALDIENST/BLOEMEN 
 

 Koster Ophaaldienst Bloemen 

3 juni Rijk Dijkhuizen G. van Raalten 382401 M. Klomp 

10 juni Harjo Wind S. Tarus 380383 T. Bolte 

17 juni Marinus 

Dijkhuizen 

M. Spoelstra 381569 F. Walpot 

24 juni - G. Mensink 381570 - 

1 juli Menno v.d. Belt R. Dijkhuizen 381396 E. v.d. Kamp 
 

Als u gebruik wilt maken van de ophaaldienst, dan wordt u verzocht dit de 

vrijdag voorafgaand aan de zondag te melden bij de betreffende persoon. 
 

Als u kinderoppas wenst tijdens een kerkdienst in de Dorpskerk, dan kunt u 

dit doorgeven aan Doede Simonides, tel. 0521-344593. 
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KOOPMAN

Uw  Eigen Drogist
                Koopman

Speciaalzaak voor:
* Geneesmiddelen (zonder recept) * Foto- artikelen
* Cosmetica - Parfumerieën * Kado- artikelen
* *  
* Dépôt schoenreparaties en stomerij                * 

Diergeneesmiddelen Reform
Homeopathie

* Biologische groente en  - brood                * Zonnebank

Dorpsstraat 9 -11, Vledder, tel. 0521-382751

SCHOONHEIDS-SALON

Schoonheidsspecialiste
pedicure
manicure

Lijnland 7 - Vledder - 0521 382858
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Bouwbedrijf

VAN DIJK bv

- woningbouw
- utiliteitsbouw
- renovatie

- restauratie

VAN DIJK’S

karweiman
- onderhoudswerk
- bouwkundige klussen

Dorpsstraat 12, Vledder
tel:  0521-381260
fax: 0521-381727

ALTIJD GROTE KEUZE IN DIVERSE MERKEN OCCASIONS
TEVENS UW ADRES VOOR ALLE REPARATIES, ONDERHOUD
EN A.P.K. VAN ALLE MERKEN
TOTAL BENZINE-STATION          AUTOVERHUUR

DE ROLLE 1, 8381 CR VLEDDER     TEL. 0521 - 381231

Kapsalon

Dorpsstraat 21

8381 AM Vledder
Tel. 0521-382130 

Met ‘n erkend Schilders- en

        Afwerkingsbedrijf
bent u gegarandeerd beter af

SCHILDERSBEDRIJF

Solweg 13, Vledder

tel: 0521 381669

Schilder
glaszetter
behanger

ERKEND SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

Bisschop v.o.f.

 


