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Kerkgebouw:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

    

Kerkelijk centrum: De Gerf 

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  Ds. Ida Boersma-Prins 

   Lievingerveld 114, 9411DA Beilen 

   06-30463093, iboersma@live.nl 

    

Redactieadres Martijn van Dijk-Aantjes-van Dijk, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-27056436 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10, 

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

 

 

 

Van de redactie 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - 

Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier 

als op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het kerkblad van februari 2025 uiterlijk 

maandag 20 januari om 18:00 uur. Het kerkblad wordt 

in de week voor zaterdag 1 februari bezorgd. 

Inleverdatum van kopij voor kerkblad van maart 2025 is 

17 februari. Bijlagen mogen via e-mail (zie hierboven) 

worden aangeleverd in Word. De redactie behoudt zich het 

recht voor artikelen aan te passen, in te korten, niet te plaatsen of aan te 

houden tot een volgende editie. 
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VERWACHTING VAN HET LICHT 
 

 
 

 

Wachten.. verwachten… daar draait het om in de aanloop naar het 

kerstfeest . Vier weken van toeleven naar de geboorte van Jezus als ‘het 

Licht der wereld’.  

Wachten, wachter zijn, verwachten, nooit er het zwijgen 

toe doen – het hoort allemaal bij de vier weken van 

de advent voorafgaand aan kerst. 

Enerzijds wordt het niet vanzelf licht in de wereld, 

anderzijds is dat nu juist het wonder van het 

kerstfeest. Het woord ‘advent’ betekent: dat wat 

naar je toe komt, je toekomst.  

 

Door de eeuwen heen hebben mensen die Gods Naam 

en belofte willen hooghouden, zich ingezet om het Licht een 

kans te geven. Jesaja is een van de gidsen in deze adventstijd. Een man 

die zijn leven lang gevochten heeft tegen onrecht en duistere praktijken. 

Een man die geprobeerd heeft zijn volksgenoten wakker te houden. Hij 

voelde zich een soort nachtwacht. Bij hem vinden we deze prachtige 

woorden: ‘Hoe ver is de nacht, hoe ver, wachter, hoe ver is de nacht?’. En 

de wachter antwoordt: ’De morgen komt, zegt de wachter, maar nog is 

het nacht’. (Jesaja 21). Hij is altijd aan het speuren naar hoop en 

dageraad. 

 

Een oude rabbi vroeg aan zijn leerlingen: ‘Hoe kan je het moment 

bepalen waarop de nacht ten einde is, en de dag begint?’ ‘Als je uit de 

verte een hond van een schaap kunt onderscheiden’, antwoordde een 

leerling. ‘Nee’, zei de rabbi. ‘Als je van verre een dadelboom van een 

vijgenboom kunt onderscheiden?’, vroeg een ander. ‘Nee’, zei de rabbi. 

‘Maar wat dan’, vroegen de leerlingen. De rabbi antwoordde: ‘Als je in het 
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gezicht van een mens kunt kijken en daarin je zuster of je broeder ziet. 

Tot dat moment is de nacht nog bij ons.’  

 

De adventstijd is de uitdaging om in en tussen alles wat op ons toe komt, 

het positieve te leren zien. Dat is een geweldige levenskunst. Dat kun je 

niet alleen. Daar heb je vertrouwen en elkaar bij nodig. Je hebt mensen 

nodig zoals die oude rabbi, die zijn leerlingen leert hoe je het moment 

kunt bepalen waarop de nacht eindigt en de dag begint. De Advent heeft 

te maken met alles wat op ons toekomt, met onze toekomst. In deze tijd 

van bezinning worden we aangespoord innerlijke krachten in onszelf vrij 

te maken en te ontwikkelen, op zoek te gaan naar het licht in de 

duisternis, naar het positieve te midden van het vele negatieve in ons en 

om ons heen.  Op weg naar het geboortefeest van het Licht. Het is een 

actief verwachten. 

 

Ik wens ik u allen persoonlijk en als geloofsgemeenschap de zegen van 

de Eeuwige toe in deze Adventstijd en in de verdere toekomst. 

 

Wilma van der Linden 

 

 

 
 

 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

 
 

 Dorpskerk Vledder 

22 december 

10.00 uur  

Ds. J. Molenaar (Steenwijk) 

4e Advent 

Collectes: Kinderen in de knel, kerk, bloemenfonds 
  

24 december  

18.30 uur 

Ds. B. van de Brink (De Wijk) 

Jeugdkerstfeest ‘De beste wensen uit..’ 
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24 december 

22.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

Kerstnachtdienst ‘Bestemming Bethlehem’ 

Collectes: Kinderen in de knel, kerk 
  

25 december 

10.00 uur 

Ds. H. Procee (Vledder) 

Kerst ‘God wonend bij de mensen’ 

Collectes: Kinderen in de knel, kerk, onderhoud gebouwen 
  

29 december 

11.00 uur 

Ds. M. de Jager (Dwingeloo) 

Verbintenisdienst Ida Boersma-Prins 

koffiedrinken 

Collectes: Missie Westerveld, kerk, orgelfonds 
  

31 december 

19.30 uur 

Ds. H. Procee (Vledder) 

Oudjaarsdienst ‘In vrede heengaan’ 

Collecte: oudejaarscollecte 
  

5 januari 

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins 

koffiedrinken 

Collectes: MAF, kerk, behoud predikantsplaats 
  

12 januari 

10.00 uur 

Mw. B. van Oort (Hoogeveen) 

Collectes: Plaatselijk werk, kerk, onderhoud gebouwen 

  

19 januari 

10.00 uur 

Ds. E. van Veen (Steenwijkerwold) 

Collectes: Kia binnenlands diaconaat, kerk, orgelfonds 

  

19 januari 

16.30 uur 

Ds. H. Procee (Vledder) 

Taizé viering ‘Leven in het Licht’ 

  

26 januari 

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins  

ICC-dienst 

koffiedrinken 

Collectes: Leprazending, kerk, bloemenfonds 
  

2 februari 

10.00 uur 

Ds. I. Boersma-Prins  

Viering Heilig Avondmaal 

Collectes: Zuid-Soedan, kerk, behoud predikantsplaats 
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BIJ DE DIENSTEN 
 

 

 

 

Jeugdkerstfeest 

Op 24 december om 18:30 uur zal er het jeugdkerstfeest plaatsvinden in de 

dorpskerk in Vledder. Dominee B. van de Brink zal in deze bijzondere dienst 

voorgaan. We vieren de geboorte van Jezus samen met de 

kinderen en iedereen is van harte welkom om hierbij 

aanwezig te zijn. Het thema van het jeugdkerstfeest is: 

‘De beste wensen uit…’. De geboorte van Jezus is een 

van de mooiste wensen die mar uit kon komen! We 

hopen jullie allemaal te begroeten in deze vrolijke 

jeugdkerstviering! 

Coby Dijkhuizen 

 

Verbintenisdienst ds. Ida Boersma-Prins 

Verderop in dit kerkblad vertellen we u meer over het beroepingstraject. 

Hier nodigen wij u alvast uit voor de feestelijke bevestigingsdienst waarin 

ds. Ida Boersma-Prins aan onze gemeente zal worden verbonden. Deze 

dienst vindt plaats op zondag 29 december om 11:00 uur en zal worden 

geleid door ds. Mark de Jager uit Dwingeloo. Ondanks dat dit een drukke 

periode is met daarin veel kerkdiensten, hopen we dat u allen aanwezig 

bent om onze nieuwe predikant warm te ontvangen in onze gemeente! 

Namens de kerkenraad,  

Jelle Aantjes-van Dijk, scriba 

 

Oudjaarsdienst 

Met zang en muziek luiden wij het oude jaar uit en het nieuwe jaar in. De 

zangdienst wordt geleid door ds Hans Procee. Het thema van de 

overdenking bij de lezing van de lofzang van Simeon uit Lucas 2 is: In vrede 

heengaan. Het orgel wordt bespeeld door Hendrik Snel en Janolda 

Hogendorf speelt op de dwarsfluit.  

Hans Procee 
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Taizéviering  

Op Zondag 19 januari 2025 om 16.30 uur is de eerste Taizéviering in het 

nieuwe jaar.  De organisatie is weer in handen van de Werkgroep Eredienst. 

De algehele leiding berust bij  Hans Procee en de piano wordt bespeeld 

door Gerrit van den Dool.  

We zijn blij dat de blokfluitgroep Gaudete bestaande uit Marike, Iteke en 

Sjoerd  weer acte de présence geeft. Voorafgaande aan de viering oefenen 

we samen met Frieda Walpot en Henriëtte van den Dool een aantal 

liederen. We maken gebruik van de Bundel ‘Liederen Taizévieringen’.  

 

De te zingen liederen zijn gekozen rond het 

thema ‘Leven in het Licht’.  Het zijn korte 

teksten, voornamelijk in het Latijn en 

Nederlands, die een aantal keren worden 

herhaald.  Naast het zingen, de gebeden en de 

lezingen zijn er  momenten van fluitspel en van 

stilte.  Oud en jong is weer van harte welkom! 

Hans Procee 

 

 

 
 

 

PASTORAAT 
 

 

 

 

Wilma van der Linden heeft onze gemeente nu ruim een jaar bijgestaan 

met het pastorale bezoekwerk, sinds het vertrek van Marianne.  Wij namen 

afscheid van haar tijdens de dienst op 1 december. In oktober 2023 kwam 

Wilma samen met Marianne naar de vergadering van de contactpersonen. 

Dat was een mooie manier om kennis te maken.  

Wij stelden maandelijks lijsten op voor het bezoekwerk aan onze 

gemeenteleden. Vanuit de gemeente kregen wij positieve berichten terug, 

dat is een groot  compliment.                                   

Vervolg op pagina 9. 
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Wij leven van verwondering 

 

Wij leven van verwondering 

en uit een diep vermoeden, 

dat in en om ons leven heen 

een hand ons wil behoeden, 

dat er een hart is dat ons draagt, 

dat er een stem is die ons vraagt, 

dat God ons leidt ten goede. 

 

Wij leven het mysterie uit, 

de waarheid, ongemeten, 

dat al ons denken bovenuit, 

in ons een heel diep weten 

weet dat een hand ons leven draagt, 

dat er een stem is die ons vraagt, 

die ons een God wil heten. 

 

Tekst: Alfred Bronswijk 

(uit de bundel ‘Rakelings nabij’-  

uitgave Narratio, ISBN 9789052632612)                     . 
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In het kerkblad van november/december 2023 stelde zij zichzelf voor, zodat 

wij kennis konden maken.  Zij schreef daarin: “Vooral het pastoraat heeft 

mijn hart. Ik denk dat het de basis is van een geloofsgemeenschap.” Dat 

sloot ook aan bij onze denkwijze. 

 

Zij schreef ook: “Zo mogen wij samen verder 

optrekken, in vertrouwen op een goede tijd met 

elkaar in uw gemeente. Ik kijk er naar uit”. Dat is 

dus alweer een jaar geleden, waar blijft de tijd. 

Wij mogen nu terugzien op een tijd waarin wij 

op een goede manier samen optrokken en in 

goed vertrouwen. Janet Stuiver heeft Wilma 

bedankt na de dienst namens onze gemeente 

voor haar inzet. Wilma kreeg een bos bloemen 

uitgereikt. Jeroen Los overhandigde de 

Liedboeken uit de Streekkerk voor de 

kerkgemeenschap van Nederlanders in Spanje, waar Wilma deze maand 

weer aan de slag gaat. 

  

Pastoraat, omzien naar elkaar, is waar het om draait. Het valt niet altijd mee 

om precies te weten wie er behoefte heeft aan bezoek, dit moet wel onder 

onze aandacht gebracht worden, vooral bij ziekte en afscheid, maar ook 

mooie gelegenheden. Daarom is dit ook een goede gelegenheid om u als 

gemeenteleden op te roepen om ons te helpen en te melden waar een 

bezoek op prijs gesteld wordt. Dit blijven wij nodig hebben ook nu ds. Ida 

Boersma Prins het stokje in januari overneemt 

 

Meeleven 

Mevr. S. Piest Ziel is overgeplaatst van het revalidatiecentrum in Meppel 

naar het verpleeghuis Irenehuis ook in Meppel. Zij had een zwaar 

herseninfarct gehad. Helaas heeft zij hier linkszijdig ernstige 

verlammingsverschijnselen aan over gehouden, waardoor zij bedlegerig is. 

Het is een moeilijke situatie voor haar en haar familie. Zij mist het contact 

met onze gemeenteleden. Mocht u in de gelegenheid zijn om een kaartje 

sturen dat wordt zeker op prijs gesteld. Het adres is: Irenehuis Kamer 112 

Prinses Irenelaan4 7941ES Meppel. 
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Beterschap 

De familie van Raalte heeft ook zorgen om hun gezondheid. Ruim een 

maand geleden hadden zij allebei corona, waarvan nog steeds 

restverschijnselen overgebleven zijn. Mevr. N. van Raalte moet een aantal 

dagen opgenomen worden voor onderzoeken in de Isala Kliniek in Meppel. 

Wij hopen op een goede afloop. 

Dhr. Voerman is lelijk ten val gekomen. Gekneusde polsen bleek 

uiteindelijk. Hij knapt weer op maar moet het rustig aan doen. 

 

Omzien naar elkaar  

Dit is het seizoen om kaarten te sturen een mooie gelegenheid om 

gemeenteleden die verblijven in diverse verpleeghuizen te laten weten dat 

zij niet vergeten worden. 

 

Mevrouw G. Voerman verblijft in Vollenhove in het verpleeghuis. Ze begint 

te wennen aan haar nieuwe ‘thuis’. Haar adres is Woonzorgcentrum Nieuw 

Clarenberg, Groenestraat 38, 8325 AZ Vollenhove. 

 

Mevrouw H. Meijer verblijft in het Woonzorgcomplex De Schiphorst in 

Meppel. Haar adres is Reggersweg 11,7943 KC Meppel. 

Mevrouw M. Bierman-Beenen verblijft in het Woonzorg-complex ‘t Vonder 

Molenbergh 1, 7961 AV Ruinerwold. 

Sjoukje de Wit 

Ophaaldienst  

Wilt u graag de kerkdienst bijwonen, maar heeft u geen eigen vervoer? 

Neem contact op met de gemeenteleden in het onderstaand schema. U 

vindt hier de namen met telefoonnummers van de mensen die voor het 

vervoer zorgen voor de betreffende kerkdienst. Jan Siderius coördineert de 

ophaaldiensten.  

 

22 december  L. Middelbrink 0521- 381708 

24 december J. Siderius  0521- 387933  

25 december N. Dirkzwager  0521- 380981 

29 december  Fam. Boersma 0521- 382433 

31 december L. Middelbrink 0521-381708 

  5 januari  J. Siderius  0521- 387933  

12 januari  N. Dirkzwager  0521- 380981 
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19 januari  Fam. Boersma 0521- 382433 

28 januari  L. Middelbrink 0521- 381708 

 2 februari  J. Siderius  0521- 387933 

Jan Siderius 

 

Bloemengroet 

De afgelopen maand is er een bloemengroet gegaan naar: 

  

Fam. A.  Oostindie    Dhr.  J.  Have 

Mw.  F.  de  Vries    Mw.  C. Mulder 

Dhr. Bolte     Fam.  van  Heerde 

Dhr.  en  Mw.  Slagter   Dhr.  van den Ham 

Mw. G.  Voerman    Mw.  H. Meijer 

Dhr.  M.  Reuvekamp   Mw. W.  van der Linde 

Mw. T.  Twillert    Mw. G.  Reinalda 

Mw. Metz     Mw.  Herkemeij 

Luuk Groen en Roely  Dijkstra 

 
 

 

VAN DE PREDIKANT 
  

 

 
 

Afscheid 

Na 14 maanden met veel genoegen gewerkt te hebben in deze gemeente, 

is er nu tijd voor de nieuwe predikant. Ik ben blij voor deze gemeente maar 

voel ook al wat weemoed. Het was een mooie tijd! Ik heb me vooral 

kunnen inzetten voor het pastoraat en heb heel veel bezoeken afgelegd. 

Overal werd ik gastvrij onthaald en heb ik mooie ontmoetingen gehad. En 

dat is iets om dankbaar voor te zijn. Ik blijf me verbonden voelen met de 

mensen van deze gemeente. Dank jullie wel voor deze bijzondere periode! 

Wilma van der Linden 
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VAN DE KERKENRAAD 
 

 

 
 

 Sinds het verschijnen van het laatste kerkblad is er heel wat gepasseerd in 

onze gemeente. Waar we u toen nog uitnodigden voor een 

gemeentevergadering over het beroepingswerk, kunnen we inmiddels 

melden dat we ds. Ida Boersma-Prins beroepen hebben en dat zij 

bevestigend op ons beroep heeft gereageerd. Wat fijn! Op het moment 

van schrijven van dit bericht moeten de laatste formaliteiten nog worden 

afgerond, zoals het schrijven van een werkplan voor de nieuwe predikant 

en het verkrijgen van ‘approbatie’ (goedkeuring) van het beroep vanuit de 

classis Groningen-Drenthe. Omdat er tussendoor steeds goed contact is 

met de scriba van de classis, is er geen reden om aan te nemen dat deze 

approbatie niet afgegeven zal worden. Onder ‘bij de diensten’ leest u over 

de bevestigingsdienst op 29 december.  

 

Naast dit feestelijke nieuws, is deze periode toch ook een periode van 

afscheid nemen. Dit doen we op veel verschillende manieren, maar het 

meest in het oog springende afscheid is wel het afscheid dat we namen van 

de Streekkerk, op 17 november. Het was maar een klein kerkgebouw, kun 

je zeggen. Maar het is wel een plek waar meer dan honderd jaar lang met 

hart en ziel gebeden en gevierd is. Lief en leed is er gedeeld en God is er 

gezocht (en gevonden!). Iedereen kan invoelen 

hoe groot dit gemis is; vooral voor die 

gemeenteleden die het meest met deze 

plek verbonden waren. Door de 

voorwerpen die met de eredienst zijn 

verbonden een plek te geven in de 

Dorpskerk laten we niet los wat de 

Streekkerk betekent en geven we aan dat 

de dienst aan God niet ophoudt. Ook niet 

met het sluiten van dit gebouw! 
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Ook namen we deze maand afscheid van Wilma van der Linden. Sinds het 

vertrek van ds. Marianne Gaastra heeft zij ons geholpen door vele pastorale 

bezoeken die zij heeft afgelegd, waar wij haar erg dankbaar voor zijn. Veel 

van onze gemeenteleden hebben een leeftijd bereikt waarop het niet altijd 

makkelijk is om kerkdiensten te bezoeken. Een bezoek namens de kerk 

betekent dan veel meer dan alleen even kopje koffie drinken: het is voor 

velen de verbinding met de kerk, zeker wanneer iemand door een moeilijke 

periode heen gaat. Wilma, nogmaals dank voor wat je voor ons hebt 

gedaan!  

 

En ten slotte nemen we in januari ook afscheid van ambtsdragers. In de 

morgendienst van zondag 12 januari leggen Teunie Piek, Jeroen Los en 

Wim Hooijer hun ambt neer. Zij nemen dan symbolisch vanuit de 

ambtsdragersplaatsen voorin de kerk weer hun plaats in de gemeente in. 

Stuk voor stuk zijn het ambtsdragers die de kerk voor lange tijd gediend 

hebben, dus we zijn ons er zeer van bewust hoeveel dank we hen 

verschuldigd zijn. Deze dienst wordt geleid door mw. Van Oort uit 

Hoogeveen.  

 

Met al dat afscheid zouden we bijna treurig worden: wat blijft er nog van 

onze gemeente over?! Toch merken we als we ons oor te luisteren leggen 

in onze gemeente dat dat niet is wat er gebeurt. Op allerlei manieren 

houden we de moed erin. Er worden plannen gemaakt voor prachtige 

kerst(nacht)diensten in de kerk, een kerstwandeling is in de maak, we zien 

naar elkaar om in bezoekjes of een telefoontje, we helpen wie dat even 

nodig hebben. Het zijn kleine dingen waarin we laten zien dat we niet 

zómaar bij elkaar zijn, maar dat we gemeente van God willen zijn. In Zijn 

hand leggen we ook onze toekomst: Hij zal met ons mee gaan! 

Namens de kerkenraad, 

Jelle Aantjes-van Dijk, scriba 
 

ds. Ida Boersma-Prins predikant 

Silvia Bijker diaken voorzitter  

Jelle Aantjes-van Dijk ouderling scriba  

Bram Schreuder ouderling  

Jan Tadema ouderling met bepaalde taak 

Janny Leppers ouderling kerkrentmeester bepaalde taak  
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Sybrand Metz ouderling kerkrentmeester bepaalde taak 

Hans v.d. Rotte ouderling kerkrentmeester bepaalde taak 

Chris Baas ouderling kerkrentmeester 

Jeroen Los kerkrentmeester (geen ambtsdrager) 

Adri Voerman kerkrentmeester (geen ambtsdrager) 

Sjoukje de Wit diaken 

Luuk Groen diaken 

Tonnie Bolte diaken 

 

Nanda Loeve notulist kerkenraadsvergaderingen 

Jan Verweij betaalmeester diaconie 

 

Ontmoetingsdag van de classis 

De kerkenraad kreeg een uitnodiging van de classis om op 9 november te 

komen ontmoeten rondom het thema: ‘De toekomst van de kerk’. 

Een onderwerp dat ons in de kerk van Vledder-Nijensleek heel actueel 

bezighoudt en voor mij reden was om aan te schuiven. Is er hoop naast het 

verdriet van het kerkgebouw wat we moeten sluiten? 

 

Ds. Aarnoud van der Deijl was de spreker. Hij vertelt hierover zijn boek ‘De 

toekomst van de kerk’. Hij rouwde om de krimp van de kerk  die zich in 

vanaf de jaren 50 inzette vroeg zich af of de samenleving wel zonder de 

kerk kan. Zeven plannen konden de kerk niet redden, is er nog hoop? Of 

moeten we in onze rouw accepteren dat het is zoals het is, wetende dat 

vanuit acceptatie ook weer ruimte ontstaat?  

 

In het gesprek dan volgde werd gesproken over eerdere perioden in de 

geschiedenis van afname en dat in die periodes er enclaves van geloof 

bleven (bv kloosters) van waaruit er weer een nieuwe beweging ontstond 

en groei. Of misschien is het wel de bedoeling om terug te gaan naar de 

eerste kerk: groepen van ongeveer 40 mensen die samenkwamen en als die 

groep groter werd er weer een nieuwe groep ontstond. Of….  

 

De boodschap die ik eruit gehaald heb: noch een puike predikant, noch 

een enthousiaste uitvoering van super plannen, helpen niet om de krimp te 

stoppen. Is dat een reden om het dan niet te doen? Nee, zeker niet: streef 

een puike predikant na en voer mooie plannen enthousiast uit: heb plezier 
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in wat je doet puur om het plezier wat je ervaart en dank God voor alles 

wat wij mogen ontvangen. In dit licht is het interessant om het boek 

Prediker nog eens te lezen.  

Om (wan)hopig van te worden.  

Silvia Bijker, voorzitter kerkenraad 

 

 
 

VAN DE DIACONIE 
 
 

 
 

Diaconale collectes  

In de adventstijd zijn alle diaconale collectes bestemd voor kinderen in de 

knel van Kerk in Actie. Op 29 december is de collecte bestemd  voor het 

werk van de missie Westerveld. 

 

5 januari MAF. Elke 5 minuten stijgt of landt er 

ergens in de wereld een MAF-

vliegtuig. MAF vliegt wereldwijd met 

120 vliegtuigen om, in samenwerking 

met 1.400 (hulp)organisaties en lokale kerken hulp, hoop 

en Gods liefde te brengen. Deze collecte helpt het 

Evangelie, medische hulpverlening en zendelingen naar de 

meest afgelegen dorpen ter wereld te brengen. 

 

19 januari  Kerk in Actie binnenlands diaconaat, samen tegen 

armoede. De acute nood wordt bestreden door het 

inzamelen van geld voor voedselpakketten via de 

voedselbank.  

 

26 januari  Leprazending. Nog altijd worden 

mensen besmet met de leprabacterie 

en toch hoeft dat niet meer, dankzij 

een nieuwe methode die er voor zorgt 

dat er geen besmettingen meer plaatsvinden. Voordat het 
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zover is, het streven is 2035, is er nog veel geld nodig. 

Verderop in dit kerkblad leest u over een kaartenactie van 

de Leprazending 

 

Koffiedrinken 

De koffieochtenden blijven ongewijzigd doorgaan. De eerste 

woensdag van de maand om 10.00 uur in de Gerf en de 

tweede dinsdag in de consistorie van de Streekkerk (zolang 

deze nog niet verkocht is). Er is één uitzondering: de eerste 

woensdag van januari is 1 januari. Dan wordt de 

koffieochtend naar vrijdag 3 januari verplaatst.  

Namens de diaconie Tonnie Bolte 

 

 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 

 

 

 

Aan het einde van het jaar wil ik jullie bijpraten over zaken die recentelijk 

hebben plaatsgevonden en over zaken die nog op de rol staan.  Eerst maar 

terugkijken. 

 

Afscheid 

Het belangrijkste gebeuren van het afgelopen jaar was ongetwijfeld de 

sluiting van de Streekkerk. Onze kleiner wordende kerkgemeenschap kon 

niet langer 2 kerkgebouwen openhouden. In het vorige kerkblad schreef 

Jeroen Los al een stukje over de toekomst van de Streekkerk. We zijn 

benieuwd wat de werkgroep in Nijensleek daarover gaat adviseren. Op 

basis daarvan zullen wij een advies uitbrengen aan de kerkenraad .  

 

Restauratie 

Even bij de gebouwen blijvend, de dakconstructie van de Dorpskerk moet 

in de komende jaren opnieuw gerestaureerd worden. De restauratie betreft 

de ‘sleutelbalken’ van de kap, waarop de grote dwarsbalken liggen.  Wij 
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hopen dat deze restauratie voor een groot deel kan worden gefinancierd 

uit een subsidie van het Nationaal Restauratie Fonds van de overheid. 

 

Enkele kleinere zaken zijn de afgelopen tijd gerealiseerd: de orgels zijn 

opnieuw gestemd en waar nodig gerepareerd, het vloerkleed op het 

podium in de Dorpskerk is vernieuwd omdat op het oude kleed veel 

kaarsvlekken waren gekomen en het pad  voor de Dorpskerk is opnieuw 

gelegd. Het nieuwe vloerkleed wordt betaald uit het geld van het 

verjaardagfonds dat daarvoor gereserveerd was. Het verjaardagfonds is nu 

leeg en houdt daarmee op te bestaan. Pas dus op met het gebruik van 

kaarsen op het podium! Het pad voor de kerk is opnieuw gelegd door de 

firma Otten, geheel belangeloos. De kerkrentmeesters hebben de Stichting 

Behoud Vledderkerk bedankt voor hun bemoeienis hiermee. In de toren 

van de Dorpskerk staat sinds kort een rolstoel , die gebruikt kan worden in 

geval iemand onwel wordt.  Hij of zij kan dan met de rolstoel naar een plek 

gebracht worden waar medische hulp verleend kan worden. 

 

Vooruitkijken 

Kijken we naar het aanstaande nieuwe jaar, dan zijn wij blij dat opnieuw 

een nieuwe predikant is beroepen die de komende jaren in onze gemeente 

hoopt voor te gaan. Wij als kerkrentmeesters willen in het komende jaar 

extra aandacht geven aan de financiering van de predikantsplaats, onder 

andere door regelmatige uitgangscollectes, die wij vooraf ook zullen 

aankondigen. Wij hopen dat jullie daar extra aandacht aan willen schenken. 

Voor het behoud van de predikantsplaats is de komende jaren veel geld 

nodig. Ook nieuw is het beheerderspaar Lammie van Pijkeren en Albert Jan 

Odink die het beheer en de verhuur van Dorpskerk en Gerf op zich nemen.  

Wij zijn blij dat zij de leeggekomen plaats door het vertrek van Nel van 

Dam gaan invullen. Hun komst zal enkele kerkrentmeesters ontlasten, die 

in de afgelopen maanden het werk hebben gedaan. 

 

Organisten 

Het organistenrooster voor het komende jaar is gelukkig al ingevuld. Na 

het vertrek van Bert van Dam hebben we een viertal organisten bereid 

gevonden de diensten te begeleiden. Binnenkort speelt Eric Brander voor 

het eerst bij de dienst. Hij is hier afgelopen zomer met zijn vrouw komen 

wonen en is lid van onze gemeente. Naast deze vier organisten begeleidt af 
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en toe een gastorganist de zang. Zo kunnen we de samenzang gelukkig 

gaande houden. 

 

Financiële bijdragen 

Traditiegetrouw sluit ik met jullie te vragen onze plannen te blijven steunen 

met jullie geldelijke bijdragen. Dezer dagen vragen wij jullie bijdragen op 3 

manieren: voor het kerkblad 2024 voor zover nog niet betaald, voor de 

Eindejaaractie 2024 en voor de Aktie Kerkbalans 2025,  die weer in januari 

plaatsvindt. Wij kunnen als gemeente niet blijven voortbestaan zonder die 

bijdragen. Speciaal vraag ik dan aandacht voor de predikantsplaats, door 

aan de Eindejaaractie en/of de Aktie Kerkbalans extra bij te dragen. 

Ook traditiegetrouw wens ik jullie gezegende kerstdagen en een goede 

jaarwisseling.  

Namens de kerkrentmeesters, Hans van de Rotte 

 

Verantwoording inkomsten  

In de tabel hieronder leest u een verantwoording van de kerkrentmeesters 

van de inkomsten in oktober en november 2024. Zo heeft u wat 

tussentijdse informatie over de stand van zaken.  

 
Allen hartelijk dank voor de bijdragen. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Chris Baas 
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Website 

Ruim 4 jaar is de website pknvleddernijensleek.nl nu online en de website 

wordt goed bezocht. Dit jaar tot en met november is de website 90.000 

keer bezocht. Vooral in de maanden oktober en november tikten we bijna 

de 10.000 bezoeken aan op de website. Om de website actueel te houden 

is er een beheerder nodig. We zijn blij dat Ineke Groen deze taak op zich 

heeft genomen. Hebt u zaken die op de website vermeld kunnen worden, 

dat kan dit naar inekegroen@hotmail.com gemaild worden. 

Namens de kerkrentmeesters, Jeroen Los 

 

 
 
 

UIT DE GEMEENTE 
 

 
 

‘ 

 

Bedankt 

Bedankt voor het prachtige boeket bloemen dat wij mochten ontvangen 

voor ons 50-jarig huwelijk.  

Met vriendelijke groet, Jacob en Jansje Slagter-Hingstman  

 

Bedankt 

Mevrouw Petter-Wiegman uit De Menning was blij verrast 

met de mooie plant die ze in november kreeg voor haar 

93e verjaardag van Trix Bloem namens de PKN.   

 

Bedankje 

Heel hartelijk wil ik iedereen bedanken voor het schitterend 

herfstboeket n.a.v. mijn 93ste verjaardag nog in oktober jl.. Dit werd mij 

uitgereikt tijdens de kerkdienst op zondag 3 november namens beide 

gemeenten. Wat een verrassing! 

Catrien Mulder              

Nieuwsbrief Jurgen en Katja 

Deze maand ontvingen we ook een nieuwsbrief met informatie over het 

werk van Jurgen en Katja op Madagaskar. Ze vertellen daarin hoe ze weer  
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moesten wennen na hun tijd in Nederland, maar dat het ook weer erg 

vertrouwd was. Daarnaast schrijven ze ook over het wel  

en wee in de projecten die zij onderhouden, het 

wachten op het in Nederland gedrukte 

vertaalwerk en de trip naar het dorp en het 

weerzien met Menja. De hele nieuwsbrief vindt u 

op www.pknvleddernijensleek.nl/jurgenkatja. In 

een aparte e-mail liet Jurgen weten dat ze heel 

blij waren met de gift die ze kregen hebben via de 

collecte. 

Martijn van Dijk-Aantjes, redactie 

 

 

Kerstwandeling Vledder 

Op 20 December  is er een mooie Kerstwandeling door het  centrum van 

Vledder. Onderweg wordt in een aantal scènes het kerstverhaal gespeeld. 

De tocht wordt extra sfeervol door  mooie muziek en -verlichting. De route 

is ongeveer een kilometer lang en gaat over goed begaanbare wegen.  

Tussen 18.30-19.00 uur kan je je inschrijven bij de heraut onder de tent van 

de Tippe. Voor meer info: Kerstbeleving Vledder, 06-40807627. 

Annie Koopman 

 

Verschillen in geboorteverhalen van de evangelisten 

Bij lezing van de geboorteverhalen van Jezus valt het volgende op: 

Mattheüs zegt in hoofdstuk 1 niets over de geboorte. In hoofdstuk 2 gaat 

het meteen over de wijzen uit het Oosten, de vlucht naar Egypte en de 

kindermoord. Marcus schrijft helemaal niets over de geboorte en begint 

zijn evangelieverhaal met Johannes de Doper ,  de doop van Jezus en de 

verzoeking  in de woestijn.  
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Lucas begint het geboorteverhaal  met de aankondiging aan de priester 

Zacharias van de geboorte van Johannes (de Doper). Daarna komt de 

geboorte van Johannes in hoofdstuk 1. Pas in hoofdstuk 2 komt het 

overbekende verhaal over de reis van Jozef en Maria van Nazareth  naar 

Bethlehem, alwaar Jezus werd geboren. Vervolgens het verhaal over de 

herders, daarna de achtste dag met de besnijdenis en de naamgeving van 

Jezus. Lucas slaat dan een aantal jaren over en noemt dan de 12-jarige 

Jezus in de tempel. Het evangelie van Johannes kent geen geboorteverhaal, 

maar spreekt alleen over het vleesgeworden Woord en gaat dan over op 

Johannes. 

 

Vanwaar deze grote verschillen? Het is niet een verschil in geschiedkundig 

opzicht. Maar wat dan wel? Peter van ‘t Riet heeft daarover in diverse 

boeken samen met anderen een interessante visie ontwikkeld. Het verhaal 

rondom de geboorte staat bekend als de Mozes-Midrasj bij Mattheüs.  

Peter van ’t Riet herkent bij de evangelisten het teruggrijpen naar de 

verhalen van de Israëliërs in Exodus en Deuteronomium. Hij noemt dit een 

Midrasj  manier van de evangelisten. Bij andere verhalen over Jezus ziet hij 

weer overeenkomsten qua compositie en taalgebruik met andere verhalen 

uit het oude testament.  

 

Het is een bekende manier van vertellen van verhalen door de verhaaltrend 

van vroegere gebeurtenissen over te nemen. Dit maakte bij de lezers een 

vertrouwde indruk. We zullen ons in dit verhaal beperken tot de 

overeenkomsten met het Mozes-verhaal. Aan het begin van het Mattheüs-

evangelie wordt in hoofdstuk 2 vers 1 de omstandigheden verteld. Zowel 

bij Mattheüs als in Exodus speelt een vorst de rol van vervolger. In beide 

verhalen gaat het over een massale moordpartij op jongetjes. Herodes bij 

Mattheüs en Farao in Exodus.  

 

In beide verhalen speelt een vrouw een belangrijke rol. Mirjam die het 

leven bewaakt van Mozes als hij dobbert op de Nijl. In beide verhalen 

wordt verteld over een vlucht voor de onderdrukkende vorst. Mozes vlucht 

als hij ouder geworden is naar Midjan. Jezus wordt door zijn ouders 

meegenomen op de vlucht voor Herodes. De thema’s zijn dezelfde: doden 

of ombrengen, vluchten, verblijven in een vreemd land, terugkeer uit het 

land waaruit gevlucht werd. Immers: Toen Farao van deze zaak hoorde, 
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trachtte hij Mozes te doden (Exodus 2: 15) en in Mattheüs 2: 13 wil Herodes 

dit doen met het Kind.  Als de wrede vorst gestorven was komt in beide 

verhalen een engel van de Eeuwige, die verschijnt en zegt: “Sta op en keer 

terug, want allen, die het kind naar het leven stonden , zijn dood”. Als het 

volk Israël de doortocht door de Schelfzee maakt komt deze thematisch 

overeen met de doop van Jezus in de Jordaan. Zowel het volk bij de 

Schelfzee dat niet door het water wil als Johannes die Jezus van de doop 

wil afhouden hebben gemeen dat God hen maant om dat wèl te doen. 

Bovenstaande is slechts een voorbeeld van de manier waarop de 

evangelisten gebruik maakten van verhalen uit de Hebreeuwse bijbel.  

Zo gebruiken Mattheüs en Lucas ook veel van de Elia verhalen. En ook de 

verhalen over Jozua en David hebben hun plaats in het Nieuwe Testament 

in de eerste eeuw gekregen om het leven en de betekenis van Jezus te 

verduidelijken. Interessant genoeg om het daarover een volgende keer te 

hebben. 

Gijs van Raalten 

 

Oproep voor interview oud-‘tuinhazen’ 

Kortgeleden heeft Jaap Terpstra voor het levensbeschouwelijke en 

religieuze magazine De Linker Wang een artikel geschreven over de 

activiteiten van de vereniging De Proef op het terrein van de voormalige 

tuinbouwschool in Frederiksoord. Nu wil hij als vervolg een artikel schrijven 

over de relatie tussen de oud-tuinhazen en de lokale 

kerkgemeenschap(pen). Hierbij zoekt hij kerkleden die vroeger gestudeerd 

hebben aan de Middelbare Tuinbouwschool in Frederiksoord (tuinhazen) 

en die na hun studie zijn ‘blijven hangen’ in de omgeving. Verder hoopt hij 

meer te weten te komen welke relatie er was tussen de kerk(en) en de 

studenten van de Tuinbouwschool in de periode tot 2005. Waren er 

bijvoorbeeld oud-studenten die in die tijd betrokken waren bij de kerkelijke 

activiteiten, zoals (belijdenis)catechisatie? Heeft u misschien nog foto’s over 

dit onderwerp? Neem dan graag contact met Jaap op via 06.13749998 of 

j.terpstra23@kpnplanet.nl.  De bedoeling is om eind januari of begin 

februari 2025 in gesprek te gaan. 

Jaap Terpstra 

 

De Gereformeerde Kerk in Nijensleek 1893 – 2024 (deel 2a) 

In de periode van vertrek van ds. Van Giffen in 1899  en de komst van ds. 
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Van Ginhoven in 1930, wordt de kerk bediend door zogenaamd 

colporteurs, zij verspreidden Bijbelboeken en deden evangelisatiewerk De 

bekendste is de heer A.A. van Opstal. Deze weet de gemeente uit te 

breiden. Hij sticht ook een zondagsschool, niet alleen in Nijensleek, maar 

ook in Wapserveen.  

Hij is aanstichter van de oprichting van de christelijke school in Nijensleek. 

Ook is hij zeer betrokken bij de oprichting van het kerkje van Andreas 

Verleur aan de Dwarsweg te Wilhelminaoord. Door studie en singuliere 

gaven krijgt hij volledige toegang tot de bediening van het ambt van 

predikant en zo krijgt Nijensleek weer een ‘heuse’ dominee, zo wordt het in 

de annalen vermeld. 

 

Ds. Van Ginhoven die dus na ds. Van Opstal aantrad, had veel succes met 

zijn arbeid in de gemeente Hij gaf zelfs Bijbellessen aan niet kerkelijk 

gebonden mensen. Hij zorgt er ook voor dat mensen met paard en wagen, 

de zogenaamde brik, vanuit Noordwolde en 

Steggerda naar de kerk konden komen. De 

voormalig kerkrentmeester, Hans Dijkstra, 

vertelde ooit dat zijn vader koetsier was op 

de brik en men zei dan:”rikketikketik, daar 

komt Lykel met zijn fiene brik”. Er breekt 

wereldlijk een moeilijke tijd aan wat leidt 

tor het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog. Er kwam een vergaderverbod 

en de papierschaarste zorgt er voor dat er niet 

veel te vermelden valt over het kerkelijk gebeuren. 

 

Van ds. Van Ginhoven is bekend dat hij in het verzet ging onder de naam 

‘Ome Jaap’. Helaas werd een activiteit hem noodlottig. Hij hielp een Joodse 

dwangarbeider uit het kamp in Vledder te ontsnappen. De dominee werd 

verraden en via een aantal gevangenissen, o.a. Het Oranjehotel te 

Scheveningen en kamp Vught kwam hij in het Huis van Bewaring van 

Rotterdam terecht. Daar kreeg hij te horen dat hij ter dood veroordeeld 

was en op de uitvoering van zijn vonnis wachtte. Zijn broer Huib, ook in het 

verzet, had het vonnis al ondergaan. Gelukkig kwam er voor ‘Ome Jaap’ 

hulp van buitenaf. Een Rotterdamse knokploeg wist op slinkse wijze de 

gevangenis binnen te dringen en 26 gevangenen konden bevrijd worden. 
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Ds. Van Ginhoven heeft tot na de oorlog ondergedoken gezeten in de 

omgeving van Delft. 

 

In 1946 vertrekt ds. Van Ginhoven naar Westervoort. Van 1946 tot 1966 is 

ds. Bergsma de voorganger. Hij komt uit Argentinië en heeft ook 

connecties met Brazilië (Dat komt  meer voor) Een dominee voor en tussen 

de mensen. Hij helpt zelfs de boeren bij het binnenhalen van het hooi. 

Soms verricht hij ook andere werkzaamheden bij de boeren. Toch gaat het 

kerkbezoek achteruit en ook met de financiën gaat het niet goed. Wel 

komt er een nieuw orgel. Voor f 8600,-- koopt men een 100 jaar oud orgel 

uit Amsterdam. Op 21 mei 1965 wordt het orgel feestelijk in gebruik 

genomen. Men is er vervolgens wel zuinig op. Het mag maar door de drie 

aangestelde organisten bespeeld worden. Ook krijgen zij alleen de sleutel 

van de consistorie, deze wordt met een extra slot beveiligd, zodat er 

niemand illegaal op het orgel gaat spelen. 

 

Ds. Bergsma gaat met emeritaat en gaat in Steenwijk wonen. In deze 

vacante periode kan men nog steeds een beroep op  hem doen. In 1968 

wordt de heer Medema aan Nijensleek verbonden. De classis vindt dat er 

samenwerking gezocht moet worden met Appelscha en Donkerbroek. Dit 

mondt tenslotte uit in het aanstellen van de heer Medema voor genoemde 

gemeentes. Het ledental is dan vastgesteld op 177.  

Deel 2b in een volgend kerkblad 

  Nico Dirkzwager 

 

Kerstkaarten Leprazending  

De kerstkaartencollectie van de Leprazending is vernieuwd. Met je aankoop 

van kaarten steun je het werk onder mensen met lepra. Deze kerstkaarten 

zijn exclusief bij Leprazending te koop en liggen niet in de winkel. 

 

Iedere set bevat vier dubbele kaarten met enveloppen. De binnenzijde is 

blanco. Een set kost 8 euro. Bestel je vier sets of meer? Dan ontvang je 

gratis een set uit de vorige kaartencollectie cadeau! Deze voegen wij 

automatisch toe bij het inpakken van de bestelling. 

 

Alle kaarten zijn op voorraad, maar bestel ruim op tijd voor de feestdagen. 

Na de bestelling gaan de vrijwilligers aan de slag om de bestelling zo snel 
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mogelijk te verzenden. Dit is handwerk en is doorgaans binnen 5 

werkdagen verzonden. De verzendkosten zijn altijd gratis. 

De sets zijn te bestellen via www.leprazending.nl/webshop. 

Herbert van Daalen 

Verschijnen kerkblad 2025 

In 2025 verschijnt het kerkblad weer in de week vóór de eerste zondag van 

de maand. Uitzonderingen hierop is het nummer voor kerst/januari, dat op 

de zaterdag voor vierde advent uitkomt. Begin augustus en begin 

december verschijnt er geen kerkblad. De data voor het aanleveren van 

kopij voor de betreffende nummers vindt u hieronder. Aanleveren van kopij 

kan tot maandagavond 18:00 uur.  

 

Uitgave Inleveren kopij  

februari 2024 20 januari 

maart 2024 17 februari 

april 2024 24 maart 

mei 2024 21 april 

juni 2024 26 mei 

juli/augustus 2024 23 juni 

september 2024 25 augustus 

oktober 2024 22 september 

november/december 2024 20 oktober 

kerst 2024/januari 2025 8 december 

Martijn van Dijk-Aantjes 

 

Agenda december/januari 

 

vrijdag  

20 december 

18:30 uur kerstwandeling Vledder Start Lesturgeonplein  

vrijdag  

3 januari 

10:00 uur koffiedrinken Vledder de Gerf 

dinsdag  

14 januari 

10:00 uur koffiedrinken Nijensleek consistorie Streekkerk 

vrijdag  

17 januari 

14:00 uur moderamenvergadering de Gerf 

donderdag 

17 januari 

19:30 uur kerkenraadsvergadering de Gerf 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

 

Postadres: PKN Vledder-Nijensleek e.o.  

 De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 

Scriba: Jelle Aantjes-van Dijk, 06-40976333 

 scribapknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 

 chrisbaas1952@gmail.com  

 

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 of €40,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Kerkblad/solidariteitskas 

NL51 RABO 0373 7310 19  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  
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Voor al uw 

handgebonden 

bloemwerken 

 

Dorpsstraat 18 te Vledder  

 


