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20e jaargang  
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Kerkgebouwen:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

 

   Streekkerk 

   Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, 0521-785822 

 

Kerkelijk centrum: De Gerf  

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  vacature 

 

Vervanger   Wilma van der Linden 

predikant:   De Burcht 12, 8332 GM Steenwijk 

06-10162761, wilma.vanderlinden@ziggo.nl   

Sjoukje de Wit (06-51352752 sjoukjew@hetnet.nl) Janet 

Stuiver (0521-381132, pjstuiver@ziggo.nl). 

    

Redactieadres  Martijn van Dijk-Aantjes, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-27056436 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10,  

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - 

Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier als 

op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het november/decembernummer 

uiterlijk maandag 21 oktober om 18:00 uur. Het kerkblad 

wordt in de week voor zaterdag 2 november bezorgd. 

Inleverdatum van kopij voor kerkblad van Kerst 

2024/januari 2025 is 9 december. Bijlagen mogen via e-mail 

(zie hierboven) worden aangeleverd in Word. De redactie 

behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten, niet te 

plaatsen of aan te houden tot een volgende editie.  
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'Wie vouwde jouw parachute?' 

 

Er was eens een voormalige piloot van het Amerikaanse leger die ergens in New 

York op een terrasje zat. Ooit was hij neergeschoten boven Vietnam en met zijn 

valscherm veilig beneden gekomen. Vervolgens was hij zes maanden 

krijgsgevangen geweest.  

 

Op dat terrasje komt er een man naar hem toe die zegt: ‘Hé, jij bent toch 

Charles. Ik dacht dat jij neergeschoten was!’ 

 

‘Hoe weet jij dat nou?’ vraagt Charles aan die man, die hij niet kent. 

 

‘Ik werkte op hetzelfde vliegdekschip, en ik vouwde jouw parachute,’ antwoordt 

de man.  

 

Op dat moment realiseert Charles zich dat iemand die hij niet kent ervoor had 

gezorgd dat hij nu nog in leven is door het allereenvoudigste werk te doen dat 

er bij de luchtmacht bestond: het vouwen van de parachutes. 

 

Mooie vraag. Wie vouwde jouw parachute?  

 

Wilma van der Linden. 
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KERKDIENSTEN 
 

 
 

  

Dorpskerk Vledder 

 

Streekkerk Nijensleek 

6 oktober 

10:00 uur 

Ds. J. van der Mark (Wolvega) 

Koffiedrinken 

1e collecte: Stichting 

Wensambulance 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemenfonds 

Geen dienst 

   

13 oktober  

10:00 uur 

Geen dienst Ds. J. van der Mark (Wolvega) 

1e collecte: Plaatselijk werk 

2e collecte: kerk 

Uitgang: behoud predikantsplaats 
   

20 oktober 

10:00 uur 

Ds. G. van den Dool (Vledder) 

1e collecte: KiA 

Wereldvoedseldag 

2e collecte: kerk 

Uitgang: onderhoud gebouwen 

Geen dienst 

   

27 oktober  

10:00 uur 

Geen dienst Dhr. E. van Halsema (Kampen) 

1e collecte: Kliederkerk 

2e collecte: kerk 

Uitgang: orgelfonds 
   

16:30 uur Taizéviering  

Thema ‘Met alle heiligen’ 

Hans Procee 

m.m.v. Sybrand Metz 

 

   

3 november 

10:00 uur 

Ds. G. van den Dool (Vledder) 

Koffiedrinken 

1e collecte: KiA- najaarszending 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemenfonds 

Geen dienst 
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BIJ DE DIENSTEN 
 

 
 
 

De laatste kerkdienst in de Streekkerk 

Bij de laatste gemeentemiddag is het besluit genomen, zij het met pijn in het 

hart, dat de Streekkerk gesloten zal worden. Op 17 november aanstaande zal er 

de laatste kerkdienst worden gehouden. We willen hier graag een bijzondere 

dienst van maken. Sjoukje de Wit, Silvia Bijker, Jeroen Los en Gré Kerssies zullen 

dit organiseren. 

 

We hebben ds. Marianne Gaastra bereid 

gevonden voor te gaan. Fijn dat er een 

vertrouwd gezicht is op zo’n 

emotionele zondag. Ronald Knol, die 

zijn loopbaan begon als kerkorganist 

in Nijensleek, zal het orgel bespelen. 

Na de dienst is er koffie en een 

drankje en we willen afsluiten met 

een Chinees buffet. 

 

Mensen die mee willen eten, kunnen zich 

uiterlijk 31 oktober opgeven bij Gré 

Kerssies via 06-316 99 438 of 

grekerssies@gmail.com.  

 

Het lijkt ons leuk om op deze zondag ook een foto presentatie te laten zien. Als 

u foto’s hebt, digitaal of op papier, kunt u die vóór 15 oktober inleveren bij 

Sjoukje de Wit, Hoofdweg 116 te Nijensleek of per mail: sjoukjew@hetnet.nl.   

 

Hopelijk wordt het een dienst waar we met liefde en veel dierbare herinneringen 

op terug mogen kijken. 

Gré Kerssies 
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Taizé viering Dorpskerk  

Zondag 27 oktober 2024 om 16.30 uur zal er weer een Taizéviering gehouden 

worden in onze sfeervolle Johannes de Doperkerk.  Het thema van deze viering 

is: Met alle heiligen. 

 

De dienst wordt georganiseerd door de Werkgroep Eredienst. De algehele 

leiding is in handen van Hans Procee. Medewerking wordt verleend door 

Sybrand Metz op dwarsfluit. Wie de liederen op de piano zal begeleiden is op 

dit moment nog niet bekend. Voorafgaande aan de viering oefenen we samen 

een aantal minder bekende liederen.  

 

De Taizévieringen in Vledder genieten een toenemende belangstelling uit de 

wijde omgeving. Dat stimuleert ons om met enige regelmaat deze vieringen te 

organiseren. Wij hopen dat ook jongeren zich aangetrokken voelen mee te doen, 

zoals dat ook in het Franse dorpje Taizé het geval is.  

 

Het bijzondere van Taizé is namelijk, dat het een enorme aantrekkingskracht  

uitoefent op jongeren uit alle delen van de wereld. Het hele jaar door en vooral 

in de zomermaanden trekken ze met tienduizenden naar Taizé en doen mee aan 

de vieringen, die driemaal daags gehouden worden. 

In de bijeenkomsten wordt veel gezongen. Melodieën die goed in het gehoor 

liggen en makkelijk om mee te zingen. Het zijn korte teksten, die telkens 

herhaald worden. Een manier van zingen waarbij je gevoel volop de ruimte 

krijgt. Naast het zingen en het lezen van korte teksten spelen momenten van 

stilte een belangrijke rol in de vieringen.  

 

Het mag duidelijk zijn dat onze vieringen geen kopie zijn van hoe men het in 

Taizé doet.  Wij houden een viering in de sfeer van Taizé, niet meer en niet 

minder. Toch zouden we het fijn vinden naast vele ouderen, ook jongeren te 

mogen verwelkomen op  zondagmiddag 27 oktober aanstaande.   

 

Namens de Werkgroep Eredienst 

Hans Procee 
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PASTORAAT 
 
 

 

IN MEMORIAM 

Antje Dijkhuizen-Stuiver 
 23 maart 1936 - 30 augustus 2024 

 

“Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.” 

1  Korintiërs 13 vers 13 

 

Op 4 september hebben we vanuit onze kerk in Vledder afscheid genomen in de 

dienst van  Annie Dijkhuizen. Ze woonde de laatste tijd in de Borgstee. Haar kinderen 

Gea en Gert hadden  in de kamer van hun moeder een aantal kleine briefjes 

gevonden met liederen die hun moeder zo graag wilde dat bij haar afscheid 

gezongen zouden worden. De liederen waren niet droevig. De liederen zijn een 

getuigenis van haar vertrouwen, van haar geloof, en van haar hoop en liefde. Geloven 

in de dingen die je niet ziet maar wel weet… een soort innerlijk weten deden ook 

Annie vertrouwen. Vertrouwen in het leven hier en nu en ook op iets moois te hopen 

na haar dood. Geloven, hopen en liefhebben maakten deel uit van Annies leven op 

deze aarde. Ik hoop dan ook dat deze waarden mogen voortleven. Want dat zijn juist 

de sporen van liefde die ook Annie bedoelde. De oude woorden, van huis uit 

meegekregen, hebben haar vertrouwen in het leven gegeven. En in dit vertrouwen, in 

dit geloof is zij ook gestorven. De vader van Annie, dhr. Stuiver uit Vledderveen is wel 

50 jaar organist geweest in onze kerk. Ook de overledene heeft in haar leven orgel 

gespeeld en aan het einde van de dienst heeft Gea Dijkhuizen voor haar moeder op 

het orgel het lied: ‘Jeruzalem, de Heilige stad’ gespeeld. Onder haar orgelspel werd 

de overledene door haar kleinkinderen uitgedragen. Een bijzonder moment! Ze is 

begraven in Vledder in het graf bij haar man.  

Wanneer we geboren worden, blaast God ons de adem in. 

En wanneer we sterven , mogen we terug op zijn adem komen. 

Annie is niet meer bij ons. Dat zij mag rusten in vrede! 

Wilma van der Linden 
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Beterschap 

In het vorige kerkblad melden wij al dat Dhr. L. Groen een akelige 

schouderbreuk opgelopen had. Na een controle afspraak is besloten door het 

medische team, dat hij geopereerd moet worden. Luuk wacht nu op een datum 

voor een schouderoperatie. Wij hopen dat de operatie goed mag verlopen en 

dat hierdoor de functie van zijn arm weer mogelijk mag zijn en uiteraard dat de 

pijn verdwijnt. 

 

Mevr. S. Piest kreeg een zwaar herseninfarct tijdens een vakantieverblijf in 

Doorn. Zij werd opgenomen in het ziekenhuis in Utrecht en is vervolgens 

overgeplaatst naar het ziekenhuis in Meppel.  Revalidatie zal hierna volgen, een 

moeilijke en onzekere tijd. Het adres is Isala Meppel Reggersweg 2, 7943 KC 

Meppel Afdeling 3 kamer 27.  

 

Medeleven 

Mevr. H. Meijer verblijft al langere tijd in het Woonzorgcomplex De Schiphorst 

in Meppel. Ook haar en haar man mogen wij niet vergeten, dat gebeurt zo 

gemakkelijk bij  het verblijf in een zorgcentrum buiten onze gemeente. Mocht u 

in de gelegenheid zijn om een kaartje te sturen dan zou dat mooi zijn. Hier volgt 

haar adres: Reggersweg 11, 7943 KC Meppel. 

 

Wij wensen de mensen die getroffen worden door gezondheidsproblemen heel 

veel sterkte toe en dat geldt uiteraard ook voor de familieleden. 

 

Jubileum 

Wij mogen gelukkig regelmatig huwelijksjubilea vermelden. 

Dit keer betreft het de familie J. Rozeboom  Kroes.  Zij 

mochten hun 50-jarig huwelijk vieren. Wat een zegen dat 

dit samen met de familie gevierd mag worden. Van harte 

gefeliciteerd! 

 

Verhuizing 

Mevrouw A. van Buiten-Kisjes gaat per 5 oktober verhuizen van de Looweg 4 in 

Steenwijk naar het Woonzorgcentrum Nijenstede. Haar nieuwe adres wordt 

Johannes Bogemastraat 209, 8331 GZ Steenwijk. Wij hopen dat zij zich daar 

spoedig thuis mag voelen. 

 

 



- 9 - 

Omzien naar elkaar 

Er zijn meer gemeenteleden, die kampen met gezondheidsproblemen soms 

chronisch of zorgen hebben over mensen die hen dierbaar zijn. Wilt u ons 

melden als er zorgen zijn om gezondheid of juist iets te vieren valt. Dat geeft 

ook mogelijkheden om met elkaar mee te leven. 

Sjoukje de Wit 

 

Bloemengroet  

De afgelopen maand zijn de bloemen als felicitatie of als groet en bemoediging 

gegaan naar: 

 

Mw. T. Piek   Mw. M. Dijkhuizen 

Mw. Ekkels   Dhr. L. Middelbrink  

Mw. G. de Vries-Brugging Dhr. J. de Wit 

Mw. R. Kok-Witvliet  Mw. G. Bovenkamp-Ekkels 

Mw. Wellesweerd 

 

Luuk Groen en Roely Dijkstra 

 

In de kerkenraadsvergadering van september is het over verschillende 

onderwerpen gegaan (er was een lange agenda voor de avond), maar we lichten 

twee belangrijke onderwerpen uit om met u te delen. We beginnen graag met 

het belangrijkste nieuws en dat is dat namens de beroepingscommissie in de 

vergadering werd medegedeeld dat men in de zogenaamde ‘afrondende fase’ 

zit. Er is intensief contact met een kandidaat en de commissie hoopt dat zij 

deze, als alles gaat zoals verwacht, binnenkort aan de kerkenraad mogen 

voorstellen. Hierna is het de taak van de kerkenraad een extra 

gemeentevergadering bijeen te roepen en u op de hoogte te brengen van de 

voorgestelde kandidaat. Een spannende tijd dus, waarin veel kan veranderen 



- 10 - 

voor onze gemeente. We hopen u snel verder te kunnen informeren en vragen 

in de tussentijd uw gebed voor de gesprekken die gaande zijn en de toekomst 

van onze gemeente.  

 

In de kerkenraadsvergadering is verder uitgebreid gesproken over het 

beleidsplan. Elke vier jaar wordt er een beleidsplan geschreven voor de 

komende vier jaar. Hierin beschrijft de kerkenraad wat haar plannen en de visie 

voor de gemeente zijn in de komende beleidsperiode. Dit is veel te omvattend 

om in een kort stukje in het kerkblad samen te vatten, maar u zult begrijpen dat 

meer dan ééns genoemd is dat we een vergrijzende, krimpende gemeente zijn. 

Toch hebben we ook nadrukkelijk gekeken naar wat er wél gebeurt in onze 

gemeente en waar we de komende tijd aan vast willen houden. De kerkenraad is 

tevreden met het beleidsplan, maar als gemeentelid heeft u ook nog de 

gelegenheid uw mening te geven voordat het stuk definitief wordt. Dit zal 

worden gecommuniceerd rondom de jaarlijkse gemeenteavond in het voorjaar. 

Namens de kerkenraad, 

Jelle Aantjes-van Dijk, scriba 

 

Eben Haëzer  

Hierboven las u het al. We zitten in de afrondende fase. Dat wil in dit geval 

zeggen dat we als commissie een kandidaat hebben aangedragen bij de 

kerkenraad. We zijn als commissie heel blij en dankbaar dat we nu al zo ver zijn 

gekomen. Toen we in het voorjaar aan onze tak begonnen hadden we niet 

kunnen denken dat we aan het eind van de zomer al een naam zouden hebben! 

We hebben het nu in handen van de kerkenraad gelegd. Daarbij houden we 

zeker in gedachten dat het altijd ook, en bovenal, in Gods hand lag! Daarom de 

titel van dit artikel: Eben Haëzer. Tot hiertoe heeft de Here ons geholpen. We 

mogen erop vertrouwen dat die hulp blijft bestaan, ook in de nieuwe fase die 

we nu ingaan.  

  Namens de beroepingscommissie,  

Martijn van Dijk 
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Financiën  

In de tabel hieronder leest u een verantwoording van de kerkrentmeesters. Zo 

heeft u wat tussentijdse informatie over de stand van zaken. 

 
 

We danken alle trouwe gevers, meelevenden en uiteraard de vrijwilligers!  

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,  

Chris Baas  
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Diaconale collectes oktober 2024 

 

6 oktober De opbrengst is bestemd voor Stichting Wensambulance. 

Deze organisatie zet zich in om de wens van zeer ernstige 

zieken in vervulling te laten gaan. 

 

13 oktober Plaatselijk werk 

 

20 oktober KIA-wereldvoedseldag 

Het valt niet mee om boer te zijn op het Indonesische Zuid 

Sumatra. Veel boeren zijn arm omdat hun grond niet genoeg 

oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door grote bedrijven 

of door de overheid van hun land verdreven te worden. Met 

steun van KIA helpt de kerk deze boeren bij het overstappen op 

duurzame landbouw. 

 

27 oktober De kliederkerk. Kliederkerk is een leuke laagdrempelige manier 

om jonge gezinnen kennis te laten maken met verhalen uit de 

bijbel. 

 

3 november KIA najaarszending 

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het noorden 

zijn de christenen in de minderheid. Kerken in Noord-Ghana 

leiden sterke voorgangers op die de mensen kunnen 

ondersteunen. Ook leren kinderen met behulp van de Bijbel 

lezen in hun eigen taal. Dit is voor hen een manier om uit de 

armoede te ontsnappen. 
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Koffiedrinken 

Het koffiedrinken in de Gerf is voor oktober eenmalig verplaatst naar 

donderdagochtend 10 oktober om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom.  

In november is het als vanouds weer de eerste woensdag van de maand. 

Op dinsdagochtend 8 oktober is iedereen welkom voor koffie in de Streekkerk. 

Namens de diaconie, Tonnie Bolte 

 

Dank 

Bedankt voor de prachtige bloemen en de felicitaties voor mijn 91 ste 

verjaardag. 

  Hartelijke groet, Riet Kok Witvliet 

Bedankt 

Van mevrouw G. de Vries-Brugging (De Menning) kwam het bericht dat ze erg 

blij was met de bloemen die ze uit de gemeente kreeg ter gelegenheid van haar 

verjaardag in september.   

   Martijn van Dijk, redactie 

 

Ophaaldienst  

Wilt u graag de dienst in de kerk bijwonen, maar kunt u er niet op eigen  

gelegenheid komen, dan kunt u contact opnemen met de gemeenteleden in het 

onderstaand schema. U vindt hier de namen met telefoonnummers van de 

mensen die voor het vervoer zorgen voor de betreffende kerkdienst. Jan Siderius 

coördineert de ophaaldiensten.  

6 oktober L. Middelbrink     0521- 381708  

13 oktober J. Siderius              0521- 387933  

20 oktober N. Dirkzwager  0521- 380981 

27 oktober Fam. Boersma      0521- 382433  

3 november L. Middelbrink     0521- 381708  

6 november J. Siderius 0521- 387933  

10 november N. Dirkzwager  0521- 380981 

Jan Siderius 
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Boekenkast 

Sinds kort is er in de Gerf een bescheiden bibliotheekje van min of meer 

religieus getinte boeken. Over het algemeen zijn het boeken die te kostbaar zijn 

om weg te doen en de moeite waard om nog eens gelezen te worden. 

Bij de kast ligt een lijst waarop je de titel van het geleende boek en je naam 

kunt invullen. Je vindt er boeken van schrijvers als Nico ter Linden,  Harry 

Kuitert, Dorothee Sölle kun je daarin vinden.  

Het zijn niet allemaal zware theologische boeken, je vindt er ook boeken als ‘De 

bakermat van de Bijbel’, ‘Drentse klerken’, ‘In het voetspoor 

van de Bijbel’ en diverse andere titels. Je vindt de 

uitleenkast in de gang van de Gerf achter het gordijn. 

Wim en Tea van der Moer hebben een kastje 

beschikbaar gesteld en ook een aantal boeken. Ze 

gaan verhuizen en kunnen niet alles meenemen. Ook 

Nico Dirkzwager heeft zijn boekenkast opgeruimd en 

boeken daarvoor afgestaan. We hopen dat er goed 

gebruik van gemaakt wordt. 

Sybrand Metz 

 

Uit de oude boeken  

Na het vertrek van ds. Hugenoot naar Purmerend in april 1918 volgt de 

procedure van opvolging. Er wordt een hoorcommissie samengesteld. De 

commissie overweegt een advertentie te plaatsen. De commissieleden hebben 

dominee IJpen uit De Knipe (bij Heerenveen) op het oog.  

 

Zij bezoeken een dienst van hem en er wordt een positief verslag van het 

bezoek uitgebracht aan de kerkenraad. De kerkenraad geeft echter te kennen 

dat ze nog even verder willen kijken. De voorzitter, ds. Kunst (consulent), heeft 

goed contact met ds. Bazuin uit Ezinge. Hij denkt dat deze predikant zeer 
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geschikt is voor Vledder. Er wordt besloten dat de hoorcommissie ds. Bazuin 

gaat beluisteren. Hoewel de commissieleden te laat in de dienst arriveren, 

krijgen ze toch voldoende inzicht, ook na een gesprek met de dominee, om 

voor te stellen een beroep uit te brengen op ds. Bazuin. 

 

De ledenvergadering besluit met algemene stemmen op het voorstel van de 

hoorcommissie in te gaan. Ds. Bazuin neemt het beroep aan en op 1 september 

1918 wordt hij bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente van 

Vledder.  

 

Soms kom je aparte namen tegen in de notulen. Zo noemt men de plaats 

waarde catechisatie gehouden wordt, de catechiseerkamer. De kascommissie  

werd toen gevormd door de kasnazieners en het stembureau werd toen bezet 

door de stemopnemers. Het woord ligger wordt gebruikt voor 

arbeidsovereenkomst. (Zo wordt bij de kerkvisitatie op 20 juli 1922 voorgesteld: 

een nieuwen ligger te maken voor het traktement van de predikant en deze ter 

goedkeuring op te zenden naar het Classicaal Bestuur)  

 

In de vergadering van lidmaten, na de godsdienstoefening van 2 november 

1919, wordt de moeilijke financiële toestand van de gemeente besproken. Dit 

naar aanleiding van een circulaire van de Algemene Synode waarin ook 

aandacht gevraagd wordt voor de precaire financiële situatie van verschillende 

gemeentes. Er wordt aanbevolen een Hoofdelijke Omslag (H.O.) in te stellen. En 

wel van 5% van de Gemeentelijke Belasting tot een minimum van 25 cent. Er 

wordt besloten deze Hoofdelijk Omslag per 1 januari 1920 in te laten gaan. 

 

In de vergadering van  6 oktober 1921 speelt nog een andere financiële kwestie, 

namelijk het verhuren van de jachtvelden door de afdeling van de Hervormde 

Gemeente te Nijensleek. De kerkenraad vindt dat de opbrengst van f 25,--, 

geheel ten goede moet komen van het kerkelijk werk. Er was gebleken dat een 

deel voor een maatschappelijk doel (armenzorg) gebruikt was. De 

diaken/boekhouder deelt mee dat de eigenaren van de boerderijen (de 

jachtvelden) hun huur hadden afgestaan voor de hulp aan kerkelijke armen. Een 

diaken is het niet eens met de wijze van boekhouden van de diaken en besluit af 

te treden. Toch vindt de kerkenraad dat het bedrag in het vervolg ten goede 

moet komen aan de kas van kerkenraad.  Aldus wordt besloten. 

Nico Dirkzwager                                                                                 
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Het einde van de reis door de woestijn 

Het volk Israël was bijna aan het einde van de reis door de woestijn gekomen. 

Vanuit de woestijn waren ze aangekomen bij de zuidoostkant van de Dode Zee. 

De laatste dagen van hun tocht gingen ze langs de Dode Zee, aan de Jordaanse 

kant, naar het Noorden. Ze hielden halt bij de plek waar de rivier De Jordaan 

uitmondt in de Dode Zee. Nog even en dan zouden ze de Jordaan oversteken 

en eindelijk het Beloofde Land binnentrekken . En daar, op die plek, worden de 

wetten en leefregels opnieuw aan het volk voorgehouden. Daar gaat het over in 

het Bijbelboek Deuteronomium.  

We lezen alle toespraken van Mozes aan het volk. Hoe ze zich moeten gaan 

gedragen, ook als hij er niet meer bij zal zijn. Want Mozes heeft van God te 

horen gekregen, dat hij niet mee mag het Beloofde Land in.  

 

Dit zullen zijn laatste weken zijn als leider van het volk. Aan de overkant van de 

rivier zullen ze een nieuw bestaan opbouwen met een nieuwe leider. Ze zullen 

uitwaaieren over het land, steden en dorpen bouwen, akkers gaan bebouwen.  

Mozes voorziet dat allemaal en geeft ze wijze lessen mee. 

 

Heel het Bijbelboek Deuteronomium gaat over de 

toespraken die Mozes de laatste maand van zijn 

leven hield. Het Bijbelboek is vermoedelijk in de loop 

van enige eeuwen ontstaan door predikers en 

wetgeleerden door enkele  uitspraken van Mozes die 

bewaard zijn gebleven en gaan allemaal over het 

verbond tussen God en de mensen. Het is grotendeels een 

verdere uitwerking van wat God  bij de Sinaï reeds heeft gezegd, maar het 

wordt herhaald, verduidelijkt en toepasbaar gemaakt voor het dagelijks leven in 

de nieuwe situatie van het wonen in een eigen en vrij land. Het zijn dan ook 

geen nieuwe wetten, maar leefregels. Over een paar dagen is het zover. Het volk 

ziet Jericho aan de overkant van de rivier al liggen tegen de heuvels in de 

morgenzon.  

 

Steeds klinkt daar het “SJEMA Israél”; “Hoor Israël”. Sjema heeft in het bijbels 

Hebreeuws méér dan één betekenis. Het betekent zowel ‘horen’ als ‘luisteren’, 

maar ook ‘opletten’ of ‘gaan doen’. Het is een van de meest aansprekende 

woorden in heel Deuteronomium. 
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Heel de uittocht, de woestijnreis, de aankomst hier bij de Jordaan, roept een 

verrassend beeld op, waar nog maar weinig commentatoren over gerept 

hebben. Maar dit kan niet zonder betekenis zijn. Het water heeft in de bijbel 

altijd een speciale betekenis . Het begon met de uittocht van de slavernij. Het 

volk trok door Schelfzee. Eerst moesten ze dus door het water. En zo begon de 

woestijnreis.  En nu is er een einde gekomen aan die lange woestijnreis. We zijn 

inmiddels een generatie verder. En opnieuw is er het 

water wat ze tegen houdt. Nu moeten ze daar nog 

doorheen. En opnieuw zegt God: “Ga er maar aan 

beginnen : Jullie toekomst is aan de overkant 

en Ik breng jullie daarheen. Doe die stap maar. 

Zonder Mozes dit keer.” 

 

Mozes klimt, heel alleen, de berg Nebo op. Hij 

kan het land overzien, tot aan de Middellandse 

Zee. Van het zuiden tot aan de sneeuwtoppen van 

de Libanon in het uiterste noorden. Hij overziet welk  

land zijn volk zal gaan bezitten. Hij is blij dat hij het volk hierheen mocht leiden. 

Mozes is niet meer afgedaald. Ergens bovenop heeft God gezegd: “Je taak is 

volbracht . Jozua zal het overnemen. Nu roep ik je bij me.” 

 

Het verhaal uit de bijbel is mede ontleend aan het boek Deuteronomium van 

Jonathan Sachs en van het boek Mozes van Martin Buber. 

Gijs van Raalten 

 

Concert in Grote Kerk Steenwijk  

Zaterdagmiddag 9 november klinken in de passende sfeer van de Clemens Kerk 

de Theresiënmesse van Joseph Haydn en het Requiem van Wolfgang Amadeus 

Mozart. Uitgevoerd door Christelijke Oratoriumvereniging Steenwijk e.o. met 

professionele solisten en het barokorkest La Sorpresa. 

 

Het concert begint om 15.00 uur. Entree (incl. programmaboekje) kost € 32,50. 

Toegangskaarten zijn te koop bij Primera Steenwijks Boekhuys , Boekhandel 

Barth Meppel, de leden van het koor en www.covsteenwijk.nl. 

        Frieda Walpot  
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

Postadres: PKN Vledder-Nijensleek e.o.  

 De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 

Scriba: Jelle Aantjes-van Dijk, 06-40976333 

 scribapknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 

 chrisbaas1952@gmail.com  

 

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans   

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 of €40,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Kerkblad/solidariteitskas 

NL51 RABO 0373 7310 19  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie over 

collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  



- 19 - 

 

 

 



- 20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor al uw handgebonden 

bloemwerken 

 

Dorpsstraat 18 te Vledder  

 

 


