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Kerkgebouwen:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

 

   Streekkerk 

   Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, 0521-785822 

 

Kerkelijk centrum: De Gerf  

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  vacature 

 

Vervanger   Wilma van der Linden 

predikant:   De Burcht 12, 8332 GM Steenwijk 

   06-10162761, wilma.vanderlinden@ziggo.nl   

    

Redactieadres Martijn van Dijk-Aantjes, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-27056436 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10, 

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente 

Vledder - Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer 

per jaar; zowel op papier als op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het meinummer uiterlijk maandag 23 

september om 18:00 uur. Het kerkblad wordt in de week voor 

zaterdag 5 oktober bezorgd. Inleverdatum van kopij voor kerkblad van 

november/december is 21 oktober. Bijlagen mogen via e-mail worden 

aangeleverd in Word. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan 

te passen, in te korten, niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende 

editie.  
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STORM OP ZEE 
 

 

 

Er zijn genoeg periodes in ons leven dat we ons in kalm en rustig vaarwater 

bevinden. Alles gaat z’n gangetje en we doen de dingen die we gewoon zijn 

te doen. We deinen als het ware mee op de golfslag van ons leven. Natuurlijk 

zijn er zorgen, maar we kunnen het hanteren, het is te behappen, en we 

raken er niet door van slag.  

Zo ongeveer staan de leerlingen waarschijnlijk in het leven als Jezus zegt: 

“laten we verder gaan naar de overkant." Vol vertrouwen gaan ze op weg, 

onwetend van wat hen te wachten staat. Eenmaal op het meer steekt er een 

hevige storm op. De golven beuken tegen de boot. Zal de boot het houden? 

Midden in de storm is er geen weg terug en de 

oever is onbereikbaar. De leerlingen raken in 

paniek. En Jezus? Hij slaapt. Alles lijkt aan Hem 

voorbij te gaan. 

 

De tegenstelling tussen Jezus en de leerlingen 

kan eigenlijk niet groter zijn. Deze tegenstelling is 

ons, denk ik, bekend. Hoe vaak vragen mensen zich 

niet af waar God is terwijl alles om hen heen lijkt in te storten? 

De leerlingen roepen dan ook: “Meester, ráákt het u niet 

dat wij vergaan?" Ook wij worden soms, sommigen van ons zelfs dikwijls, 

getroffen door stormen die ons leven teisteren, en die ons doen twijfelen, 

omdat we ons in die momenten van tegenslag, van verdriet en ellende door 

God, door Jezus verlaten voelen. Het leven kan tekeer gaan. Als je kanker 

blijkt te hebben of je zelf of je partner Alzheimer of Parkinson krijgt, als je 

huwelijk strandt, als je je baan verliest of het gaat mis met de kinderen, dan 

stormt het en grijpt angst en machteloosheid je bij de keel. Je voelt hoe je 

bijna kopje onder gaat van wanhoop. 
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Ons hart breekt ook als we de stormachtige verhalen horen en beelden zien 

uit Gaza, Jemen, Soedan, Oekraïne. Voorbeelden te over, van mensen ver 

weg en dichtbij. Al dat verdriet brengt ons vertrouwen voortdurend aan het 

wankelen, en machteloos roepen wij: “Ziet u dan niet dat ik verga?" 

Op dezelfde wijze stelt God grenzen aan wat wij kunnen dragen. Hoe groot 

is óns vertrouwen dat God bij ons is en ons behoedt? Angst verlamt. Niet 

voor niets zegt Jezus tegen zijn leerlingen: “Hebben jullie dan nog geen 

vertrouwen?" Jezus spreekt daarin ook tot ons: “Houd moed. Houd je 

vertrouwen vast. Ik heb je gezien, gehoord.” 

Elke storm waarin we terechtkomen verandert 

ons. Het is ín de storm dat we leren hoe sterk 

of hoe zwak we zijn en hoe groot of 

klein ons vertrouwen is. Leven vanuit 

vertrouwen vraagt nogal wat. Vertrouwen is 

misschien wel het vermogen om met lege 

handen te staan. 

Leven met vertrouwen is wat anders dan altijd 

opgetogen zijn.. “Als men blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken", 

zingt Herman van Veen. Dat lijkt op wat Jezus zegt: “Als je vertrouwen hebt, 

wordt het ondenkbare mogelijk." 

 

Op de plekken waar ik hier nu mag werken, zie ik daar mooie voorbeelden 

van. Het gaat niet om het grote, juist in het kleine schuilt kracht. In kleine 

daden van liefde. In momenten van hoop. In mensen die van je houden, je 

steun geven. In het om hulp roepen, en delen waar het pijn doet en schuurt. 

In het kleine kan grote draagkracht ontstaan. 

Vertrouwen gaat over alles of niets, over opnieuw je hartslag op het spoor 

komen, die ons zegt dat het leven ons gegeven wordt en dat het veilig is in 

Gods barmhartigheid. Dezelfde God zegt: “Ik zal er zijn voor jou”. Wat zou 

het 

mooi zijn als we dat ook tegen elkaar kunnen zeggen. 

 

Wilma van der Linden 
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KERKDIENSTEN 
 

  Dorpskerk Vledder Streekkerk Nijensleek 

8 september 
10:00 uur 

Geen dienst Ds. B. van den Brink (De Wijk) 

Koffiedrinken 

1e collecte: Plaatselijk werk 

2e collecte: kerk 
Uitgang: behoud predikantsplaats 

15 september 
10:00 uur 

Ds. E. van Veen 

(Steenwijkerwold) 

1e collecte: KIA Werelddiaconaat 
2e collecte: kerk 

Uitgang: gebouwen 

Geen dienst 

22 september 

10:00 uur 

Geen dienst Ds. I. Boersma-Prins (Beilen) 

Heilig Avondmaal 

1e collecte: Mikondo 

2e collecte: kerk 

Uitgang: orgel 

29 september 
10:00 uur 

Ds. H. Procee (Vledder) 

1e collecte: Diaconie 
2e collecte: Plaatselijk werk 

Uitgang: behoud 

predikantsplaats 

Geen dienst 

6 oktober 
10:00 uur 

Ds. J van der Mark (Wolvega) 

koffiedrinken 

1e collecte: De Boodschapper 

2e collecte: kerk 
Uitgang: bloemengroet 

Geen dienst 
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PASTORAAT 
 

 

 

 

 

Mevr. E. van der Kamp woont sinds een aantal maanden in Steenwijk. Zij 

verbleef 4 maanden bij haar zoon en zijn vriendin in Alkmaar, totdat het huis 

klaar was. Zij voelt zich nu goed thuis in haar nieuwe woning. Zij heeft zich 

inmiddels over laten schrijven naar de kerk in Steenwijk en gaat lopend naar 

de kerk. Wij wensen haar een goede tijd toe en hopen dat zij zich in de 

nieuwe gemeente ook snel thuis mag voelen. Zij wil graag op de hoogte 

blijven van gebeurtenissen in onze gemeente en wil graag het Kerkblad 

blijven ontvangen. Haar adres is: Nicolaas ter Maethstraat 2d, 8331 KM, 

Steenwijk. Tel. 0521 850527. 

Mevrouw G. Voerman was naar aanleiding van een enkelbreuk opgenomen 

in de Schiphorst. Vanwege haar zwakke gezondheid kon zij niet geopereerd 

worden, maar kreeg zij een brace om op die manier met rust de enkel weer 

te laten herstellen. Zij is inmiddels weer verhuisd naar het woonzorgcentrum 

Nieuw Clarenberg in Vollenhove. Daar sluit de zorg beter aan bij wat zij 

nodig heeft. Vollenhove is voor de familie een bekende plaats. Het adres is 

Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg ,Groenestraat 38, 8325 AZ Vollenhove. 
 

Wij denken ook aan haar man Adri, het valt niet mee na zoveel jaren 

om niet meer samen het huis te kunnen delen en uiteindelijk de zorg 

voor een groot deel uit handen te moeten geven. 
Mevrouw M. Bierman Beenen is een tijd geleden verhuisd naar Ruinerwold, 

maar zij blijft wel lid bij onze kerk. Zij was samen met haar man altijd actief 

betrokken bij onze gemeente. Na het overlijden van haar man is zij verhuisd 

naar het zorgcentrum, omdat er toch meer zorg nodig was dan thuis geboden 

kon worden. 

 

Mocht u haar willen bezoeken dan is het is wel belangrijk vooraf eerst even 

contact op te nemen met de dochter Ester Streekstra Mobiel 06-26465473. 
Een kaartje is altijd welkom natuurlijk. Haar adres is Het Woonzorgcomplex ‘t 

Vonder Molenbergh 1, 7961 AV, Ruinerwold. 
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Beterschap 
Dhr. Luuk Groen heeft door een val met de fiets zijn schouder gebroken. 

Opereren wordt niet gezien als mogelijkheid, dus hij moet het voorlopig 

rustig aan doen. Er wordt binnenkort weer een scan gemaakt van de 

schouder ter controle. Het is pijnlijk maar te verdragen. 
 

Dhr. H. Pries verblijft al een aantal weken in de Borgstee nadat hij bij een val 

een heup gebroken heeft. Wij hopen ook dat hij spoedig mag herstellen. 
 

Mevr. T. Piek kreeg een herseninfarct terwijl zij bij 

haar zoon en schoondochter verbleef, zij ontdekten 

het in een vroeg stadium, de spraak was niet in 

orde. Na een behandeling en verblijf in het 

ziekenhuis, mocht zij weer naar huis. Zij pakt de 

draad weer op. Herstel verloopt goed. 
Het gaat steeds iets beter.  

Wij wensen de mensen die het betreft samen met hun 

familieleden heel veel sterkte toe. 

Omzien naar elkaar 
Er zijn uiteraard meer gemeenteleden die kampen met (chronische) 

gezondheidsproblemen, of zorgen hebben over mensen die hen dierbaar 

zijn. Wilt u ons melden als er zorgen zijn om gezondheid of als er juist iets te 

vieren valt? Dat geeft ook mogelijkheden om met elkaar mee te leven. 
Sjoukje de Wit 

Bloemengroet 

De afgelopen twee maanden zijn de bloemen uit de kerk bezorgd bij:  

Dhr. J. Aantjes-van Dijk  Dhr. v. Bemmel 

Dhr. en mw. Van Heerde  Dhr. L. Groen 

Mw. D. Boevee   Mw. Polderdijk 

Mw. Voerman   Mw. J. Leppers 

Mw. Klugkist    Mw. N. Barth-van Wezenis 

Mw. Van der Wal   Mw. M. Rang-Groenewegen 

Mw. A. de Jonge - Vos  Mw. G. Reinalda-Klaver 

Dhr. Pries    Mw. J. Spijker-Hofman     

Mw. S. Grotendorst-Kramer 

Luuk Groen en Roely Dijkstra 
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VAN DE KERKENRAAD 
 

 

 
 

In de laatste kerkenraadsvergadering voor de zomervakantie staan door 

omstandigheden afscheid en nieuw begin centraal. Wim Hooijer is de laatste 

jaren interim-voorzitter van de kerkrenraad geweest, maar omdat er voor 

hem per 1 september vervanging is gevonden in de persoon van Silvia Bijker, 

is dit de laatste vergadering waarbij hij aanwezig is. Ook Gré Kerssies, die 

formeel al afscheid heeft genomen van de kerkenraad, is bij een deel van 

deze vergadering nog aanwezig om nog haar bijdragen te geven. Hoewel hij 

niet aanwezig is, wordt Jan Verweij ook genoemd en bedankt voor zijn werk 

als notulist in de afgelopen tijd. In deze vergadering maken we kennis met 

Nanda Loeve die zijn werk overneemt en de kerkenraad komt versterken 

door te notuleren. Ikzelf zou in de eerstvolgende zondagsdienst na deze 

vergadering bevestigd worden als scriba en daarom leek het me goed om 

ook alvast aanwezig te zijn bij deze kerkenraadsvergadering. 

 

In de zomerperiode hebben we ook van Bert en Nel van Dam afscheid 

genomen. In de relatief korte periode dat zij lid waren van onze gemeente 

hebben zij zichzelf onmisbaar gemaakt. Hiervoor danken wij hen enorm, 

maar we zien ook op welke manieren zij een lege plek achterlaten. We zijn 

inmiddels op zoek naar een goede organist en een sleutelbewaarder en 

beheerder van De Gerf en de Dorpskerk. Formeel is het de taak van het 

College van Kerkrentmeesters om vervanging te zorgen voor deze functies, 

maar natuurlijk denkt de kerkenraad hierin met hen mee. Het overzichtelijke 

rooster met alle diensten en taken dat Bert altijd maakte, is inmiddels 

overgenomen door Gerrit van den Ham. Heel fijn! 

 

Ook Mattien Siddiqi heeft zijn taak als beheerder van de website neer 

moeten leggen; in zijn geval vanwege gezondheidsredenen. Het beheer van 

de website is een tamelijk onzichtbare taak, maar het resultaat is wel het 
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visiteplaatje van onze gemeente op internet en daarom is het wel een 

belangrijke taak. Ook hiervoor zoeken we vervanging. 

Ten slotte heeft Alie Winters aangegeven dat zij haar taak als 

preekvoorziener na jaren van trouwe dienst wil overdragen. Wat mensen niet 

zien is dat het zoeken van predikanten, zeker in een periode zonder 

predikant, zoals nu, niet eenvoudig is. Anderhalf of twee jaar van tevoren 

worden al afspraken gemaakt over in te vullen kerkdiensten. Alie gaf zelf aan 

dat ze een mooie taak heeft die haar altijd veel voldoening gaf, maar wegens 

omstandigheden is het moment gekomen dat ze haar taak overdraagt. 

Voor alle hierboven genoemde functies geldt dat we 

heel graag in contact komen met mensen die 

geïnteresseerd zouden zijn. Dat mag zijn om je 

aan te melden, maar ook om informatie te 

vragen of eens een keer mee te kijken met wat 

nu eigenlijk de bedoeling is. Je mag contact 

opnemen met mij (06-40976333 of 

scribapknvleddernijensleek@gmail.com), maar 

elk ander kerkenraadslid wil je natuurlijk ook 

vertellen wat hij of zij weet!  

Nog even de vacatures onder elkaar:  

- Organist 

- Beheerder van de Gerf en de Dorpskerk 

- Beheerder van de website 

- Preekvoorziener 

 

Natuurlijk hebben we het ook gehad over de vorderingen van de 

beroepingscommissie en het sluiten van de Streekkerk is ter sprake geweest. 

Doordat we in de winterperiode maar in één gebouw 

kerkdiensten houden, zal op 17 november de laatste 

kerkdienst in de Streekkerk worden gehouden. We 

maken van deze zondag tevens gemeentezondag, 

waar afscheid nemen van een geliefd 

kerkgebouw, maar óók het samen gemeente zijn 

centraal zullen staan. Een afvaardiging van de 

kerkenraad is bezig met de organisatie van deze 

dag.  
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Ten slotte zullen we de komende periode wat intensiever contact hebben 

met de rooms-katholieke kerk in Wilhelminaoord. Vanaf begin oktober 

zal hun kerkgebouw een ingrijpende verbouwing ondergaan en in die 

periode zullen zij ons kerkgebouw gebruiken voor hun erediensten. Voor 

onze kerkdiensten betekent dit niet zo veel, behalve dat we moeten zorgen 

dat we op tijd klaar zijn, zodat de rooms-katholieke dienst om 11:30 uur kan 

beginnen. 

Namens de kerkenraad, Jelle Aantjes-van Dijk 

\ 

 

 
 

UIT DE GEMEENTE 
 

 
 

 

Afscheid 

 

Lieve mensen, 

In de kerkdienst van zondag 18 augustus namen we afscheid van de 

gemeente Vledder-Nijensleek, Nel als beheerder van de Gerf plus Dorpskerk, 

en Bert als organist in de beide kerken. Hans van de Rotte had een warm en 

mooi dankwoord voor ons, plus een cadeaubon en een foto van de kerk. 

Hierna werden we toegezongen met Lied 416: “Ga met God en Hij zal met je 

zijn”.  

Bij het koffiedrinken na de dienst was er nog alle gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten en in weemoed(!) afscheid van elkaar te nemen. De dienst werd 

geleid door ds. K. de Graaf, die opnieuw prachtige liederen had uitgekozen. 

Het thema van de lezing uit 1 Samuel 7 en de overdenking hebben wij als zó 

toepasselijk ervaren: Eben Haëzer – Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen! 

Mogen we dat als gemeente en persoonlijk steeds weer blijven ervaren, met 

alle vraagtekens die we vooruitkijkend vaak hebben. We bedanken jullie dat 

we, zij het korter dan we zelf gehoopt en verwacht hadden, in jullie midden 

mochten vertoeven en toch veel voor elkaar konden betekenen. Het ga jullie 

goed! 

Nel & Bert van Dam 
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Hartelijk dank 

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons heeft bijgestaan na het 

overlijden van mijn man en onze vader Marco Boevee. De kaarten en 

bezoekjes, de bloemen en het aanwezig zijn bij het condoleren en de 

dankdienst, het heeft ons goed gedaan. 

Dineke Boevee en kinderen 

Bedankt 

Het was een prachtige verrassing om na mijn operatie een boeket bloemen 

van de gemeente te ontvangen. Een prachtig boeket en we hebben er lang 

plezier van gehad. Hartelijk dank! 

Janny Leppers 

Bedankt 

Hartelijk dank voor de bloemen die mij werden bezorgd op vier augustus 

door de familie Boersma ter gelegenheid van mijn 87e verjaardag. Het was 

even een gezellig koffie uurtje. 

Nellie Barth- van Welzenis 

 

Dank 

Hartelijk dank voor het prachtige boeket dat ik voor mijn verjaardag van de 

kerk mocht ontvangen. 

Gretha Reinalda 

Hartelijk dank 

Heel hartelijk bedankt voor de bloemen die ik kreeg voor mijn verjaardag, 

ook wil ik nog bedanken voor de bloemen die we eind april kregen ter 

gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk! 

Roel en Sietske Menkveld 

 

Huwelijk 

Per post ontving ik een kort, maar blij bericht: ‘Op 12 augustus zijn Francina 

Jacoba Reitsma en Gerrit Ekkels in de echt verbonden.’ Ze wonen aan de 

Olde Hof 3 te Vledder.  

Wat mooi te horen dat zij elkaar gevonden hebben en hun verdere leven met 

elkaar willen delen. Van harte gefeliciteerd en veel geluk en gezondheid 

gewenst! 

Martijn van Dijk-Aantjes 
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Nieuwsbrief Jurgen & Katja 

De laatste algemene nieuwsbrief van Katja en Jurgen dateert alweer uit 

maart. Eind juni zou een nieuwe verschijnen, ware het niet dat Jurgen die 

vergeten was te sturen. Er is veel gebeurd in de tussentijd. Vanya en Issa 

hebben examens gehad, met verrassend resultaat. Er is een drukkerij 

gevonden die het vertaalwerk wil drukken en versturen. Er was ook tijd voor 

vakantie en rust. Op de www.pknvleddernijensleek.nl/jurgenkatja/ is de hele 

versie te lezen en vindt u ook informatie hoe u Jurgen en Katja kan 

ondersteunen in hun werk. 

Martijn van Dijk-Aantjes   

 
Openstelling kerk tijdens de marktdagen 

‘t Is druk geweest in de Dorpskerk de zes dinsdagen dat de kerk tijdens de 

Vleddermarkten geopend was. De teller stond op ruim 180 bezoekers op 

enkele middagen. In totaal hebben zo’n 680 mensen de kerk bezocht. Als 

gids heb je het dan druk, maar het is ook fijn en verrijkend om contact te 

hebben met mensen die geïnteresseerd zijn in alles wat met dat kerk-zijn te 

maken heeft. Er zijn op deze manier veel gesprekken geweest met mensen 

uit alle streken van het land. 

Ook de kunstenaars van de expositie zijn regelmatig aanwezig geweest. De 

verkoop van koffie en thee en de opbrengst in de collecteschaal was € 440,-. 

Rolstoel gevraagd 
om in geval van nood 

te gebruiken in der kerk 

 

Wie helpt ons aan een rolstoel? 
 

06-13832652 
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Er was veel aandacht voor de mooie teksten van Jan Koops en het 

schilderwerk van Anneke, zijn vrouw. Vaak hebben bezoekers foto’s gemaakt 

van de mooie bronzen beeldjes van José Out, de overleden vrouw van Jan 

Siderius. Ook was er veel aandacht voor de tekeningen van de kleindochter 

van de familie Van den Ham. 

Uit het gastenboek enkele opmerkingen: “Fijne rondleiding gehad”, “Even 

naar binnen, rondkijken, fijn ontvangen. Groetjes uit Rotterdam”, “mooie 

kerk. Fam. Veenstra, groet uit Groet”, ”Dank voor het orgelspel, wij bidden 

voor Israël, Gods volk en zien uit naar zijn komst”, “Lieve Jan en Anneke, wat 

heb ik genoten van de mooie schilderijen en gedichten”, en tenslotte: ”Wij 

mochten letterlijk schuilen in deze bijzondere kerk in Vledder! Bovendien 

werden we getrakteerd op prachtig orgelspel, wat echt hoort bij een kerk als 

deze. Bedankt voor de gastvrijheid en tot een volgende keer. families uit 

Emmen en Eelde.” 

Sybrand Metz 

Jubileumconcert 

Op zaterdag 28 september om 15.00 uur vindt er in de grote kerk van 

Steenwijk een bijzonder concert plaats. Het bekende duo Ronald Knol en 

Harold Kooij vieren dat ze 25 jaren samen musiceren op orgel en piano met 

medewerking van het Chr. Mannenkoor Steenwijk o.l.v. Harry Koning, El 

Jakim Zuidwolde o.l.v. Harold Kooij, violist Adriaan Stoet, sopraan Clara de 

Vries en pianist Hendrik van Veen. Dit feestelijke concert is gratis 

toegankelijk en heeft een afwisselend programma. 

 

Er wordt een collecte gehouden voor Stichting Wensambulance Noord 

Nederland. 
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Uit de oude boeken 

 

Op 5 september 1915 kwam in de kerkenraadsvergadering het oprichten van 

een eigen afdeling van de Hervormde Gemeente in Vledderveen aan de 

orde. De vergadering werd gehouden op zondag om elf uur bij de heer Jager 

(daar was vroeger een café gevestigd; een aantal jaren geleden is dit café 

afgebrand en is nu parkeerterrein voor supermarkt Plus). 

In de vergadering van 6 mei 1915, waar de kerkvisitatoren (predikanten uit 

Zuidwolde en Ruinen) aanwezig waren, werd door hen een aanbeveling 

gedaan om een godsdienstonderwijzer in Vledderveen aan te stellen en te 

zorgen dat zij over een eigen gebouw kunnen beschikken. 

Ds. Hugenholtz had al te kennen gegeven dat hij deze plaats niet zou 

kunnen innemen. Ook vindt de kerkenraad dat de Hervormde Gemeente van 

Vledder te groot is om ook nog Vledderveen te moeten ‘bearbeiden’. 

Uiteraard ging het vooral over hoe dit alles gefinancierd zou moeten worden. 

Na uitvoerige discussies in verschillende vergaderingen van de kerkenraad 

werd met 6 stemmen voor en 2 stemmen tegen besloten een afdeling van de 

Hervormde Gemeente van Vledder in Vledderveen op 

te richten. 
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Er moesten verschillende bronnen aangeboord worden om dit financieel 

mogelijk te maken. Zo schreef Ds. Hugenholtz brieven met een verzoek om 

financiële steun aan onder andere de commissarissen van de Maatschappij 

van Weldadigheid. Daar werd positief op geantwoord 

met toezegging van een jaarlijkse bijdrage door 

o.a. de heer Dorhout Mees (f. 5,-) de heer W, 

Beaufort (f. 20,-) graaf 

Schimmelpenninck van Nijhuis (f. 10,-) de heer 

Stork uit Hengelo had sympathie voor het plan 

en zegde ook steun in de toekomst toe. 

Van de Ned. Protestanten Bond en van de 

Vereniging van Vrijzinnige Hervormden kwamen 

toezeggingen van ieder f.100,-. Diaken Beun en lid van 

het Kiescollege de heer A. Stuiver gingen rond bij de lidmaten in 

Vledderveen. Dit leverde een jaarlijkse bijdrage van f. 21,- op. Dit tot grote 

vreugde van de kerkenraad. Hieruit bleek dat er toch belangstelling bestaat 

om een afdeling van de Hervormde Gemeente te stichten. Ook de Algemene 

Synode is bereid een bijdrage van f.300,- te schenken. 

Dat is niet genoeg. Een aanstelling van een godsdienstonderwijzer kost 

minsten f.600,- per jaar. Kerkenraadslid P. v.d. Schoot vindt dat weinig, daar 

een landarbeider per jaar meer verdient. Dr. P.W. Janssen uit Amsterdam, een 

filantroop en grootgrondbezitter (ook in Vledderveen) beloofde 

medewerking tot het oprichten van een gebouwtje en een woning voor de 

godsdienstonderwijzer. Uiteindelijk komt het bedrag er en wordt de heer 

Slager benoemd tot godsdienstonderwijzer te Vledderveen. 

Hij bereikt nogal wat. Er komen 56 personen naar de 

catechisatie. In Vledder is dat 89 en in Nijensleek 60. 

Vledderveen is dus wel levensvatbaar. Hadden 

voorheen 5 personen belangstelling voor een 

godsdienstoefening, nu komen er zeker 15 personen 

naar de kerk in Vledderveen. Jaarlijks brengt de heer 

Slager in de Kerkenraad van Vledder verslag uit van 

zijn werkzaamheden. In 1934 kwam er een stenen 

gebouw met de naam Eben-Haëzer. Nu doet het gebouw nog dienst voor de 

godsdienstoefeningen voor de Hersteld Hervormde Gemeente. 

Nico Dirkzwager 
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De Dode Zee rollen 

Vanaf het busstation in Jeruzalem gaat de bus langs de 

Jaffapoort van de oude ommuurde stad de stad uit 

en daalt via een lange weg naar het oosten van 

het hooggelegen Jeruzalem richting de Dode 

Zee. Halverwege stopt hij even bij een 

parkeerplaats en vertelt de chauffeur aan de 

toeristen dat dit de plaats is waar de 

barmhartige Samaritaan zich ontfermde over de 

beroofde en neergeslagen man die op weg was van 

Jeruzalem naar Jericho. De priester daalde ook de weg af. 

Daarna nog een Leviet. Beiden kwamen ook uit Jeruzalem. Daarna kwam de 

Barmhartige Samaritaan, waarschijnlijk in omgekeerde volgorde: vanuit 

Jericho en op weg naar Jeruzalem. De chauffeur vertelt er niet bij, dat het 

verhaal een gelijkenis was van Jezus en dus niet waargebeurd.  

Dan rijdt de bus verder en daalt de weg verder af tussen de heuvels van de 

woestijn van Juda. Zo nu en dan zie je de tenten van een bedoeïenenkamp. 

We dalen ruim 1200 meter en komen uit op een kruising waar je linksaf kunt 

langs het punt waar de Jordaan uitkomt in de Dode Zee en verderop Jericho 

ligt, en rechtsaf langs de westelijke oever van de Dode Zee naar het Zuiden. 

Je ziet het water van de Dode Zee glanzen in het zonlicht, en aan de 

overkant van het meer zie je wazig de heuvels van Jordanië.  Aan deze 

Zuidwestkant van het meer komen we eerst bij Qumran.  

 

In de grotten bij Qumran zijn in 1947 rollen gevonden waarop teksten uit het 

Oude Testament zijn geschreven. Een herdersjongen vond de eerste. In vele 

grotten werden daarna nog meerdere rollen gevonden. Ze zijn allemaal in 

diverse musea terechtgekomen. De gevonden rollen waren 

niet alleen uit het oude Testament. Ook 

verhalen over het begin van onze eerste 

christelijke gemeenten. Veel van deze 

verhalen zijn navertellingen uit het oude 

testament. Eén van de herschrijvingen staat 

bekend als het boek Jubileeën, geschreven 

in de tweede eeuw voor Christus. Er was 

vóór die tijd niet één enkele lijst van 

boeken, die door het toenmalige jodendom 
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werd beschouwd als gezaghebbend, als het feitelijke woord van God. Het 

boek werd zo genoemd,omdat de auteur de Bijbelse kalender zeer belangrijk 

vond. Hij gebruikt de 'jubelperiode' van 49 jaar als tijdseenheid bij zijn 

beschrijving van alle Genesis verhalen. De auteur voegt enkele interessante 

elementen toe aan het scheppingsverhaal. In hoofdstuk 3 van het boek 

wordt gezegd dat alle dieren inclusief de vogels, kunnen praten in de hof van 

Eden, vermoedelijk het Hebreeuws, wat later als de taal van de schepping 

wordt genoemd. De dieren zwegen na de zondeval. Verderop ligt Ein Gedi 

en nog meer naar het zuiden ligt Massada.  

 

Ein Gedi kreeg al in het Oude Testament bekendheid in 1 Samuël 24 toen 

Saul met 3000 man op zoek was naar David. Toen Saul lag te slapen in een 

van de spelonken had David hem kunnen doden, maar hij spaarde het leven 

van koning Saul, en nam als bewijs dat hij dichtbij genoeg was om hem te 

kunnen doden een stuk van zijn mantel mee. In Jezus’ tijd woonde er een 

gemeenschap van Essenen, waartoe waarschijnlijk ook Johannes de Doper 

behoorde. De Essenen leidden een afgezonderd bestaan. Tegenwoordig 

zouden we hen misschien bestempelen als monniken.  

 

Massada staat vooral bekend omdat het een vesting was boven op een 

rotsachtige berg van de Zeloten. En toen het Romeinse leger de 

opstandelingen wilde neerslaan, weigerde men zich over te geven, en 

hebben alle bewoners van de vesting elkaar om het 

leven gebracht. Eén van Jezus' discipelen 

behoorde tot de groepering van de Zeloten, 

Simon de Zeloot, bekend als ‘ijveraars’ van de 

wet. Kortom, langs deze westkant van de Dode 

Zee vestigden zich in Jezus’ tijd groeperingen die 

zich niet meer thuis voelden bij het toenmalige 

joodse volk en zich terug trokken in het 

bergachtige gebied met zijn vele spelonken aan 

deze kant van het meer. Al deze plaatsen, die ik 

heb beschreven, dateren uit de oudheid. Nu zijn 

het nog slechts ruïnes met af en toe een kibboets er 

vlakbij. Interessant genoeg om met de bijbel in de hand er langs te gaan. 

Gijs van Raalten  
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