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Kerkgebouwen:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)  

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

 

   Streekkerk 

   Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, 0521-785822 

 

Kerkelijk centrum: De Gerf  

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  vacature 

 

Vervanger   Wilma van der Linden 

predikant:   De Burcht 12, 8332 GM Steenwijk 

   06-10162761, wilma.vanderlinden@ziggo.nl   

    

Redactieadres  Martijn van Dijk-Aantjes, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-27056436 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10,  

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente Vledder - 

Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer per jaar; zowel op papier als 

op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het septembernummer uiterlijk 

maandag 26 augustus om 18:00 uur. Het kerkblad wordt 

in de week voor zaterdag 7 september bezorgd. 

Inleverdatum van kopij voor kerkblad van oktober is 23 

september. Bijlagen mogen via e-mail (zie hierboven) 

worden aangeleverd in Word. De redactie behoudt zich het 

recht voor artikelen aan te passen, in te korten, niet te plaatsen 

of aan te houden tot een volgende editie.  
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Zomer 2024                                                        

 

Aan u behoort, o Heer der Heren, 

De aarde met haar wel en wee, 

De steile bergen, koele meren, 

Het vaste land, de onzekere zee, 

Van U getuigen dag en nacht.  

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

Dit lied is afkomstig uit Duitsland en door de blinde dichter Jan Wit bewerkt. 

Het staat in ons liedboek ( lied 978) en er zijn nog meer prachtige coupletten. 

 

Ik vind het prachtig om het zelf te zingen of op te zeggen. 

Het lied brengt tot uitdrukking wat ook in de psalmen beschreven staat: de 

aarde is geen neutraal gebied, zij heeft een ‘zingever’ die alles ‘door zindert.’ 

Het sluit aan bij psalm 24. 

Het lied verwijst naar de schepping, naar het verhaal waar de wereld lijkt open 

te barsten. 

Wie dit lied zingt, weet dat niets zonder meer eigendom is. 

Zo kunnen de jaargetijden hun eigen taal spreken, waarin het gelaat van de 

eeuwige oplicht. 

Ik hoop dan ook dat u, waar u al of niet heen trekt deze zomer, dit mag 

ervaren. 

Dat uw hart zo meezingt met de uitbundige natuur. 

Franciscus van Assisi kon, door zo te kijken, alles in de natuur herkennen als 

zijn broeders en zusters. Ook die lofzang is indrukwekkend. 

Samen kunnen we ook dit lied gaande houden, vol vrede en alle goeds. 

 

Een fijne zomer toegewenst,  

 

Wilma van der Linden. 
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KERKDIENSTEN 
 

 
 
 

 Dorpskerk Vledder Streekkerk Nijensleek 

7 juli  

10:00 uur 

Geen dienst Ds. B. van den Brink (De Wijk) 

Heilig Avondmaal 

1e collecte: Jurgen & Katja Hoffman 

(Madagaskar) 

2e collecte: kerk 

Uitgang: behoud predikantsplaats 
   

14 juli 

10:00 uur 

Ds. H. Linde (Hoogeveen) 

1e collecte: plaatselijk werk 

2e collecte: kerk 

Uitgang: onderhoud gebouwen 

Geen dienst 

   

21 juli 

11:00 uur 

ICC Openluchtdienst achter Koloniekerkje Frederiksoord 

Mw. W. van der Linde (Steenwijk)  

Koffiedrinken 

1e collecte: stichting DUO fietsen 

2e collecte: oecumenische activiteiten 
   

28 juli  

10:00 uur 

Geen dienst Ds. B. Metselaar (Beilen) 

1e collecte: Noodhulp KIA  

(o.a. kinderen van Gaza) 

2e collecte: kerk 

Uitgang: orgelfonds 

   

4 augustus 

10:00 uur 

Ds. G. van den Dool (Vledder) 

1e collecte: KiA Zomerzending 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemengroet 

Geen dienst 

   

19:30 uur Interkerkelijke 
Zomerzangavonddienst 
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11 augustus 

10:00 uur 

Geen dienst Dhr. E. van Halsema (Kampen) 

1e collecte: plaatselijk werk 

2e collecte: kerk 

Uitgang: behoud predikantsplaats 
   

18 augustus 

10:00 uur 

Ds. K. de Graaf (Menaldum) 

Koffiedrinken 

1e collecte: De Zonnebloem 

2e collecte: kerk 

Uitgang: gebouwen 

Geen dienst 

25 augustus 

10:00 uur 

Geen dienst Ds. J. Schep (Westerbork) 

1e collecte: noodfonds Westerveld 

2e collecte: kerk 

Uitgang: orgelfonds 
   

1 september 

10:00 uur  

Mw. D. Rietveld (Bleiswijk) 

1e collecte: Inlia 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemengroet 

Geen dienst 

   

8 september 

10:00 uur  

Geen dienst Dhr. E. van Halsema (Kampen) 

Koffiedrinken 

1e collecte: Plaatselijk werk 

2e collecte: kerk 

Uitgang: behoud predikantsplaats 
   

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

 
 

 

Openluchtdienst Wilhelminaoord 

 

Op 21 juli ben u welkom bij de openluchtdienst achter het Koloniekerkje (Kon. 

Wilhelminalaan 53, Wilhelminaoord).  

Het thema is: Wij willen zingen van grote dingen. 
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Voor deze dienst hebben gemeenteleden hun meest dierbare liederen 
doorgegeven aan Wilma van der Linden. Zij zal voorgaan in deze dienst en de 
muziekvereniging VCE Westerveld zal muzikale medewerking verlenen.  
 
De dienst begint om 11.00 uur. Na afloop kunt u 
gezellig napraten onder het genot van een 
kopje thee of koffie. Voor kinderen is er 
limonade.  
 
Achter het Koloniekerkje staat een aantal 
picknick banken en we zorgen voor een 
aantal stoelen. Het is fijn als u zo veel 
mogelijk zelf een stoel mee neemt.  
 
Er worden twee collectes gehouden.  
De opbrengst van de eerste collecte willen we graag schenken aan de 
stichting DUO fietsen. U heeft ze vast wel eens zien fietsen, met hun vrolijk 
gekleurden hesjes. Vrijwilligers fietsen met bewoners van De Menning of 
anderen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen een ochtend door onze 
mooie omgeving. Het is genieten voor de passagiers, maar ook voor de 
fietsende vrijwilligers. We zouden het fijn vinden als we  dit mooie project 
samen kunnen ondersteunen. 
De tweede collecte is bestemd voor de oecumenische activiteiten van onze 
beide kerken. 
 
Hopelijk wordt het mooi weer en kunnen we samen een mooie en muzikale 
viering hebben. 

Namens de Interkerkelijke Contact Commissie, 
Gré Kerssies 

Drents-Friese Zomerzangavonddienst 
In de zomer wordt er weer een Interkerkelijke Zomerzangavonddienst 
gehouden in het Fries en Drents. Het is op zondagavond 4 augustus om 19:30 
uur in de Dorpskerk  van Vledder. We zingen veel bekende liederen, onder 
begeleiding van Froukje Poelman op het orgel. U bent van harte welkom.  

Doede Simonides en Luuk Groen  
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PASTORAAT 
 

 

 

 

Feest 

Het is al een poos geleden maar niet vermeld in het vorige 

kerkblad, daarom nu alsnog felicitaties voor de familie 

Pries (Pastorieweg Vledder). Zij waren in mei 65 jaar 

getrouwd. Familie G. de Jonge uit Vledderveen mocht in 

die maand hun 60 jarige huwelijk vieren. Allemaal 

bijzondere jubilea en mooi om mee te mogen maken. 

 

Examens 

De examentijd is weer voorbij en ook binnen onze gemeente kunnen wij 

leerlingen feliciteren met het behalen van hun diploma. Veel succes gewenst 

met de vervolgopleidingen. 

 

Verdriet 

Naast blijde gebeurtenissen, is er ook verdrietig nieuws. 

Dhr. M. Boevée is op 13 juni onverwachts overleden. Wij kennen hem allemaal 

als trouw en betrokken gemeentelid van de Streekkerk. Hij was jaren koster en 

ook diaken in de Streekkerk. 

Het is een enorme schok voor zijn vrouw en haar kinderen. De dankdienst 

vond plaats in de Brug-Es kerk in Dwingeloo, de kerk waar zij zich een paar 

jaar geleden bij aangesloten hebben. Ook daar heeft hij zich ingezet voor de 

kerk en was hij vorig jaar bevestigd als diaken. 

 

Op 21 juni is dhr. H. Mulder (De Jongestraat 80, Wilhelminaoord) geheel 

onverwacht overleden. Dat is vrij kort na het overlijden van zijn vrouw. Dhr. 

Mulder zorgde er mede voor dat het kerkblad bij de lezers bezorgd werd. Bij 

het samenstellen van deze editie van het kerkblad was er nog geen informatie 

bekend over een afscheidsdienst. 

Wij wensen de familieleden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 
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Beterschap 

Mevr. I. Elting (Hoofdweg, Nijensleek) was opgenomen in de Borgstee om aan 

te sterken en is inmiddels weer thuis. De bloemen vanuit de kerk werden door 

haar gewaardeerd. Met steun van thuiszorg en familie kan zij thuis zijn en alle 

bedrijvigheid rond en om de boerderij mee beleven. 

 

Dhr. M. Dijkhuizen was opgenomen geweest in het ziekenhuis en is weer thuis 

gekomen. Hij gaat stapje voor stapje vooruit. Met steun van zijn vrouw en 

familie.  

 

Wij wensen hen veel sterkte toe en hopen dat het herstel door mag zetten. 

 

Omzien naar elkaar 

Er zijn uiteraard meer gemeenteleden, die kampen met 

gezondheidsproblemen soms chronisch of die zorgen hebben over mensen 

die hen dierbaar zijn. Wilt u ons melden als er zorgen zijn om gezondheid of 

als er juist iets te vieren valt. Dat geeft ook mogelijkheden om met elkaar mee 

te leven.  

Sjoukje de Wit  

Bloemengroet  

De afgelopen maand zijn de bloemen als felicitatie of als groet en 

bemoediging gegaan naar: 

 

Mw. T. Jousma - Faassen  Dhr. J. Tadema 

Fam. Pries   Mw. I. Elting - Heeres 

Dhr. M. Dijkhuizen  Mw. A. v. Buiten - Kisjes 

Mw. F. Kroon - Veen  Dhr. Prins 

Mw. A.v. Vliet - Broekman  Dhr. de Ridder 

Henrico en Margreet Siderius 

Luuk Groen en Roely Dijkstra 



- 9 - 

We beginnen met goed nieuws! 

De kerkenraad krijgt een nieuwe voorzitter (Silvia Bijker) en scriba (Jelle 

Aantjes-van Dijk). Jelle is in de dienst van 30 juni als ouderling/scriba 

bevestigd. Silvia zal in september de taak van voorzitter op zich nemen. We 

wensen hen beide veel zegen in hun werk. Het is niet dat de huidige 

voorzitter, tevens scriba a.i., zijn werk niet goed doet, maar verjonging van het 

bestuur van de kerk is een goede zaak. 
 

Vacatures  

Naast dit mooie nieuws vragen we ook jullie aandacht voor (aanstaande) 

vacatures in de gemeente.  
 

Zo hebben Bert en Nel van Dam aangegeven te gaan verhuizen en dus onze 

kerk gaan verlaten. Dat is heel jammer voor onze gemeente, want Bert en Nel 

vervulden belangrijke functies. Bert als organist en Nel als beheerster van de 

Gerf.  

Verder liet Matien Sidiqi weten dat hij om gezondheidsredenen moet stoppen 

met zijn werk als beheerder van de website.  

Tot slot heeft Gerrit van den Ham na vele jaren trouwe 

dienst besloten te stoppen als kerkrentmeester. Voor 

hem is inmiddels een opvolger actief, Chris Baas. 

 

We zullen Bert en Nel missen als ze ons gaan 

verlaten en danken hen, Matien en Gerrit, hartelijk 

voor hun inzet in de gemeente. 
 

We zullen op zoek moeten naar mensen die deze kunnen opvullen. Misschien 

is het iets voor u/jou? Of ken je mensen die we kunnen benaderen? Ben je 

handig met websites, ben je goed het begeleiden van gemeentezang, of is het 

beheer van de Gerf meer iets voor je? Of wil je eerst eens een oriënterend 

gesprek? Laat het ons weten. 

 

Gezamenlijk gebruik Dorpskerk 

Ook onze Rooms katholieke broeders en zusters kampen met een teruglopend 

aantal leden. Hun kerkgebouw in Wilhelminaoord is daardoor te groot 

geworden. In het najaar vindt er een grote verbouwing plaats waardoor er 

geen vieringen meer gehouden kunnen worden. De parochie heeft gevraagd 
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om tijdens de verbouwing in de Dorpskerk de vieringen te kunnen houden. 

Daarover is overeenstemming bereikt. Vanaf wanneer dit zal zijn is nog niet 

helemaal duidelijk. Onze diensten zullen gewoon om 10 uur blijven beginnen.  
 

Collectebonnen 

In de kerkenraad is de vraag gesteld of naast de collectebonnen van € 0,80 

ook bonnen met een hogere waarde beschikbaar kunnen komen. De 

kerkrentmeesters stellen de kerkenraad voor ook bonnen van € 2,00 in roulatie 

te brengen.  
 

Verlichting in de Gerf 

Van enkele verenigingen die het gebouw huren, zoals de schilderclub en een 

zangkoor, komt de klacht dat de Gerf te donker is. Die geluiden hoorden we 

vaker. Binnenkort gaat Installatiebedrijf Sjabbens extra verlichting aanbrengen 

in het plafond. We hopen dat de prestaties van deze verenigingen hierdoor 

nog beter worden. 

Namens de kerkrentmeesters, 

Hans van de Rotte 

Financiën  

In onderstaande tabel leest u een verantwoording van de kerkrentmeesters. Zo 

heeft u wat tussentijdse informatie over de stand van zaken. 

  

Namens de Commissie van Kerkrentmeesters,  
Chris Baas  
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Koffiedrinken 

Woensdagochtend 2 juli om 10.30 uur is er voor ieder de gelegenheid om 

koffie te drinken in de Gerf. Voorafgaand om 9.00 uur wordt er door de 

schoonmaakploeg gewerkt, zodat er om 10.30 gezamenlijk koffie/thee kan 

worden gedronken. Dinsdagochtend 8 juli om 10.00 uur is er in de Streekkerk 

gelegenheid koffie te drinken. 

 

Bankrekeningen  

Soms wordt de oude diaconierekening nog gebruikt om geld naar over te 

maken. Doe dit niet! Achterin het kerkblad staan de juiste 

bankrekeningnummers vermeld. 

Namens de diaconie, 

Tonnie Bolte 

Postzegels en ansichtkaarten 

Binnenkort komt in de hal van de Dorpskerk een doos te staan waarin u 

gebruikte postzegels en ansichtkaarten kunt doen. Dit komt ten behoeve van 

Kerk in Actie (KiA) en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Met de 

opbrengst hiervan worden projecten van KiA in het buitenland gefinancierd. 

Gebruikte postzegels zijn voor u niks meer waard, maar door ze in te leveren 

steunt u een goed doel. 

Namens de goede doelen,  

Luuk Groen 
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Verhuisbericht 

Zoals jullie misschien al weten ben ik begin dit jaar verhuist naar een woning 

bij Johan op het terrein. Nu heb ik eindelijk een eigen huisnummer. Mijn adres 

is nu Hoofdweg 67A, 8383 ED Nijensleek 

Vriendelijke groet, 

Roely Dijkstra 

Bedankt 

Op zondag 12 mei werden wij verrast met een telefoontje van de familie Van 

Antwerpen. Ze stonden met een mooie bos bloemen van de kerk voor de 

(dichte) deur. Op 8 mei waren we 60 jaar getrouwd en we vierden dat met 

gezin, familie en vrienden op 12 mei. De bloemen zijn goed terechtgekomen 

en wij hebben er lang van kunnen genieten. Onze hartelijke dank hiervoor. 

Jopie en Adri Jonkers 

Bedankje 

Hartelijk dank voor de bloemen die ik kreeg voor mijn verjaardag.  

Adri van Vliet 

Bedankt  

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen en het gezellige bezoekje van 

Frieda. Heel fijn. 

Met vriendelijke groet, Vrouwkje Kroon-van Veen 

 

Ophaaldienst  

Wilt u graag de dienst in de kerk bijwonen, maar kunt u er niet op eigen  

gelegenheid komen, dan kunt u contact opnemen met de gemeenteleden in 

het onderstaand schema. U vindt hier de namen met telefoonnummers van de 

mensen die voor het vervoer zorgen voor de betreffende kerkdienst. Jan 

Siderius coördineert de ophaaldiensten.  

 

7  juli Fam. Boersma      0521-382433  

14 juli L. Middelbrink     0521- 381708  

21 juli J. Siderius              0521- 387933  

28 juli N. Dirkzwager  0521 380981 

 

4  augustus Fam. Boersma      0521-382433  

11 augustus L. Middelbrink     0521- 381708  

18 augustus     J. Siderius              0521- 387933  

25 augustus N. Dirkzwager  0521 380981 
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1 september Fam. Boersma 0521-382433 

8 september L. Middelbrink 0521-381708 

Jan Siderius 

Een goed begin..  

Maandag 17 juni kwamen we als commissie bij elkaar om een start te maken 

met onze taak. Wij, dat zijn Silvia Bijker, Jetty Baas, Jan van Antwerpen, Bram 

Kok en Martijn van Dijk. We zijn al eerder bij elkaar gekomen om kennis te 

maken en onze eigen verwachtingen van het werk dat ons wacht, de te 

beroepen predikant en wat er verder bij komt kijken te bespreken. 

 

Nu was het in een meer officiële setting, met ook de consulent erbij. Dominee 

Daan Bargerbosch heeft zich daarvoor beschikbaar gesteld. Hij zal ons 

begeleiden, in de gaten houden of de procedure goed gevolgd wordt en waar 

nodig de kerkenraad adviseren.  

 

We kunnen het ons voorstellen dat het voor enkelen niet snel genoeg kan 

gaan. Fijn dat er ook vanuit de gemeente namen zijn aangedragen! Dit werk 

vraagt echter tijd en zorgvuldigheid. Er zal misschien niet in elke uitgave van 

het kerkblad een update staan, maar we willen jullie waar mogelijk toch ook 

graag af en toe op de hoogte houden. Daarbij is onze wens dat jullie onze 

taak meenemen in gebed.  

 

We hebben nog een weg te gaan, maar we hebben een mooie start gemaakt. 

Met elkaar, maar bovenal met hulp van Boven vertrouwen we erop dat we 

onze taak tot een mooi einde zullen brengen. 

Namens de beroepingscommissie, 

Martijn van Dijk 
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Uit de oude boeken  

Vorige keer vertelde ik u het een en ander over de handel en wandel van ds. 

Han Hugenholtz gedurende zijn hele leven. Nu bepaal ik me tot het 

functioneren van de dominee als predikant van Vledder van 1913 tot 1918.  

 

Hij werd op 9 maart 1913 bevestigd door zijn vader, predikant te Axel. Han 

was toen 24 jaar oud. Uit alle notulen blijkt dat hij een zeer bevlogen predikant 

was. Daarom schuurde het nogal eens met de kerkenraad.  

Zo is er in augustus 1914 (de Eerste Wereldoorlog is een feit) een brief van de 

Algemene Synode waarin gevraagd wordt een bidstond te houden voor de 

vrede. Han is daar fel op tegen en weet de kerkenraad te bewegen een brief te 

schrijven aan de Synode waarin het volgende gesteld wordt: 

 

“De Synode heeft nooit geprotesteerd tegen het onchristelijke 

beginsel van ‘Ieder voor zich’. Onze maatschappij wordt beheerst en 

belichaamd door het kapitalistische stelsel van winzucht en strijd van 

alles tegen allen. Dit stelsel is  de oorzaak van de oorlog.” 

 

Zo wordt de brief met instemming van de kerkenraad verstuurd. Als je dit leest 

herken je de pacifistische instelling van de dominee. Persoonlijk vind ik het 

nogal heftig. Toch ging de kerkenraad na lange discussie akkoord met het 

schrijven van die brief en liet het opstellen daarvan aan de dominee over. 

 

Nu is onze predikant nooit een voorstander geweest van het houden van een 

biddag zoals die er toen ook was in de Hervormde Kerk. Hij stelde op 12 mei 

1917 voor de bid- en dankdag voor het gewas af te schaffen. De reden 

daartoe was volgens hem dat er te weinig belangstelling was en zij die er wel 

waren deden dat meestal voor de vrije dag die er aan verbonden was.  
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Het was een gevoelig onderwerp tijdens de 

kerkenraadsvergadering. Het voorstel werd in deze 

vergadering dan ook niet direct in stemming 

gebracht.  

 

In de volgende vergadering vond de kerkenraad 

dat de biddag moest blijven bestaan, maar dat niet 

de dominee, maar de godsdienstonderwijzer die 

maar moest verzorgen. Aldus werd besloten. 

 

Als op een zeker moment wordt voorgesteld de hervormden in Vledderveen 

meer bij te staan, zegt de dominee dat hij daar geen tijd voor heeft. Een 

kerkenraadslid merkt dan op dat de vorige predikanten het er nooit over 

gehad hadden dat ze het te druk hadden. Ds., Hugenholtz vertelt dan wat zij 

werk zoal omvat.  

 

Vledderveen wil een eigen gebouw en een eigen godsdienstonderwijzer. Dat 

heeft heel wat voeten in de aarde. Maar daarover een volgende keer. 

Nico Dirkzwager 

 

Een Joodse legende 

Naast het Oude Testament bestaat er al eeuwen een verzameling joodse 

legenden, zowel mondeling als schriftelijk, waarin op een geheel eigen Joodse 

wijze de verhalen uit de Hebreeuwse bijbel - ons Oude Testament - vorm 

wordt gegeven. In al die legenden staat de tegenstelling tussen goed en 

kwaad centraal. Dat begint al bij de schepping, waar Satan God er op wijst, dat 

de mens, zoals God die heeft geschapen, gedoemd is te mislukken. De joodse 

schrijf- en verteltrant kent twee vormen, de agadah (vertelling) en de midrash 

(onderzoeking). Het lijkt oneerbiedig, maar God krijgt in die verhalen bijna 

menselijke trekken. 

In aansluiting op mijn twee voorgaande verhalen over de schepping nu als 

afsluiting daarvan een legende over Adam. 

 

Kort nadat de engelen op de tweede dag van de schepping tot leven waren 

geroepen en zij zich bewust waren geworden, dat nu ook de mens spoedig 

zou volgen, begonnen zij pogingen te  doen om dat te verhinderen. 
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Toen Adam eenmaal door God gevormd was en tot leven was geblazen en de 

engelen zagen hoeveel zorg en moeite de Schepper daaraan besteed had, 

werd hun afgunst erg groot. Vooral nadat God gezegd had, dat de engelen de 

mensen eer zouden moeten bewijzen. Dat werd Satan, de belangrijkste van de 

engelen, te bar. Hij weigerde! Daarom werd hij uit 

de hemelen verbannen en moest voortaan 

zonder vaste verblijfplaats tussen hemel en 

aarde zweven. Zijn woede en verbittering 

waren groot en eeuwigdurend. En 

steeds zal hij proberen, vaak ook met 

veel succes, de afstammelingen van 

Adam tot het kwaad te verleiden.  

 

De andere engelen verzoenden zich 

op den duur met de mensen, maar  

Satan niet. Hij bleef de mensen 

vijandig vervolgen, en probeert hen 

steeds weer op het slechte pad te 

brengen., om dan triomfantelijk aan God 

te kunnen vertellen, dat zijn schepping toch 

niet deugde en onvolkomen was. 

 

Toen God Adam schiep, blies hij hem leven in. Adam liep rond, en bekeek de 

planten en de bomen en de dieren. En het viel hem op, dat er van elk er 

soorten bij elkaar zijn. Hij zei tegen God: “Alleen ik ben alleen en eenzaam”. 

God antwoordde: “Wees maar gerust, Adam, mijn schepping is nog niet af.” 

Toen Adam sliep, nam God een rib uit diens lichaam om er een vrouw van te 

vormen .Want Hij dacht: “Dan heeft ook hij gezelschap van een soortgenoot. 

Maar waar, op welke plaats zal ik de ziel van de vrouw inblazen? Door de 

mond?  Nee, want zij zal te veel praten en kwaad spreken van haar naaste. 

Door de ogen? Nee, want daarmee zal zij te veel in het rond kijken. Door de 

oren dan? Nee, want zij zullen naar iedereen luisteren. Ik zal de ziel door haar 

neusgaten blazen, zodat deze het onreine onderscheiden en verwerpen kan en 

het geurige in zich opnemen. Zo zullen de vromen de zonde schuwen en de 

woorden van de Thora aanhangen. Ik zal daarom een rib nemen, het lid dat hij 

het minste zal missen”.  
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Zo nam de Heer een rib van Adam en 

begon hieruit de andere delen van 

het lichaam van een vrouw te 

vormen terwijl hij sprak: “Wees 

een lieve vrouw, wees 

geduldig, wees verstandig”.  

 

Nadat God klaar was met 

zijn schepping  noemde 

hij haar Eva en bracht 

haar bij Adam. Toen 

Adam haar zag, vlak 

nadat hij wakker was 

geworden, was hij verrukt. 

Hij vond haar zo mooi. Hij 

dankte God, en hij 

wandelde met haar door de 

tuin van Eden. Het ontbrak 

deze eerste mensen aan niets in 

dit aardse paradijs. Er daalden 

engelen neer om voor hen hemelse 

muziek te maken.  

 

Dit geluk en deze vreugde had eeuwig kunnen duren, als zij de verleiding van 

de slang hadden weerstaan door niet te eten van die ene boom, de grote 

vijgenboom die midden in het paradijs stond. 

 

Gijs van Raalten 
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