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Kerkgebouwen:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

 

   Streekkerk 

   Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, 0521-785822 

 

Kerkelijk centrum: De Gerf  

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  vacature 

 

Vervanger   Wilma van der Linden 

predikant:   u neemt contact op met Wilma van der Linden via  

Sjoukje de Wit (06-51352752 sjoukjew@hetnet.nl) en/of 

Janet Stuiver (0521-381132, pjstuiver@ziggo.nl).  

    

Redactieadres Jelle Aantjes-van Dijk, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-40976333 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10, 

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente 

Vledder - Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer 

per jaar; zowel op papier als op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het aprilnummer uiterlijk maandag 25 

maart om 18:00 uur. Het kerkblad wordt in de week voor 

zaterdag 6 april bezorgd. Inleverdatum van kopij voor kerkblad van mei is 

22 april. Bijlagen mogen via e-mail worden aangeleverd in Word. De 

redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te korten, 

niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende editie.  
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BIDDEN IS… 
 

 
 

Wat bidden we en wat beleven we daarin? In het bidden herkennen we veel 

oude godsvoorstellingen. Ze brengen ons helaas vaak niet dichter bij God. 

Jos Brink omschrijft bidden als “op Gods adem komen”. Het is als je 

invoegen in een ander, dieper bewustzijn. Het geeft je ruimte en frisse 

lucht. Pas hoorde ik ook de uitdrukking “bidden is je mond spoelen”. Dat is 

ook om over na te denken. Jezus geeft drie adviezen aangaande ons 

gebed: Hou het kort. Ga in uw binnenkamer en als je zelf geen woorden 

voor handen hebt, bid dan het Onze Vader. 

 

Het volgende verhaal geeft een mooie illustratie bij gebed: 

Twee mannen trokken samen te voet naar een andere stad. 

Onderweg was het tijd voor het avondgebed. De ene man hulde 

zich in zijn gebedsmantel en bad uit zijn hoofd het achttiengebed, 

het klassieke joodse gebed voor het einde van de dag. De ander 

hield de handen voor de ogen en zei het alfabet op. Toen ze klaar 

waren lachte de eerste man de andere man uit en zei: “Noem je dat 

nou bidden?” Maar de ander zei: “Ik kan niet bidden, daarom geef 

ik God de letters. Hij maakt er wel een gebed van.”  

 

Die nacht werd de eerste man doodziek wakker en riep God aan. 

God antwoordde hem: “Je hebt mijn dienaar bespot.” De zieke 

antwoordde: “Maar hij kon niet eens bidden, hij zei alleen het 

alfabet op.” Toen antwoordde God opnieuw: “Je vergist je. Hij kon 

bidden, want hij deed het met heel zijn hart. Jouw mond spreekt 

woorden en zinnen, maar dan bid je nog niet met je hart!” 

 

Bidden en danken maken ons bewuster van hoe we ons leven ervaren en 

willen leven. Hoe we ons hart daarvoor kunnen openen en voor Gods 

verborgen omgang met jou. Veel om nog eens over na te denken!  
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De Keltische spiritualiteit is al lang een bron van inspiratie voor ons 

geweest. Dat is ze nog steeds, trouwens. Juist de eenvoudige benadering 

maakt het zo toegankelijk en direct. Misschien is deze wens ook voor u een 

mooie opmaat in dit jaar: 

 

God geve je tegenwicht. 

Voor elke storm een regenboog. 

Voor elke traan een glimlach. 

Voor elke bezorgdheid een belofte. 

Een goede afloop na een beproeving.  

Bij ieder probleem een vriend op je pad om te delen. 

Voor elke zucht die je slaakt een lied om te zingen. 

Voor elke gebed het bewijs dat je gehoord wordt. 

Wilma van der Linden 
 

 

 

 

KERKDIENSTEN 
 

 
 

 

 Dorpskerk Vledder 

zondag 

3 maart 

10:00 uur 

Mw. W. van der Linden 

wereldgebedsdienst, koffiedrinken 

Collecte: ICC 
  

woensdag 

6 maart 

19:00 uur 

Ds. H. Procee (Vledder) 

avondgebed 

  

zondag  

10 maart 

10:00 uur 

Dhr. C. Ippel (Wierden) 

dovendienst met tolk, koffiedrinken 

Collectes: plaatselijk werk, kerk, behoud predikant 
  

woensdag 

13 maart 

19:00 uur 

Ds. G. van den Dool (Vledder) 

avondgebed 
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woensdag 

13 maart 

19:30 uur 

Ds. G. Venhuizen (Nijensleek), biddag voor gewas en arbeid 

Collectes: KiA Werelddiaconaat (Oeganda), kerk, gebouwen 

Let op: de dienst vindt plaats in de Streekkerk Nijensleek 
  

zondag 

17 maart 

10:00 uur 

Ds. J.A. Molenaar (Steenwijk) 

Collectes: KiA zending, kerk, orgel 

  

woensdag 

20 maart 

19:00 uur 

Ds. H. Procee (Vledder) 

avondgebed 

  

zondag  

24 maart 

10:00 uur 

Ds. G. van den Dool (Vledder) 

Palmzondag 

Collectes: Roemenië, kerk, bloemengroet 
  

donderdag 

28 maart 

19:30 uur 

Ds. H. Procee (Vledder) 

Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 

Collectes: Voedselbank, kerk, behoud predikant 
  

vrijdag 

29 maart 

19:30 uur 

Ds. H. Procee (Vledder) 

Goede Vrijdag 

Let op: de dienst vindt plaats in de Streekkerk Nijensleek 
  

zaterdag 

30 maart 

22:00 uur 

Ds. H. Procee (Vledder) 

Stille Zaterdag 

  

zondag 

31 maart 

10:00 uur 

Ds. H. Procee (Vledder), Eerste Paasdag 

Collectes: KiA Werelddiaconaat, kerk, gebouwen 

Let op: de dienst vindt plaats in de Streekkerk Nijensleek 
  

zondag 

7 april 

10:00 uur 

Ds. Liesbeth Winters (Kraggenburg) 

dienst voor school en gezin 

Collectes: Wilde Ganzen, kerk, orgel 

 

 

 

 

BIJ DE DIENSTEN 
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Wereldgebedsdag 

Op zondag 3 maart vindt de viering van Wereldgebedsdag plaats. Dit jaar 

is de liturgie samengesteld door de vrouwen uit Palestina. Daar waren de 

afgelopen periode veel vragen over. Waarom juist nu een gebedsliturgie uit 

Palestina? Vijf jaar geleden werd tijdens de internationale 

wereldgebedsdagconferentie Palestina als gastland voor de viering van 

2024 gekozen. Niemand kon voorzien, dat vanaf oktober 2023 er een 

ongekende golf van geweld uitbarstte door de aanval van Hamas, die nog 

steeds aanhoudt. 

 

De Palestijnse Christenen zijn in hun omgeving helaas een 

uiterst kleine minderheid, namelijk twee procent van de 

bevolking. Ze willen het christelijke geloof in deze 

moeilijke omstandigheden leven en kozen een centrale tekst 

uit de Bijbel voor deze dienst. Woorden die van liefde spreken, liefde voor 

de ander: “Ik smeek u: verdraag elkaar in liefde”. Dit is een unieke stem uit 

een land waar mensen tegen elkaar vechten. De christenen vragen om ons 

gebed en verlangen de steun, solidariteit en erkenning door Christenen 

elders ter wereld, ook die van ons. 

Namens de diaconie,  

Tonnie Bolte 

 

Avondgebeden 

In de veertigdagentijd houden we op drie woensdagavonden in maart een 

avondgebed in de Dorpskerk als voorbereiding op de Stille Week. Het 

avondgebed is van oorsprong een gebedsbijeenkomst van kloosterlingen 

rond 18.00 uur. Het maakt deel uit van de dagelijkse gebedsdiensten, geënt 

op het Bijbelwoord: “Dagelijks spreek ik uw lof”. Daarbij valt het 

hoofdaccent op de lezingen, de gebeden, de stiltes, de muziek en de zang.   

 

Het hoofdthema van de avondgebeden is: Jezus kennen. In het 

eerste avondgebed kozen we lezingen en liederen bij Jezus als 

de Goede Herder. De tweede avond is dat: Jezus als het Lam 

Gods en de derde avond: Jezus als de Christus. Muzikale 

medewerking wordt verleend door Bert van Dam (orgel), 

Sybrand Metz (dwarsfluit) en Gerdien en Marike Vastenhoud (blokfluit).              

Vervolg op pagina 8 
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Hij ging de weg zo eenzaam 

tot in Jeruzalem. 

Geen vriend kon langer meegaan, 

geen mens hield nog de wacht met hem. 

Hij ging die weg voor hen. 

Hij deed dit ook voor hen. 

 

Hij ging de weg zo eenzaam 

tot in Jeruzalem. 

De beulen die hem sloegen, 

bespotten met een doornenkroon. 

Hij zweeg en leed voor hen, 

Hij deed dit ook voor hen. 

 

Hij ging de weg zo eenzaam. 

Hij droeg zijn eigen kruis. 

Hij bad: Mijn God, vergeef hen! 

Hij leed en stierf op Golgotha. 

Hij deed dit ook voor ons, 

voor allen, ook voor ons. 
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De leiding is in handen van Hans Procee of Gerrit van de Dool. U bent 

hartelijk welkom bij alle vieringen. Er is een gedrukte liturgie aanwezig, de 

liederen zingen we uit het Nieuwe Liedboek zonder beamer.   

 

Stille Week en Paasmorgen 

In de Stille Week worden drie diensten gehouden met aansluitend de 

viering op Eerste Paasdag. We maken gebruik van de beamer. 

Witte Donderdag vieren we de maaltijd van de Heer, 

zittend rond de tafel in het koor van de kerk. Een 

witte kerk, de tafel is gedekt met witte kleden en 

kaarsen branden. De lezingen in deze viering zijn het 

verhaal van de uittocht (Exodus 12:1-11) en de voetwas-

sing (Joh. 13:1-15). Muzikale medewerking is in handen van Bert 

van Dam (orgel) en Gerdien en Marike Vastenhoud (blokfluiten). 

Goede Vrijdag komen we samen rond het verhaal van Jezus’ 

lijden en sterven. We lezen het lijdensverhaal overeenkomstig 

het evangelie van Marcus met daarbij passende liederen. Het 

licht van de Paaskaars wordt gedoofd. Medewerking is er van 

Sipke Huismans (orgel) en Sybrand Metz (dwarsfluit). Ook zal 

een zanggroep medewerking verlenen.  

Stille Zaterdag vieren we de paaswake met een 

lichtritus, gevolgd door een reeks lezingen, afgeslo-

ten met de lezing van het paasevangelie. Zingend 

wordt de nieuwe paaskaars de kerk in gedragen. Aan 

het einde van de dienst wordt de doopbelofte 

hernieuwd. De vrouwenzanggroep ‘Sarabande’ werkt mee in deze 

viering en Bert van Dam begeleidt de gemeentezang.  

Eerste Paasdag zal de jubel van de opgestane Heer de stilte 

van tijd daarvoor voorgoed doorbreken. Het thema van de 

paasviering is: zien-geloven-leven. Bert van Dam (orgel) en 

Bert Kruijswijk (trompet) spelen samen.  

 

De dienst op Goede Vrijdag willen we graag kracht bijzetten met hulp van 

een groep zangers uit de gemeente. We vragen ieder die van zingen houdt 

op de zondagen 17 en 24 maart na afloop van dienst in het koor van de 

kerk een aantal liederen te oefenen onder leiding van Frieda Walpot.  

Hans Procee 
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PASTORAAT 
 

 

 

 

Mw. A. de Jonge moest na een val op oudejaarsdag een heupoperatie 

ondergaan, zij verblijft al sinds begin januari in het revalidatiecentrum in 

Heerenveen. Het goede nieuws is dat zij bij het uitkomen van dit kerkblad 

weer thuis mag zijn. Het gaat de goede kant weer op. 

 

Dhr G. de Jonge is na een herseninfarct sinds 2020 rolstoelafhankelijk. Dit 

was nog tijdens de corona tijd. Zo kan het maar zo gebeuren, dat wij elkaar 

zo geleidelijk aan uit het zicht verliezen. Misschien is het een mooi gebaar 

om een kaartje te sturen naar de familie de Jonge om hen een hart onder 

de riem te steken. Het adres is P.W Jansenlaan 22, 8385 

GB Vledderveen.  

 

Wij willen gemeenteleden met 

gezondheidsproblemen sterkte toewensen en ook 

stilstaan bij degenen die hen mantelzorg bieden. 

 

Op 10 februari is dhr. R. Kuijlenburg overleden. In 

een eerder kerkblad melden wij al het overlijden van 

zijn vrouw. Zij woonden alweer een poos in Doorn. Zij waren allebei 

betrokken gemeenteleden. Ook als voorganger was hij bekend in onze 

gemeente. 

 

Dan volgt er nog een bericht over een oud gemeentelid van onze 

gemeente, mw. M. Langstraat. Zij  is verhuisd naar de Molenhof, Hofweg 

25, 7971 BK in Havelte. 

 

De familie Van Antwerpen mochten begin februari hun 50-jarig huwelijk 

vieren met familie en kennissen. Iets om dankbaar voor te zijn, tijdens de 

kerkdienst mochten wij daar samen bij stil staan en ervoor danken.  



- 10 - 

 

Laten wij omzien naar elkaar en onze gemeenteleden niet vergeten als zij 

niet meer in staat zijn naar de kerk te komen; de plaats waar wij elkaar 

ontmoeten. Contact kunnen wij ook op andere manieren met elkaar 

proberen te houden.`  

Sjoukje de Wit 
 

 
 

 

VAN DE KERKENRAAD 
 

 

 
 

Omdat er op het ogenblik geen vaste notulist is, worden de notulen van de 

kerkenraadsvergaderingen om de beurt gemaakt. Ook het werk van een 

scriba wordt zoveel mogelijk verdeeld, maar dat is 

eigenlijk een groot gemis. Wie meldt zich voor deze 

functies? 

 

In de dienst op 18 februari is Chris Baas bevestigd 

als ouderling-kerkrentmeester door Wilma van der 

Linden. We wensen Chris veel plezier en zegen toe 

als boekhouder van de kerk, maar ook voor zijn taak 

als ouderling. Op Hemelvaartsdag gaat ds. Hans Procee 

voor en meteen daarna is de opening van het Feest van de Geest. We 

drinken dan ook koffie. Wie de exposanten zijn, is nog niet bekend.  

 

Binnenkort zal er een gesprek zijn met  de classispredikant ds. Ellen 

Peersmann over de regels die we moeten volgen om te komen tot het 

beroepen van een predikant.  

 

Om in de agenda te noteren: op woensdag 20 maart wordt de 

gemeentemiddag gehouden in de Streekkerk om 14.30 uur.  
 

Namens de kerkenraad, Sybrand Metz 
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VAN DE DIACONIE 
 

 
 
 

Diaconale collectes 

3 maart   Wereldgebedsdag. Er wordt één collecte gehouden en 

deze wordt bestemd voor de drie projecten aangedragen 

door de landelijke organisatie: Star Mountain Helpt Echt, 

Stichting C.C.M.E. en het Rossing Centre. Alle projecten zijn 

er op gericht om de banden tussen Palestijnse en 

Israëlische jongeren aan te halen; een in deze tijd geen 

makkelijke opgave! 

 

13 maart  Biddag. Collecte voor Kerk in Actie Werelddiaconaat. In het 

noorden van Oeganda is het niet makkelijk om genoeg 

voedsel te verbouwen. Regen valt steeds onvoorspelbaar-

der door klimaatverandering. De Anglicaanse Kerk van 

Oeganda leert hen droogtebestendige zaden gebruiken, 

milieuvriendelijker stoken en beter samen-

werken, sparen en investeren. Dit steunt de 

boerengezinnen in hun strijd om het 

dagelijks bestaan. 

 

17 maart  Kerk in Actie Zending Speciaal: boeken voor de kinderen in 

Rwanda. Immers: een kind dat leest, wordt een volwassene 

die nadenkt! 

 

28 maart  Witte Donderdag. Avondmaalscollecte voor Roemenië 

waar Gerda Dijkhuizen met haar man werkzaam is. 

 

31 maart  Pasen. Kerk in Actie Paascollecte Werelddiaconaat. In het 

noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar 

de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn 
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naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze 

gezonde maaltijden kunnen koken in een rijdende 

kookschool. Ieder jaar kunnen zo tachtig jongeren worden 

opgeleid voor werk als kok in hotels, restaurants, maar ook 

als receptionist, ober et cetera. Wie een eigen bedrijf wil 

starten, krijgt een mentor uit de horecasector. 

 

Koffiedrinken 

Op 6 maart staat de koffie om 10.00 uur klaar in de Gerf. 

U bent van harte uitgenodigd. Zo ook op 12 maart om 

10.00 uur in de consistorie van de Streekkerk.  

Namens de diaconie,  

Tonnie Bolte 

 

 

 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 

 

 
 

Informatiekastje 

Regelmatig werden er plakkaten of posters op de deur van de kerk geprikt 

omdat het bestaande kastje voor het preekrooster te klein was. Dat is 

natuurlijk zonde van de mooie oude deur. Jan van Antwerpen gaf te 

kennen dat hij daar wel een alternatief voor wilde maken.  

 

Het resultaat mag er zijn! De nieuwe informatiekast 

die aan de torenmuur is bevestigd, kan weer jaren 

mee. Er kunnen nu twee A4-tjes in. We bedanken 

Jan voor deze mooie oplossing! 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,  

Syrand Metz  
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UIT DE GEMEENTE 
 

 
 

 

Bedankje 

We hadden het niet meer verwacht, maar toch kregen we prachtige 

bloemen op onze verjaardagen. Heel hartelijk bedankt! 

Hartelijk groetend Reinder en Itske Boersma 

 

Bedankje voor de bloemen 

In de kerkdienst van 4 februari mochten wij onze dank aan God brengen 

voor ons 50-jarig huwelijksjubileum. Het was fijn dat we door veel 

gemeenteleden werden gefeliciteerd hiermee. We waren blij verrast met 

het prachtige boeket bloemen wat wij van de kerk mochten ontvangen. 

Heel hartelijk bedankt hiervoor. 

Jan en Leny van Antwerpen  

 

Gebedsestafette Westerveld 

De zeven weken voor Pasen, in de kerk vaak lijdenstijd 

of veertigdagentijd genoemd, is een tijd van inkeer 

en bezinning. Voor ons als Missie Westerveld is dat 

een mooi aanknopingspunt om een idee te delen, 

dat de eenheid van de kerken in Westerveld kan 

bevorderen. In de Bijbel begint kerkelijke eenheid vaak 

met gebed, denk maar aan Jezus die vlak voor zijn 

sterven bidt “laat hen allen één zijn, Vader” (Joh. 17:21). Vaak zijn we zo 

druk met onze dagelijkse zorgen en beslommeringen, met als kerk het 

hoofd boven water houden, dat we vergeten hoe belangrijk het is om de 

(gebeds)stilte te zoeken. En hoe groot de verschillen tussen kerken ook zijn, 

bidden doen we allemaal. Daarom doen wij ook mee op woensdagavond 

6 maart om 19:45 uur in de Gerf.  

Namens Missie Westerveld,  

Ds. Hans Procee, Wim Hooijer  
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Ophaaldienst  

Hebt u problemen met vervoer naar de kerk en u wilt toch graag de dienst 

bijwonen, dan kunt u contact opnemen met de gemeenteleden in het 

onderstaand schema. U vind hier de namen met telefoonnummers van de 

mensen die voor het vervoer zorgen voor de betreffende kerkdienstdienst. 

Jan Siderius is coördinator van de ophaaldienst. 

 

3 maart   Fam. Boersma    0521-382433  

10 maart  L. Middelbrink 0521-381708 

13 maart    J. Siderius   0521-387933 

17 maart  N. Dirkzwager 0521-380981 

24 maart  Fam. Boersma 0521-382433 

28 maart  L. Middelbrink 0521-381708  

29 maart    J. Siderius  0521-387933 

30 maart  N. Dirkzwager 0521-380981 

31 maart  Fam. Boersma 0521-382433 

  7 april     L. Middelbrink 0521-381708 

Jan Siderius 

 

De eerste dertig jaar van Jezus’ leven 

Het eerste wat we over Jezus horen na zijn geboorte staat in Lucas 2. Na 

acht dagen kreeg Hij de naam Jezus. Dan volgt de mededeling, dat na de 

tijd van de onreinheid volgens de joodse wetgeving Jozef en Maria hun 

eerstgeborene zoon naar Jeruzalem brachten om hem aan de Heer te 

wijden. Daar vindt de ontmoeting plaats met 

Simeon en met de profetes Anna. Daarna reist 

men weer terug naar hun woonplaats 

Nazareth en dan komen we pas iets te 

weten als Jezus twaalf jaar is en het 

gezin met Pesach naar Jeruzalem gaat. 

Of dat gebeurt vanwege de ‘Bar 

Mitswa’, het feest waarbij joodse 

jongens volwassen worden beschouwd, 

staat niet in de Bijbel.  

 

Dat is de laatste keer dat vader Jozef wordt 

genoemd. In veel hoofdstukken daarna komt 
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wel steeds moeder Maria ter sprake, maar Jozef is buiten beeld. Zelfs als 

Jezus aan het kruis hangt wordt door Jezus aan een van zijn broers 

gevraagd om daarna voor moeder Maria te gaan zorgen. Kennelijk was dat 

al die jaren de taak van Jezus geweest als oudste kind en was er geen Jozef 

als echtgenoot om die taak te vervullen. Nergens wordt genoemd wat er 

met Jozef is gebeurd. Is hij vroeg overleden? Jozef was een ‘tekton’, een 

ambachtsman. Dat was veel meer dan een gewone timmerman. Was er iets 

anders aan de hand?  

 

Zo zijn er meer zaken, die we niet weten over de jeugdjaren van Jezus. In 

de eerste eeuw circuleerden vele verhalen, dat Jezus als kind al een 

wonderkind zou zijn geweest, die zijn vriendjes verbaasde met allerlei 

wonderen en goocheltrucs. Maar dat zijn waarschijnlijk verzonnen verhalen. 

Jezus was waarschijnlijk een doodgewone opgroeiende jongen. Leerplicht 

was er nog niet, en zoals gewoon was en ook nu nog steeds het geval is 

hadden de moeders een belangrijke rol hun kinderen te leren over de 

geschiedenis van het joodse volk en de religieuze gebruiken thuis.  

 

Daarnaast hadden ze les op ‘sjoel’, in de synagoge, door rabbi’s over de 

God van Israël. Galilea lag voor begrippen van die tijd ver af van Jeruzalem; 

het lag op het kruispunt van een paar belangrijke handelsroutes, waardoor 

de bewoners vaak meerdere talen hadden leren spreken. Het Grieks, de 

officiële voertaal in het Romeinse Rijk kon iedereen spreken in Galilea, 

Jezus dus ook. Aramees was de volkstaal van de Joden, die de Perzen in de 

vijfde eeuw daarvoor hadden ingevoerd, en die ook door Jezus werd 

gesproken en natuurlijk het Hebreeuws, dat men leerde in de synagoge. 

Het Aramees en het Hebreeuws vertonen veel overeenkomsten en werden 

in sommige delen van het land dan ook door elkaar gebruikt.  

 

Als vader Jozef inderdaad buiten beeld was, dan was Jezus als oudste kind 

de kostwinner. In zijn jeugdjaren was dat in Bethlehem geen probleem. Op 

een afstand van circa vijf kilometer waren de Romeinse overheersers bezig 

met een grootschalig bouwkundig project. De Griekse stad Sepphoris was 

al eeuwen in verval en de Romeinse keizer wilde het in al zijn glorie 

herstellen. Dus ook voor Jezus, als timmermanszoon, was er misschien 

volop werk.  
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De stad was bijna afgebouwd toen Jezus een jaar of 30 was. En het zou 

zomaar kunnen dat Jezus daarna zijn roeping heeft opgepakt. In de 

eeuwen die volgden na het begin van de jaartelling 

raakte de stad opnieuw in onbruik. In 1993 

vonden archeologen de resten van de stad bij 

opgravingen terug. Er werden vloeren 

blootgelegd van paleisachtige herenhuizen 

met restanten van schitterend ingelegde 

mozaïeken, waarvan het meeste nog 

resteren uit de Griekse tijd. Kennelijk 

hebben de Romeinse overheersers deze plek 

aan de oever van het meer, met zijn zachte 

klimaat gezien als een lustoord voor de rijken 

van het Romeinse rijk. Dat is die omgeving aan de 

westkant van het meer ook voor velen altijd geweest. Jezus heeft daar al 

zijn discipelen vandaan. En de Bijbelse plaatsen Kapernaüm en Kana liggen 

in een gebied vlak langs de oever, met veel groene boomgaarden. Hier 

voelde Jezus zich het meest thuis. Hier woonden zijn vrienden. Jeruzalem 

lag te ver weg en had een heel andere leefomgeving. Zoals we in de Bijbel 

kunnen lezen, wordt als startpunt van Jezus openbare optreden de doop in 

de Jordaan door zijn neef Johannes beschouwd. 
Gijs van Raalten 

 

Rectificatie reserveren Dorpskerk 

In het vorige kerkblad stond een schema van 

ambtsdragers in de gemeente. Daarin stond ook Nel van 

Dam genoemd voor het reserveren van de Dorpskerk 

en/of de Gerf. Gelukkig heeft Nel deze functie voor 

onbepaalde tijd op zich genomen en niet tijdelijk, 

zoals foutief vermeld stond.  

 

Onze gemeente draait op dit soort 

onvoorwaardelijke inzet van gedreven vrijwilligers!  

 

Jelle Aantjes-van Dijk 
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EN VERDER… 
 

 

 

 

Passie- en paasconcert 

Op zaterdag 16 maart geven het Groot Mannenkoor 

Noord-Nederland o.l.v. Martin Mans en het Noord-

Nederlands Gemengd Koor o.l.v. Harold Kooij een 

groot gezamenlijk concert in de Grote Kerk van 

Steenwijk. De uitvoering met samenzang, 

koorzang, solisten en 

instrumentale intermezzo’s 

begint om 15:00 uur. Hugo 

van der Meij uit Katwijk 

bespeelt de piano en het orgel. Kaarten à € 15,- zijn 

verkrijgbaar bij Bloemisterij Gaal (Gasthuisstraat 10-

12, Steenwijk) en op www.martinmans.nl.  

Harold Kooij 

 

Liederen voor de veertigdagentijd 

In het magazine Petrus probeert de PKN geloven 

en geloofsverhalen dicht bij mensen te brengen. 

Ook op internet is heeft Petrus veel moois te 

brengen, zie daarvoor de website 

petrus.protestantsekerk.nl. Voor de veertigdagen-

tijd heeft Petrus vijf prachtige liederen verzameld en 

laten opnemen, zodat ze tot inspiratie kunnen zijn 

voor deze tijd van bezinning en rust. Het zijn liederen 

over het avondmaal (Wie kent de eenvoud van het breken? Lied 392), maar 

ook over barmhartigheid, het lentelicht (Vernieuw in ons, o God Lied 858) 

en het lijden van mensen. Prachtige liederen voor momenten van inspiratie! 

Zie hiervoor https://ap.lc/RLnRO.  

Jelle Aantjes-van Dijk 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

Postadres: PKN Vledder-Nijensleek e.o.  

 De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 

Scriba: vacature 

 scribapknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 

 chrisbaas1952@gmail.com  

 

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Kerkblad/solidariteitskas 

NL51 RABO 0373 7310 19 C CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  
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