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Kerkgebouwen:  Dorpskerk (Johannes de Doperkerk)   

   Lesturgeonplein 4, 8381 BX Vledder, 0521-785572 

 

   Streekkerk 

   Hoofdweg 59, 8383 ED Nijensleek, 0521-785822 

 

Kerkelijk centrum: De Gerf  

De Hoek 8, 8381 BL Vledder 

 

Predikant:  vacature 

 

Vervanger   Wilma van der Linden 

predikant:   u neemt contact op met Wilma van der Linden via  

Sjoukje de Wit (06-51352752 sjoukjew@hetnet.nl) en/of 

Janet Stuiver (0521-381132, pjstuiver@ziggo.nl).  

    

Redactieadres Jelle Aantjes-van Dijk, Nieuweweg 122, 

kerkblad:  8391 KS Noordwolde, 06-40976333 

   kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com 

 

Bezorging   Frieda Walpot, Haking 10, 

kerkblad:  8381 DC Vledder, 0521-380027 

   friedawalpot@gmail.com 

 

Website:  www.pknvleddernijensleek.nl 

 

Dit kerkblad is het contactblad van de Protestantse gemeente 

Vledder - Nijensleek en omstreken. Het verschijnt tien keer 

per jaar; zowel op papier als op onze website.  

 

Inleveren kopij voor het maartnummer uiterlijk maandag 

19 februari om 18:00 uur. Het kerkblad wordt in de week 

voor zaterdag 3 februari bezorgd. Inleverdatum van kopij voor kerkblad 

van april is 25 maart. Bijlagen mogen via e-mail worden aangeleverd in 

Word. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen aan te passen, in te 

korten, niet te plaatsen of aan te houden tot een volgende editie.  
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VERWONDERING 
 

 
 

De Heer heeft al het leven gemaakt, 24 Heer, wat hebt u veel 

gemaakt, en wat is alles prachtig! Overal op aarde is het te zien. 25 

In de zeeën zwemmen dieren, groot en klein, ze zijn niet te tellen. 26 

Op het water varen schepen. In de zee leeft Leviatan, het monster 

dat u hebt gemaakt om er voor uw plezier mee te spelen. 27 Als 

mensen en dieren honger hebben, wachten ze tot u ze voedsel 

geeft. 28 U geeft ze te eten, ze krijgen meer dan genoeg. 29 Als u ze 

vergeet, worden ze doodsbang. Als u hun adem wegneemt, sterven 

ze. Dan blijft er niets van ze over. 30 Maar door uw adem komt alles 

tot leven. U maakt de hele aarde nieuw. 
Psalm 104 : 24 - 30 

 

Zijn wij anno 2024 nog vertrouwd met verwondering? Ik bedoel niet de 

verbazing om het wonderlijke gedrag van anderen of de gekte van deze 

tijd. Ik bedoel verwondering ervaren om het wonderbaarlijke, dat dat wat 

zich aan jou voordoet als het ware een wonder baart. Dat je ontzag voelt 

voor wat je ziet of hoort. Verwonder je je nog? Heb je dat vermogen - dat 

een kind van nature heeft - nog in je? De psalmdichter van 

Psalm 104 in elk geval wel. 

 

Wijsgeren zeiden het vroeger al: verwondering is 

het begin van alle wijsheid. En zij hadden gelijk. 

Als Galilei zich niet verwonderd had over hoe het 

kwam dat een appel loodrecht naar beneden valt, 

had hij nooit ontdekt dat diezelfde krachten ook 

maken dat een planeet hun baan om de zon maken. 

James Watt verwonderde zich over een deksel die wordt 

opgetild door kokend water en op grond van deze waarneming vond hij de 

stoom-machine uit. Duizenden mensen hebben deze verschijnselen gezien 
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maar niemand is er zo verwonderd over geweest als zij! Kennis en wijsheid 

begint met verwondering. Alles hangt met elkaar samen, niets is 

vanzelfsprekend.  

 

De dingen als vanzelfsprekend beschouwen is volgends de joodse denker 

Abraham Herschel de zekerste manier om van God te vervreemden. 

Vanzelfsprekendheid staat haaks op verwondering. Het wordt wel de ont-

tovering van de wereld genoemd. De wetenschappelijke verklaring gaat 

voor het geloof uit. Geloof gedijt dan enkel nog daar waar antwoorden 

ontbreken. 

 

Alles wat God doet, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, 

daar is niets van af te doen. God doet het zo opdat wij ontzag voor hem 

hebben. Ons bevattingsvermogen is ontoereikend. Anders gezegd: Er gaat 

meer boven je pet dan eronder! In de doorgaande tijd zijn wij een 

fragment, een lijn in een veel groter en veel meer omvattend verhaal.  Een 

lijn die er was, is en blijft.  

 

Alfred Bronswijk zegt het als volgt: 

 

Wij leven van verwondering 

en uit een diep vermoeden,  

dat in en om ons leven heen 

een hand ons wil behoeden, 

dat er een hart is dat ons draagt, 

dat er een stem is die ons vraagt,  

dat God ons leidt ten goede.  

 

Wij leven het mysterie uit,  

de waarheid, ongemeten,  

dat al ons denken bovenuit, 

in ons een heel diep weten 

weet dat een hand ons leven draagt, 

dat er een stem is die ons vraagt, 

die ons een God wil heten. 

Wilma van der Linden 
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KERKDIENSTEN 
 

 
 

 

 Dorpskerk Vledder 

4 februari  

10:00 uur 

Ds. I. Boersma (Beilen), Heilig Avondmaal 

Collectes: Zuid-Soedan, kerk, behoud predikant 

  

11 februari 

10:00 uur 

Ds. K. de Graaf (Nijensleek) 

Collectes: plaatselijk werk, kerk, gebouwen 

  

18 februari 

10:00 uur 

Mw. W. van der Linden 

Collectes: KiA noodhulp, kerk, orgel 

  

25 februari 

10:00 uur 

Ds. J. van der Mark (Wolvega) 

Collectes: regionaal fonds, kerk, bloemengroet 

  

25 februari 

16:30 uur 

Ds. H. Procee (Vledder),Taizéviering 

Zie ‘bij de diensten’ 

  

3 maart 

10:00 uur 

Mw. W. van der Linden, wereldgebedsdienst, koffiedrinken 

Collectes: ICC 

 

 

 

 

BIJ DE DIENSTEN 
 

 
 

 

Taizéviering 

Zondag 25 februari zal er weer een Taizéviering zijn in de Dorpskerk in 

Vledder. De dienst begint om 16:30 uur. Het thema van deze viering is: 

‘Geen angst voor de nacht’. De dienst wordt georganiseerd door de 
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Werkgroep Liturgie. Medewerking wordt verleend door Gerdien en Marike 

Vastenhoud op blokfluiten en Gerrit van den Dool op piano. De algehele 

leiding is in handen van Hans Procee. Voorafgaande aan de dienst oefenen 

we samen met Frieda Walpot een aantal liederen.  

 

Taizé is een klein dorpje in Frankrijk waar meer dan zeventig jaar geleden 

een oecumenisch klooster is ontstaan. Er leeft en werkt een groot aantal 

broeders uit verschillende kerken afkomstig. Het bijzondere van Taizé is dat 

het een enorme aantrekkingskracht uitoefent op jongeren uit alle delen van 

de wereld. Het hele jaar door en vooral in de zomermaanden trekken ze 

met tienduizenden naar Taizé en doen mee aan de diensten, die driemaal 

daags gehouden worden. In de vieringen wordt veel gezongen: vooral 

melodieën die eenvoudig in het gehoor liggen en die je gemakkelijk 

meezingt. Het zijn korte teksten, die telkens herhaald worden. Een manier 

van zingen waarbij je gevoel volop de ruimte krijgt. Naast het zingen en het 

lezen van korte teksten spelen momenten van stilte een belangrijke rol in 

de vieringen.  

 

Onze viering is geen kopie van hoe men het in Taizé doet. Wij houden een 

viering in de sfeer van Taizé. Graag heten we naast ouderen, ook jongeren 

van harte welkom. Tot dan!    

Namens de Werkgroep Liturgie, Hans Procee 
 

 

 

 

PASTORAAT 
 

 

 

 

De feestdagen van december liggen weer achter ons. Een drukke maand 

waarin de contactpersonen en andere gemeenteleden mensen verrast 

hebben met een kerstattentie. Er zijn 125 kerstattenties bezorgd bij de 

80+’ers en mensen die een steuntje in de rug verdienen. 
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Wilma van der Linden is bezig met het bezoekwerk in onze gemeente. 

Nieuwe namen worden doorgegeven aan Wilma via Janet Stuiver en mij. 

Onder ‘vervanger predikant’ voorin het kerkblad kunt u de benodigde 

contactgegevens vinden. De samenwerking verloopt op een prettige 

manier. 

 

Voor zover ons bekend zijn er op het moment van schrijven geen 

gemeenteleden opgenomen in het ziekenhuis. Er is wel een flink aantal 

gemeenteleden met gezondheidsproblemen. Wij willen hen en hun 

naasten veel sterkte toewensen. 

 

Vorige keer heb ik vermeld dat wij een overzicht zouden geven van de 

nieuw ingekomen leden van het afgelopen jaar. Inmiddels zijn sommigen 

van u al bekende gezichten in de kerk en actief betrokken bij onze 

gemeente. Vanwege het privacyregelement moeten wij eerst toestemming 

vragen voordat wij de namen mogen vermelden. Onderstaande 

gemeenteleden hebben hiermee ingestemd. 

 

Familie A. Gaal, Akkerkamp 4, Vledder 

Dhr. C. Baas en mevr. H.C. van de Lagemaat, Haking 3, Vledder 

Mevr. A. Dijkhuizen-Stuiver, Torenkamp 63a, Vledder 

Dhr. M. van Dijk-Aantjes en dhr. J.J. Aantjes-van Dijk, Nieuweweg 

122, Noordwolde 

 

Nogmaals van harte welkom in onze gemeente. We hopen dat u zich thuis 

mag voelen. Wij hopen ook in dit jaar weer nieuwe namen te mogen 

toevoegen aan onze gemeente. 

Sjoukje de Wit 

 

Bloemengroet  

Namens de kerk is er in de afgelopen twee maanden een bloemengroet 

gegaan naar de volgende personen: 

Mw.  Aalders-Bol    Dhr. R. Boersma  

Mw. Jager     Mw. G. Kerssies  

Mw. T.v. Riessen-de Rooy  Mw. N. Barth-van Welzenis  

Mw. M. Bierman-Beenen   Mw. I. Elting  

Dhr. G. Venhuizen    Dhr. R. Dijkhuizen  
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Dhr. J. Strik      Mw. G. Mensink  

Mw. I. Boersma-Zondervan    Mw. Pries-van Dijk  

Luuk Groen en Roely Dijkstra 

 

 
 

VAN DE PREDIKANT 
 

 

 
 

Begin januari ben ik weer, met de nodige veerkracht, in het nieuwe jaar 

begonnen. Altijd weer dankbaar dat er een heel nieuw jaar 

voor ons ligt. Wat zal het ons gaan brengen? Hoe 

ontwikkelen zich de oorlogen in 2024? Is er een kans 

op vrede of blijft het bij ons verlangen en dromen 

hier over? 

 

Afgelopen Kerst heb ik zelf genoten van de 

kinderkerstnacht viering. Wat bijzonder en hoe puur 

was dat. De inzet van de kinderen en de bewoners van 

het Thomashuis waren indrukwekkend en zo zuiver. Na afloop dacht ik zelf, 

in dankbaarheid, nu kan het echte kerstfeest beginnen! Op dit soort 

vieringen moeten we zuinig zijn en zeker proberen in stand te houden.  

 

Op persoonlijk vlak is het roerig. Ik heb een appartement in Steenwijk 

gekocht in dezelfde wijk waar ik woon en er staat nu een bord ‘te koop’ in 

mijn voortuin. Dus… ontspullen, plannen, kijkers in huis et cetera. In 

februari krijg ik de sleutel en hoop in april te verhuizen, als alles 

voorspoedig verloopt. 

 

Afgelopen weken heb ik weer vele gemeenteleden bezocht. Altijd levert dat 

mooie gesprekken op. Het zijn meestal kostbare momenten.  

In de komende maanden ga ik voor in enkele diensten en hoop u snel te 

ontmoeten. 

Wilma van der Linden 
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VAN DE KERKENRAAD 
 

 

 
 

Een verslagje schrijven over de dingen van de kerkenraad is natuurlijk 

terugkijken op wat daar aan de orde was, maar ook een blik vooruit 

werpen. Om daarmee te beginnen, noteren we alvast 20 maart aanstaande 

om 14.30 uur. Dan zal de gemeentemiddag gehouden worden in de 

Streekkerk. Informatie daarvoor is tegen die tijd beschikbaar.  
 

Voor dit jaar heeft Bert van Dam een rooster gemaakt waarop de 

preekbeurten, de regelingen van de ambtsdragers, de organisten, het 

beamerteam, de kosters en de bloemendienst overzichtelijk af te lezen zijn. 

Erg handig en geloof maar dat dat een hele klus is geweest. 

 

De kerkgangers zullen de afgelopen weken gemerkt hebben dat er bij de 

dienst één ambtsdrager aanwezig is. Dat kan een diaken of een ouderling 

zijn. Dit vanwege de kleiner wordende groep ambtsdragers. Nu we 

voorlopig in de Dorpskerk kerken, doen ook kosters en mensen van het 

multimediateam hier dienst. Fijn dat we elkaar zo kunnen versterken! 

 

Ambtsdragers kerkenraad Vledder-Nijensleek 2024 

 

vacant  predikant 

Wilma van der Linden tijdelijke pastorale taken 

Wim Hooijer ouderling, voorzitter 

Bram Schreuder ouderling 

Janny Leppers ouderling kerkrentmeester bepaalde taak 

Sybrand Metz ouderling kerkrentmeester bepaalde taak 

Gerrit v.d. Ham ouderling kerkrentmeester bepaalde taak  

Hans v.d. Rotte ouderling kerkrentmeester bepaalde taak 

Jeroen Los ouderling kerkrentmeester bepaalde taak 

Adri Voerman kerkrentmeester 
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Sjoukje de Wit diaken 

Teuni Piek diaken 

Silvia Bijker diaken 

Jan Siderius diaken 

Luuk Groen diaken 

Tonnie Bolte diaken 

Jan Verweij notulist kerkenraadsvergaderingen 

Nel van Dam reserveren kerk Vledder/De Gerf (tijdelijk) 

Gré Kerssies reserveren kerk Nijensleek 

 

Namens de kerkenraad, Sybrand Metz 
 

 
 

 

VAN DE DIACONIE 
 

 
 
 

Diaconale collectes 

4 februari De avondmaalscollecte is bestemd voor het 

werk dat onder meer door Sjoukje en Jill 

wordt geleid in Zuid-Soedan.  

 

18 februari KiA noodhulp. Nog altijd zijn er miljoenen 

mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel 

van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of 

religieuze spanningen onmogelijk is. Veel vluchtelingen 

stranden in Griekenland. Hier wacht hen vanwege 

lange procedures een onzekere tijd. Kerk in Actie 

ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen 

met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk 

een betere plek. 

 

25 februari Regionaal Diaconaal Fonds. Dit fonds ondersteunt veel 

projecten in de provincies Groningen en Drenthe.  
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Koffiedrinken 

Het koffiedrinken vindt zoals gewoonlijk de eerste woensdag van de 

maand plaats in De Gerf en op de tweede dinsdag van de maand in de 

consistorie van de Streekkerk. Beide om 10.00 uur. 

 

LET OP! 

De diaconie verandert het bankrekeningnummer. Het nieuwe nummer is 

NL81 RABO 0365 8001 47. Het vorige nummer komt te vervallen.  

Namens de diaconie, Tonnie Bolte 

 

Bloemen 

Op de laatste diaconie vergadering is een kleine aanpassing aangebracht 

aan het beleidsplan omtrent bloemen bezorging bij gemeenteleden. De 

AOW-leeftijd is opgeschroefd en daarmee hebben we ook de leeftijd voor 

het bezorgen van bloemen vanuit de kerk wat verhoogd. Het is de 

bedoeling dat er een bloemetje wordt gebracht bij jubilea, zoals een 25-, 

40-, 50- of 60-jarig huwelijksfeest en bij jarigen die 75, 80, 85 en 90 

worden. Vanaf de leeftijd van 90 jaar wordt ieder jaar een bloemetje 

bezorgd. Ook als iemand een ruggesteuntje nodig heeft en dit is bekend 

bij de diaconie proberen wij een boeket langs te brengen.  

Namens de diaconie, Luuk Groen 
 

 

 
 

VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 

 

 
 

Het nieuwe jaar is net weer begonnen en traditiegetrouw is dan de Actie 

Kerkbalans. Er is dit jaar meer aandacht voor, met name door de 

voorgangers in de diensten. Dat is verheugend en maakt het werk 

van de kerkrentmeesters gemakkelijker. Die aandacht heeft te 

maken met de invulling van de predikantsplaats nu 

Marianne Gaastra is vertrokken. Er komt steeds minder 

geld binnen en er blijft als gevolg daarvan ook minder 
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geld beschikbaar voor de predikantsplaats, waardoor 

een nieuw te beroepen predikant ook voor minder 

dagen per week kan worden aangesteld. Door te 

bezuinigen op kerkgebouwen kunnen we daar 

wat aan doen, maar dat is niet genoeg. In de 

komende tijd zullen wij extra aandacht geven 

aan de predikantsplaats onder meer door extra 

collectes. We hopen dus dat Actie Kerkbalans 

2024 een mooi resultaat oplevert. Bemoedigend was 

dat de eindejaarsactie van 2023 het dubbele bedrag 

opbracht van wat we gewend waren. Waarvoor dank! 

 

Het is ook een flinke opsteker dat we met ingang van dit jaar een nieuwe 

kerkrentmeester mogen begroeten: Chris Baas, die Gerrit van den Ham 

opvolgt als penningmeester. Chris heeft gewerkt als boekhouder in het 

bedrijfsleven en weet dus van wanten. Gerrit heef jaren lang de 

boekhouding gedaan, rekeningen betaald en collectebonnen rondge-

bracht. We zullen hem missen. 

 

Nog even wat andere zaken. De Stichting 

Behoud Vledderkerk heeft er voor gezorgd dat 

de Dorpskerk sedert de kerstdagen ’s avonds 

prachtig verlicht is. Na lange tijd van 

procedurele verwikkelingen is het dan zover. 

Dank aan de Stichting voor dit mooie resultaat. 

Wij begrijpen dat het egaliseren van het pad 

rond de Dorpskerk hun volgende project is.  

 

De verkoop van het stuk grond achter de Streekkerk is bijna afgerond. Eind 

januari worden de handtekeningen gezet bij de notaris. Als alles goed gaat 

tenminste, want bij de verkoop van een stuk grond komt heel wat kijken. 

 

De energiecontracten van de drie gebouwen van onze gemeente liepen 

eind 2023 af. Wij hebben ons aangesloten bij een bureau dat 

energiecontracten verzorgt voor kerken. We zijn benieuwd wat de 

energieprijzen in het komende jaar zullen worden.  
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De onderste drie meter van de koperen regenpijpen van de Dorpskerk zijn 

begin december gestolen. We hebben aangifte gedaan bij de politie en de 

verzekering vergoedt de schade. Maar leuk is het niet. Jaren geleden is het 

ook al eens gebeurd. Toen zijn de pijpen losgetrokken tot aan de goten. 

Nu was dat gelukkig niet het geval. De koperen pijpen zijn in middels 

vervangen door stalen pijpen.  

Namens de kerkrentmeesters, Hans van de Rotte 
 

 

 

 

UIT DE GEMEENTE 
 

 
 

‘ 

 

Bedankje 

Blij verrast was ik met de bloemen uit de kerk. Fijn dat de bezorger gezellig 

bleef koffiedrinken en dat we zo samen konden genieten van de prachtig 

bloeiende kerstattentie.  

Grietje Mensing-Pieters (Lesturgeonplein, Vledder) 

 

Bedankje voor de bloemen 

Vorig jaar was Ina Elting opgenomen in het ziekenhuis na een langdurige 

periode van ziekzijn. De diagnose was een zoektocht. Het bleek uiteindelijk 

om een zeldzame autoimmuunziekte te gaan. Mevrouw is gelukkig weer 

thuis; de behandeling gaat nog door. Tijdens een bezoek bij haar kwam de 

bos bloemen van de kerk ter sprake: zij wil hiervoor hartelijk bedanken.                                       

Sjoukje de Wit, namens Ina Elting-Heres 

 

Bloemen 

Op eerste kerstdag werd ik blij verrast vanwege het prachtige boeket 

bloemen dat bezorgd werd door de familie Los. Ik had de bloemen al had 

zien staan tijdens de kerkdienst via internet. Niet wetend dat zo’n zelfde 

bos voor mij bestemd was. Hartelijk dank hiervoor!  

Met vriendelijke groeten, N. Barth-van Welzenis 
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Expositie jong talent 

Tijdens de Vleddermarkten op de dinsdagen in juli en 

augustus organiseren we in onze Dorpskerk in 

Vledder weer een expositie. Dit keer nodigen we 

jongeren van 15 jaar tot 40 jaar uit Vledder of 

directe omgeving uit om hun creatieve uitingen 

op het gebied van bijvoorbeeld: schilderen, 

tekenen, fotografie, beeldhouwen, poëzie, muziek, 

driedimensionaal werk of anderszins hun ‘kunsten’ aan 

anderen te tonen. Ben je bedreven in grafitti of street-art dan komen we 

ook graag met jou in contact om te praten over de mogelijkheden die we 

je kunnen bieden. Heb je belangstelling om mee te doen neem dan contact 

op met Sybrand Metz (06-13832652), Luuk Groen (0521-381831) of Nico 

Dirkzwager (021-380981). Zegt het voort! 

Sybrand Metz 
 

Ophaaldienst  

Een aantal jaren geleden waren de roosters van de ophaaldienst een vast 

onderdeel van het kerkblad. Op een gegeven moment werd er geen 

gebruik meer van gemaakt en als gevolg daarvan verdween dit schema. Wij 

willen dit opnieuw opstarten.  

 

Hebt u problemen met vervoer naar de kerk en u wilt toch graag de dienst 

bij wonen? Dan kunt u contact opnemen met de gemeenteleden in het 

onderstaand schema. U vindt hier de namen met telefoonnummers van de 

mensen die voor het vervoer zorgen op de betreffende zondag. Jan 

Siderius coördineert de ophaaldienst. 

 

4 februari   fam. Boersma (0521-382433)  

11 februari  L. Middelbrink (0521-381708) 

18 februari  J. Siderius (0521-387933) 

  25 februari N. Dirkzwager (0521-380981) 

  3 maart  fam. Boersma (0521-382433) 

 

Jan Siderius 
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Nes Ammim Stichting 

Nes Ammim is een dorpje in West Galilea in Israël. De 

naam betekend: teken voor de volken. Zoals een aantal 

lezers weten ben ik jarenlang als bestuurslid betrokken 

geweest bij de ontwikkeling van deze christelijke 

nederzetting. Het dorp wordt gerund door vrijwilligers, 

die er enkele maanden naar toe gaan en werken in de tuin of in het 

gastenverblijf. Ooit is het begonnen met een rozenkwekerij en een avocado 

plantage, als Christelijk idealisme om de Israëlische economie een duwtje in 

de rug te geven. In de loop der jaren is de doelstelling veranderd: Er zijn 

huizen gebouwd, zo is het dorp uitgebreid. De bewoners zijn Israëliërs, 

gemengd Joods en van Arabische afkomst, die willen uitdragen, dat je in 

vrede met elkaar kunt samenleven. Het dorp wordt nu gekenmerkt als een 

dialoogcentrum. Kijkt u maar eens op de website. Vanuit Nes Ammim heb 

ik vele malen het land doorkruist van het meest noordelijke stadje Safed tot 

dwars door de woestijn naar Eilat.  
 

U begrijpt, dat de oorlog met Hamas in Gaza, bij mij de schrik om het hart 

deed slaan. Hoe zou het in het dorp zijn? Het ligt zo dicht bij de grens met 

Libanon; slechts 15 kilometer verwijderd, waar Hezbollah de dienst 

uitmaakt. Van de laatste berichten uit het dorp geef ik u een impressie: alle 

vrijwilligers konden de eerste week terugvliegen naar hun moederland. De 

activiteiten liggen stil. Het gastenverblijf is gesloten. Een Palestijnse vriend 

zei: “We zitten in een donkere tunnel, maar is er licht aan het einde? De 

Joods Israëlische kant is murw geslagen, is in shock”. “Kan niet geloven wat 

Hamas op 7 oktober heeft gedaan. Ons Holocaust trauma is opengereten. 

Mijn geloof en hoop dat vrede mogelijk is, zijn weg, door Hamas”, zegt een 

inwoonster van Nes Ammim. “Iedereen in het dorp bidt voor vrede en rust. 

Bidt u mee“ 

Gijs van Raalten 

 

Lezing Theologische vorming voor gemeenteleden 

“Wijn is een geschenk van de hemel en de aarde.” Dit gezegde is van 

Anselm Grün, die wijn beschrijft als voedsel voor lichaam en ziel. Wijn is 

symbool voor leven dat geschonken wordt door de hemel en tegelijk naar 

de aarde wijst. Ds. Bert van der Woude, emeritus predikant van de 

Protestantse Gemeente te Winschoten, is niet alleen een gepassioneerd 
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bijbeluitlegger maar heeft ook zijn diploma als vinoloog gehaald om 

daarna als theoloog iets zinnigs over wijn te kunnen zeggen. Wijn komt in 

de Bijbel vaak voor op allerlei manieren: ‘land van melk en 

honing’ en wijn, olie en wijn, brood en wijn, 

wijnstokken en -ranken en nog veel meer. Als 

bijbeluitlegger beseft hij meer en meer dat de Bijbel 

een buitenboek is, dat ons bepaalt bij ons dagelijks 

voedsel. Eerst concreet (alles wat je in je mond 

steekt) en daarna geestelijk (als voedsel voor de ziel). 

Maar hoezo dan? Op dinsdag 27 februari geeft ds. Van 

der Woude van 10:00 tot 12:15 uur een lezing in het 

Markehuus (Scharmbarg 35, Assen) over dit thema. De zaal is open vanaf 

9:30 uur. Toegang is gratis.  

Namens TVG Assen, Chris Dees  

 

‘The Joy of Gospel’ 

Gospelkoor Reflection uit Assen organiseert op 

zaterdag 27 januari een groots en feestelijk concert 

‘The Joy of Gospel’ in samenwerking met niemand 

minder dan Shirma Rouse! Shirma Rouse is een 

bekende soul- en gospelzangeres met een prachtige 

stem. Met muzikale begeleiding van een speciaal 

samengestelde band zingen we bekende en minder bekende, uitbundige 

en ingetogen gospelliederen. Joy of Gospel betekent letterlijk de vreugde 

van het evangelie: het goede nieuws! Maakt dit jou nieuwsgierig? Kaarten 

zijn verkrijgbaar via koorleden of via onderstaande link. Het concert begint 

om 20:00 uur in De Nieuwe Kolk (Weiersstraat 1, Assen). 

Meer informatie vindt u op 

www.gospelkoorreflectionassen.nl. 

Namens gospelkoor Reflection, Hans van Noort 

 

Passie voor Bach 

De veelzijdigheid en het meesterschap van Bach 

staan centraal in vier bijzondere concerten in de 

Grote kerk in Steenwijk. Alle concerten worden 

uitgevoerd door Ensemble Himmelsburg; Phion-musici met 

een diepe passie voor Bach, aangevuld met solisten. Op vier zondagen 
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draagt het ensemble Bachs meesterschap uit. Het eerstvolgende concert is 

op 3 maart aanstaande. Meer informatie vindt u op de website van De 

Meenthe, www.demeenthe.nl/passie-voor-bach-serie/#.  

 

Veertigdagentijdkalender PKN 

Om de veertigdagentijd als voorbereiding op 

Pasen bewust mee te beleven, heeft de 

PKN een kalender gemaakt die u veertig 

dagen lang (en zes zondagen) een 

overdenking geeft, 

aangevuld met 

liederen, 

gebeden en 

citaten. De 

kalender is 

gecombineerd met een 

vastenactie van Kerk in Actie. De kalender 

is te bestellen via https://ap.lc/MTkLM.  

 

Afscheid 

Marianne 

Gaastra 

Bij de afscheidsdienst van dominee 

Marianne Gaastra heeft Mery Faber uit 

Vledder op verzoek van Marianne 

prachtige foto’s 

gemaakt. Het 

is al even 

geleden, 

maar omdat 

terugkijken altijd 

leuk is, plaatsen we op deze bladzijde 

enkele van deze foto’s. In deze dienst 

bedankten we ook Gré Kerssies en Frieda 

Walpot voor hun inzet; hen zult u ook op 

de foto’s vinden!  
Jelle Aantjes-van Dijk 
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ALGEMENE INFORMATIE 
 

 

 
 

Postadres: PKN Vledder-Nijensleek e.o.  

 De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 

Scriba: vacature 

 scribapknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie: Janet Stuiver, 0521-381132 

 pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester: Chris Baas, 06-36559460 

 chrisbaas1952@gmail.com  

 

Rekeningnummers:   

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

NL81 RABO 0365 8001 47  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Kerkblad/solidariteitskas 

NL51 RABO 0373 7310 19 C CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u informatie 

over collectebonnen onder ‘organisatie’ > ‘geldzaken’.  
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