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MEDITATIE 
 

 

 
Pinkstervuur. Verdwijnen en verschijnen.  
De grens tussen hemel en aarde is er niet meer.  
 
De evangelisten, bijvoorbeeld Lucas, vertellen over Jezus als de verrezen 
Heer. Hij die verschijnt en verdwijnt en die in dat verschijnen en verdwijnen 
emoties oproept. Emoties van vreugde en verdriet. Vreugde als je de 
Verrezene als de Aanwezige in je leven ervaart. En diep verdriet als je je 
alleen gelaten voelt. De vraag die dan bij je opkomt is: is de Levende nu 
wel of niet aanwezig in ons leven? In ons persoonlijke leven, maar 
ook in het leven van alle mensen. Met andere woorden: 
wanneer is er nu sprake van waarheid? Bestaat God, in Jezus 
en in de Geest, nu wel of niet? De emoties die worden 
opgeroepen kunnen hierop een antwoord zijn.  
 
In de aanloop naar het pinksterverhaal zie je een spel van 
emoties. Het begint al bij de verschijning van de verrezen 
Heer. Lucas vertelt in zijn evangelie hoe twee mannen de ver-
rezen Heer ontmoeten op weg naar Emmaüs. Vreemd daarbij is dat ze hem 
niet meteen herkennen. En als ze hem ‘eindelijk’ herkennen, is Hij 
verdwenen. Hun hart was brandende in hen, beseffen ze naderhand.  
 
Jezus heeft het in het Johannesevangelie uitgebreid over Zijn gaan naar de 
hemelse Vader. En dat Hij voor hen een plaats zal bereiden. En dat ze niet 
alleen zijn, maar dat degene die hen bijstaat (de Paracleet, vaak vertaald 
met ‘Trooster’) naar hen toe zal komen. Als Hij het daarover heeft nemen 
de discipelen het als het ware voor kennisgeving aan, zonder dat het hen 
iets doet. Je begrijpt het pas echt, het raakt je pas, als iets ook 
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daadwerkelijk gebeurt. Bij Jezus en de discipelen zijn dat het verschijnen en 
verdwijnen na zijn dood. De vraag of Jezus en God nu wel of niet bestaan, 
is niet van belang. Ze zijn er. Juist in het verschijnen en verdwijnen, omdat 
daarmee de grens tussen hemel en aarde, tussen deze en gene zijde van de 
dood, overschreden wordt. En je voelt dat in de emoties die worden 
opgeroepen in je lijf. Het lichaam is gevoelig, en door de geschiedenis van 
vallen en opstaan heeft ieder eigen gevoeligheden ontwikkeld. Wanneer je 
leest: “En zij (de Emmaüsgangers) keerden terug naar Jeruzalem met grote 
blijdschap” voel je misschien niet zoveel. Maar als je het hele verhaal 
gevolgd hebt, en gevoelig bent voor de emotionele gang van wel weten, 
maar niet kunnen zien, voel je misschien een emotionele kracht bij jezelf 
opkomen. De kracht van de Geest, die je hart in vuur en vlam zet en die je 
doet spreken in een taal waarvan je niet wist dat je die in je had.  
 

Marianne Gaastra 
 
 
 

 
 

KERKDIENSTEN 
 
 
 
 
 Dorpskerk Vledder Streekkerk Nijensleek 
   
7 mei 
10:00 uur 

Geen dienst Ds. P.K. Pit (Drachten) 
Koffiedrinken 
1e collecte: Roemenië 
2e collecte: kerk 
Uitgang: bloemengroet 

   
14 mei 
10:00 uur 

Ds. H. Procee (Vledder) 
1e collecte: KiA 
2e collecte: kerk 
Uitgang: De Gerf 
 

Geen dienst 
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18 mei 
10:00 uur 

Ds. M. Gaastra 
Hemelvaart 
1e collecte: Edukans     
2e collecte: kerk 
Uitgang: orgelfonds  
 

Geen dienst 

21 mei 
10:00 uur 

Ds. G. v.d. Dool (Vledder) 
1e collecte: plaatselijk werk 
2e collecte: kerk 
Uitgang: kerkgebouw 
 

Ds. D. Bargerbos (Dwingeloo) 
1e collecte: plaatselijk werk 
2e collecte: kerk 
Uitgang: bloemengroet 

28 mei 
10:00 uur 

Geen dienst   Ds. M. Gaastra 
Pinksteren 
1e collecte: KiA zending 
2e collecte: kerk 
Uitgang: bloemengroet 
 

4 juni 
10:00 uur 

Ds. D. Wijmenga 
(Vollenhove) 
1e collecte: India 
2e collecte: kerk 
Uitgang: orgelfonds 
 

Geen dienst 

 
 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 
 
 
 
Pinsteren, doop en (her)bevestiging 
In de dienst van 28 mei wordt Suus Oostindie gedoopt. We lezen het 
verhaal van de doortocht door de Rode Zee. Dat past ook mooi bij 
Pinksteren. Het feest van de bevrijding na een lange tijd van wachten in 
onzekerheid. het gezin heeft de afgelopen tijd veel meegemaakt en kan nu 
hopelijk weer ruimer ademhalen.  
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In dezelfde dienst vindt ook de bevestiging van Silvia 
Bijker als diaken en de herbevestiging van Jan 

Siderius als diaken plaats. Fijn dat dit 
op het Feest van de Geest kan 

plaatsvinden! Reina 
Fledderus-de Jonge neemt 
in dezelfde dienst afscheid als 
diaken.  
 

Al met al belooft het een feestelijke dienst te zijn, 
waarin we water en vuur met elkaar in harmonie laten 

zijn.  
Marianne Gaastra 

 
1. Zij zit als een vogel, broedend op het water, 
onder haar de chaos van de eerste dag; 
zij zucht en zij zingt, moeder van de schepping, 
wachtend op het woord totdat zij baren mag. 

  
2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 
zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 
zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 
dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 

  
3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 
maakt de tongen los, taal en getuigenis, 
bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 
niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

  
4. Want zij is de Geest, een met God in wezen, 
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 
de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 
vogel uit de hemel, witte vredesduif. 

  
Liedboek - Lied 701 - vertaling: Joke Ribbers,  

oorspronkelijke Engelse tekst: John. L. Bell en Graham Maule 
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PASTORAAT 
 
 
 
 

In het vorige Kerkblad stond een aantal zieken vermeld. Gelukkig gaat het 
goed met hen. 
 
Truus Jousma is terug uit het ziekenhuis na een grote operatie. Inmiddels 
voelt ze zich weer duidelijk opknappen en kan steeds een beetje meer. 
Allard Oostindie heeft een laserbehandeling ondergaan in het UMCG. 
Gelukkig is deze behandeling goed aangeslagen en is Allard al weer volop 
aan het werk. Ook bij Jan en Truus Kruithof gaat het geleidelijk aan beter. 
Jan krijgt wat meer energie en hij is druk aan het oefenen om z’n conditie 
weer op te vijzelen. Maar het is een groot gemis, dat hij niet 
meer mag autorijden. Ook Willem Visscher uit Vledder 
heeft een operatie ondergaan. Hij heeft een nieuwe 
heup gekregen en is aan het revalideren. We wensen 
hen allemaal sterkte met het herstel. 
 
Voor een aantal gemeenteleden is begin mei een 
beladen periode. Veel van onze gemeenteleden hebben 
de oorlog meegemaakt en er komen veel herinneringen 
boven aan deze zware tijd. Maar we willen niet alleen stil staan bij de 
Tweede Wereldoorlog. Ook denken aan inwoners van Oekraïne en aan 
allen die in een oorlogssituatie moeten leven. Ook in Soedan, het land waar 
Sjoukje zo bij is betrokken, is er een hevige machtsstrijd gaande. Wat 
mogen we dankbaar zijn voor onze vrijheid! Op donderdag 4 mei wordt, 
voorafgaande aan de stille tocht, een interkerkelijke herdenkingsdienst 
gehouden. U kunt hier elders in het kerkblad meer over lezen. 
 
Ook diegenen die niet zijn genoemd, maar wel zorgen, verdriet of 
gezondheidsproblemen hebben, wensen we vanaf deze plaats sterkte toe. 
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Weet dat uw hemelse Vader u draagt en voor u zorgt. Ook willen we blij 
zijn met hen die iets hebben gevierd of gewoon dankbaar zijn voor hun 
leven.  

Gré Kerssies 
 
Bloemengroet 
De afgelopen maand zijn de bloemen als felicitatie, groet of bemoediging 
gegaan naar: 
 
Dhr. B. ten Wolde    Dhr. en Mw. de Ridder 
Dhr. J. Spijker    Dhr. J. Verweij 
Mw. v.d. Rotte    Mw. A. Spijker-de Vrij  
Mw. T. Jousma-Vaassen   Mw. C. Mulder 
Mw. A. Bergsma-Kreuze   Dhr. Bokhorst 
Dhr. Lokes     Mw. R. Kok-Witvliet 
Dhr. en Mw.  Broekman 

Luuk Groen en Roely Dijkstra 
 
 

 
VAN DE PREDIKANT  

 
 
 
 
Klokgelui 
Misschien had u het al opgemerkt op 23 april: het klokgelui voor de dienst 
op het scherm is verstild. We hadden dit digitaal luiden bedacht tijdens 
coronatijd om mensen meer bij de dienst betrokken te laten zijn. Iedereen 
opgesloten, weet je nog? De allereerste keer dat het corona was, zonden 
we alleen via het geluidssignaal uit. We maakten er een soort hoorspel van: 
de voetstappen klonken van de ouderling van dienst en de predikant en de 
diaken als ze door het gangpad naar voren gingen. Zo kwamen we er ook 
op om de kerkklok te laten horen. Niet lang daarna startten we de 
uitzending via de livestream, zodat iedereen die dat wilde ook thuis kon 
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meekijken. De schitterende film- en geluidsopname die Adri van de kerk en 
torenklok maakte, hebben het begin van onze diensten telkens getoonzet. 
Corona is nu voorbij, en hoewel nog veel mensen om uiteenlopende 
redenen de kerkdienst thuis volgen (fijn!), hebben we besloten de klok niet 
meer aan het begin te laten zien en horen. De échte torenklok luidt meestal 
een kwartier voor de dienst. Even buiten gaan staan dus, als je die toch wilt 
horen! 

Marianne Gaastra 
 
 
 
 

VAN DE KERKENRAAD 
 
 
 
 
Vrijwilligers 
Begin april is bij alle gemeenteleden tussen de vijfentwintig en vijfenzestig 
jaar een brief bezorgd met de vraag of we als kerk iets voor hen kunnen 
betekenen en of zij iets voor de kerk willen betekenen. Er zijn ongeveer tien 
reacties op gekomen en een aantal mensen heeft aangegeven dat ze blij 
waren met het initiatief van de kerk en dat ze wel iets wilden doen als 
vrijwilliger. In de komende kerkenraadsvergadering zullen we bespreken op 
welke manier we contact met hen zullen gaan opnemen. 
 
Inmiddels is de gemeenteavond achter de rug. We hebben een boekje 
gemaakt waarin alle verslagen over 2022 staan vermeld, zowel 
beleidsmatig als financieel. Op deze manier willen we graag als kerkenraad 
verantwoording afleggen aan de gemeente. 
 
Op zondag 28 mei, pinksterzondag, mogen we twee nieuwe diakenen 
bevestigen: Silvia Bijker en Jan Siderius. We zijn ontzettend blij dat zij 
bereid zijn de kerkenraad te versterken en de gemeente te dienen. We 
nemen op deze zondag afscheid van Reina Fledderus als diaken en we zijn 
haar dankbaar voor alles wat zij voor de gemeente heeft betekend. En dit is 
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nog niet alles met Pinksteren. In deze dienst zal Suus Oostindie worden 
gedoopt. We hopen als gemeente Pinksteren feestelijk te mogen vieren. 

 
Namens de kerkenraad, Gré Kerssies 

 
Adviescommissie 
Op zondag 2 april hebben we in de Streekkerk aan het einde van de 
Eredienst een adviescommissie ‘geïnstalleerd’. Deze commissie zal 
onderzoek doen en advies geven over een toekomstgerichte kerk na het 
vertrek van dominee Marianne Gaastra.  

 
Deze commissie wordt gevormd door Jan van 

Antwerpen, Nico Dirkzwager, Brigitte van Dijken-
Wiegand en Gerrit van den Dool. Alleen de 
laatste was in verband met verplichtingen elders 
afwezig. De leden werden voorgesteld en 
toegezongen met de woorden van Psalm 134 
vers 3. Na afloop dronken enkele leden van de 

kerkenraad en de commissie een kop koffie in de 
consistorie. Daar stelden de aanwezigen zich voor 

ieder met eigen achtergrond en huidige situatie. Dat was 
een mooie eerste kennismaking. Een startmoment voor een vruchtbare 
samenwerking om te komen tot een op de toekomst gerichte Protestantse 
gemeente van Vledder - Nijensleek en omstreken. 

 
Namens de kerkenraad, Wim Hooijer 
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VAN DE DIACONIE 
 
 
 
 
Diaconale collectes 
4 mei  ICC 
 
7 mei  Kerk in Actie Noodhulp Oekraïne. Door de jarenlange 

economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote 
moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de oorlog 
zette alles op zijn kop. Kerken in Oekraïne schieten te hulp. 

 
14 mei Binnenlands diaconaat Kerk in Actie 
 
18 mei Edukans 
 
21 me  Plaatselijk werk 
 
28 mei Zendingscollecte voor Kerk in Actie: Bijbels in Egypte. Veel 

christelijke gezinnen in Egypte hebben geen geld om een 
Bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie van het 
Egyptisch Bijbelgenootschap lezen toch tienduizenden 
kinderen de Bijbelverhalen. De competitie wordt afgesloten 
met een groot festival op verschillende plekken. Kerken uit het 
hele land komen er met de kindergroepen naar toe. 

 
Koffiedrinken  
Op woensdagochtend 3 mei staat de koffie vanaf 10.00 uur in De Gerf 
klaar. Schroom vooral niet om te komen. Op dinsdagochtend 9 mei staat 
ook de koffie klaar, dan is het om 10.00 uur in de consistorie van 
Nijensleek. 

Namens de diaconie, Tonnie Bolte  
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UIT DE GEMEENTE 
 
 
 
 
Bedankjes 
De bloemengroet van de kerk wordt altijd zeer gewaardeerd. Truus Jousma 

uit Wilhelminaoord heeft een boeket ontvangen na haar thuiskomst 
uit het ziekenhuis. Ze laat weten dat ze daarmee blij verrast was en 

wil de gemeente hartelijk bedanken. 
 

Ook Ali Bergsma uit Nijensleek laat weten dat ze heel blij was met 
het boeket dat Dirk Reuvekamp haar namens de gemeente kwam 

brengen. Ze vond het heel fijn dat hij bleef koffiedrinken, zodat ze 
konden bijpraten.  

Gré Kerssies 
 

Bedankt 
Hartelijk dank voor de bos bloemen voor mijn verjaardag op 24 

maart jongstleden en voor de prachtige bos bloemen voor de 
verjaardag van mijn vrouw op 6 april.  

Met vriendelijke groet,  
Aafje en Jelle Spijker, Noordwolde-Zuid 

 
Drieslag Fietstochtje 
De Drieslag Fietstochtjes (ontspanning, bezinning en contact) zijn tochtjes 
van maximaal 15 kilometer in de mooie omgeving van Vledder. We krijgen 
een Bijbeltekst mee, die we de eerste 15 minuten in stilte in ons opnemen 
en daarna op een geschikte plek onderweg met elkaar bespreken. 
Voorafgaand aan het fietstochtje is er een samenzijn onder het genot van 
koffie of thee. We starten deze keer op dinsdag 16 mei om 14:00 uur in 
de Gerf in Vledder. 

Wim Hooijer (0521-388253) 
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Kerk en kunst 
Dit jaar willen we tijdens de Vleddermarkten (zes dinsdagen van 25 juli tot 
en met 29 augustus) leden en betrokkenen bij onze kerk de mogelijkheid 
geven hun creaties te exposeren in de Johannes de Doperkerk. Als u ons 
graag uw creaties op het gebied van tekenen, schilderen, fotografie, 
keramiek en/of driedimensionale uitingen wilt laten 
zien, neem dan contact op met een van de onder-
staande personen. Wij geven u graag nadere 
informatie. Schroom niet, maar laat ons zien 
waar u zich in uw vrije tijd mee bezighoudt. 

 
Commissie Kunst in de Kerk, 
Sybrand Metz (06-13832652) 

Luuk Groen (0521-381831)  
Nico Dirkzwager (0521-380981) 

 
Verhuizing 
Roely Dijkstra gaat binnenkort verhuizen. Ze heeft haar huis verkocht en 
woont vanaf 1 mei tijdelijk op Hoofdweg 54, 8383 EH Nijensleek. We 
wensen haar daar een fijne tijd. 

Gré Kerssies 
 
Kostersrooster 
 Dorpskerk Streekkerk 
7 mei - G. Kerssies 
14 mei H. Wind - 
18 mei A. van Vliet/I. Groen - 
21 mei H. Wind L. Middelbrink 
28 mei H. van de Rotte R. Fledderus 
4 juni  J. Bakker - 
 
Bloemenrooster 
  7 mei W. de Beus/J. Rozeboom 
14 mei A. Winters/T. van Twillert 
21 mei D. Reuvekamp/G. Kerssies 
28 mei T. Bolte/I. Boersma 
4 juni  L. van Antwerpen/K. Los 
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In de paasmorgendienst hoorden we dit gedicht over hoop en toekomst: 

 
De kleine Jesaja van Rotterdam 

 
Luister naar mij, hoe ik met mijn hond op pad 
in de oorlog, toen ik nog klein was 
zwierf in een hopeloos verwoest stad 
toen het puin nog mijn speelterrein was. 
 
Het was een nare, rare kaalgeslagen troep toen 
ik dacht dat niets meer ooit zou groeien. 
Ik dacht dat niets het ooit nog zou doen 
toen ik opeens die klaproos zag bloeien. 

 
Toen wist ik, eens komt er een einde aan 
aan dat gedonder van kanonnen 
eens zal de woestenij in bloei weer staan 
eens geeft de oorlog zich gewonnen. 
 
Op ieder godgeklaagd terrein 
zullen toch klaprozen blijven komen. 
Dat blijft, dat zal altijd zo zijn 
dat wordt ons nevernooit afgenomen. 

 
Want tussen plastic en colablik 
zijn het klaprozen die het niet laten 
te bloeien tot hun laatste snik 
in de barsten van de straten. 
 
Wees zelf een klaproos als je kan 
met alle weerbarstigheid je eigen. 
Daar word je moedig en vrijmoedig van 
en je bent niet klein te krijgen. 

 
Uit: Karel Eykman, Was ik een schaap, dan wist ik het wel    
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EN VERDER… 
 
 
 
 
Pinksterfeest De Hoeve 
Vorig jaar is voor het eerst een Pinksterfeest georganiseerd in De Hoeve. 
Het was een mooi feest, met een mooie opkomst van zo’n 500 bezoekers! 
Daarnaast kwamen er 40 jongeren en 60 kinderen voor de survival en in de 
kinderdienst. We kijken er dan ook in grote dankbaarheid op terug. Ook dit 
jaar wordt dit feest weer georganiseerd. In de flyer die is bijgevoegd kunt u 
er meer over lezen. 

Gré Kerssies 
 
Jubileum Ronald Knol 
Voor gemeenteleden van de Streekkerk is het een bekende naam: Ronald 
Knol. In juni viert hij zijn 40-jarig jubileum als organist; een loopbaan die hij 
is begonnen als jonge organist in de Streekkerk. In deze veertig jaren zat hij 
in allerlei kerken in Nederland achter het orgel als vaste organist, maar ook 
als veelgevraagde gastorganist bij rouw- en trouwdiensten. Zijn muziek 
raakt het hart bij vrolijke, maar ook bij verdrietige gebeurtenissen. Zijn 
muziek maakt blij en is in staat om te troosten.  

 
Onlangs zei hij over deze begintijd: “Wat was dat een 
mooie tijd, samen met Jan Schonewille.” Hij wil dit 
jubileum dan ook graag vieren in de Streekkerk, en hoe 
mooi is het, ds. Jan Schonewille uit Noordwolde 
voorganger zal zijn in deze dienst op zondag 11 juni om 
10:00 uur.  

 
Op zaterdagmiddag 3 juni om 15.00 uur vindt in de Grote of Sint 
Clemenskerk in Steenwijk ook een benefietconcert plaats ter gelegenheid 
van dit 40-jarig jubileum. Voor dit concert heeft Ronald het Chr. 
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Mannenkoor uit Beilen en het Chr. Mannenkoor uit 
Stadskanaal onder leiding van Harold Kooij 
uitgenodigd. Ook sopraan Clara de Vries nam de 
uitnodiging graag aan, evenals Adriaan Stoet, die de 
viool en Jan Lenselink die de vleugel bespeelt. Ook 
Harold Kooij zal de vleugel bespelen. Naast het 
orgelspel van Ronald zijn met deze bijzondere gasten 
alle ingrediënten aanwezig voor een muzikaal en 
afwissend concert. Ook is er ruimte voor samenzang. De 
algehele leiding bij het concert is in handen van Jan de Boer uit Urk. 
 
Het concert is gratis te bezoeken, maar Ronald hoopt zoveel mogelijk geld 
bij elkaar te spelen voor de collecte, die bestemd is voor de Stichting 
Mensenkinderen. Ds. Egbert van Beesten van deze stichting zal een korte 

presentatie geven over de Actie Gaarkeuken. Ook in de 
kerkdienst op 11 juni zal voor deze stichting worden 

gecollecteerd.  
Gré Kerssies 

 
Theologische vorming en verdieping 
De twaalf ramen die Marc Chagall in het begin van 
de zestiger jaren maakte voor de synagoge van het 

Hadassah ziekenhuis in Jeruzalem, vormen een 
hoogtepunt in de wereld van de glaskunst. Aan de hand 

van afbeeldingen van de ontwerpen en de definitieve glasramen, maakt 
Ruud Bartlema een rondgang langs deze twaalf meesterwerken. Ruud 
Bartlema is zelf beeldend kunstenaar, predikant en Chagall-kenner. Hij is 
leraar joodse mystiek en organiseert Chagall kunstreizen.  
 
Dit belooft weer een bijzondere ochtend van de 
cursus Theologische vorming en verdieping te wor-
den in Assen. Een informatieve cursus die wegwijs 
maakt in de bronnen van het geloof, de Bijbel, de 
tradities binnen kerk en hoe je geloof vorm te 
geven anno 2023. Voor meer informatie bezoekt u 
onze website, www.tvgassen.nl.  
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Waar:   Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen. 
Wanneer: Dinsdagmorgen 23 mei 2023, 10:00 tot 12:15 uur. 
Voor wie: Ieder met belangstelling voor theologische verdieping vanuit 

oecumenisch perspectief; kerkelijk of niet-kerkelijk.  
Kosten: Entree gratis, koffie/thee voor eigen rekening. 

Chris Dees 
 
Groei 
In Vledder en Nijensleek denken we na over krimp van onze gemeente en 
hoe we dat in de toekomst moeten opvangen. Elders in Nederland is 
gelukkig ook groei te melden! Twee pioniersplekken, Het Baken in 
Woerden en De Pelgrim in Zoetermeer, hebben onlangs de officiële status 
van buitengewone kerngemeente binnen de Protestantse Kerk gekregen. 
Op de website van de PKN is hier meer over te lezen: 
https://ap.lc/eWcii.  
 
Dagelijks brood 
Op de website van de Protestantse Kerk is ook een 
artikel te lezen over hoe de kerk zich verbindt met 
boeren in Nederland. De toekomst van landbouw en 
veeteelt in Nederland is immers een heet hangijzer. 
“De landbouw loopt vast. Iedereen eet, dus iedereen is 

verantwoordelijk. Het zou mooi zijn als 
kerken zich verbinden met boeren”, zegt Wim 

Schippers. U leest meer op https://ap.lc/s834B.  
 
In actie tegen armoede 
Overal horen we in het nieuws dat de kosten voor 
dagelijks levensonderhoud duurder worden. Te 

denken is aan boodschappen, maar ook kosten voor 
gas, licht en vervoer. Met de actie ‘Samen tegen armoede’ 

wil Kerk in Actie kerkelijke gemeenten de handen ineen laten slaan tegen 
de groeiende armoede in Nederland. Directeur Jurjen de Groot: “We voelen 
ons geroepen om te delen wat ons gegeven is, daarom staan we als kerken 
juist nu op tegen armoede in Nederland, samen met SchuldHulpMaatje en 
de Voedselbank”. Lees meer op https://ap.lc/nDadw.  

Jelle Aantjes-van Dijk  
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ALGEMENE INFORMATIE 
 
 
 
 
 
Postadres: De Hoek 8, 8381BL Vledder 
 kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com 
 
Scriba: Gré Kerssies-de Boer, 0521-382185 
 kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com 
 
Ledenadministratie: Jeannette Stuiver, 0521-381132 
 pjstuiver@ziggo.nl 
 
Penningmeester: Gerrit van den Ham, 0521-382601 
 cvkpknvleddernijensleek@gmail.com 
 
Rekeningnummers   
NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 
NL57 RABO 0361 2623 37  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 
 
Actie Kerkbalans  
NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 
 
Collectebonnen (€ 16,00 per vel van 20 bonnen)  
NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 
 
Kerkblad/solidariteitskas 
NL51 RABO 0373 7310 19 C CvK PG Vledder-Nijensleek 
 
Op de website van de kerk www.pknvleddernijensleek.nl vindt u de 
gegevens over de collectebonnen onder ‘organisatie > geldzaken’. 
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Bouwbedrijf
VAN DIJK bv

- woningbouw
- utiliteitsbouw
- renovatie
- restauratie

VAN DIJK’S
karweiman
- onderhoudswerk
- bouwkundige klussen

Dorpsstraat 12, Vledder
tel:  0521-381260
fax: 0521-381727

ALTIJD GROTE KEUZE IN DIVERSE MERKEN OCCASIONS
TEVENS UW ADRES VOOR ALLE REPARATIES, ONDERHOUD
EN A.P.K. VAN ALLE MERKEN
TOTAL BENZINE-STATION          AUTOVERHUUR

DE ROLLE 1, 8381 CR VLEDDER     TEL. 0521 - 381231

Kapsalon

Dorpsstraat 21
8381 AM Vledder
Tel. 0521-382130 

Met ‘n erkend Schilders- en
        Afwerkingsbedrijf
bent u gegarandeerd beter af

SCHILDERSBEDRIJF

Solweg 13, Vledder
tel: 0521 381669

Schilder
glaszetter
behanger

ERKEND SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

Bisschop v.o.f.

 


