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DE LEGENDE VAN DE SLEEDOORN 

 

Lang geleden, in het oude Juda, stond de sleedoorn langs de kant van de 

weg. Vanwege zijn gemene doornen was deze struik niet geliefd. Ook de 

Romeinse soldaat die takken met doornen verzamelde, kende de sleedoorn; 

zijn doornen waren langer dan die van de roos en de braam. Voorzichtig, 

om zichzelf niet te verwonden, vlocht hij van de takken van de sleedoorn 

een kroon. Daarmee liep hij naar zijn kameraden, die zich vermaakten met 

een Joodse man, ene Jezus, van wie gezegd werd dat hij een koning was. 

Had een koning geen kroon nodig? De soldaten drukten de kroon stevig op 

zijn hoofd. Bloed liep uit de wonden. Ach, het lijden van die koning zou 

niet lang duren; zijn kruis lag al klaar.  

 

Enige dagen daarna gingen er geruchten over een leeg graf. Jezus zou zijn 

opgestaan. Op een stille avond liep Jezus langs de weg waar de sleedoorn 

stond. De sleedoorn wist dat de kroon die Jezus had gekweld, was 

gevlochten van zijn takken en doornen. De sleedoorn schaamde zich diep. 

Toen Jezus langs hem liep, fluisterde hij dat het hem speet. Hij had 

niemand pijn willen doen. Jezus stond stil en schonk de kale struik een 

liefdevolle lach. “Ik weet het, jij was het niet die mij pijnigde. Het waren 

de mensen. Omdat jij meer barmhartigheid toont dan menig mens, zal ik je 

een geschenk geven. Je zult niet meer bekend staan om je doornen, maar 

om de prachtige witte bloesem die vanaf nu elk voorjaar aan jouw takken 

zal bloeien.” 

 

Naar een oude legende. 
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KERKDIENSTEN 

 

 Dorpskerk Vledder Streekkerk Nijensleek 

   

2 apr. 

10.00 uur 

Geen dienst Drs. B. v.d. Brink-Smit 

(De Wijk), Palmzondag 

1e collecte: Roemenië 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemengroet 

   

6 apr. 

19.30 uur 

Ds. M. Gaastra 

Witte Donderdag, 

avondmaal 

Collecte: Voedselbank  

                Westerveld 

Geen dienst 

 

7 apr.  

19:30 uur 

 

8 apr.  

21:30 uur 

 

 

Geen dienst 

 

 

Ds. M. Gaastra 

Stille Zaterdag 

 

 

Ds. M. Gaastra 

Goede Vrijdag 

 

Geen dienst 

 

9 apr. 

10.00 uur 

Ds. M. Gaastra 

Pasen 

1e collecte: werelddiac./KiA            

2e collecte: kerk 

Uitgang: De Gerf  

Ds. T. Braam (Wittelte) 

Pasen 

1e collecte: plaatselijk werk 

2e collecte: werelddiac./KiA 

Uitgang: bloemengroet 

   

16 apr. 

10.00 uur 

Ds. J. v.d. Mark (Wolvega) 

1e collecte: plaatselijk werk 

2e collecte: kerk 

Uitgang: orgelfonds 

Dhr. L. v.d. Ven (Aldeboarn) 

1e collecte: plaatselijk werk 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemengroet 

   

23 apr. 

10.00 uur 

Ds. M. Gaastra 

Koffiedrinken 

1e collecte: reg. diac. fonds 

2e collecte: kerk 

Uitgang: kerkgebouw 

Geen dienst 
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30 apr.  

10.00 uur. 

 

 

 

 

4 mei 

19:00 uur 

 

 

7 mei 

10:00 uur 

Dorpskerk Vledder 

 

Geen dienst 

 

 

 

 

 

Mw. L. Hoeijmakers 

(Noordwolde) 

Dodenherdenking 

 

Geen dienst 

Streekkerk Nijensleek 

 

Dhr. E. v. Halsema (Kampen) 

Palmzondag 

1e collecte: Mikondo 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemengroet 

 

Geen dienst 

 

 

 

Ds. P.K. Pit (Drachten) 

Koffiedrinken 

1e collecte: Roemenië 

2e collecte: kerk 

Uitgang: bloemengroet 

   
 

BIJ DE DIENSTEN 

 

Herdenkingsdienst 

Donderdag 4 mei, 19:00 uur in de Dorpskerk 

Op 4 mei worden diegenen herdacht, die in de Tweede 

Wereldoorlog hun leven hebben gelaten. Dankzij hun moed 

mogen wij al 78 jaar in vrijheid leven. Je bedenkt dit niet 

dagelijks, maar zeer veel mensen vinden het heel zinvol hier 

toch tenminste eenmaal per jaar bij stil te staan. Helaas zijn er 

maar weinig landen in de wereld waar mensen zoveel vrijheid 

hebben als wij. Veel mensen lijden onder geweld, machts-

misbruik en onrecht. Ook dit willen we op 4 mei herdenken.  

 

De Interkerkelijke Contact Commissie organiseert voorafgaande aan de 

stille tocht om 19:00 uur een herdenkingsdienst in de Dorpskerk te 

Vledder. De voorgangers komen uit de Protestantse Gemeente Vledder - 

Nijensleek en omstreken en van de RK kerk in Wilhelminaoord. In deze 

dienst worden ook de namen genoemd van de mensen die in onze dorpen 

hun leven hebben gelaten. 
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Na de dienst vertrekt om 19:45 uur de stoet vanaf de Tippe naar het 

monument op de Brink, waar om 20:00 uur de herdenking plaats zal 

vinden. De muziekvereniging VCE - Westerveld speelt bij deze 

plechtigheid de Last Post en na de twee minuten stilte het Wilhelmus. Dan 

worden bloemen gelegd bij het monument. Ook u kunt van deze 

gelegenheid gebruik maken. Daarna spreekt een afgevaardigde van het 

College van Burgemeester en Wethouders een kort woord. Iedereen die aan 

deze herdenking wil deelnemen, wordt van harte uitgenodigd voor de 

interkerkelijke viering en de stille tocht. 

 

Tevens wordt op 4 mei om 12:00 uur ’s middags bij het Monument op de 

hei van Doldersum een herdenking gehouden als nagedachtenis aan de 

jonge mannen die hier in de Tweede Wereldoorlog zijn gefusilleerd. Hun 

nabestaanden komen hier dan altijd bij elkaar, maar ook vele anderen die 

zich hierbij betrokken voelen. Er wordt gezongen door leden van een koor 

uit Oosterwolde en er wordt op 

indringende wijze verteld over de 

waanzin van de oorlog. Dit is een 

bijzonder indrukwekkende bijeenkomst 

en ook hier bent u van harte welkom.  

 

Namens het 4 mei-comité, 

Johan en Lammie Roffelsen 

 

PASTORAAT 

 

Het is jullie vast opgevallen, het is weer veel langer licht, ’s avonds en dat 

doet goed. En af en toe een dag dat je voelt dat het lente wordt en je de 

warmte van de zon weer kan voelen. Maart was een roerige maand. De 

verkiezingen hebben een aardverschuiving teweeg gebracht en veel mensen 

hebben door deze uitslag het gevoel dat er in de politiek weer naar de 

bevolking wordt geluisterd. De vlaggen zijn weer rood-wit-blauw. Er 

ontstaat weer een gevoel van hoop, maar het wil nog niet zeggen dat de 

problemen zijn opgelost. Er zullen nog veel kopjes koffie moeten worden 

gedronken, zoals een politicus zei, voordat er een goed beleid kan worden 

ingezet. Laten we bidden om wijsheid en respect voor onze overheid en 

hopen dat men de goede richting weet te vinden. Goed rentmeesterschap is 

een opdracht en daar ligt een taak voor ons allemaal. Maar laten we ook in 
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onze eigen omgeving naar elkaar omzien en aandacht hebben voor elkaar. 

Ook in de gemeente zijn er zieken te vermelden.  

Truus Jousma uit Wilhelminaoord is opgenomen in het ziekenhuis in 

Zwolle voor een operatie. Een spannende tijd. Jan en Truus Kruithof 

wonen inmiddels in de Meenthehof 83 in Steenwijk. Na 

de ziekenhuisopname van Jan hebben hun kinderen het 

nieuwe appartement ingericht en ze zijn er heel blij mee. 

Alleen heeft Jan veel ingeleverd wat betreft zijn 

gezondheid en mobiliteit. We kennen hem allemaal als de 

man die met bladen lege kopjes liep na het koffiedrinken 

in de kerk en alles hielp opruimen. Deze overgang valt 

niet mee. 

 

Minkje Bierman woont inmiddels in het Vonder, een 

verzorgingshuis in Ruinerwold. Het gaat goed met haar 

en ze heeft het er naar de zin.  

 

We wensen deze mensen sterkte en vertrouwen, en dit geldt ook voor alle 

gemeenteleden die kampen met zorgen over gezondheid, financiën of 

andere problemen. Laten we ons gedragen mogen weten door elkaar maar 

in het bijzonder door onze Hemelse Vader. 

 

Het pastorale team 

 

GEDACHTENIS MATHILDE GERRITSEN 

 

      * 15 augustus 1946     † 3 maart 2023 

 

Zo plotseling ging ze. Alleen de naaste familie heeft nog 

afscheid van haar kunnen nemen in het ziekenhuis. Zij 

blijven verbijsterd en verdrietig achter. Net als haar 

vrienden en bekenden. Haar leven was kwetsbaar. De 

laatste jaren onderging zij operaties die haar het lopen 

weer een beetje gemakkelijker maakten. Maar zoals ze 

was, lopend door het kerkpad, gedecideerd op weg naar 

de Bijbel om daar als lector de lezing te doen, dat was er niet meer. Die 

Bijbel was haar dierbaar. Haar geloof in God hield stand, ook in tijden dat 

het moeilijk was. Zoals Jan, haar broer die in Mexico woont en via een 

geluidsopname in de afscheidsdienst het verwoordde: “Ik had bewondering 
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voor haar. Na haar scheiding wist ze met haar secretaressesalaris haar gezin 

bij elkaar te houden.” Ze wist zich gedragen. Daarvan sprak ook het 

bijzondere dat ze in haar tas tijdenlang een gedicht bewaarde: Voetstappen 

aan het strand. Over twee paar voetstappen die je ziet; van God en van jou, 

wandelend langs het strand van je leven. En als je achter je kijkt in het 

verleden, zie je soms maar één paar. Je vraagt dan “God waar was U, juist 

toen ik het zo moeilijk had?” En dat God dan zegt: “Toen heb ik jou 

gedragen.” Haar dochter Marion wist niet dat ze dat in haar tas had en 

stuurde het haar toe, in een tijd dat ze dacht dat haar moeder het nodig had. 

Hoe bijzonder. Haar kinderen en kleinkinderen gaan haar missen als een 

dappere, liefdevolle moeder en gruss. Wij geloven dat zij nu aan ‘de 

eeuwige stranden de ruste vindt’. Geborgen bij God. 

 

Ds. Marianne Gaastra 

 

VAN DE PREDIKANT  

 

Stille week en Pasen. 

Stiltemeditatie woensdag 5 april, 

Dorpskerk 19:00 uur  

Alles verstilt in deze week. De 

veertigdagentijd is bijna voorbij. In deze 

week die begint met Palmzondag, staan 

wij in diensten stil bij wat komen gaat. 

Dat waarnaar wij uitzien. Opstanding en 

nieuw leven. Christus als de Opgestane 

in ons midden, zodat wij weer opnieuw kunnen leven vanuit het geloof dat 

het mogelijk is om te leven in vrede. De wereld waarin wij dit vieren, komt 

ons tegemoet in beelden die daarmee in contrast lijken te staan. Vermoorde 

mensen in de straten van steden, stromen van mensen die op de vlucht zijn 

voor geweld en onderdrukking, klimaat en natuur die te lijden hebben 

onder onze welvaart, ons eigen leven waarin wij het soms onnoemelijk 

zwaar hebben. Juist oog in oog daarmee is de kruisiging van Jezus een 

gebeuren dat ons erbij bepaalt dat wanneer het lijkt of er geen redden meer 

aan is, het nieuwe leven juist begint. Wonderlijk waar! In deze week is op 

woensdag 5 april een stiltemeditatie (Dorpskerk 19.00 uur) in de stijl van 

de vespers, maar dan met meer stilte en a capella zang.  

 

Marianne Gaastra 
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VAN DE DIACONIE 

 

Diaconale collectes 

 

2 april Roemenië, speciaal voor het medicijnfonds. 

 

6 april Voedselbank Westerveld. 

 

9 april Kerk in Actie Werelddiaconaat.  

Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië werken veel 

inwoners in het buitenland. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen 

alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers 

hebben, willen zij er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn.Via 

Moldovan Christian Aid ondersteunt Kerk in Actie kerkelijke gemeenten 

bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen 

helpen. Zo zijn jong en oud wat minder alleen. 

 

16 april plaatselijk werk. 

 

23 april Diaconaal Regionaal Fonds. 

 

30 april Mikondo-project in Afrika. 

 

Koffiedrinken 

 

Op woensdag 5 april staat de deur van De Gerf weer open voor het 

gezamenlijke koffiedrinken. U bent van harte uitgenodigd. 

Op dinsdag 11 april staat de deur van de consistorie van de Streekkerk 

open om een kopje koffie te drinken.    

 

VAN DE KERKENRAAD 

 

In het vorige kerkblad hebben we vermeld dat er nieuwe gemeenteleden 

waren bijgekomen die een actieve rol willen vervullen in onze gemeente. 

We zijn dankbaar dat we daarbij ook twee nieuwe ambtsdragers bereid 

hebben gevonden diaken te worden. Het zijn Jan Siderius uit Doldersum en 

Sylvia Bijker uit Noordwolde Zuid. Zij zullen bevestigd worden op 

pinksterzondag 28 mei as in de Streekkerk te Nijensleek tenzij er gegronde 
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bezwaren worden ingediend. In deze dienst zal afscheid worden genomen 

van Reina Fledderus als diaken. We zijn haar heel erkentelijk voor alles 

wat ze gedaan heeft voor onze gemeente, maar gelukkig blijft ze op veel 

andere gebieden actief als gemeentelid. 

 

Ook hebben enkele nieuwe gemeenteleden aangegeven contactpersoon 

namens de kerk te willen zijn. Het is goed om als kerk contact te houden 

met de gemeenteleden. Ook de 

redactie van het kerkblad, de website 

en het beamerteam hebben 

uitbreiding gekregen.  

 

Afgelopen maart zijn de 

gemeenteleden tussen 25 en 65 jaar 

door middel van een brief benaderd 

met de vraag of wij als kerk iets voor hen kunnen betekenen en of zij iets 

voor de kerk willen betekenen. Hier zijn al enkele positieve reacties op 

gekomen. Positieve ontwikkelingen dus. We zijn er heel blij mee! En als u 

dit artikel leest en denkt: ik zou ook wel iets willen doen… meldt het bij 

iemand van de kerkenraad. U bent van harte welkom! 

 

Namens de kerkenraad,  

Bram Schreuder en Gré Kerssies 

 

Gemeenteavond 

Op woensdag 26 april zal om 19.30 uur de 

jaarlijkse gemeenteavond worden gehouden in 

De Gerf te Vledder. In de kerkdiensten 

voorafgaande aan de gemeenteavond zal het 

boekje met de uitnodiging, de agenda, de 

verslagen van de kerkenraad en werkgroepen 

en de financiële rekeningen aan u worden 

uitgereikt. Mocht u dit boekje hebben gemist in 

een kerkdienst kunt u contact opnemen met 

ondergetekende om alsnog een exemplaar te 

krijgen. 

 

Gré Kerssies (tel. 06-31699438 of grekerssies@gmail.com) 
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Brief classispredikant 

Zoals iedereen inmiddels wel weet gaat onze predikant ds. Marianne 

Gaastra aan het eind van het jaar met emeritaat en zullen we afscheid van 

haar moeten nemen. We hebben gelukkig een aantal mensen gevonden die 

voor onze gemeente willen gaan uitzoeken wat de 

mogelijkheden zijn voor onze gemeente na het 

vertrek van Marianne. Er zijn nogal wat regels in 

de kerkorde die aangeven waar we aan moeten 

voldoen. Onze classispredikant ds. Jan Hommes 

heeft onlangs een brief gestuurd aan alle kerken in 

de classis waarin hij uitlegt wat de regels zijn voor 

kerken en kerkdiensten. Misschien vindt u het 

interessant om te weten. Dus hieronder een 

gedeelte uit deze rondzendbrief met betrekking tot 

beroepingswerk. 

 

Beleid: wat zijn de financiële mogelijkheden voor uw gemeente? 

Geld volgt inhoud, zo roep ik nog al eens wanneer ik bij een kerkenraad 

een bezoek breng. Eerst nadenken over hoe je gemeente wilt zijn, waarom 

je er bent als kerkelijke gemeente in je dorp of wijk en dan kijken hoe dat 

moet en wat je nodig hebt. Regelmatig word ik gevraagd of het mogelijk is 

het vermogen van de gemeente in te zetten voor een te beroepen predikant 

of te benoemen kerkelijk werker. Om die afweging te maken, hebben we 

een CCBB, die de financiën van een gemeente beoordeelt en kijkt wat kan 

en wat niet. Tegelijk zeg ik er regelmatig bij: als je een goed plan hebt, 

wanneer je laat zien dat je hebt nagedacht over hoe je verder wilt als 

gemeente, verbonden met je omgeving, dan lijkt het mij sterk dat het 

CCBB niet met jullie wil zoeken naar de financiële mogelijkheden. Wel in 

deze volgorde. 

  

Overigens is voor het beroepen van een predikant toestemming nodig van 

het Breed Moderamen van de classis, waarna een solvabiliteitsverklaring 

wordt afgegeven met daarin de formatie die te doen is. Voor het benoemen 

van een kerkelijk werker is de solvabiliteitsverklaring niet noodzakelijk, 

maar wel toestemming van het CCBB vanwege de begroting van de 

gemeente (Ordinantie 11-7-3 van onze kerkorde). 

 

De volledige brief vindt u via deze link: https://ap.lc/vJego. 
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VAN DE KERKRENTMEESTERS 

 

De laatste editie van mijn rubriek is al weer van voor de Kerst. Hoog tijd 

dus, om u even bij te praten. 

Allereerst hebben we Actie Kerkbalans 2023 

gehad. We hebben u, net als vorig jaar, op 

twee manieren benaderd: op de bekende 

manier via brieven, bezorgd op uw huisadres 

en op de modernere manier van het versturen 

van een bericht via internet. Het bezorgen van 

een brief met enveloppe, die een week later 

wordt opgehaald, is nog steeds populairder 

dan het versturen van een email bericht: we verstuurden 140 email 

berichten en bezorgden 185 enveloppen. Enkele mensen die het toezeggen 

via internet lastig vinden hebben we daarbij kunnen helpen. 

De opbrengst van de Actie Kerkbalans bedroeg eind januari op een paar 

euro’s na € 35.000, ongeveer evenveel als Actie Kerkbalans 2021. Door de 

verzending van het toezeggingsformulier via internet komen de 

toezeggingen wat later binnen dan voorheen, dat was ook al onze ervaring 

in 2022. Gelukkig sloten we dat jaar af met een bedrag van € 52.347,20, 

een flink stuk hoger dan de toezeggingen van januari. 

 

Dat ik dat bedrag kan noemen komt omdat we de jaarrekening 2022 klaar 

hebben. Dat is lekker vroeg, meestal zijn we enkele maanden later. Jammer 

dat Gijs van Raalten de jaarrekening niet meer kan controleren. Leuk dat 

twee collega-kerkrentmeesters uit Diever die klus op zich genomen 

hebben, waardoor we nu klaar zijn. 

 

Nu we toch over geld praten, de kerkrentmeesters 

en de diaconie gaan ook het collecteren in de kerk 

moderniseren. Wij hebben ons aangesloten bij de 

organisatie Givt die dat met ons gaat regelen. Van 

hen hebben we enkele apparaatjes ontvangen die 

in de binnenkant van de collectezakken worden 

bevestigd. En als u dan uw mobiele telefoon tegen 

de collectezak houdt met daarop het door u 

gewenste bedrag van de collecte wordt dit bedrag 

automatisch overgemaakt op de rekening van de kerkrentmeesters of de 

diaconie. Ook degenen die thuis de kerkdienst volgen kunnen zo hun 
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bijdragen gaven. Een mooi systeem, niet? We zullen u hier binnenkort veel 

meer informatie over geven. Spreekt van zelf dat u ook geld en bonnen in 

de collectezakken kunt blijven doen. 

 

In december heeft een tiental gemeenteleden 

een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) 

gevolgd. Zij zijn nu gecertificeerd. Dat 

betekent dat bij ongevallen in de kerkelijke 

gebouwen zij eerste hulp kunnen verlenen. 

Als zij aanwezig zijn uiteraard. We gaan 

evenwel geen rooster opstellen om er zeker 

van te zijn dat er altijd er BHV-er aanwezig 

is, dat is ondoenlijk. Uit de cursus kwam voort dat de veiligheid van onze 

kerkelijke gebouwen niet optimaal is. Dat geldt met name voor de Gerf, 

waar groepen tot 50 personen bijeen kunnen zijn. Er komen binnenkort 

aanduidingen boven de deuren te hangen waar de uitgangen zijn. Tevens 

zijn alle sloten van de Gerf vervangen door sloten waaraan een draaiknop 

aan de binnenkant zit, zodat mensen er altijd uit kunnen. Daarom hebben 

we de oude sleutels moeten vervangen door nieuwe.  
 

De lampjes aan de zijkanten van de trap naar de kerk zijn stuk. We laten ze 

repareren. Als het in het najaar weer eerder donker is zullen we daar profijt 

van hebben. 

 

Tenslotte laten wij u weten dat binnenkort twee bomen die te dicht bij de 

kerk staan zullen worden gekapt. Ze zijn een bedreiging aan het worden 

voor de fundering en beschadigen de goten. De gemeente heeft 

toestemming gegeven. Na afloop van de bezwaarperiode mag er gekapt 

worden. 

 

U heeft waarschijnlijk gehoord van het plotselinge overlijden van Mathilde 

Gerritsen (voor de gedachtenis van haar leven, zie elders in dit kerkblad). 

Zij is jaren secretaris geweest van het college van kerkrentmeesters en 

heeft daarna nog lange tijd meegewerkt aan Actie Kerkbalans. Om maar 

wat te noemen. Enkele kerkrentmeesters zijn aanwezig geweest bij de 

crematiedienst in Meppel. Wij gedenken haar in dankbaarheid. 

 

Namens de kerkrentmeesters, 

Hans van de Rotte 
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BLOEMENGROET 

 

De afgelopen twee maanden zijn de bloemen als  

felicitatie, groet of bemoediging gegaan naar: 

 

Mw. I. Boersma-Zondervan Mw. v. Nieuwehoven 

Fam. A. Oostindie Mw. C. Bas-v. Wauwe 

Dhr. C. Los Mw. M. Rang-Groenewegen 

Mw. M. Dijkhuizen Mw. Have-Godwalt 

Dhr. A. Oostindie Mw. Veldhuizen 

Mw. T. Kruithof-Oost Dhr. G. Herkemeij 

Dhr. L. Sinke Mw. A. v. Dijk-Muggen 

 

Luuk Groen en Roely Dijkstra 

 

Paaslunch 

Maandag 10 april, 11:30 uur in de Gerf 

Een maaltijd is bij uitstek een plek van verbinding, vriendschap, plezier, 

goede gesprekken, van geloof en leven delen. Vandaar dat we u allen 

uitnodigen voor de paaslunch. Als vervoer een bezwaar is kunt u bellen 
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met ondergetekende. Enige hulp is welkom, aanmelden kan ook bij 

ondergetekende. 

 

Drieslag Fietstochtjes 

Dinsdag 18 april, 10:00 uur in de Gerf 

De Drieslag Fietstochtjes (ontspanning, bezinning en contact) zijn 

fietstochtjes van maximaal 15 kilometer in de omgeving van Vledder. We 

krijgen een Bijbeltekst mee, die we de eerste 15 minuten in stilte in ons 

opnemen en daarna op een geschikte plek  

onderweg met elkaar bespreken. 

  

Voorafgaand aan het fietstochtje is er een  

samenzijn onder het genot van koffie of thee.  

 

Wim Hooijer (0521-388253) 

 

MIJN GOD, WAAROM HEBT GIJ MIJ VERLATEN? 

 

Op 5 april begint het joodse paasfeest, PESACH. Pesach herinnert aan de 

gebruiken in Egypte vlak voor de uittocht van het joodse volk, de Exodus. 

Als Mozes op een bepaald moment zeker weet dat de uittocht spoedig in 

vervulling zal gaan, geeft hij aanwijzingen voor de heilige maaltijd voor de 

avond die aan deze uittocht vooraf zal gaan. En zodra hij ziet dat het nu 

gaat gebeuren, geeft hij de afgesproken tekens. Mozes grijpt daarbij terug 

op oude gebruiken van de vroege Semieten: het eerstgeboren dier van hun 

kudde werd gewijd aan de godheid 

en als het ongeveer een jaar oud is, 

werd het geslacht en bereidde men 

er bij volle maan een maaltijd van, 

die als feest van de vrede het 

familieverband samen met de 

eventuele te gast zijnde 

vreemdelingen verenigde. Van het 

bloed van het dier werd aan de 

tentpaal gesmeerd om afgoden af te 

schrikken. (Ook nu nog kom je dit gebruik tegen op het platteland in 

Griekenland. Toen wij daar jaren geleden met Pasen op éen van de 

eilanden waren, werden we als vakantiemensen uitgenodigd om in de 

paasnacht tezamen met de dorpsgenoten aan de barbecue deel te nemen. 
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Later begreep ik waar dit gebruik vandaan kwam.) Het is dus geen 

offermaaltijd maar een wijdingsmaal. Wat jaren daarvoor over 

verschillende dagen verdeeld was laat Mozes nu op éen avond 

plaatsvinden. Het komt erop neer, dat de opdracht aan alle Israëlieten om 

dit op die avond te doen uitgroeit tot een gemeenschapshandeling en als 

zodanig aan God wordt gewijd. 

 

Waar de naam Pesach vandaan komt, is onbekend. Het werkwoord 

betekent in ieder geval huppelen, en ook: op éen been bewegen. Pesach is 

later bij het joodse volk bekend geworden ‘als de nacht waarin de reidans 

gedanst wordt’, waarschijnlijk verwijst het naar de oude herdersdans van 

de nomaden. Ook de matses, de ongezuurde broden verwijzen naar het 

nomadenvoedsel. Mozes heeft dit aloude familiefeest zo tot een feest voor 

het hele volk gemaakt. Mozes heeft dit oude gebruik omgevormd tot een 

nieuw zinnebeeld: sederavond. 

 

Het is de avond vóór Pesach, een feest 

dat door haast iedere jood wordt 

gevierd. Ook Jezus vierde het. Alles 

wordt van tevoren klaargezet op de 

voorafgaande dag. Als de mannen 

terug zijn van de dienst in de 

synagoge kan het feest beginnen met 

de sedermaaltijd. De kinderen blijven 

op. Eén van de kinderen vraagt: “Waarom is deze avond zoveel anders dan 

andere avonden?” En dan wordt de hele geschiedenis van de uittocht 

verteld. Zowel Martin Buber als de bekende joodse rabbi en schrijver 

Jonathan Sacks geven aan dat het een plicht is om de herinnering door te 

geven. Jonathan Sacks gaat daar dieper op in. Hij schrijft: “Het vereist 

blijvende inspanning, door de eeuwen heen, om degenen die na ons komen 

te leren waar onze voorouders voor hebben gevochten. Vrijheid is een 

nooit eindigend onderwijsproces, waarin ouders, leraren, gezinnen en 

scholen, leerhuizen en kerkdiensten de dialoog tussen opeenvolgende 

generaties levend houden.  

 

Dit jaar valt Pesach op 6 tot en met 13 april, dus de sederavond is 5 april. 

Omdat Pesach een feest is van acht dagen, en niet zoals bij ons altijd op 

een zondag begint, maar midden in de week kan beginnen, is het niet zeker 

op welke dag van de week Jezus de sederavond vierde. De kruisiging en de 
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opstanding kunnen dus op hele andere dagen van de week hebben plaats 

gevonden.  

 

Mij trof dit jaar bij het toeleven naar Pasen in het bijzonder de woorden 

van Jezus, toen Hij aan het kruis hing: “Eli,Eli, lama sabachtani”. Jezus, 

die altijd zo dicht bij zijn Hemelse Vader leefde, die de verheerlijking op 

de berg had ervaren, die zich zo vaak had teruggetrokken in eenzaamheid 

om met God contact te zoeken, schreeuwde het nu uit: “Ben je er nog wel, 

God?” Na al die jaren van zijn leven waarin Hij zo dicht bij Zijn Vader had 

geleefd, moest Hij ook dit nog meemaken. Dat Hij als kind dacht, dat Zijn 

Vader niets meer met Hem te maken wilde hebben. Jezus had elk jaar 

Pesach gevierd. De bevrijding door God van het volk Israël. En nu dit! 

                                       

U allen gezegende paasdagen gewenst. 

Gijs van Raalten   

 

KOSTERSROOSTER 

 

 Dorpskerk Streekkerk 
 

  2 apr. - J. Siderius 

  6 apr.  M. Tadema - 

  7 apr. - G. Kerssies 

  8 apr. J. Tadema - 

  9 apr. I. Groen/A. van Vliet L. Middelbrink 

16 apr. H. Wind R. Fledderus 

23 apr.  H. van de Rotte - 

30 apr.  - J. Siderius 

  4 mei H. van de Rotte - 

  7 mei - G. Kerssies 

 

BLOEMENROOSTER 

 

  2 apr. T. Bolte/J. Rozeboom 

  9 apr. T. van Twillert/G. Kerssies 

16 apr. D. Reuvekamp/I. Boersma 

23 apr. T. Bolte/K. Los 

30 apr.  L. van Antwerpen/L. Dijkstra 
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PROTESTANTSE GEMEENTE van VLEDDER 

en NIJENSLEEK en omstreken 
 

 

Postadres De Hoek 8, 8381BL Vledder 

 e-mail: kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Scriba mevr. G. Kerssies-de Boer, tel. 0521-382185 

 e-mail: kerkenraadpknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Ledenadministratie mevr. J. Stuiver, tel. 0521-381132 

 e-mail: pjstuiver@ziggo.nl 

 

Penningmeester dhr. G. van den Ham, tel. 0521-382601 

 e-mail: cvkpknvleddernijensleek@gmail.com 

 

Rekeningnummers   

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

NL57 RABO 0361 2623 37  Diaconie PG Vledder-Nijensleek 

 

Actie Kerkbalans  

NL79 RABO 0373 7310 00  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Collectebonnen (€ 16,00 per vel van 20 bonnen)  

NL50 RABO 0365 8003 17  CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Kerkblad/solidariteitskas 

NL51 RABO 0373 7310 19        

CvK PG Vledder-Nijensleek 

 

Op de website van de kerk 

www.pknvleddernijensleek.nl  

vindt u de gegevens over de 

collectebonnen onder  

‘organisatie > geldzaken’. 
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Bouwbedrijf

VAN DIJK bv

- woningbouw
- utiliteitsbouw
- renovatie

- restauratie

VAN DIJK’S

karweiman
- onderhoudswerk
- bouwkundige klussen

Dorpsstraat 12, Vledder
tel:  0521-381260
fax: 0521-381727

ALTIJD GROTE KEUZE IN DIVERSE MERKEN OCCASIONS
TEVENS UW ADRES VOOR ALLE REPARATIES, ONDERHOUD
EN A.P.K. VAN ALLE MERKEN
TOTAL BENZINE-STATION          AUTOVERHUUR

DE ROLLE 1, 8381 CR VLEDDER     TEL. 0521 - 381231

Kapsalon

Dorpsstraat 21

8381 AM Vledder
Tel. 0521-382130 

Met ‘n erkend Schilders- en

        Afwerkingsbedrijf
bent u gegarandeerd beter af

SCHILDERSBEDRIJF

Solweg 13, Vledder

tel: 0521 381669

Schilder
glaszetter
behanger

ERKEND SCHILDERS-
EN AFWERKINGSBEDRIJF

Bisschop v.o.f.

 


